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Avond 7  één eeuwig verbond 
 

Achtergrondinformatie 
 

Inleiding 

De bedoeling van deze les is om de jongeren te laten beseffen dat de tot nu toe gevolgde 

uitleg van één verbond dat doorloopt na Jezus komst en waarin wij ook opgenomen zijn niet 

de enige manier van Bijbellezen is. In deze les gaan we deze manier van Bijbellezen 

vergelijken met de in evangelische kring wijd verbreidde twee verbondenleer. Daarbij willen 

we laten zien dat de bijbel veel rijker tot ons spreekt als we de doorlopende verbondslijn tot 

z’n recht alten komen. 

 

Discussie over de positie van Israël 

Één van de onderwerpen waarop verschil in verbondsvisie duidelijk tot uiting komt is de 

positie van Israël. Kort gezegd komt het hierop neer: 

Is Israël Gods volk en dus ten diepste een geestelijke werkelijkheid, en zijn de christen uit de 

heidenen in dat volk opgenomen (elke gelovige kind van Abraham), en loopt de lijn dus door 

naar de kompleetheid van dat volk (uit elke stam en volk en natie) straks in het beloofde land 

van de nieuwe aarde. 

Of is Israël het natuurlijke Israël waar God een eeuwig verbond mee sloot, en moeten alle 

beloften over de terugkeer van het totale volk straks in Palestina nog vervuld worden. En 

heeft God naast dit verbond een ander, geestelijk verbond gesloten met de kerk. 

 

Deze laatste visie wordt in evangelische kring breed gedragen. 

Op de site: neverbesilent.org, van Israel news, is bijvoorbeeld de volgende tekst te vinden: 

 

Ook in deze tijd worden er veel profetieën vervuld. De machtige daden van God worden 

zichtbaar aan de hand van het profetische woord uit de Bijbel. Want tussen de 2500 en 3000 

jaar geleden heeft God al voorzegd wat we nu zien gebeuren. Ook nu is er een sleutel die de 

deur opent naar het begrijpen van de profetieën die op deze tijd slaan. Die sleutel is: 

We leven nu in ‘De tijd van het herstel van Israël’. 

 Ruim een eeuw geleden was het land Israël (toen Palestina) een puinhoop, vol 

ruïnes en begroeid met dorens en distels. De profeet zei 2700 jaar geleden: ‘Voor 

een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten’ 

(Jesaja 55:15). Zo is het ook gebeurd. De dorens zijn verdwenen en in plaats 

daarvan zijn er in Israël miljoenen bomen geplant.  

 Ruim een eeuw geleden begonnen Joden uit alle delen van de wereld terug te gaan 

naar het Beloofde Land. Dezelfde profeet zei: ‘Maar jullie, Israël, Jakob….die Ik 

gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken…..Ik ben 

uw God, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand’ (Jesaja 41:8-10)  

Zo zijn er nog tientallen profetieën over het herstel van land en volk Israël in deze tijd aan te 

halen. God is bezig met zijn eigen volk Israël. We noemen alleen wat jaartallen. 

 Jaartallen 



 

 

Handleiding  blok F, nivo 3                                                                                  pag. 2 

De vervulling van het profetische woord uit de Bijbel in deze tijd is zo concreet dat je er 

jaartallen bij kunt zetten: 

 1948. De staat Israël opgericht. Profetie: ‘Daarna zal Ik terugkeren en de 

vervallen hut van David weer oprichten….’ (Handelingen 15:16). Koning David 

was het die 3000 jaar geleden Israël op de politieke wereldkaart zette en er een 

machtig land van maakte. Dat is in de loop van de eeuwen helemaal vervallen. In 

1948 is een begin gemaakt met het ‘weer oprichten van de vervallen hut van 

David’.  

 1967. De Zesdaagse Ooorlog. Toen heroverde Israël de oude stad Jeruzalem en de 

Westbank op Jordanië en Gaza op Egypte. Jezus zei: ‘Jeruzalem zal door de 

heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn’ 

(Lucas 21:24). De ‘tijden van de heidenen’ zijn nu bijna voorbij. Een nieuwe tijd 

breekt aan! Verder over de Westbank, waarin een groot deel van ‘de bergen van 

Israël’ liggen. De profeet zegt: ‘Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken 

voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël…’ (Ezechiël 36:8). 

Vandaar dat het tot nu toe niet is gekomen van een Palestijnse staat op die ‘bergen 

van Israël.  

 1989/1990. De val van het Russische communistische wereldrijk. Voor die val 

konden de Russische Joden er niet uit. Toen sprak de HERE, de God van Israël, 

een machts- woord: ‘Ik zeg tot het Noorden: GEEF!’ (Jesaja 43:6). De Berlijnse 

Muur viel en de Russische Joden konden naar Israël. Nu al 1,2 miljoen en er 

komen er nog meer.  

 1991. Met Operatie Salomo werden er 15.000 Ethiopische Joden bevrijd. In Jesaja 

11 lezen we hoe Joden uit veel landen, o.a. Ethiopië en Syrië, door losgeld bevrijd 

zouden worden. In de krant konden we lezen hoe er $ 35 miljoen aan losgeld is 

betaald en dat de ook Syrische Joden veel losgeld moesten betalen aan corrupte 

ambtenaren. 

Er is nog veel meer te melden, maar de ruimte ontbreekt. 

 

Hoe moeten we vandaag tegen Israel aankijken? Een paar dingen zijn belangrijk: 

- Sinds Christus is er geen onderscheid meer tussen joden en niet-joden, God verzamelt zijn 

kerk uit alle volken (zie bijv.  Galaten 3:28 ‘Er zijn geen joden of grieken meer’) en sinds 

Christus bestaat het ‘ware Israel’ uit diegenen die in Christus geloven (zie bijv. Romeinen 9: 

‘niet alle israelieten behoren werkelijk tot Israel’) 

- Israel heeft recht op een eigen land in zoverre het eerlijk in bezit is genomen conform 

internationaal recht. Wat dat betreft zijn er veel vraagtekens te plaatsten bij het 

nederzettingenbeleid en de claim van een ongedeeld Jeruzalem als joodse hoofdstad. 

- Oudtestamentische beloftes met betrekking tot het beloofde land moeten we vandaag niet 

heel letterlijk uitleggen. vanuit onze kennis van Christus moeten we deze beloftes geestelijk 

lezen en laten slaan op de nieuwe aarde. 

- Conclusie:  De beloften aan Israel uit het oude testament moeten we vandaag  lezen in het 

licht van wat Christus gebracht heeft. Hij zit voor altijd op de troon van David, Hij heeft het 

levitische priesterschap vervuld, Hij is de nieuwe tempel, Hij brengt ons thuis in het beloofde 

land, een hemels Koninkrijk. Het NT geeft geen enkele aanwijzing dat we de beloften mbt het 

beloofde land nog steeds letterlijk moeten lezen en dat Israel ook vandaag recht heeft op de 

Gazastrook en Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. 
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Blijf niet te lang hangen in de discussie over dit onderwerp. De rest van de les gaat nog 

uitgebreid in op het achterliggende verschil van inzicht. 

 

De twee visies vergeleken 

Hier kort een vergelijking van beide visies (met enige wijzigingen overgenomen uit hfst 8 van 

Gelukkig Gereformeerd). Meer informatie is te vinden in dat boekje m.n. in de hoofdstukken 

7-9. 

Veel evangelische christenen verdelen de bijbelse verhaallijn in een aantal onderscheiden 

bedelingen of periodes. De meest fundamentele verdeling is die in de periode van Gods 

verbond met Israël en de periode van Gods nieuwe verbond met de kerk. Gods verbond met 

Abraham en zijn nageslacht is in deze visie een verbond met het volk Israël, met de Joden. 

Ook al hebben de meeste Joden de Messias verworpen, toch blijft Gods verbond met hen 

gelden. Daarnaast heeft God Zich na Pinksteren een kerk uit alle volken bij elkaar gebracht. 

Veel beloftes uit het Oude Testament voor Israël zijn nog niet vervuld, dus zullen er nog grote 

dingen met Israël gebeuren. 

Deze verschillende verbondsvisies zijn niet alleen voer voor theologen. Hetgaat het hier over 

belangrijke zaken voor je geloofsleven. Het maakt namelijk heel veel uit of je de geestelijke 

dimensie van de bijbelse geschiedenissen en profetieën ziet, of dat je in een letterlijke uitleg 

blijft steken. Het maakt ook heel veel uit of je de lijn van het Oude Testament doortrekt naar 

jouw situatie vandaag, of dat je na Pinksteren een nieuwe lijn laat beginnen. Het gaat echt om 

twee verschillende manieren van bijbellezen en daarom komen de verschillen op allerlei 

punten naar voren. Soms wordt er daardoor ook heel veel langs elkaar heen gepraat in 

gesprekken tussen mensen met een gereformeerde en mensen met een evangelische 

achtergrond. Een gesprek over de kinderdoop of over de visie op Israël heeft weinig zin als er 

niet ook rustig doorgepraat kan worden over de manier waarop we de Bijbel lezen. 

Een opaar verschillen op een rijtje: 

De oudtestamentische geschiedenissen 

Als je weet dat je uiteindelijk in dezelfde strijd bent verwikkeld als de Israëlieten in de tijd 

van het Oude Testament, maar ook in hetzelfde verbond met God bent opgenomen, dan 

krijgen de verhalen uit die tijd een diepere en meer directe betekenis voor je. Als je denkt dat 

er twee verschillende verbonden zijn, dan is die band minder direct. De lessen die je dan trekt 

uit het Oude Testament gelden vooral naar analogie. Dan zeg je bijvoorbeeld bij Gods 

beloften aan Abraham dat God ons ook nu nog veel belooft. Maar dan erken je niet dat het 

nog steeds dezelfde beloften zijn, die nu nog veel rijker voor ons gelden. 

Profetieën 

De profetieën wijzen Gods volk telkens weer op hun plaats in de strijd tussen het nageslacht 

van de slang en dat van de vrouw, en waarschuwen dat hun keus daarin bepalend is voor hun 

toekomst. Als je ervan uitgaat dat die strijd nog altijd gaande is, dan kun je wat je vandaag in 

die profetieën leest zo op jezelf toepassen. Maar als je de profetieën letterlijk neemt, dan kom 

je allerlei profetieën tegen die je niet op jezelf toe kunt passen, dan wordt de vraag vooral: 

wanneer zal dit vervuld worden? Daarmee verschuift het accent van de profetie naar een vorm 

van toekomstduiding waar je voor je persoonlijk geloof vrij weinig aan hebt. 

Als Ezechiël aankondigt dat Juda en Israël weer één volk zullen zijn, dat ze zullen wonen in 

het beloofde land, dat David voor altijd over hen zal regeren, en dat Gods heiligdom voor 

altijd in hun midden zal zijn (Ez. 37:15-28), wat doe je daar dan mee? Je kunt het letterlijk 

nemen en vervolgens constateren dat alle twaalf stammen van Israël eens weer samen zullen 

komen in Kanaän. Daarom ga je goed in de gaten houden wat er in het Midden Oosten 
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gebeurt. Maar wat heb je daar voor jezelf, voor je eigen geloof aan? Je kunt ook letten op de 

geestelijke dimensie ervan: God wil zijn hele volk vergaderen (toen uit de twaalf stammen; nu 

uit alle volken) en daar is Hij ook nu nog mee bezig. David(s grote Zoon) regeert deze wereld, 

Gods tempel wordt gebouwd en iedereen die in Hem gelooft zal dat straks ten volle ervaren. 

Psalmen 

De Psalmen waren het liedboek voor Gods volk in het Oude Testament. Kunnen wij als 

christenen van vandaag die psalmen ook nog zingen, of moeten we ons maar beperken tot een 

selectie ervan, met name de lofpsalmen? 

Als je op één lijn staat met Gods volk in het Oude Testament, dan kun je alle psalmen nog 

altijd zingen. Je zingt dan over een volk van God en over ‘geslachten gaan, geslachten zullen 

komen’ en je weet: ja, zo is God nog steeds, Hij is de God van de gelovigen en van hun 

kinderen. Je zingt over de tempel en over Sion, en dan denk je aan het offer van Christus en 

aan de gemeente waar die verzoening gepreekt wordt. Je zingt over wraak op de vijanden van 

Gods volk, en je verlangt naar het moment dat God met zijn oordeel zal komen over alle 

onrecht en goddeloosheid. 

Als echter met de christelijke kerk een nieuwe lijn begonnen is en als Jeruzalem en Israël niet 

naar de kerk verwijzen, maar naar een stad en een staat, ja dan zijn heel wat psalmen 

gedateerd en feitelijk achterhaald. Dan is er geen reden meer die nog te zingen. 

Verbond en doop 

‘Geef nou eens een paar teksten die echt duidelijk maken dat je kinderen moet dopen.’ Dat 

verzoek krijg ik nogal eens te horen. Dat valt inderdaad niet mee als je vindt dat God met de 

christelijke kerk aan een nieuw werk begonnen is, dat min of meer parallel loopt met zijn 

bemoeienis met Israël. Maar als je de lijn vanuit het Oude Testament eenvoudig doortrekt 

naar het Nieuwe en als Gods verbond met Abraham ook voor de gelovige vandaag geldt, dan 

ben je niet afhankelijk van een paar teksten om overtuigd te zijn van de bijbelse 

rechtvaardiging van de kinderdoop.  

 

Bij Ezechiël 37:15-28 

Deze profetie werd uitgesproken in de allerdonkerste tijd van de ballingschap. De boodschap: 

en toch gaat de Here door, er komt nieuw begin: dat volk zal opstaan uit de dood (37:1-14) 

totaal veranderen, en het zal nog veel beter wordendan voor de ballingschap: Israël en Juda 

zullen weer één zijn, de tempel zal weer in hun midden staan en David zal weer over hen 

heersen. 

Staat heel veel van deze profetie ons nog te wachten in de geschiedenis van het joodse volk in 

Palestina? Nee, je moet de lijnen doortrekken naar ons vandaag en naar de definitieve 

vervulling in Christus. Daarbij spelen 6 thema’s: 

1 eenheid hersteld 

Het zal weer één volk worden. De gedeeldheid die een gevolg is van de zonde zal verdwijnen.  

Dat wordt waar in Jezus Christus: in Hem wordt Gods volk werkelijk één. Vgl Joh 15,16: 

Jezus heeft nog andere schapen, ook die moet Hij weiden, en het zal zijn één herder , één 

kudde. Dat zie je gebeuren na pinksteren: alle echte kinderen van Abraham horen bij elkaar: 

de muur tussen joden en heidenen neergehaald: de Geest schept eenheid. Uiteindelijk zal het 

vervuld worden in het ene volk op de nieuwe aarde. 144.000 uit de 12 stammen = de schare 

die niemand kan tellen uit alle volk en taal en natie. Bij het werken aan die eenheid worden 

wij ook vandaag al ingeschakeld. 

2. wonen in het land 
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Het zal weer één volk zijn, en ze zullen weer in het land wonen (vrs 21v). Ook dat is met de 

terugkeer na de ballingschap maar zeer gedeeltelijk vervuld. Komt het dus nog een keer: heel 

Israel in Kanaan? Is dat in 1948 (stichting staat Israël) begonnen? 

Nee, want ook hier moet de lijn weer doorgetrokken naar het NT: Paulus zegt in Rom.4,13: 

God had aan Abraham de aarde beloofd, en in Hebreeën staat van Abraham: hij verwachte 

stad met fundamenten. Voor ons betekent dat de troost: het beloofde land komt ook voor ons, 

en daarom moeten we niet in Babel blijven steken maar op Sion gericht zijn. 

3. David zal regeren 

Beloofd wordt dat David weer koning zal zijn, en dan voor eeuwig. Zo schetst deze profetie 

de toekomst met beelden uit het verleden: David was de grote koning over Israel, een 

hoogtepunt ; maar zo zal het weer worden, ja nog beter en nu voor eeuwig. 

Het NT trekt de lijn door naar Jezus: de grote Zoon van David. En Hij regeert nu al (Mt 

28:16-20). Voor ons is dat de aansporing om alles van Hem te verwachten en voor Hem te 

leven. Deze profetie moet dus niet de aandacht richten op een regering van de Messias in de 

toekomst nog een keer in Jeruzalem in Palestina. 

4. een geheiligd volk 

Ze zullen een heilig volk zijn (vrs 23). Dat was in de woestijn al Gods ideaal (vgl Leviticus: 

wees heilig, want Ik ben heilig). Ook dat is pas ten volle werkelijkheid geworden in Jezus: 

zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Zijn Geest wil ons heiligen. Petrus (1 Petr 2,9-10): 

jullie zijn een heilg volk. En het zal helemaal vervuld zijn straks op de nieuwe aarde. 

Ook dit betekent weer een aansporing voor ons vandaag om heilig te leven.   

5. de tempel en verbond 

God zal zijn verbond herstellen, en zal weer onder zijn volk wonen (Vers 26v). Het verbond 

zal nieuw zijn, en toch ook oud, want we lezen weer de altijd vaste verbondsformule: Ik zal u 

en uw kinderen tot een God zijn, en u mij tot een volk. Als teken daarvan zal God weer onder 

zijn volk wonen. Ook hier weer moet je de lijnen doortrekken via Jezus: God komt in Jezus en 

door zijn Geest onder ons wonen, en sluit in Hem een nieuw verbond. En straks zal God 

definitief onder ons wonen op de nieuwe aarde (Op.21:3). Ook deze belofte raakt dus 

rechtstreeks ons vandaag.  

6. zijn eer 

Waarom deed God dat zijn volk terughalen uit de ballingschap, de eenheid herstellen , 

leefruimte geven, een Koning beloven, verbond sluiten , tempel weer herstellen. 

Één ding mag duidelijk zijn: dat had het volk nergens aan verdiend, dat was pure goedheid. 

Maar wat was Gods doel?  Iets daarvan zien we in vers 28: uiteindelijk gaat het om Gods eer. 

En ook dat is vandaag nog precies zo: Gods verlossing in Christus is pure genade. Soli Deo 

Gloria. 
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Lesopzet 

 
a. leerdoelen 
Hoofd 

- de jongeren weten dat er twee visies zijn op het verbond: er is één verbond met 

verschillende fasen (de gereformeerde visie) of er zijn meerdere verbonden (de evangelische 

visie) 

- de jongeren weten wat voor consequenties dit verschil in de praktijk heeft 

 

Hart 

- de jongeren voelen zich opgenomen in het ene eeuwige verbond, en ervaren daarom dat de 

hele bijbel ook gaat over hun relatie met God. 

 

Handen 

- de jongeren kunnen die manieren van bijbel lezen beide uitleggen aan de hand van een 

Bijbelgedeelte 

- de jongeren herkennen bepaalde aspecten van de twee visies en kunnen die toeschrijven aan 

kerkstromingen 

 

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 terugblik en herhaling 

 

We begonnen met een introductieles. We hebben gekeken naar de 

leeservaringen van de jongeren en we hebben leesregels besproken 

voor het Bijbellezen. We hebben het gehad over de tijdgebondenheid 

van teksten en we hebben een aantal lijnen door de bijbel getrokken. 

Ook hebben we het gehad over de evangeliën en hun betrouwbaarheid. 

We hebben gekeken naar het ontstaan van de bijbel, en we hebben het 

gehad over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. 

Vorige keer ging het over de laatste dagen.  

 

- Stel bij de terugblik vragen om te kijken wat er is blijven hangen. 

- Verdeel de 50 vensterkaartjes in 5 stapeltjes van 10, en laat 5 

groepjes de 10 kaartjes die zij gekregen hebben op volgorde leggen. 

 

Geef kort aan waar het in deze les over zal gaan: 

We hebben steeds benadrukt dat er één verbond is met verschillende 

fasen. Maar vrijwel de hele evangelische wereld gelooft dat er 

meerdere verbonden zijn: het oude verbond met Israël dat nog steeds 

geldt voor de joden, en een nieuw ander verbond met de kerk. 

In deze les gaan we kijken welke consekwenties die visie heeft. 
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19.20 Discussie over de positie van Israël 

 

De stelling waarover we gaan discussiëren staat ook op het werkblad 

en is: “De stichting van de staat Israël in 1948, en de terugkeer van de 

joden naar Palestina is vervulling van de bijbelse profetie.”  

 

Inventariseer eerst de argumenten vóór deze stelling die ze gevonden 

hebben. Vul dat evt. aan vanuit de volgende tekst:  (van de site 

neverbesilent.org)  

Ook in deze tijd worden er veel profetieën vervuld. De machtige daden 

van God worden zichtbaar aan de hand van het profetische woord uit 

de Bijbel. Want tussen de 2500 en 3000 jaar geleden heeft God al 

voorzegd wat we nu zien gebeuren. 

De vervulling van het profetische woord uit de Bijbel in deze tijd is zo 

concreet dat je er jaartallen bij kunt zetten: 

 1948. De staat Israël opgericht. Profetie: ‘Daarna zal Ik 

terugkeren en de vervallen hut van David weer oprichten….’ 

(Handelingen 15:16). Koning David was het die 3000 jaar 

geleden Israël op de politieke wereldkaart zette en er een 

machtig land van maakte. Dat is in de loop van de eeuwen 

helemaal vervallen. In 1948 is een begin gemaakt met het 

‘weer oprichten van de vervallen hut van David’.  

 1967. De Zesdaagse Ooorlog. Toen heroverde Israël de 

oude stad Jeruzalem en de Westbank op Jordanië en Gaza 

op Egypte. Jezus zei: ‘Jeruzalem zal door de heidenen 

vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld 

zullen zijn’ (Lucas 21:24). De ‘tijden van de heidenen’ zijn 

nu bijna voorbij. Een nieuwe tijd breekt aan! Verder over de 

Westbank, waarin een groot deel van ‘de bergen van Israël’ 

liggen. De profeet zegt: ‘Maar gij, bergen van Israël, zult 

uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn 

volk Israël…’ (Ezechiël 36:8). Vandaar dat het tot nu toe 

niet is gekomen van een Palestijnse staat op die ‘bergen van 

Israël.  

 1989/1990. De val van het Russische communistische 

wereldrijk. Voor die val konden de Russische Joden er niet 

uit. Toen sprak de HERE, de God van Israël, een machts- 

woord: ‘Ik zeg tot het Noorden: GEEF!’ (Jesaja 43:6). De 

Berlijnse Muur viel en de Russische Joden konden naar 

Israël. Nu al 1,2 miljoen en er komen er nog meer.  

 1991. Met Operatie Salomo werden er 15.000 Ethiopische 

Joden bevrijd. In Jesaja 11 lezen we hoe Joden uit veel 

landen, o.a. Ethiopië en Syrië, door losgeld bevrijd zouden 

worden. In de krant konden we lezen hoe er $ 35 miljoen 

aan losgeld is betaald en dat de ook Syrische Joden veel 

losgeld moesten betalen aan corrupte ambtenaren. 
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Verdeel de groep in tweeën: jongern die gaan verdedigen dat ze het 

eens zijn met de stelling, en jongeren die het er niet mee eens zijn. 

Laat beide groepen een paar minuten argumenten verzinnen voor hun 

standpunt en een woordvoerder aanwijzen. 

Leidt nu zelf de discussie. 

 

Zijn er onduidelijkheden die blijven liggen geef dan aan dat je daar aan 

het eind van de les nog op terugkomt. 

 

19.30 Twee manieren van Bijbellezen 

 

Zorg dat je de volgende twee schema´s op een poster hebt staan. ) Ze 

staan ook op het werkblad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg uit dat afbeelding 1. de lijn weergeeft, zoals wij die in de 

afgelopen lessen ook in de bijbel gezien hebben: Er is één verbond, 

met verschillende fasen. Als gelovigen in het NT zijn we in dat 

verbond opgenomen. 

Afbeelding 2. geeft een andere visie weer: er is een eeuwig verbond 

met Abraham gesloten dat geldt voor Abraham en zijn nageslacht (de 

joden). Daarnaast is er het nieuwe verbond dat Jezus met de kerk van 

het NT gesloten heeft. (Soms komt daar dan nog de theorie bij dat als 

Jezus de eerste keer terugkomt Hij de gelovigen van de aarde weg zal 

 

wereld  Israël wereld 

 Israël                                                                    de kerk 
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halen. Daarna breekt dan het 1000 jarig rijk aan waarin Israël weer een 

grote rol zal spelen). 

- Herkennen ze deze verschillende visies? 

- zou het veel uitmaken voor de praktijk? 

(met die laatste vraag gaan we nu verder aan de gang.) 

 

19.35 Twee manieren van Bijbellezen: wat maakt het uit 

 

Op het werkblad staat deze tabel: 

 

 (klein plaatjes van  

schema 1) 

(klein plaatje van  

schema 2) 

Er is één doorgaande lijn 

van Gods verbond 

Er is een verbond met 

Abraham en een verbond 

met de kerk 

Hoe lees je 

het OT 

  

De 

psalmen 

  

De 

proefetie 

  

Uitver- 

kiezing 

  

Kinder- 

doop 

 

  

 

Verder staan er op het werkblad de onderstaande 10 tekstvakken 

Laat de jongeren dan in drietallen de 10 tekstvakken aan het goede vak 

in de tabel koppelen.  

 

10 tekstvakken met de volgende tekst (Op het werkblad staan ze in 

willekeurige volgorde) 

 Als jet OT leest gaat het over hetzelfde verbond als waar je zelf 

deel uit maakt. Je kunt het dus direct op je eigen leven 

toepassen. 

 Als je het OT leest gaat het over een ander verbond. Je kunt er 

wel voorbeelden uit halen, maar heel veel kun je niet direct 

toepassen op jouw band met God. 

 de psalmen zijn een antwoord op Gods verbondsbeloften in de 

periode van het OT, maar omdat wij delen in hetzelfde verbond 

kunnen we ze nog steeds zingen. Wel moeten we de lijnen 

doortrekken: b.v. offers>Jezus; Jeruzalem> hemels Jeruzalem; 

Gods volk> de kerk.  

 de psalmen horen bij de periode van het OT. Veel kunnen wij 

daarom niet meer zingen, b.v. die elementen die alleen voor 

Israël gelden: Sion, Jeruzalem, de tempel, Gods werk door de 

 



 

 

Handleiding  blok F, nivo 3                                                                                  pag. 10 

geslachten, Israël als volk.  

 voor de boeken van de profeten geldt hetzelfde als voor de 

psalmen: ze staan vol beloften voor het oude verbondsvolk, 

maar omdat wij als christenen in hetzelfde verbond zijn 

opgenomen mogen we deze beloften christelijk lezen en ook op 

onszelf toepassen. Als het bijv. gaat over het herstel van 

Jeruzalem denken we vandaag aan het nieuwe Jeruzalem, als 

het gaat over het beloofde land denken we vandaag aan de 

nieuwe aarde 

 de beloften in de boeken van de profeten hebben vaak alleen 

betrekking op het oude verbondsvolk Israel en hebben 

christenen onder het nieuwe verbond dus eigenlijk niets te 

zeggen. Wat we wel kunnen doen is kijken of God zijn beloften 

aan Israël vandaag misschien in Palestina waarmaakt. 

 In het OT zie je steeds dat het begint bij Gods keuze: de 

verkiezing van Abraham, de verkiezing van Israël, kinderen 

zijn bij hun geboorte al in Gods verbond opgenomen, enz. 

Omdat het hetzelfde verbond is herkennen we dit patroon ook 

in ons leven. 

 In het OT werden mensen door Gods keus (roeping of 

geboorte) in het volk opgenomen. In het NT doet God dat 

anders: jouw geloofskeus maakt dat je kind van God wordt. 

 kinderen werden besneden in het OT dus worden ze in de 

christelijke kerk gedoopt 

 Het nieuwe verbond begint bij onze keuze, daarom zijn 

kinderen geen lid van de gemeente en worden ze ook niet 

gedoopt. 

 

Bespreek samen wat ze waar ingevuld hebben. Waarom hebben ze het 

zo gedaan, herkennen ze dingen?  

Laat ze nu zelf in eigen woorden opschrijven wat het verschil is tussen 

het lezen van de bijbel als één lijn of als meerdere lijnen.  

 

19.50 Twee manieren van Bijbellezen: een voorbeeld 

 

Op het werkblad staat Ezechiël 37:15-28 afgedrukt.  

Leg eerst uit hoe iemand dit gedeelte leest, die vanuit twee verbonden 

denkt: Het gaat hier dan om beloften gedaan aan Israël en Juda, en niet 

aan ons als christenen vandaag. Elementen uit de tekst die beloofd 

worden, maar nog nooit vervuld zijn zijn dan: 

- dat zowel Israël als Juda terug komt uit ballingschap 

- dat David (de Messias) over hen zal regeren 

- dat ze weer wonen in het land Palestina 

- dat de tempel weer in hun midden staat 

Je zult dan dus vooral naar het volk van de joden kijken om te zien 

wanneer God deze beloften alsnog waarmaakt. 

(Evt. kun je ook een gedeelte van de groep zelf de tekst uit laten leggen 
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vanuit de twee verbondenvisie, en dat daarna vergelijken met de uitleg 

van degenen die het vanuit de visie van één verbond uitgelegd hebben) 

 

Laat ze nu dit gedeelte in tweetallen lezen vanuit de volgende twee 

vragen: 

- wat betekenen de hier gedane beloften voor mij vandaag 

- hoe gaat God deze beloften definitief vervullen. 

 

Bespreek daarna het resultaat. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Alternatief, dat minder tijd kost: 

 

Lees samen Psalm 122. 

De vraag is: wat betekent die psalm voor ons vandaag, en hoe kun je 

hem toepassen op je eigen leven. 

Laat de ene helft van de groep dat doen vanuit de ene visie, de andere 

vanuit de andere, en vergelijk daarna de resultaten. 

 

 

20.00 Presentatie 

 

Wat is er deze week gedaan? Is alles af wat af moest zijn? 

Hoe is het verder met de planning?  

Hierna volgt nog maar één les. Liggen we op schema. 

 

20.15 - De volgende keer gaat de discussie over het duizend jarig rijk 

(Openb.20: 1-10). Verzamel daar deze week informatie over, en zorg 

dat je volgende week met argumenten kunt reageren op de stelling: ‘Er 

komt nog een 1000 jarig rijk’. 

NB Lees ook het bijbelleesrooster, want ook dat gaat over het 

duizendjarig rijk. 

- evt. taken mbt de prestatie 

 

Sluiting 

- breng in het gebed de kerkelijke verdeeldheid ter sprake en bidt voor 

eenheid ook in begrip van de Schriften onder alle gelovigen. 

 

 

 

c. benodigde materialen 
- evt materialen voor de prestatie 

- poster met de schema’s , pennen, stiften 

- de vensterkaartjes 

 

d. suggesties  
Zingen: Ps 87; Ps 105:1,4,5. Ps 122; Gz 111;Gz 118;  Gz 119: 1-2; Gz 160 

Bijbelgedeelten: Gen 12:1-3, Gen 17:1-7, Joh 10:16, Hd 15:5-21, Rom 4, Gal 3, 1 Pt 2:7-10  

Belijdenis: NGB art 17 en 25; HC  vr + antw 74;  DL hfst 2 art 9, hfst 3/4 art 6 en 7 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - de jongeren weten dat er twee visies zijn op het 

verbond: er is één verbond met verschillende fasen 

(de gereformeerde visie) of er zijn meerdere 

verbonden (de evangelische visie) 

    

2 - de jongeren weten wat voor consequenties dit 

verschil in de praktijk heeft 
    

3 - de jongeren voelen zich opgenomen in het ene 

eeuwige verbond, en ervaren daarom dat de hele 

bijbel ook gaat over hun relatie met God. 

    

4 - de jongeren kunnen die manieren van bijbel 

lezen beide uitleggen aan de hand van een 

Bijbelgedeelte 

    

5 - de jongeren herkennen bepaalde aspecten van 

de twee visies en kunnen die toeschrijven aan 

kerkstromingen 

    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Werkbladen 

Eén eeuwig verbond  
blok F - nivo 3 - avond 7 

       

 

Discussie 
 

“De stichting van de staat Israël in 1948,  

en de terugkeer van de joden naar Palestina is  

vervulling van de Bijbelse profetie” 

 

 

Twee manieren van bijbellezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat maakt het uit? 

 
  

 

 

 

 

 
 

w Israel 

 

wereld 

 

 

 

 

 

 

 

wereld Israel 

 

wereld Israel kerk 

 

Verbond 
 

(looptijd oneindig) 

 

Verbond 
 

(looptijd oneindig 
tot 33 na Christus!) 
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Israel kerk 

 
Er is één doorgaande lijn van 

Gods verbond 

Er is een verbond met Abraham en 

een verbond met de kerk 

Hoe lees je het OT   

De psalmen   

De profetie   

Uitverkiezing   

Kinderdoop   
 

1. De psalmen zijn een antwoord op Gods verbondsbeloften in de periode van het OT, maar 

omdat wij delen in hetzelfde verbond kunnen we ze nog steeds zingen. Wel moeten we de 

lijnen doortrekken: b.v. offers>Jezus; Jeruzalem> hemels Jeruzalem; Gods volk> de kerk.  
 

2. In het OT werden mensen door Gods keus (roeping of geboorte) in het volk opgenomen. In 

het NT doet God dat anders: jouw geloofskeus maakt dat je kind van God wordt. 
 

3. De beloften in de boeken van de profeten hebben vaak alleen betrekking op het oude 

verbondsvolk Israel en hebben christenen onder het nieuwe verbond dus eigenlijk niets te 

zeggen. Wat we wel kunnen doen is kijken of God zijn beloften aan Israël vandaag misschien 

in Palestina waarmaakt. 
 

4. Als je het OT leest gaat het over een ander verbond. 

Je kunt er wel voorbeelden uit halen, maar heel veel 

kun je niet direct toepassen op jouw band met God. 
 

5. Kinderen werden besneden in het OT dus worden 

ze in de christelijke kerk gedoopt 
 

6. Voor de boeken van de profeten geldt hetzelfde als 

voor de psalmen: ze staan vol beloften voor het oude 

verbondsvolk, maar omdat wij als christenen in 

hetzelfde verbond zijn opgenomen mogen we  

deze beloften christelijk lezen en ook op  

onszelf toepassen.  
 

Als het bijv. gaat over het herstel van Jeruzalem 

denken we vandaag aan het nieuwe Jeruzalem, als het gaat over het beloofde land denken we 

vandaag aan de nieuwe aarde 
 

7. In het OT zie je steeds dat het begint bij Gods keuze: de verkiezing van Abraham, de 

verkiezing van Israël, kinderen zijn bij hun geboorte al in Gods verbond opgenomen, enz. 

Omdat het hetzelfde verbond is herkennen we dit patroon ook in ons leven. 
 

8. Als jet OT leest gaat het over hetzelfde verbond als waar je zelf deel uit maakt. Je kunt het 

dus direct op je eigen leven toepassen. 
 

9. Het nieuwe verbond begint bij onze keuze, daarom zijn kinderen geen lid van de gemeente 

en worden ze ook niet gedoopt. 

Verbond 
 

(looptijd 33 n.C. tot 
oneindig) 
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10. De psalmen horen bij de periode van het OT. Veel kunnen wij daarom niet meer zingen,  

b.v. die elementen die alleen voor Israël gelden: Sion, Jeruzalem, de tempel,  

Gods werk door de geslachten, Israël als volk.  

Een voorbeeld 
Ezechiël 37:15-28 
15 De HEER  richtte zich tot mij: 16 ‘Mensenkind, neem een stuk 

hout en schrijf daarop: “Juda, en de Israëlieten die bij hem 

horen.” Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: 

“Jozef” – dat is het stuk hout van Efraïm – “en heel het volk 

van Israël dat met hem verbonden is.” 17 Voeg die twee samen 

tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. 18 En 

als je volksgenoten je vragen: “Wil je ons vertellen wat je 

hiermee bedoelt?” 19 zeg dan: “Dit zegt God, de HEER : Ik 

neem het stuk hout van Jozef – dat van Efraïm dus – en van de 

stammen van Israël die met hem verbonden zijn, en ik leg dat tegen het stuk hout van Juda 

aan. Ik maak er één stuk hout van, in mijn hand zullen ze één worden.” 20 De stukken hout 

waarop je geschreven hebt, moet je duidelijk zichtbaar in je hand houden, 21 en dan zeggen: 

“Dit zegt God, de HEER : Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen 

zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. 22 Ik zal 

één volk van hen maken in het land en op de bergen van Israël, en één koning zal over hen 

allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee 

koninkrijken. 23 Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke 

misdaden, ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk 

zijn en ik zal hun God zijn. 24 David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één 

herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. 

25 Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie 

voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd 

wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. 26 Ik sluit met hen een 

vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en 

hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. 27 Bij hen zal ik wonen; 

ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 28 En de volken zullen beseffen dat ik, de 

HEER , Israël heilig doordat mijn heiligdom voor altijd in hun midden is.”’  
 

Wat betekenen de hier gedane beloften voor mij vandaag? 
 

Hoe gaat God deze beloften definitief 

vervullen? 
 

De volgende keer gaat de discussie 

over het duizend jarig rijk 

(Openb.20: 1-10). Verzamel daar 

deze week informatie over, en zorg dat je 

volgende week met argumenten kunt reageren 

op de stelling: ‘Er komt nog een 1000 jarig 

rijk’.  

Verbond 
 

(looptijd toch 
oneindig!) 

 

Verbond 
 

(looptijd een leven lang 
en meer) 

 


