
Avond 2 - God en het lijden 
 

Achtergrondinformatie 

 
Gods almacht en voorzienigheid 

Gods zorg houdt niet in dat je alles krijgt wat je wilt. Voor ons geldt de opdracht eerst Gods 

koninkrijk te zoeken, helemaal voor Gods zaak te gaan. ‘Al het andere’ zal ons er dan bij 

worden geschonken. Dat betekent: God zal ons altijd geven wat hij met het oog op zijn 

Koninkrijk op dat moment nodig vindt. Het kan veel zijn: wees dankbaar en durf te delen. Het 

kan weinig zijn: wees geduldig en besef dat je ook in armoede God kunt eren en zijn licht 

kunt verspreiden. Vergelijk Paulus in Filippenzen 4: Ik vermag alle dingen in Hem die mij 

kracht geeft, of ik nou overvloed heb of gebrek lijdt. In het OT lag Gods zegen nog meer in 

het aardse perspectief. Er was nog heel weinig bekend over de herschepping en nieuwe aarde, 

maar God wilde laten zien dat Hij echt verlost. Daarom bv materiële welvaart als zegen van 

God. In NT verschuift het perspectief naar de wederkomst en herschepping. Rijk zijn ín God 

ipv materiële rijkdom. Armoede en gebrek zijn nu geen straf maar een loutering om je 

helemaal op God te leren oriënteren en klaar te zijn voor de wederkomst. 

 

Belangrijk bij dit onderwerp is om aandacht te geven aan het godsbeeld dat de jongeren 

hebben. Veel mensen (niet alleen jongeren) leven onbewust met het idee dat God een soort 

sinterklaas is. Als Hij er is en goed is moet ik van hem krijgen wat ik fijn vind. Bijbelser is het 

om te geloven dat wij er zijn om God te loven en te prijzen ongeacht de omstandigheden. Als 

we zelfs in de allergrootste misère blijven zeggen dat God goed is , is dat een overwinning op 

de satan (zie het boek Job) 

 

Over het boek Job 

Het gedeelte over het boek Job in deze les is ontleend aan Het goede nieuws van het Oude 

Testament van Jasper Klapwijk. Bij hem kun je ook een powerpoint-presentatie krijgen, die 

bij dit gedeelte past. 

Hier volgt een stuk uit het boekje: 

De centrale vraag in het boek Job is: hoe kun je leven voor God als je zwaar moet lijden. 

Job wordt geïntroduceerd als een rechtvaardig en onberispelijk man. Met Gods medeweten 

stelt Satan hem zwaar op de proef: Hij verliest al zijn kinderen en bezittingen en krijgt een 

kwaadaardige huidziekte. In die situatie krijgt Job bezoek van zijn vrienden, die met hem 

discussiëren over het waarom van zijn lijden. Aan het eind van het boek spreekt God zelf. 

Je kunt een beter inzicht krijgen in de boodschap van het boek Job als je naar de volgende drie 

punten kijkt. 

1. God is almachtig, niets gebeurt zonder dat Hij het wil. 

2. God is rechtvaardig en vol liefde 

3. Er wordt vreselijk geleden, ook door een goed mens als Job 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ons is het moeilijk te begrijpen hoe deze drie punten alle drie waar kunnen zijn. Daarom 

kunnen we in de valkuil vallen om één van deze drie punten te ontkennen: 

Gods 

liefde 

Gods 

almacht 

het 

lijden 



 

De ‘oplossing’ van de vrienden van Job. 

In Job 3 – 31 lezen we de gesprekken van Job met zijn drie vrienden die hem kwamen 

opzoeken. Die vrienden zeggen: Job, vrijwel zeker heb je heel grote zonden begaan, anders 

zou God je niet zo straffen. In Job 22:4-5 zegt Elifaz: “Zou Hij je voor je vroomheid willen 

straffen en je daarom in een rechtsgeding betrekken? Je weet toch dat je levenswandel slecht 

is, dat je zonden ontelbaar zijn?” De vrienden ontkennen dus dat ook een goed en godvrezend 

mens vreselijk kan lijden. 

Ook vandaag kom je dit geluid tegen juist onder vrome mensen: “God wil geen ziekte, 

armoede en ellende. Hij wil je zegenen.”  En als je dan toch niet geneest? Dan zal dat toch wel 

aan jezelf liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conclusie van Jobs vrouw en Jobs klacht. 

Voor Jobs vrouw is het duidelijk: een God die een goed mens zo behandeld, die kun je maar 

beter de rug toekeren. “Waarom blijf je zo onberispelijk, vervloek God toch, en sterf.” (Job 

2:9).  

Velen hebben inderdaad in ellende God vaarwel gezegd. Maar als er geen God meer is, die 

voor je op kan komen, die uiteindelijk toch het recht laat zegevieren, dan valt alle hoop weg. 

Ja, dan kun je inderdaad beter maar sterven. 

Overigens gaat Job zelf ook ver in zijn verwijten aan Gods adres. Hij voelt zich gruwelijk 

onrechtvaardig behandeld. Maar ondanks alles blijft hij zich vastklampen aan God en het van 

Hem verwachten. “Ik weet dat mijn redder leeft.” (Job 19:25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moderne ‘oplossing’. 

Hoe kan dat: een almachtige en liefdevolle God, en toch goede mensen die vreselijk lijden? 

Met die vraag worstelden ze in Jods tijd, maar vandaag natuurlijk ook nog. Tegenwoordig zijn 

er veel mensen die dit probleem ‘oplossen’ door te zeggen dat God niet almachtig is. God wil 

niet dat mensen lijden, en Hij is er ook niet verantwoordelijk voor. Lijden heeft geen zin, en je 

moet het niet proberen uit te leggen. God kan lijden niet wegnemen. Hij kan wel met je mee 

lijden, en je kracht geven om je lijden te dragen. 

Op de vraag “Waar was God in Auschwitz?”  antwoordt Dorothe Sölle: “ Hij was samen met 
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de slachtoffers, en niet bij de moordenaars; maar Hij heeft de keuze van de mens tussen goed 

en kwaad niet in de hand.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste hoofdstukken van het boek Job (Job 38-42) laten duidelijk zien dat geen van de hier 

genoemde ‘oplossingen’ goed is. Wanneer God Job antwoordt laat hij juist zijn onbegrensde 

macht zien: “Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, 

wapen je: ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 

Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me als je zoveel weet. (…)Kan jouw 

stem de wolken bevelen om je met hun regenvloed te bedekken? Kun jij de bliksems uitsturen, 

zullen ze jou zeggen: “Wij staan klaar”? Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven, van wie 

heeft de haan zijn inzicht gekregen?” enz. (Job 38:1-4,  34-36) 

God accepteert het niet dat Job zijn rechtvaardigheid en liefde in twijfel trekt. 

Maar God berispt Jobs vrienden ook. Zij doen alsof ze zo wijs zijn dat ze God en zijn beleid 

kunnen begrijpen, bovendien doen ze alsof zij rechtvaardig zijn en Job niet. Wat zij deden is 

erger dan wat Job gedaan heeft.  

Nadat de Heer deze woorden tot Job had gesproken, richtte Hij zich tot Elifaz uit Teman: ‘Ik 

ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over Mij hebben 

gesproken, zoals mijn dienaar Job’. (Job 42:7) 

 

Dat wil zeggen: Alle drie bovengenoemde punten zijn waar: God is liefdevol en almachtig, en 

dat blijft ook waar als een gelovige moet lijden. God vertelt Job niet het waarom van het 

lijden, maar Hij laat zien dat we ook in het lijden op Hem moeten blijven vertrouwen. 

Wat wij moeten doen is hetzelfde als wat Job deed toen hij zich ondanks zijn lijden op een 

goddelijke redder beriep, die voor hem zou optreden (Job 19:25-27). Wij kennen die redder 

als onze Heer Jezus Christus.  Als we ergens Gods liefde hebben gezien, dan is het in Hem. 

Daarom kan Paulus zeggen dat we zelfs in het ergste lijden meer dan overwinnaars zijn in 

Hem (zie Rom. 8:37-39). 

 

Inhoud van het boek Job: 

 Voorwoord: Job verliest alles   hoofdstuk 1 – 2        (proza) 

 Jobs klacht      hoofdstuk 3          (poëzie) 

 3 ronden redevoeringen (Elifaz, Bildat, Sofar; Job)  hoofdstuk 4 – 26   

 Jobs nawoord      hoofdstuk 27 – 31  

 Redevoering van Elihu    hoofdstuk 32 – 37  

 De Heer spreekt met Job    hoofdstuk 38 – 42:6  (poëzie) 

 Nawoord: Job krijgt alles terug   hoofdstuk 42:7-17     (proza)  
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Lesopzet 

 
a. leerdoelen 

 

- de jongeren begrijpen het probleem dat geloven in een almachtige en liefdevolle God 

moeilijk is als het lijden toeslaat 

- de jongeren kunnen de consequenties benoemen van de mogelijke oplossingen. 

- de jongeren kunnen in eigen woorden uitleggen wat we van Job kunnen leren over het lijden. 

- de jongeren kunnen verwoorden wat het lijden met hen persoonlijk doet.  

  

b. lesopzet 

 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartier 
 

 

19.15 Terugblik en intro 

 

Vraag nog even kort de les van vorige week terug. Zeg als catecheet en 

mentor allebei de memorisatietekst op, en vraag wie het jullie nadoet. 

Is het bijbelleesrooster gelezen? Hoe was dat? 

 

Deze les gaat over God en het lijden in de wereld. Dit is iets waar 

iedereen wel mee te maken heeft en wat bij iedereen vragen oproept. 

We gaan hiernaar kijken aan de hand van de geschiedenis van Job. 

Maar eerst willen we dit onderwerp echt dichtbij laten komen en de 

jongeren echt raken, gevoelens oproepen. 

  

Zoek een gedicht/foto/videofragment uit wat de jongeren zal raken. 

Ideeën: 

*Zoek op google naar foto’s van World Press Photo, vaak erg 

indrukwekkende foto’s die veel leed en onrecht laten zien.  

*Zoek een gedicht over de Tweede Wereldoorlog. Hier zijn veel 

gedichten over en de Tweede Wereldoorlog spreekt jongeren nog 

steeds aan.  

*Gebruik een videofragment die afgelopen week in het nieuws is 

geweest. Of een videofragment van een poos geleden dat veel indruk 

heeft gemaakt. Bijv: tsunami. Op internet kun je vaak wel korte 

nieuwsfragmenten vinden.  

Deze fragmenten laten iets zien van het lijden van ‘onschuldige’ 

mensen. Waarom moest hen dit overkomen, waren deze mensen 

slechter dan andere mensen dat ze dit verdienen? 

 

Laat de jongeren nu ook laten zien wat ze zelf meegenomen hebben, en 

wat voor hun het lijden typeert (huiswerk voor deze week) 

Op het werkblad staan de volgende twee vragen: 1. Wat roept dit in je 

op? 2. Wat doet dat met je geloof? Laat de jongeren dit invullen en 

praat hier samen over. 

 



19.30 Bijbelstudie Job. 

 

We kunnen hier ook wat over leren uit de bijbel, namelijk uit het boek 

Job. Geef een korte samenvatting waar het in dit boek om gaat: 

De centrale vraag in het boek Job is: hoe kun je leven overeenkomstig 

Gods wil als je zwaar moet lijden. 

Job wordt geïntroduceerd als een rechtvaardig en onberispelijk man. 

Met Gods medeweten stelt Satan hem zwaar op de proef: Hij verliest al 

zijn kinderen en bezittingen en krijgt een kwaadaardige huidziekte. In 

die situatie krijgt Job bezoek van zijn vrienden, die met hem 

discussiëren over het waarom van zijn lijden. Aan het eind van het 

boek spreekt God zelf. 

 

Lees samen Job 2. 

 

Wij geloven dat God een almachtige God is en een God van liefde. 

Teken de cirkels op een bord of print ze van tevoren in het groot uit en 

hang ze op: 

          

Bespreek samen wat er bedoeld wordt met Gods almacht en Gods 

liefde. Kunnen ze voorbeelden geven?  

 

Deze combinatie wordt vaak als een probleem gezien zodra we 

geconfronteerd worden met moeilijke dingen in het leven. Ook voor 

Job was dit een prachtige belijdenis totdat de ramp toesloeg. 

Teken/Plak de volgende cirkel eronder. Het ziet er dan zo uit: 

                              

                                 

Laat de jongeren in tweetallen overleggen en opschrijven: wat is 

precies het probleem? (liefde: wil lijden niet & almacht: kan lijden 

stoppen). 

Altijd hebben mensen geworsteld met de vraag van het lijden en dit 

probleem proberen op te lossen. 

 

 



* Oplossing 1: Ontkennen dat God liefde is  (Zet een kruis door Gods 

liefde).  

Dit is wat Job z’n vrouw doet: Job 2:9 

‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’ 

Dit is wat vandaag heel veel mensen doen: “Hoe kun je nog in een God 

van liefde geloven na Auchszwits?”. 

 

Op het werkblad staat dit modelletje. Laat de jongeren in tweetallen 

consequenties bedenken van deze oplossing. Wat doet dit met jou en 

jouw geloof als dit waar zou zijn? 

 

                                         

Inventariseer de reacties. 

Leg uit: Het lijkt of deze oplossing logischer is dan het christelijk 

geloof. Maar als er geen God bestaat dan horen lijden en ellende 

blijkbaar gewoon bij deze wereld, en zijn ze volstrekt natuurlijk. 

Iedereen voelt dat dat net zo min en oplossing is.  

 

* Oplossing 2: ontkennen dat God almachtig is 

Zet een kruis door Gods almacht. Leg uit dat heel veel christenen 

vandaag voor deze oplossing kiezen. Gods liefde willen ze niet laten 

vallen, en daarom trekken ze de conclusie dat God ook niets aan het 

lijden kan doen. God wil niet dat mensen lijden, en Hij is er ook niet 

verantwoordelijk voor. God kan lijden niet wegnemen. Hij kan wel met 

je mee lijden, en je kracht geven om je lijden te dragen. 

 

Een populair boek over het lijden (Harold Kushner ‘Als ’t kwaad 

goede mensen treft’) zegt het zo: 

Kwade dingen treffen goede mensen in deze wereld, maar dat is niet 

Gods wil. God zou graag zien dat de mensen in het leven krijgen wat ze 

verdienen, maar hij kan het niet altijd zo regelen.  

 



                            

                                  

Ook dit staat op het werkblad. Laat de jongeren in tweetallen 

consequenties bedenken van deze oplossing. Wat doet dit met jou en 

jouw geloof als dit waar zou zijn?  

 

Doceer: 

Als God niet almachtig is, en ook niets aan het lijden kan doen, neemt 

dat ook de troost weg dat er uiteindelijk een God is die deze wereld en 

ons leven zal verlossen, en het kwaad zal overwinnen. 

Maar de laatste hoofdstukken van het boek Job (Job 38-42) laten 

duidelijk zien dat deze oplossing niet  waar is. Wanneer God Job 

antwoordt laat hij juist zijn onbegrensde macht zien: “Wie is het die 

mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen 

je: ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 

Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me als je zoveel 

weet. (…)Kan jouw stem de wolken bevelen om je met hun regenvloed 

te bedekken? Kun jij de bliksems uitsturen, zullen ze jou zeggen: “Wij 

staan klaar”?Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven, van wie heeft de 

haan zijn inzicht gekregen?”  enz. (Job 38:1-4,  34-36) 

 

Liever een God die meelijdt, dan één die het je aandoet => maar met 

geen van beiden kom je verder. 

 

* Oplossing 3: Ontkennen dat gelovigen echt lijden 

Zet een kruis door lijden. Leg uit dat dat in feite is wat Jobs vrienden 

doen. Zij denken dat God rechtvaardigen altijd zal zegenen. Wie lijdt 

heeft dat in feite aan zichzelf te danken. 

Elifaz zegt: (Job 4:6-7) 

‘Vertrouw je niet op je ontzag voor God, geeft je onbesproken 

levenswandel je geen hoop? Ken jij onschuldigen die hij te gronde 

richtte? Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? 

Jezus discipelen dachten later ook zo. Als ze de blindgeborene zien 

vragen ze ‘Wie heeft gezondigd? Hij of z’n ouders?’(Joh.9). 

En ook vandaag heb je mensen die zeggen dat God zeker alle ellende 

wegneemt, als je maar echt gelooft. 

 



 

Ook dit staat op het werkblad. Laat de jongeren in tweetallen 

consequenties bedenken van deze oplossing. Wat doet dit met jou en 

jouw geloof als dit waar zou zijn?  

 

Doceer: 

In Job 3 – 31 lezen we de gesprekken tussen Job en zijn drie vrienden 

die hem kwamen opzoeken. Die vrienden zeggen: Job, vrijwel zeker 

heb je heel grote zonden begaan, anders zou God je niet zo straffen. Zij 

doen alsof ze zo wijs zijn dat ze God en zijn beleid kunnen begrijpen, 

bovendien doen ze alsof zij rechtvaardig zijn en Job niet. Het idee is 

dat wanneer je gelooft je altijd genezing en zegening ontvangt. Maar 

dat is gewoon niet waar: deze wereld is vreselijk oneerlijk (Ps 37/73); 

Job schreeuwt het uit: oneerlijk! 

  

Jobs reactie 

Vraag de jongeren even na te denken over de volgende vraag: 

Welke oplossing kiest Job? 

 

Leg vervolgens uit: 

Job kiest niet voor oplossing 2 (Gods almacht weg): Dat kwam 

gewoonweg niet bij hem op, en juist Gods grootheid geeft dat Hij het 

niet begrijpt. 

Job kiest niet voor oplossing 3 (geen lijden voor rechtvaardigen): hij 

weet dat dat niet waar is; Job 19: 5-7: hij keert zich tegen zijn vrienden, 

zij voelen zich beter. 

Job kiest ook niet voor oplossing 1 (Gods liefde weg), al gaat hij soms 

wel ver die kant uit; opvallend hoeveel ruimte hij daarvoor krijgt. Maar 

dan toch beroept hij zich weer op God; Job 19:25-27. 

Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. 

Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God 

aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen 

zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen.  

 

Wat leren we van Job over het lijden? 

God is goed en rechtvaardig, en dat blijft ook waar als een gelovige 

moet lijden.  

a. We kunnen God niet begrijpen  

Job snapt het niet, hij schreeuwt het uit. Wat is dan Gods antwoord? 



God openbaart zich in z’n macht: denk niet dat je 

mij begrijpen kunt. Het is niet te begrijpen, juist 

vanwege zijn almacht. 

Is dit teleurstellend? Nee, want 

- een almachtig God niet begrijpen is niet 

vreemd. 

- wat heb je nodig als je zwaar lijdt? Iemand die het uitlegt? Dat 

helpt niet en is zelfs irritant! Je hebt 

iemand nodig die je begrijpt (evt zelf 

meegemaakt), die naast je staat, die je 

weer hoop geeft. 

b. We moeten God wel vertrouwen  

Dat is precies de boodschap van Job: Ik snap er 

niks van, maar uiteindelijk is God te vertrouwen 

(hfst. 19). 

Daar gaat het God uiteindelijk ook om. Je mag het uitschreeuwen; 

onrecht! Verwijten; als je er maar mee bij Hem komt, als je uiteindelijk 

maar blijft geloven. Hij is mijn God, bij Hem kan ik terecht. 

God is almachtig. Dat is mooi, want wat heb je aan een machteloze 

God?  God is ook liefde. Dat is in het Nieuwe testament nog veel 

duidelijker geworden: Wij hebben een God die mens geworden is en 

afgedaald is in ons lijden. Verdriet en rouw; hij weet wat het is. 

Marteling en onrecht; hij ging er doorheen. Waarom?! Hij heeft het 

ook geroepen. Hij leed al ons lijden en meer: hij is neergedaald in de 

hel; het uiteindelijke, meest verschrikkelijke lijden. En dat deed hij 

voor jou! 

  

Op het werkblad staat: 

Wat leren we van Job over het lijden? 

1. 

2. 

Laat ze dit nu in eigen woorden invullen. Niet alleen het zinnetje, maar 

iets van de uitleg. Want heeft hen geraakt in dit verhaal, wat hebben zij 

vandaag geleerd over het lijden? 
 

19.50 zondag 10 

 

Lees samen zondag 10. Merk je in je eigen leven dat God voor je 

zorgt? Hoe ervaar je dat in moeilijke tijden? Ga weer even terug naar 

het begin van de les. Bespreek hoe ze nu aankijken tegen dat wat ze 

toen opgeschreven hebben. Kan je iets met de uitleg van vandaag? Wat 

doet dat met je? 
 

 



20.00 Presentatie 

 

Heeft ieder zijn persoonlijke deel (en dat betekent voor mij…) af en bij 

zich.  Wie gaat de zaak verzamelen, wie zorgt voor de vormgeving? 

Hoe zou je de inhoud van de les van vandaag kunnen samenvatten in 

een zin die begint met ‘Ik geloof….” Brainstorm een tijdje en stel dan 

een formulering vast. 

Laat ze voor volgende week weer allemaal opschrijven ‘en dat 

betekent voor mij……’ Misschien kunnen ze het mailen naar de 

persoon die deze teksten verzameld? 
 

 

20.15 Huiswerk opgeven 

sluiting 

Bouw in het gebed een moment van stilte in zodat ieder z’n eigen 

gedachten over lijden en problemen aan God kan voorleggen.. 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- Gedicht, foto of filmfragment dat het lijden heel dichtbij brengt 

- Bord, of 3 circels op een poster 

- memorisatietekst 
 

d. suggesties 

 

zingen: Ps.88, Ps 121, Gz 34, Gz 115, LB 432, LB 466 

bijbelgedeelten:  Job; Habakuk 3; Matteüs 6:24-34; Romeinen 8:18-39 

belijdenis:  NGB art 13; znd 10  

 
 



e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
de jongeren begrijpen het probleem dat geloven in 

een almachtige en liefdevolle God moeilijk is als 

het lijden toeslaat 

    

de jongeren kunnen de consequenties benoemen 

van de mogelijke oplossingen. 
    

de jongeren kunnen in eigen woorden uitleggen 

wat we van Job kunnen leren over het lijden. 
    

de jongeren kunnen verwoorden wat het lijden met 

hen persoonlijk doet. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werkbladen 



God en het lijden 
blok A - nivo 3 - avond 2  

 

Intro 
 

1. Wat roept dit in je op?  

2. Wat doet dat met je geloof?  
 

Bijbelstudie Job 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is precies het probleem?  
 

 

 

 

Wat doet dit met jou en jouw geloof als dit waar zou zijn: 
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Wat kiest Job? Wat leren we van Job over het lijden? 

 

1. 

 

2. 

 

Zondag 10 HC 

Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid? 

De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde, 

met alle schepselen, als met zijn hand in stand houdt en zó regeert, dat loof en 

gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, 

gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar 

uit zijn vaderhand ons ten deel vallen. 

Waarom is het voor ons belangrijk te weten dat God alles geschapen heeft en nog 

door zijn voorzienigheid in stand houdt? 

Gods 
liefde 

 

lijden 

Gods 
almach

t 



Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst dit vaste 

vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde 

scheiden zal. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of 

bewegen kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genisis 3:15 

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het 

hare, zij verbrijzelen je kop,  jij bijt hen in de hiel. 

 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

De volgende week gaan we het hebben over genade.  



In verband daarmee het volgende bijbelleesrooster: 

 

Genesis 15: 7-21 

Wat moet Abraham doen om bij God te mogen horen? Niets: God gaat alleen 

tussen de dierhelften door 

 

Ezechiël 36: 22-32 

Heeft Israël zijn verlossing verdiend? Hangt het van hun beslissing af? Dit 

gedeelte spreekt daar duidelijke taal over. 

 

Matteüs 20: 1-16 

Heb jij het gevoel er voor te moeten werken, of ken je dat: eigenlijk niks gedaan 

hebben, maar hij heeft ervoor gekozen je een volledig loon te betalen. 

 

Lukas 18:9-14 

Even heel eerlijk: op wie lijk je meer, op die serieuze farizeeër,  

of op die berouwvolle zondaar? Het antwoord is bepalend voor  

je rechtvaardiging.  

 

Lukas 23:33-43 

Wat is er voor nodig om bij Jezus in het paradijs te komen? Alleen maar geloof, 

want het is pure genade.  

 

Romeinen 3:21-28 

Je wordt uit genade, die niets kost, door God als 

rechtvaardig aangenomen (vrs 24)! 

 

Efeze 2: 1-10 

Pure goedheid en genade dat is de basis voor je 

verlossing, en dat sluit alle eigenroem uit. 

 

 
 


