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Bijeenkomst 1: Three in one 
De volgende week gaan we het hebben over: ‘Jezus, feit of fictie’. Het 
bijbelleesrooster helpt je om te begrijpen dat het verhaal van Jezus geen mythe of 
legende is, maar echt gebeurde feiten bevat. 
 
Lucas 1: 1-4; Handelingen 1: 1-3 
Lucas schreef zowel zijn evangelie als het boek Handelingen. Let op hoe hij zijn 
verhalen presenteert: het gaat om nauwkeurig onderzochte feiten. 
 

1 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de 

gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, 2 en die ons zijn overgeleverd door 

degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn 

geworden, 3 leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze 

gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4 om u 

te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. 
 
1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 

2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de 

apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 

3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig 

dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. 
 
Lucas 2: 1-14 
Kijk naar vers 1 en 2. Lucas geeft heel precies aan wanneer deze dingen gebeurd 
zijn. Zijn lezers kunnen het navragen, net zoals hijzelf het heeft nagevraagd. 
 

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 

moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 

Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 

waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad 

van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten 

inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar 

waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar 

eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor 

hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver daarvandaan brachten herders 

de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van 

de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig 

schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 

brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van 

David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: 

jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 

13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 

woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij 

liefheeft.’ 

 
 
 
 

 



Lucas 3: 1-9 
Weer valt op hoe precies Lucas aangeeft in welke tijd Johannes de doper optrad. 
 
1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea 

bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea 

en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2 en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, 

richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in 

de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot 

inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4 zoals geschreven staat in 

het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak 

de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! 5 Iedere kloof zal worden gedicht, elke 

berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; 6 en al 

wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 7 Johannes zei tegen de mensen die massaal 

uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je 

veilig bent voor het komende oordeel? 8 Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig 

zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan 

uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de 

boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur 

geworpen.’  

 
Lucas 7: 1-17 
Hier gaat het over een genezing en zelfs over de opwekking van een dode. 
Verzonnen legenden? Nee, Lucas blijft gewoon geschiedenis vertellen en 
nauwkeurig aangeven waar en wanneer het gebeurde. 

 
1 Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij Kafarnaüm 

in. 2 Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de 

centurio was erg op deze slaaf gesteld. 3 Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse 

leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. 

4 Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden: 

‘De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. 5 Want hij is ons volk 

goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ 6 Jezus ging samen met hen op 

weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar 

hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat 

u onder mijn dak komt. 7 Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. 

Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. 

 
Lucas 24:36-49 
Een opgestane Jezus uit de dood een fictie? De discipelen dachten inderdaad dat 
het niet echt kon zijn. Maar moet je kijken hoe Jezus ze overtuigt dat het echt is. 
 
36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 

‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een 

geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom 

zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me 

aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 

40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat ze het van vreugde nog niet 

konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze 

gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei 

tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van 

Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 

45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij 

zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de 



derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen 

worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan 

getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 48 [47–48] 49 Ik zal ervoor zorgen dat de 

belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de 

hemel zijn bekleed.’ 

 
Handelingen 2: 22-33 
Iedereen had van Jezus van Nazareth gehoord. Maar Petrus moet ze over tuigen dat 
die Jezus, de beloofde messias is, en dat hij opstond uit de dood. Dat is ook precies 
wat Lucas duidelijk wil maken. 
 
22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen 

gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door 

zijn toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en 

voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. 24 God heeft hem 

echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn 

macht over hem niet behouden. 25 David zegt immers over hem: “Steeds houd ik de Heer 

voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. 26 Daarom verheugt zich mijn hart  

en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, 27 want u zult mij 

niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot 

ontbinding overgaan. 28 U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij 

vervullen met vreugde.” 29 Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de 

aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog 

steeds hier. 30 Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had 

dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, 31 heeft hij de opstanding van de 

messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat 

zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. 32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan 

getuigen wij allen. 33 Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de 

Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen 

neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.  

 
Handelingen 26:24-32 
Ruim twintig jaar nadat Jezus ten hemel gevaren was, kon Paulus nog een beroep 
doen op het geheugen van koning Agrippa: er waren spectaculaire dingen gebeurd, 
en iedereen wist daar nog van. 
 
24 Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus: ‘U slaat wartaal uit, Paulus! 

Het vele studeren drijft u tot waanzin!’ 25 Maar Paulus zei: ‘Het is geen wartaal, excellentie. 

Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand. 26 Bovendien weet de koning 

waarover het gaat, en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan 

hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. 27 Koning Agrippa, 

hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet.’ 

28 Agrippa zei tegen Paulus: ‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef.’ 

29 Paulus zei: ‘Of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, 

maar allen die nu naar me luisteren net zo worden als ik, afgezien dan van deze boeien.’  

30 De koning stond op, evenals de procurator en Bernice en de anderen die de zitting hadden 

bijgewoond. 31 Ze trokken zich terug en overlegden met elkaar. ‘Deze man heeft niets gedaan 

dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft,’ zeiden ze. 32 En Agrippa zei tegen Festus: 

‘Hij had al vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen.’  
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