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Bijeenkomst 4: Het ontstaan van de Bijbel 
 
Johannes 5:39-47 
Christus zegt dat het oude testament van Hem getuigt, over Hem gaat. 
 
39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de 

Schriften getuigen over mij, 40 maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. 41 Niet 

dat de mensen mij moeten eren, 42 maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. 43 Ik ben 

gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens 

zichzelf komt, wel zou accepteren. 44 Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar 

wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. 45 U moet 

niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, 

klaagt u aan. 46 Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij 

geschreven. 47 Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik 

zeg?’ 

 
Handelingen 10:1-16 
In de periode van het nieuwe testament is het onderscheid tussen jood en niet-jood 
en tussen rein en onrein opgeheven.  
 
1 Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius 

heette. 2 Hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk 

aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. 3 Op een dag kreeg hij omstreeks het 

negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis 

binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: ‘Cornelius!’ 4 Hij staarde de engel verschrikt aan en 

vroeg: ‘Wat is er, heer?’ De engel antwoordde: ‘Je gebeden en aalmoezen zijn door God als 

offer aanvaard. 5 Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die 

ook wel Petrus wordt genoemd. 6 Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en 

in een huis aan zee woont.’ 7 Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet 

Cornelius twee dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. 8 Nadat hij had 

uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. 9 De volgende dag, nog voordat de 

afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur 

naar het dak van het huis om daar te bidden. 10 Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. 

Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. 11 Hij zag 

hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier 

punten op de aarde werd neergelaten. 12 Op het kleed bevonden zich alle lopende en 

kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. 13 Hij hoorde een stem zeggen: 

‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’ 14 Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, 

want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’ 15 En voor de tweede maal 

hoorde hij de stem: ‘Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.’ 

 
  

 



Galaten 3:1-9 
Als het gaat om de doorgaande lijn van Gods verbond met Abraham is er wel een 
fundamentele eenheid tussen het oude en nieuwe testament. 
 
1 Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus 

Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? 2 Ik wil maar één ding 

van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te 

geloven? 3 Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer 

op de Geest? 4 Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! 

5 Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat 

u naar hem luistert en op hem vertrouwt? 6 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op 

God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 7 U ziet dus dat zij die 

geloven kinderen van Abraham zijn. 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere 

volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle 

volken gezegend worden.’ 9 En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de 

gelovige, gezegend. 

 
Efeze 2:11-22 
Sinds de komst van Christus is er geen onderscheid meer tussen de volken, de les 
uit handelingen is door de apostelen goed begrepen. 
 
11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen 

genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds 

niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet 

betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een 

wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus 

Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de 

twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en 

de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in 

zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis 

beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam 

hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem 

hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen 

of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het 

fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit 

hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de 

Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn 

Geest.  

 
Kolossenzen 2:16-19 
De joodse feesten en rituelen – voorgeschreven in de wet – waren een schaduw van 
de werkelijkheid die Christus kwam brengen. 
 
16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van 

feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de 

werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in 

zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen  of zich laten voorstaan op 

eigen bedenksels. 19 Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele 

lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 
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Hebreeën 10:1-10 
Hetzelfde thema als in Kolossenzen 2. De wet van Mozes was een schaduw van de 
werkelijkheid die Christus kwam brengen. Hier wordt het toegespitst op de offerdienst 
die vooruitwees naar Christus’ offer. 
 
1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders 

gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door 

zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft 

geschapen. 3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met 

zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, 

plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 4 ver verheven boven de 

engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. 5 Tegen wie van de 

engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: 

‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’? 6 Maar wanneer hij de 

eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer 

bewijzen.’ 7 Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren 

als een vlammend vuur.’ 8 Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle 

eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. 9 Gerechtigheid 

hebt u liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als 

geen van uw gelijken.’ 10 En ook: ‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest, en de 

hemel is het werk van uw handen.  

 
1 Petrus 2:7-10 
In vers 9 en 10 worden allerlei uitspraken uit het oude testament – die toegepast 
werden op het volk israel – nu toegepast op de nieuwtestamentische gemeente. 
 

7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: 

‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen 

waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods 

woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, 

een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de 

grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 

wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods 

ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 
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