
 

 

 

Jezus, Redder of Rechter  
 
blok A - nivo 2 - avond 8 
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Romeinen 12:9 

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede 

toegedaan. 

 

Romeinen 14:10-12 

10 Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u 

neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen 

te staan, 11 want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor 

mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ 12 Ieder van ons zal 

zich dus tegenover God moeten verantwoorden. 

 

Het laatste oordeel, wat roept dat op? 
“Jezus Christus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit doet me niks 

want…………… 



 

 

 

 

  

  

Hoe zal dat zijn? 
Artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: 

We geloven dat bij de wederkomst van Jezus, Hij zich bekend zal maken als 

Rechter over levenden en doden, terwijl Hij de ‘oude wereld’ met vuur zal 

zuiveren.Alle mensen, die ooit geleefd hebben, zullen voor deze Rechter 

verschijnen. Iedereen zal zich moeten verantwoorden voor elk nutteloos woord 

dat ze gesproken hebben. Alles zal openlijk aan het licht gebracht worden. 

Terecht is de gedachte dat dit voor ongelovigen een angstaanjagend ogenblik is.  

Maar voor de gelovigen is dit een moment om naar uit te zien omdat ze er troost 

uit putten. Dan is hun verlossing namelijk voltooid. Iedereen zal dan erkennen 

dat ze onschuldig zijn. Ook zullen ze zien de verschrikkelijke manier waarop 

God Zich wreekt op de goddelozen, die de wereld hebben getiranniseerd en 

onderdrukt. Hun schuld wordt aan het licht gebracht door hun eigen geweten. 

Voor hen is de eeuwige straf.De gelovigen daarentegen krijgen het eeuwige 

leven. De Here zal dit aan de gelovigen geven als een genadige beloning. 

 

Bijbelstudie Matteus 24:32-51 
 wat leer je daarvan: 

de vijgeboom  

mensen uit de dagen van Noach  

de twee in het veld  

de twee maalsters  

de heer van het huis  

de trouwe slaaf  

de slechte slaaf  

 

Wat leert het voorbeeld over de verwachting van de wederkomst? Achter welke 

les zou je voor jezelf een uitroepteken zetten? Waarom? 

 

 

 

1 Korintiërs 13:13 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,  

maar de grootste daarvan is de liefde. 

Als Jezus mijn Rechter is word 

ik daar bang van want…… 

Als Jezus mijn Rechter is word 

ik daar blij van want………… 
 


