
Geloof en twijfel     
 

blok A - nivo 3 - avond 6  

 

Terugblik  

 

Vraag en antwoord 127 HC 
 

Wat is de zesde bede? 
 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 

boze. Dat wil zeggen: Wij zijn van onszelf zó zwak, dat wij 

zelfs geen ogenblik kunnen standhouden, en bovendien 

houden onze doodsvijanden - de duivel, de wereld en ons eigen vlees - niet op 

ons aan te vechten. Daarom bidden wij U: wil ons toch staande houden en 

sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd 

niet het onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij 

uiteindelijk de volkomen overwinning behalen. 

 

  
1:  Ik twijfel nooit aan het bestaan van God 

2:  Ik twijfel nooit aan de betrouwbaarheid van de bijbel 

 

3. Ik wil altijd Jezus volgen, wat het me ook kost. 

4. Het is duidelijk hoe Jezus wil dat wij leven. 

 

5. Wat er ook gebeurt, ik weet dat God goed voor me is. 

6. Gods liefde kun je voelen.   

 

Verstands-twijfel  
 

Hebreeën 11: 1 en 6 

1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons 

van de waarheid van wat we niet zien.  

6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen 

moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden 

beloond.  

 

 

 



volledig aan 

Jezus toegewijd 

volledig gebroken 

met de zonde 

Wils-twijfel  
 

Lukas 9:23-25 

Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen 

en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven 

wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal 

het behouden. 25 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar 

zichzelf verliest of schaadt? 

 

Lukas 14:25-27 

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en 

zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en 

kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling 

zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn 

leerling zijn.  

 

Matteus 11:28-30    

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal 

ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’  



Gevoels-twijfel  
 

Psalm 103:13 

13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn 

kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie 

hem vrezen.  

 

Romeinen 8:28 

28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen 

geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 

 

1 Joh 2:12 

12 Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam.   

 

Filippenzen 4:4 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Romeinen 8:31-32 
 

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen 

ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van 

ons allenheeft prijsgegeven,ons met hem niet alles schenken? 

 

a. welk positieve gevoel roept 

wat in de tekst staat op 

b. kun je je voorstellen dat 

iemand hieraan twijfelt, en welk 

effect dat dan heeft 



Bijbelleesrooster ---------------------------------- 
 

De volgende keer gaat het over ‘de genadedieven’: op welke manier kun je het 

evangelie van de genade kwijtraken. 
 

Lukas 15: 1-10 

Je hebt tollenaars en zondaars en je hebt Farizeeën en schriftgeleerden. Beide 

zijn verloren als ze Jezus niet kennen. Alleen worden zij die weten dat ze 

verloren zijn eerder gevonden, dan zij die dat ontkennen. 
 

Lukas 15: 11-16 

Weten dat je alles van vader hebt gekregen, en tegelijk vooral uit zijn op je eigen 

feestje los van vader, dat maakt dat je een verloren zoon bent. 
 

Lukas 15: 17-24 

Wie tot zichzelf komt, z’n verlorenheid inziet, en naar de vader gaat zal tot z’n 

stomme verwondering ontdekken dat die niet meer praat over de zonde, maar 

een geweldig feest aanricht. 
 

Lukas 15: 25-32 

De oudste zoon vond dat hij het aardig deed, en hoopte stiekem ook op een 

feestje met zijn vrienden. Maar één ding kende hij niet en kon hij toen hij die 

leerde kennen niet verdragen: de genadevolle liefde van zijn vader 
 

Johannes 8: 1-11 

Op je nu overspel gepleegd hebt, of vrome burger bent als je voor Jezus komt te 

staan maakt dat niets uit. 
 

Romeinen 1: 16-21 

Het evangelie is er voor de goddeloze mens, die zich aan God en gebod niet 

gelegen laat liggen. 
 

Romeinen 2: 1-12 

Het evangelie is er ook voor de keurige mens, die vindt dat tie het er eigenlijk 

een stuk beter afbrengt dan vele anderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


