Samenspraak het Onze Vader
Val me niet in de rede, Heer…        …….   Ik ben aan het bidden.
“Onze Vader die in de hemel zijt.”
“Ja?”
“Wilt U me niet in de rede vallen, ik ben aan het bidden.”
“Maar je had Me geroepen.”
“U geroepen? Ik heb U niet geroepen. Ik bid het Onze Vader.”
“Nu deed je het weer.”
“Wat deed ik?”
Mij roepen, Je zei: Onze Vader die in de hemel zijt. Hier ben ik dan. Wat wil je?
Maar ik wil helemaal niets. Weet U, ik bad gewoon mijn gebed van elke dag. Dan bid ik altijd het Onze Vader. Zo heb ik dat geleerd en ja als ik dat weer gedaan heb dan voelt dat wel goed, zoiets als wanneer ik een karweitje heb opgeknapt.
Hmmm… oké, ga verder…
Uw Naam worde geheiligd.
Stop…, wat bedoel je daarmee?
Waarmee?
Met Uw Naam worde geheiligd?
Wat ik daarmee bedoel? Ik bedoel daarmee tja… het staat gewoon in het gebed. Maar  wat betekent het eigenlijk?
Ik zal het je zeggen: het betekent: geëerd, heilig, wonderbaar.
Oh, ja nu snap ik het een beetje. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht, wat geheiligd betekent…
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Meen je dat echt?
Natuurlijk. Waarom niet?
Wat ga je er aan doen dan?
Doen? Ik?   Niets…. Ik denk gewoon dat het wel goed zou zijn als alles hier beneden onder uw leiding zou staan zoals dat ook hierboven is.
Sta jij onder mijn leiding?
Wel, ik ga naar de kerk.
Dat is geen antwoord op mijn vraag. Hoe zit het met je gedrag? En met je humeurigheid? Volgens mij heb je daar echt een probleem mee. En denk eens aan de manier, waarop je je geld helemaal voor jezelf besteedt. En hoe zit het met de films die je kijkt?
Nou, u moet mij wel hebben zeg. Ik doe echt niet zoveel anders als zoveel andere mensen in de kerk hoor.
Neem me niet kwalijk. Ik dacht dat je bad dat Mijn wil zou geschieden. Als dat zo is dan moet dat beginnen bij degene die daarvoor bidt. Zoals bij jou bijv.
Heer, ik moet nu opschieten. Deze morgen neemt het bidden meer tijd in beslag dan gewoonlijk.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Laat dat brood maar zitten. Je snoept toch al zo veel…
Hé wacht eens even. Wat nou weer? Ik kom mijn godsdienstige verplichtingen na en U zit maar aanmerkingen op mij te maken.
Bidden is gevaarlijk. Je zou tot de conclusie kunnen komen dat je moet veranderen, weet je. Dat probeer Ik met je. Je hebt Me immers geroepen en hier ben Ik dan. Het is nu te laat om ermee op te houden. Ga verder met je gebed. Ik ben benieuwd naar de rest. Nou, ga verder…”
Ik ben bang.
Bang, waarvoor?
Ik ben bang dat ik weet wat U nu weer gaat zeggen.
Probeer het toch maar en zie wat er van komt.
Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Aha…   en Jan dan?
Ziet U wel. Ik wist wel dat U met hem op de proppen zou komen. Waarom Heer? Hij vertelt leugens over mij, heeft me geld afgetroggeld en hij betaalt me nooit terug. Ik heb gezworen het hem betaald te zetten.
Maar je gebed? Wat moeten we daarmee?
Dat meende ik niet.
Wel, nu ben je tenminste eerlijk. Maar het is niet zo leuk zo’n last van wrok met je mee te dragen, is het wel?
Nee, ik zal me echt veel beter voelen als ik het hem betaald gezet heb,. Jonge, Jonge, Ik heb wat voor Jan in petto. Hij zou willen, dat hij me nooit gekend had.
Je zult je niet beter voelen. Je zult je beroerder voelen. Je wreken maakt niet gelukkig. Bedenk eens hoe ongelukkig je nu al bent. 
Alleen  Ik kan in dat alles verandering brengen.
U? Hoe?
Vergeef Jan. Dan zal Ik jou vergeven. Dan zullen haat en zonde het probleem van Jan zijn en niet het jouwe. Je zult wat geld kwijt zijn, maar je hart zal tot rust komen.
Maar ik kan Jan niet vergeven, Heer!
Dan kan Ik jou niet vergeven.
Oei.. daar moet ik over nadenken.  Ik denk dat het toch belangrijker is dat ik met U in een goede verstandhouding leef, dan dat ik me op Jan wil wreken. 
Stilte   …………………………………………………………

Goed ,
Stilte   ………………………………………………………….

 ik vergeef hem. Helpt U mij daarbij, en helpt u hem dan ook maar Heer, om de juiste weg in het leven te vinden. 
Nu ik erover nadenk: hij zit eigenlijk best wel behoorlijk in de puree. Ieder die doet zoals hij moet innerlijk wel door elkaar geschud worden. Toon hem op de een of andere manier de juiste weg.
Kijk eens aan, wonderbaarlijk. Hoe voel je je nu?
Hm, niet slecht. Helemaal niet. Integendeel, ik voel me reusachtig.
Maar eh… kan ik nu met rust gelaten worden?
 Je bent toch nog niet klaar met je gebed.? Ga verder.
Vooruit dan maar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
Goed zo. Dat doe Ik nou precies. En daarom zeg ik tegen jou: ga toch niet naar plaatsen waar je jezelf in verleiding brengt.
Hoe bedoelt U…?
Hou ermee op op dat internet te surfen. Steeds te neuzen op die slechte sites. En met sommige vriendschappen moet je breken.  Je komt door deze vrienden met slechte dingen in aanraking. Doe niet zo dom, je denkt dat je plezier hebt maar in werkelijkheid word je er minder van. Gebruik Mij niet als vluchtluik.
Ik begrijp U niet.
Dat doe je wel. Je hebt het al zo vaak gedaan. Je zit gevangen in een slechte situatie. Je raakt in moeilijkheden en dan hol je naar Me toe: Heer, help me alstublieft uit de knoei en ik beloof U dat ik het nooit meer zal doen. Herinner je je dat je zo al vaak een handeltje met Me hebt willen sluiten?
Ik schaam me Heer, echt.
Wat herinner je je dan?
Tja, die keer dat onze buurvrouw me uit de disco zag komen. Ik had tegen mijn moeder gezegd dat ik er niet heen zou gaan. Ik herinner me dat ik tegen U zei: O, God, laat haar niet tegen mijn moeder zeggen waar ik geweest ben. Ik beloof U dat ik elke zondag naar de kerk zal gaan.
En…   heeft ze het tegen je moeder gezegd?
Nee.
En heb jij je belofte gehouden?
Het spijt me Heer, echt. Tot nu toe heb ik gedacht dat bidden voldoende was. Een antwoord als dit had ik niet verwacht.
Ga door en maak je gebed af.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Weet je waardoor Ik geëerd wordt? Weet je wat Me werkelijk gelukkig maakt?
Nee, maar ik wil het nu toch wel graag weten. Ik wil toch wel graag doen wat U wilt.
Je hebt de vraag al beantwoord.
O ja?
Ja, wat mij verheerlijkt zijn mensen zoals jij, die Me echt liefhebben en Mij volgen. Dat zie Ik nu tussen ons gebeuren. 
Nu je jezelf een beetje beter hebt leren kennen en sommige zonden aan het licht zijn gekomen, valt er niet te voorspellen wat we samen kunnen doen.
Heer, ik ben onder de indruk van uw liefde. Denkt U echt dat U mij kunt gebruiken?
Weet je, van Mijn kant beloof Ik dat Ik met je wil zijn.
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