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Bijeenkomst 5: Jij en jouw bezit

Leviticus 19:9-13

God had zijn volk al vroeg geleerd om te delen met de armen

9 Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap
wat blijft liggen niet bijeen. 10 En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet
alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de
armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God. 11 Steel niet, lieg niet en bedrieg je
naaste niet. 12 Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de
naam van je God. Ik ben de HEER. 13 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een
dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit.

Deuteronomium 15:1-11

Er mochten eigenlijk geen armen zijn in Israel, dat was een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

1 Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. 2 Dat houdt het volgende in:
elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden; hij
mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is
afgekondigd in de naam van de HEER. 3 Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen,
maar wat u van een volksgenoot te goed hebt moet u kwijtschelden. 4 Overigens zal niemand
van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven,
5 tenminste, als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig
naleeft; 6 dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel
volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht
uitoefenen, maar zij niet over u. 7 Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw
God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten.
U mag uw hand niet op de zak houden, 8 maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen
zo veel als hij nodig heeft. 9 Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende
jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan — waardoor u zich afsluit voor de ellende van
uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om
wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. 10 Geef hem dus
ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en
onderneemt. 11 Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te
zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

1 Koningen 21:1-16

In de macht van hebzucht.

1 Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jizreéliet Nabot had een wijngaard die grensde
aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Jizreél bezat. 2 ‘Sta mij uw wijngaard af,” zei
Achab tegen Nabot. ‘Hij ligt naast mijn paleis; ik kan hem goed gebruiken om er groente te
verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt,
de prijs ervan in zilver uitbetalen.” 3 Maar Nabot zei tegen Achab: ‘De HEER verhoede dat ik
de grond die ik van mijn voorouders heb ge€rfd aan u zou afstaan.” 4 Achab ging terug naar
zijn paleis, woedend en terneergeslagen omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de
grond die hij van zijn voorouders had geérfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen,



met zijn gezicht naar de muur, en weigerde te eten. 5 Toen kwam zijn vrouw lIzebel naar hem
toe en vroeg: ‘Wat is er gebeurd, dat je zo mismoedig bent en niet eten wilt?’ 6 ‘Ik heb met de
Jizreéliet Nabot gesproken,” antwoordde hij. ‘Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te
verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar
hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan.” 7 Daarop zei Izebel: “Wat? Jij bent toch de
koning van Israél? Sta op en eet wat, dat zal je goeddoen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de
wijngaard van Nabot krijgt.” 8 Uit naam van Achab schreef 1zebel brieven, verzegelde die met
het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Nabot
woonde. 9 In die brieven stond het volgende: ‘Kondig een vastendag af en zet Nabot vooraan
wanneer het volk samenkomt. 10 Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen
tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis.
Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen.” 11 Nabots stadsgenoten, de oudsten
en aanzienlijksten van zijn woonplaats, deden wat Izebel hun had opgedragen in de brieven
die ze had gestuurd. 12 Ze kondigden een vastendag af en lieten Nabot vooraan zitten toen het
volk samenkwam. 13 Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten
overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de
stad gebracht en gestenigd. 14 Ze stuurden Izebel bericht dat Nabot door steniging ter dood
was gebracht. 15 Toen Izebel hoorde dat Nabot dood was, zei ze tegen Achab: ‘Je kunt de
wijngaard die de Jizreéliet Nabot je weigerde te verkopen in bezit nemen, want Nabot leeft
niet meer, hij is dood.” 16 Toen Achab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar Jizreél om
de wijngaard van Nabot in bezit te nemen.

Mattets 19:16-26

Deze man leek heel precies naar de geboden te leven, maar misschien moest hij toch nog
maar es Deuteronomium 15 lezen ... (zie boven)

16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen
om het eeuwige leven te verwerven?’ 17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het
goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn
geboden.” 18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,” antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen
overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en
ook: heb uw naaste lief als uzelf.” 20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog
meer doen?’ 21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop
alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten.
Kom daarna terug en volg mij.” 22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg;
hij had namelijk veel bezittingen. 23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie:
slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 1k zeg het
jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.” 25 Toen de leerlingen dit
hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 26 Jezus
keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles
mogelijk.’

Handelingen 2:41-47

Mensen die Christus als hun Verlosser aannamen stonden ineens heel naders tegenover hun
bezit, konden afstand nemen en loslaten.

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het
gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met
ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles



gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder
degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de
tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van
eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Handelingen 11:27-30

In Judea woonden blijkbaar de allerarmsten. Wanneer zich een hongersnood aankondigt
wordt er meteen actie ondernomen om deze armen te ondersteunen. Giro 555 lijkt christelijke
wortels te hebben .

27 In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochié. 28 Een van hen, die
Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou
worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. 29 De
leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze
droegen elk naar vermogen bij 30 en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten
brengen.

1 Timoteus 6:8-19

Het gevaar van rijkdom plus adviezen voor rijke mensen. Wat doe jij hiermee? Wanneer ben
je tevreden?

8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 9 Wie rijk wil worden, staat
bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten
die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. 10 Want de wortel van alle kwaad
is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en
hebben ze zichzelf veel leed berokkend. 11 Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre
van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en
zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je
geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt
afgelegd. 13 Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor
Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op 14 je taak vlekkeloos en
onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt 15 op de dag die is
vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. 16 Hij alleen is
onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan
hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. 17 Draag de rijken van deze
wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom,
maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 18 En draag hun op om
goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze
een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.



