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Avond 6  Een nieuw verbond!  
 

Achtergrondinformatie 

 
Inleiding 

Bedoeling van deze les is om de jongeren te laten begrijpen dat het nieuwe verbond waarin 

wij leven, het verbond is dat God uit pure goedheid na de ballingschap niet alleen wilde 

voortzetten, maar ook door Christus en zijn Geest naar z’n vervulling wil brengen. Ze leren 

ook de profetiën over het nieuwe verbond uitleggen. 

 

Oude- en nieuwe verbond 

Er zijn nogal wat mensen die zeggen dat er verschillende verbonden zijn. B.v. één van het 

oude testament dat geldt voor Abraham en zijn nakomelingen, voor het volk Israël dus, en één 

voor het nieuwe testament dat geldt voor de kerk, voor hen die in Christus geloven. 

Nu is het inderdaad zo dat de Bijbel van een oud en een nieuw verbond spreekt, maar er is 

toch maar één genadeverbond dat loopt van Genesis 3 tot aan Openbaringen. 

Enkele argumenten:. 

* Heel vaak lezen we dat Gods verbond eeuwig is ; b.v. Gen. 17:7; Hebr. 13:20. 

* In alle fasen van het verbond is de fundamentele belofte steeds hetzelfde: Ik zal jullie God 

zijn, en jullie mijn volk. 

* Ook het doel van het verbond blijft steeds hetzelfde: altijd weer wil God een heilig volk 

zien, dat afgezonderd is van de zonde en dat Hem is toegewijd; b.v.  Lev 11:44v , 1 Petr. 2: 9v 

* Het verbond bij de Sinaï bouwt voort op het verbond met Abraham (Ex 6:7; Deut 7:7v),en 

ook het nieuwe verbond in Christus bouwt voort op de beloften die God al vanaf de tijd van 

Abraham gedaan heeft. (Rom 4, Gal 3) 

* Veel elementen van het oude verbond worden vervuld (d.w.z. hun eigenlijke betekenis komt 

aan het licht) in het nieuwe verbond: 

- Dé Koning, dé zoon van David is Christus. 

- Dé ‘knecht des Heren' is Christus 

- De besnijdenis wordt vervuld in de doop , Col. 2:11. 

- Het ware paaslam is Christus,  

1 Cor. 5:7.    

- Het ware offer dat gebracht moet worden om onze dankbaarheid te tonen is het christelijk 

leven, Rom. 12:1. 

- De echte tempel van God moet je vandaag zoeken in de kerk, 1 Cor. 3:16, Ef. 2 (slot). 

- Het echte Jeruzalem/Sion is de kerk van de Here: Gal. 4:16 i Hebr. 12:22., Openb.21-22 

 

Er is één eeuwig verbond van God, maar dat betekent nog niet dat er geen verschil kan zijn 

tussen de verschillende fasen van het verbond. Vandaar dat gezegd wordt dat het verbond dat 

de profeten in de tijd van de ballingschap aankondigden, en dat in Jezus werkelijkheid werd 

een nieuw verbond is en dat het oude daarmee tot het verleden behoort. Alleen al de woorden 

óud' en ‘nieuw' wijzen op een groot verschil.; denk b.v. aan het spreken van een nieuwe 

schepping; dat is dezelfde schepping, maar totaal vernieuwd. 

Laten we enkele verschillen tussen het oude en het nieuwe verbond noemen: 

* Het verbond dat de Here sloot met Israël, in de tijd van Mozes, werd vergezeld van vele 

wetten en regels (b.v. over de offers, het werk van de priesters, de reiniging, rein en onrein). 
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In het nieuwe verbond hoeven we deze ceremoniële en burgerlijke wetten, die aan Israël 

werden gegeven niet meer na te komen. Ze zijn namelijk vervuld in Christus, d.w.z. Christus 

heeft hun diepe betekenis aan het licht doen komen. 

* Het verbond is nu niet meer beperkt tot het volk Israël, de Joden. God is nu bezig zijn volk 

bij elkaar te brengen uit alle rassen, stammen, volken en talen (Gen 12:3 ; Openb.7:9) 

* Christus wordt de Middelaar van een beter verbond genoemd: duidelijkere en rijkere 

beloften  (Hebr. 8:6 ;11:16 i 40) ; een beter offer (Hebr 9:23) ;Hij is de betere Hogepriester  

(Hebr 7:26ev) , die een beter heiligdom is binnengegaan (Hebr 8: 11-14). 

- In de tijd van het oude testament woonde God in een heiligdom, een tempel te midden van 

zijn volk, maar nu is God veel dichterbij gekomen: allereerst in Christus (Immanuel), maar 

ook door de Heilige Geest, die woont in de kerk en in het hart van elke gelovige (1 Cor.3:16 i 

6:19). De Geest werkt in de gelovigen en stelt ze in staat te groeien in geloof en in een leven 

voor God. Hij schrijft de wet in hun hart (Jer. 31:31-34; 2 Cor 3:3) 

- De beloften van het nieuwe verbond zijn veel duidelijker en rijker: vergeving van zonden, 

eeuwig leven op de nieuwe aarde.  

 

Jeremia 31: een nieuw verbond 

In Jeremia 31 wordt een nieuw verbond aangekondigd, nog veel mooier dan het oude. Heel 

bijzonder dat dit door God wordt beloofd, want het oude verbond was verbroken. Als in die 

dagen aan onderworpen volk een verbond verbrak volgden er strenge represailles en kwam er 

een verbond met veel strengere bepalingen voor in de plaats. Bij God werkt het dus andersom: 

er wordt iets veel mooiers beloofd, ondanks de verbondsbreuk. 

In Jeremia 31 wordt de uitdrukking ‘nieuw verbond’ genoemd en ongetwijfeld grijpt Christus 

hierop terug in de instellingswoorden van het avondmaal (Lukas 22:20, zie ook Paulus in 1 

Korinte 11). Hieronder commentaar op Jeremia 31: 

 

In bewoordingen en met behulp van beelden die Jeremia's tijdgenoten begrepen wordt een 

toekomst geschetst van herstel. De bewoordingen en beelden zijn zo gekozen dat de suggestie 

wordt gewekt dat er meer wordt beloofd dan alleen maar een herstel van Israël als natie en 

Israëls godsdienst en herbouw van Jeruzalem. Er zal terugkeer zijn, maar dat betreft zowel 

Israël als Juda (terwijl israel nooit is teruggekeerd en op dat momente als natie al niet meer 

bestond). Er zal zondebesef zijn, maar heel persoonlijk. Er zal een nieuw verbond komen, 

maar anders dan het mozaïsche verbond. De wet zal in ere hersteld worden, maar het zal nu in 

de harten worden geschreven. Er zal kennis van de Here zijn, maar persoonlijker en intiemer. 

De zonden zullen worden vergeven, maar ze zullen zelfs niet meer in herinnering worden 

gebracht. Jeruzalem zal herbouwd worden, maar de nadruk ligt op heiligmaking van wat nu 

onrein is. 

Een eerste (gedeeltelijke) vervulling van deze beloften kunnen we in de geschiedenis 

aanwijzen. Er was terugkeer vanaf Kores, er was zondebesef onder de terugkerenden,  er was 

nieuw onderricht in de wet en Jeruzalem is herbouwd. Maar tegelijk: er keerden relatief 

weinig mensen terug, er was nog steeds veel onverschilligheid ten opzichte van de wet, de 

omvang van de herbouwde stad kwam niet overeen met Jeremia's beschrijving en de stad zou 

uiteindelijk toch weer verwoest worden door de Romeinen.  

Christus heeft verklaard dat alle schriften op hem betrekking hebben. Jeremia 31 vindt zijn 

diepste vervulling in het werk van Christus. Als Christus terugkomt zullen de uitverkorenen 

verzameld worden. Mensen uit alle volken en van alle plaatsen (meer dan de terugkeer van 

Juda uit de ballingschap). Johannes de Doper wees de weg van persoonlijke boete en 

zelfvernedering aan om de Christus te kunnen ontmoeten. Christus sprak van 'het nieuwe 
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verbond in mijn bloed' op de vooravond van zijn lijden en sterven. Zijn offer was de 

volmaakte prijs voor onze zonde. Christus trad op als nieuwe wetgever en leerde dat 

veruiterlijke godsdienst waardeloos is. Rond Christus ontstond een nieuwe kring van mensen 

die God heel persoonlijk als hun Vader leerden kennen door Christus' onderwijs en het werk 

van de heilige Geest. Christus vestigde de aandacht op de verwoesting van stad en tempel en 

leerde omhoog te kijken. Hij zou terugkeren op de wolken en het hemelse Jeruzalem, heilig 

voor de Here, zal van boven neerdalen. 

Uitgangspunt bij bovenstaande is dat het oude testament moet worden verklaard vanuit de 

kennis van het nieuwe testament. De profeten van het OT profeteerden over israels toekomst 

in beelden en woorden die hun tijdgenoten begrepen. Maar in het NT wordt duidelijk dat we 

heel veel profetieën , met name over het beloofde land en het heersen over vijanden , niet 

letterlijk /aards moeten uitleggen. Er zijn veel christenen die dit anders zien, maar in het NT 

vinden we geen enkele aanwijzing dat we de profetieën uit het OT nog steeds heel letterlijk 

meten nemen en alleen maar op Israel als nationaal volk moeten toepassen. 

Ezechiël 36 heeft veel raakvlakken met dit gedeelte en moet op een vergelijkbare geestelijke 

manier worden uitgelegd.  

 

Profetie 

Een korte definitie van profetie is: spreken in naam van God. Daarom heet de hele Bijbel ‘het 

profetische Woord’ (2 Petr. 1:19-21). In de profetische boeken lezen we vaak “De HEER 

zegt” (of “Woord van de HEER”). In die tijd gebruikte een boodschapper die een bericht 

moest doorgeven van persoon A. aan persoon B. deze formule: “A zegt: ……..” en daarna zei 

hij letterlijk de woorden van A.  Dus als we de woorden lezen: de HEER zegt: ….” Dan heeft 

de profeet zijn boodschap letterlijk van de HEER gekregen. Heel vaak stond de boodschap de 

profeet helemaal niet aan, en ook niet het volk dat die boodschap moest horen. Valse profetie 

brengt zijn eigen gedachten en ideeën naar voren in naam van God. Karakteristiek voor valse 

profetie is dat ze een boodschap brengen die zowel hen als de mensen die het horen goed 

uitkomt (zie b.v. Jer. 23:16-22 en 1 Kon. 22) 

 

Een profetie kan spreken over het verleden, het heden en de toekomst.  

 het verleden 

God heeft zich in de bevrijding uit Egypte en de verbondssluiting op Sinaï duidelijk 

aan zijn volk geopenbaard. De bedoeling van de profeten is dan ook niet in de eerste 

plaats om nieuwe openbaring te brengen, maar om het volk weer te wijzen op God en 

zijn verbond. 

 het heden 

De profeten spreken het volk aan op hun leven voor God.  De zonde wordt heel 

concreet aangewezen. Daarbij komt alles aan de orde, politieke misstanden, onrecht, 

seksuele verwording, uitbuiting van de armen, sabbatsschending, maar de kern is 

steeds: het verbreken van het verbond dat de HEER met hen sloot. “ Wee dit ontrouwe 

volk, vol ongerechtigheid,  volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de 

HEER verlaten, de Heilige van Israël versmaad, hem de rug toegekeerd.” 

(Jes. 1:4). Heel centraal in de profetie staat dan ook de oproep tot bekering. 

 De toekomst 

Als het in de profetie over de toekomst gaat is het doel nooit om louter informatie over 

de toekomst te geven (dan zit je meer op het vlak van de waarzeggerij). Waar 

waarzeggerij het onontkoombaar lot onthult, stelt de profetie de hoorder 

verantwoordelijk: “als jullie….. dan zal de HEER….”.  Het doel van het spreken over 
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de toekomst is steeds om het volk te waarschuwen voor de zonden (aankondiging van 

het oordeel) of om het in moeite te bemoedigen (aankondiging van bevrijding en 

vrede).  

Zoals hierboven al even aangegeven is een element van de profetie het spreken over de 

toekomst. God is degene die de geschiedenis leidt, en alleen Hij kan ons laten weten wat de 

toekomst ons zal brengen. 

Profetieën over de toekomst zijn er niet om ons precies te vertellen wat er gaat gebeuren. 

Maar ze moeten ons wel alert houden. Op het moment dat de profetie in vervulling gaat 

herkennen we dat dat hetgene was waar de profetie over sprak. Soms begrepen de profeten 

zelf de boodschap niet die ze hadden gehad, of ze begrepen hem gedeeltelijk. (vergelijk Dan. 

12:8-10, Mk. 13:23-33, 1 Petr. 1:10-12). 

Er zijn veel profetieën die in fasen worden vervuld. Er zijn bijvoorbeeld profetieën die 

spreken over de terugkeer uit ballingschap, maar die woorden en beelden gebruiken die 

wijzen op de volmaakte vrede die nog komen moet. 

Het gebeurt heel vaak, als je profetieën leest over Israël, het huis van David, de tempel, 

Jeruzalem enz. dat daarin ook de werkelijkheid van het nieuwe Israël (de kerk), de grote Zoon 

van David, het nieuwe Jeruzalem is ingesloten. 

Als je door een ‘zoomlens’ kijkt is het of alles dichter bij elkaar is. Zoiets zie je ook in 

profetische boodschappen over de toekomst. De verschillende fasen van de vervulling lijken 

samen te vallen. Zo zie je in veel profetieën geen verschil tussen een eerste en een tweede 

komst van de Messias. Zie b.v. Jesaja 9:1-6: daar lezen we van de geboorte van de Messias, 

maar in hetzelfde gedeelte lezen we ook van zijn eeuwigdurende Vrederijk. 

In een schema: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groot deel van de profetieën zijn geschreven in poëtische taal met veel beelden. De 

gebruikte beelden zijn gekozen uit de tijd van de profeet (zwaarden worden ploegscharen en 

niet: een tank wordt een tractor). Alleen daarom al is het onmogelijk om alle profetieën 

letterlijk te lezen. 

Het is ook niet juist om te zeggen dat je een profetie letterlijk uitlegt als je Jeruzalem, Israël, 

Sion enz. laat verwijzen naar de stad en het volk van die tijd, en geestelijk als je die woorden 

laat verwijzen naar het nieuwe Jeruzalem en naar de kerk. 

Moment van terugkeer uit  komst van      Jezus 

de profetie ballingschap  Jezus       komt weer  
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Vanaf het begin van het Oude Testament was God bezig zijn volk bij elkaar te brengen uit 

alle volken, en het nieuwe Jeruzalem te verwezenlijken. Daarom moet je deze werkelijkheid 

in het oog houden als je de profetieën van het Oude Testament uitlegt. 

 

 

Lesopzet 

 

a. leerdoelen 
hoofd 

- ze kunnen de lijn David tot de ballingschap vertellen. 

- ze kunnen uitleggen wat de ballingschap in feite betekende voor het verbond. 

- ze kunnen uitleggen wat het nieuwe verbond inhoudt en ook waarom het meer is. 

- ze kunnen uitleggen wat profetieën zijn en hoe het zit met de vervulling daarvan. 

 

hart 

- ze beseffen dat het Gods pure goedheid is dat Hij hen in het nieuwe verbond wil opnemen. 

 - ze geloven dat de Heilige geest in hun hart wil wonen en hen wil veranderen. 

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

 

19.00 

 

Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugkoppeling en vervol 

 

Op het werkblad staan in twee kolommetjes de volgende 8 zinnetjes 

 

Man naar Gods hart      Christus overwinning 

Strijd tussen slang en vrouw       David ik bouw jou een huis 

Gehoorzaamheid gevraagd       Abraham een groot volk 

God gaat tussen de helften door       Eerst gered dan de wet 

 

Laat ze in tweetallen steeds een zin uit de eerste kolom koppelen aan 

één uit de tweede. Laat ze vervolgens de vier zinnen op chronologische 

volgorde nummeren. Het resultaat even checken. 

 

Trek dan aan de hand van de tijdlijn op een groot vel papier de lijn van 

David naar de ballingschap: 

Na David wordt Salomo koning. Hoewel hij heel goed begint gaat het 

toch aan het eind van zijn leven mis. Hij gaat de afgoden dienen. 

Gevolg: God deelt het rijk in tweeën. Maar in plaats van zich te 

bekeren, gaan de twee delen van het rijk met elkaar vechten, en Israël 

richt zijn eigen eredienst in te Dan en Bethel. 

Israël gaat in ballingschap Dat moest  een waarschuwing zijn voor 

Juda. Maar hoewel Juda verschillende koningen had die wel de weg 

van de HEER zochten (Hizkia en Josia b.v.), weken de meeste 

koningen ook af van de HEER. 
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Profeten waarschuwen voor de straf van God. Op een gegeven moment 

was voor God de maat vol en kwam hij ook met zijn straf voor Juda. 

Ook zij gaan in ballingschap. 

Laat zien wat dat eigenlijk betekent: Terug naar de situatie van voor de 

bevrijding uit Egypte. God wijst zijn volk volledig af: ze mogen niet in 

het beloofde land wonen, en de tempel, die erop wijst dat God midden 

tussen zijn volk wil wonen, wordt verwoest. Dat hebben ze verdiend 

met hun ontrouw en ongeloof. 

 

19.25 

 

Uit de actualiteit 

Weg uit je land. Dat gebeurt vandaag nog! Lees het volgende 

krantenartikel (op werkblad) 

Taïda Pasic moet land uit  

Uitgegeven: 28 februari 2006 18:15  

DEN HAAG - De 18-jarige vwo-scholiere Taïda Pasic uit Kosovo moet Nederland 
verlaten. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) heeft dat 
besloten omdat het meisje volgens haar oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van 
de procedures rond de aanvraag van een verblijfsvergunning.  

Taïda heeft 28 dagen de tijd om Nederland te verlaten, anders komt "gedwongen 
terugkeer" aan de orde. Het betekent dat het meisje hier niet haar vwo-opleiding kan 
afronden. Ze zou over enkele maanden eindexamen doen.  

Zien ze overeenkomsten en verschillen met wat Juda en Israël 

overkwam in de ballingschap? 

 

19.30 Het nieuwe verbond. 

 

Na de ballingschap lijkt het alsof het nageslacht van de slang heeft 

gewonnen en het is gelukt het nageslacht van de vrouw te verpletteren. 

Maar God is een God van genade: dezelfde profeten die Gods oordeel 

en de straf van de ballingschap aankondigden, beloofden ook dat God 

aan zijn volk zal blijven denken en ze naar het beloofde land zal terug 

brengen. Jeremia noemt zelfs een periode: na 70 jaar (Jer. 25:12; 

29:10). In de ballingschap lijkt het alsof er eind gekomen is aan het 

verbond tussen God en zijn volk, maar God belooft dat Hij weer een 

nieuw begin zal maken. 

 

Bijbelstudie. 

Op het werkblad staat Jeremia 31:31-34 afgedrukt. (met een ruime 

marge)  

Laat ze eerst persoonlijk in de marge een uitroepteken zetten bij die 

gedeelten die hen aanspreken en een vraagteken, bij die gedeelten, die 

ze minder goed begrijpen. 

Laat ze nu in groepjes van 3 de uitroeptekens en vraagtekens 

uitwisselen. 

Laat ze vervolgens in één zin de boodschap van dit gedeelte 

 

http://www.regering.nl/bewindslieden/kabinet/minverdonk.jsp?ComponentID=17484&SourcePageID=17351
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formuleren (onder de tekst op het werkblad is ruimte om dat te 

noteren) 

 

Wissel nu in de grote groep uit wat je van de tekst geleerd hebt en wat 

de boodschap is. Zijn er nog vragen blijven liggen? 

 

Ga bij de bespreking in op het volgende: 

Waarin gaat dit verbond verder dan tot nu toe het geval was?  

Waarom wordt het het nieuwe verbond genoemd? 

Waaraan zie je dat het nog steeds hetzelfde verbond is? De centrale 

belofte is steeds dezelfde: Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mijn 

volk zijn (vrs 33) 

Wat de periode van de geschiedenis voorafgaand aan de ballingschap 

duidelijk heeft laten zien is, dat Gods volk zichzelf niet kan redden, en 

dat de koningen van het huis van David dat ook niet kunnen. Er is een 

echte Vredevorst nodig (Jes. 9:6). Er is een hernieuwd verbond nodig, 

een tijd dat God zijn Heilige Geest op zijn volk zal uitstorten en de wet 

in hun harten zal schrijven (Joël 2:28-32; Ez. 36:24-28; Jer. 31:31-34).    

Wat betekent dit voor henzelf?          

 

19.40 Profeten 

 

Het zijn de profeten die in de tijd van de ballingschap het nieuwe 

verbond aankondigen.  

 

Neem als je nog voldoende tijd hebt (zorg dat er we tijd overblijft om 

nog naar het volgende onderdeel te kijken) even de tijd voor een 

discussiespel over de betekenis van de profetie. 

 

Schrijf de volgende stellingen op: 

- De bijbelse profeten spraken meestal over de toekomst. 

- Er zijn nu geen echte profeten meer 

- Profetieën  zijn bedoeld om je te waarschuwen. 

- Als een profeet populair is, is hij waarschijnlijk een valse 

profeet 

Laat ze steeds kiezen uit: eens of oneens . Dit moeten ze laten zien 

door fysiek een plaats in te nemen: bijv. aan de linkerwand of aan de 

rechterwand gaan staan. 

Laat beide partijen nu beargumenteren waarom ze gelijk denken te 

hebben. 

 

 

19.45 Profetiën in fasen 

 

Als de profeten spreken over de terugkeer uit de ballingschap en het 

nieuwe verbond, lijkt het vaak of straks in één keer alles goed zal 

worden: israël en juda komen terug, de Messias komt, God zal zijn 

Geest uitstorten, het zal volmaakte vrede zijn, enz. 

In werkelijkheid worden deze profetiën niet in één keer vervuld, maar 
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in fasen. Maar zoals je als je door een zoomlens kijkt dingen die verder 

bij elkaar vandaan staan vlak bij elkaar ziet, en zoals de bergen in de 

verte samen één berg lijken te vormen, zo wordt de hele toekomst in 

één profetie weergegeven. 

Daarbij wordt de toekomst dan ook in beelden van de tijd van de 

profeet weergegeven. B.v. ‘zwaarden zullen omgesmeed worden tot 

ploegscharen’ en niet ‘tanks zullen worden omgebouwd tot tractors’. 

In een schema (ook op werkblad) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moment                         terugkeer                                     komst van                                     Jezus keert weer 

Van profetie               uit ballingschap                                  Jezus 

  

Op het werkblad staat Ezechiël 36:22-32 

Probeer in de marge van de tekst met cijfers aan te geven wanneer 

deze profetie vervuld wordt: 

1. = bij de terugkeer uit ballingschap 

2. = als Jezus zijn Geest uitstort 

3.= bij de wederkomst 

 

Laat ze dit eerst in tweetallen proberen, en bespreek daarna het 

resultaat. 

20.00 Presentatie 

 

Bespreek de te maken vensters en de voortgang. 

Er zijn nog maar een paar avonden dus er moet zo langzamerhand echt 

iets af zijn.  

Hoe gaan we de zaak aan de gemeente presenteren? 

 

20.15 Sluiting 

Inventariseer welk concrete gebedspunten ze kunnen formuleren op 

basis van wat in deze les besproken is. 

 

 

c. benodigde materialen 
- poster met tijdlijn 

- posters met stellingen 

- poster met tekening van profetisch perspectief 

- vensterkaartjes 

 

d. suggesties  
zingen: Ps 79:1,3 en 5; Ps 89:17-18: Ps 126; Gz 25; Gz 28, Gz 29, Gz 73; LB 477 

Bijbelgedeelten: Jeremia 31:31-40; Hebreeën 8:8-13 en 10:16-17; Ezechiël 36 en 37 

belijdenis:  NGB art 3 en 7 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - ze kunnen de lijn David tot de ballingschap 

vertellen. 
    

2 - ze kunnen uitleggen wat de ballingschap in 

feite betekende voor het verbond. 
    

3 - ze kunnen uitleggen wat het nieuwe verbond 

inhoudt en ook waarom het meer is. 
    

4 - ze kunnen uitleggen wat profetieën zijn en hoe 

het zit met de vervulling daarvan. 
    

5 - ze beseffen dat het Gods pure goedheid is dat 

Hij hen in het nieuwe verbond wil opnemen. 
    

6 - ze geloven dat de Heilige geest in hun hart wil 

wonen en hen wil veranderen. 
    

 
 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Werkbladen 

Een nieuw verbond!  
blok F - nivo 2 - avond 6 

Terugkoppeling en vervolg 
  

Man naar Gods hart Christus overwinning 

Strijd tussen slang en vrouw David ik bouw jou een huis 

Gehoorzaamheid gevraagd Abraham een groot volk 

God gaat tussen de helften door Eerst gered dan de wet 

   
Koppel een zin uit de eerste kolom aan één uit de tweede.  

Nummer  vervolgens de vier zinnen op chronologische volgorde  
 

 

Uit de actualiteit 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie je overeenkomsten en verschillen met wat Juda en Israël overkwam in de ballingschap? 

  

Het nieuwe verbond  
 

Jeremia 31:31-34 

31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het  volk van Israël en het volk van 

Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen 

 ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, 

hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de 

toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen 

en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet 

meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van 

groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer 

denken aan wat ze hebben misdaan.  

 

De boodschap van dit gedeelte in 1 zin: 

Taïda Pasic moet land uit  

Uitgegeven: 28 februari 2006 18:15  

DEN HAAG - De 18-jarige vwo-scholiere Taïda Pasic uit Kosovo moet Nederland 
verlaten. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) heeft dat besloten 
omdat het meisje volgens haar oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de 
procedures rond de aanvraag van een verblijfsvergunning.  

Taïda heeft 28 dagen de tijd om Nederland te verlaten, anders komt "gedwongen 
terugkeer" aan de orde. Het betekent dat het meisje hier niet haar vwo-opleiding kan 
afronden. Ze zou over enkele maanden eindexamen doen 

http://www.regering.nl/bewindslieden/kabinet/minverdonk.jsp?ComponentID=17484&SourcePageID=17351
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   1           bij de terugkeer uit ballingschap 
   2           als Jezus zijn Geest uitstort  
   3           bij de wederkomst     

Profetiën in fasen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  moment                        terugkeer               komst van   Jezus keert weer                                      

  van profetie        uit ballingschap            Jezus 

 
Ezechiel 36:22-32 
22 Zeg daarom tegen het volk van 

Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik 

zal ingrijpen, volk van Israël – niet 

omwille van jou, maar omwille van 

mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23 Ik zal mijn 

grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die 

volken zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien 

dat ik heilig ben; 24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen 

en laat je naar je eigen land erugkeren. 25 Ik  zal zuiver water over jullie uitgieten om 

jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw 

hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een 

levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie 

volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 28 Jullie zullen in het land 

wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie 

God zijn. 29 Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, ik zal het koren bevelen 

overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen. 30 De bomen 

zullen overvloedig vrucht dragen en de akkers zullen een rijke opbrengst geven; jullie 

zullen niet meer door andere volken worden bespot omdat jullie honger lijden. 31 Jullie 

zullen je al je dwaalwegen en wandaden herinneren, en jullie zullen van jezelf walgen 

vanwege jullie gruwelijke zonden. 32 Ik doe dit alles niet omwille van jullie – spreekt 

God, de HEER; laat dat tot je doordringen! Schaam je over je schandelijk gedrag, volk 

van Israël.  

 

Probeer in de marge van de tekst met cijfers aan te geven wanneer deze profetie 

vervuld wordt. 


