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Avond 6   Het einde der tijden  
 

Achtergrondinformatie 
 

Inleiding 

Bedoeling van deze les is om de jongeren om de jongeren de bijbelse eindtijdvisie te laten 

begrijpen en zich eigen te laten maken. Voor en gedeelte doen we dat in contrast met de soms 

in evangelische kring voorkomende eindtijdvisie dat het moment van Jezus (eerste) 

wederkomst op grond van bijbelse profetie ongeveer te voorspellen is. 

 

Komt Jezus terug in deze generatie: 

De discussie in deze les gaat over de uitspraken van Bottenbley en Stoorvogel (Vrij baptisten 

Drachten/Groningen) dat Jezus nog in deze generatie terugkomt. Achter deze opmerking gaat 

een heel andere visie op de indtijd en op het lezen van profetiën schuil. In het vervolg van de 

les wordt dan de eigen visie neergezet: Heel de periode tot de wederkomst is eindtijd; profetie 

is er niet om te berekenen wanneer Jezus terugkomt, maar om ons op te scherpen in deze tijd 

trouw en vol verwachting de Heer te blijven dienen. 

Wat de visie van Bottenbley en Stoorvogel betreft, 2 citaten: 

 

a. Fries Dagblad mei 2005 

Bottenbley: ‘Deze generatie ontmoet Jezus’  
Drachten - ,,Deze generatie maakt het mee dat Jezus terugkeert op aarde.’’ Dat zei voorganger 

Orlando Bottenbley van de Vrije Baptisten in Drachten zondagavond tijdens een themadienst 

over de wederkomst. De speciale dienst trok 2300 mensen. Verschillende belangstellenden 

moesten naar huis worden gestuurd: de grote zaal van de Bethelkerk zat bomvol.  

…. 

In de brief betoogt Paulus dat de schepping reikhalzend uitziet naar ‘de openbaring van de 

kinderen van God’, waarmee de wederkomst wordt bedoeld. Bottenbley: ,,Wanneer zal dat 

gebeuren? Als Jezus een teken van de Vader krijgt om de hemel te verlaten en zijn kinderen 

mee te nemen naar het huis van de Vader. De vraag is dan natuurlijk: wie zijn de kinderen van 

God? Paulus is daar heel helder in: het zijn de mensen die door de Geest van God worden 

geleid.’’  

Bottenbley is ervan overtuigd dat bij de wederkomst van Jezus alle gelovigen meegenomen 

worden naar de hemel. ,,Stel dat Jezus op dit moment terugkomt op aarde. Dan is opeens een 

groot deel van de stoelen in deze zaal leeg. Allemaal mensen die meegenomen zijn naar de 

hemel. En de mensen die achterblijven kijken elkaar verbijsterd aan en zullen zeggen: ‘Wij 

horen er niet bij’.’’  

… 

Tijdens de dienst zondagavond liet hij kort fragmenten zien van een uitzending van Nova 

waarin milieu-experts aan het woord werden gelaten. Deze stelden onder meer dat de 

zeespiegelstijging zo snel gaat, dat de Nederlandse dijken over dertig jaar niet meer hoog 

genoeg zijn.  

Deze sombere voorspellingen van experts brengen de voorganger van de Vrije Baptisten bij 

de vraag wanneer de wederkomst zal plaatsvinden. Bottenbley is daarbij huiverig om een 

jaartal of datum te noemen. In de Bijbel staat dat niemand de tijd en de plaats weet, behalve 
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God. Wel is volgens de voorganger duidelijk dat het moment daar is als ,,het goede nieuws 

over alle koninkrijken wordt verkondigd’’. Jezus zegt dat zelf in Mattheüs 24.  

Het moment waarop alle volken van God gehoord hebben is nabij, daar is Bottenbley van 

overtuigd. Uit contacten met de bijbelvertalers van Wycliffe heeft hij begrepen dat in het jaar 

2025 de bijbel in alle ‘grote’ talen beschikbaar is (die door meer dan een miljoen mensen 

worden gesproken). Er zijn op de wereld 6913 talen. De bijbel moet nog vertaald worden in 

2644 talen. Er lopen nu 1678 taalprojecten. De meeste talen waarin de bijbel nog vertaald 

moet worden, zijn talen van kleine volken. Per jaar verdwijnen er ook een aantal talen, omdat 

de taal ‘uitsterft’.  

Een ander teken is dat Trans World Radio de boodschap van de Bijbel ,,over tien tot vijftien 

jaar’’ zal kunnen uitzenden in de ruim driehonderd talen die door 97 procent van de bevolking 

worden gesproken. De verspreiding van het woord gaat sneller naarmate de techniek beter is. 

Vertalen is tegenwoordig dankzij de computer veel makkelijker dan dertig jaar geleden. Ook 

internet speelt een grote rol bij het verspreiden van het evangelie.  

Het zijn, aldus Bottenbley, tekenen dat het moment dichterbij komt dat iedereen van het 

goede nieuws gehoord kan hebben en het moment daar is dat Jezus terugkeert op aarde. 

,,Deze generatie maakt de wederkomst mee’’, aldus Bottenbley.  

Hij riep de christenen op om mensen om hen heen te vertellen van God. ,,Als u dat niet doet, 

en de mensen een kans ontzegt om bij Jezus te horen, bent u eigenlijk een moordenaar.’’  

 

b. uit map cursusaanbod VBG 

Wij geloven dat God ons een grote visie heeft gegeven voor de stad Groningen en 

ommelanden. In deze visie gaan wij uit van de spoedige wederkomst van de Here Jezus. Het 

is belangrijk om meer inzicht te krijgen in dit belangrijke aspect van onze visie. Een cursus 

m.b.t. Daniel draagt hier naar verwachting aan bij.  

 

het einde der tijden 

Op de pinksterdag citeert Petrus de profeet Joel om te verklaren wat er gebeurt. Met de komst 

van de Geest is duidelijk dat het einde der tijden (NBG vertaling: de laatste dagen) is 

aangebroken. 

In het schema hiernaast wordt dat 

aangegeven: de hele periode tussen 

Jezus’eerste en zijn tweede komst 

kan getypeerd worden als de laatste 

dagen/het einde der tijden. 

Deze manier van spreken moet je zien tegen de achtergrond van het OT: De profeten 

kondigden steeds de komst aan van de Messias. Dan zal Gods Geest uitgestort worden, dan 

komt de dag de Heren, aangekondigd door grote tekenen. Daar is het hele OT op gericht. Wat 

Petrus op de pinksterdag zegt is: dat einde is nu begonnen! 

Spreken over het einde der tijden betekent: Al het beslissende is al gebeurd,  we leven nu in 

de laatste periode; het gaat nu in één lijn naar het eind. Het betekent ook: dat einde komt nu 

snel. Denk aan Jezus woorden in Openbaring: “Zie ik kom spoedig!”. Christenen moeten met 

het besef leven dat hun Heer elk moment terug kan komen. 

Wat is er karakteristiek voor dat einde der tijden? Petrus noemt (Hand. 2) een aantal dingen: 

a. God zal zijn Geest uitstorten op alle gelovigen (vrs 17-18) 

b. Er zullen oordelen over deze wereld gaan (vrs 19-20) bloed, vuur en rook. 

c. Het is de periode dat mensen de ‘naam van de Heer’ kunnen leren kennen. En dat zal hen 

Laatste dagen 
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strajs redden (vrs 21) 

d. Het loopt uit op de grote dag van de Heer (vrs 20) 

 

Maar is dat spreken over ‘spoedig terugkomen’ niet wat vreemd nu het al 2000 jaar duurt? 

Toch is daar in de bijbel zelf al aandacht voor. Ook Jezus liet al blijken dat zijn wederkomst 

wel eens langer op zich kon laten wachten dan de mensen zouden denken. Denk b.v. aan de 

gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes (Mt 25:1-13). En Petrus schenkt in zijn 

tweede brief al uigebreid aandacht aan de spot: waar blijft Hij nu, Hij zou toch spoedig 

komen?!. 

Petrus geeft dan in 2 Petrus 3 twee argumenten: 

a. Vrs 8: Gods tijdsrekening is de onze niet 

b. Vrs 9: God heeft geduld: er zal er straks niet één ontbreken 

 

Verdere schriftgegevens in dit verband: 

- spreken over het eind der tijden: Handelingen 2:17, Jakobus 5:3 en 2 Timoteus 3:1. 

- over het leven met de verwachting van de wederkomst: Romeinen 13:11 ev ,  

1 Tessalonicenzen 5:1-10 , 1 Petrus 4:7 

- als een dief in de nacht: Matteus 24:43 (Jezus)t. Geciteerd in  1 Tess.5:2 en 2 Petrus 3:10. Er 

valt dus niks te berekenen, dit hoorde bij het apostolische onderwijs.  

- Jezus over de eindtijd:  Matteüs 24 ;Ook bij Jezus lijkt spraken van ‘profetisch perspectief’, 

Hij ziet de wederkomst en het oordeel en de verwoesting van Jeruzalem (70 na Chr.) in één 

peprspectief. 

 

Verlangen naar het eeuwige leven 
Het eeuwige leven van straks heeft iets van een kunstwerk dat nog niet onthuld is. Toch kun 

je uit de verhulde vormen al iets opmaken van hoe het straks zal zijn. 

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: 

-  die zal echt anders zijn:  

Door vuur gelouterd (2 Petr.3), geen zonden en gevolgen van zonde meer. Eindelijk troost, 

eindelijk herstel (Openb21:4); bladeren tot genezing , en niets vervloeks meer (Openb 22:3-4) 

Dat geldt ook voor jezelf: geen tekort en handicap meer. Je zult een verheerlijkt lichaam 

hebben.  

- maar het is nog wel dezelfde schepping:  

Maar ‘nieuw’ betekent wel: ‘hernieuwd’: Het is dezelfde schepping, die wordt gered 

(Rom.8:18ev). We worden geen zingende zieltjes die rond Gods troon zweven, maar 

levensechte mensen, die in Gods schepping bezig zijn. Straks kun je genieten van de natuur 

en zal er een volmaakte cultuur zijn waarin we onze gaven pas echt ontdekken en in kunnen 

zetten, en waarvan we onbekommerd zullen genieten. 

Dat geldt ook voor jezelf: je krijgt dit lichaam terug; je zult daar pas echt ontdekken wie je 

bent en wat God met jou bedoeld heeft. 

Dan nog even over de altijd terugkerende vraag: zullen we elkaar herkennen? 

Ons kennen van God en elkaar nu beperkt (1 Cor 13,12) Straks zullen we God kennen van 

aangezicht tot aangezicht, en we zullen ieder ander echt kennen en liefhebben. Dat overstijgt 

het herkennen (maar neemt het niet weg)  

 

Wie dit gelooft leeft gericht op die toekomst. Dat bepaalt dan je leven: 
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a) de verhouding tot God: gericht op dat kennen van de Here, Hem zien. Straks, doe je alles 

tot lof van God > sta je nu met alle zwakheid en falen in die richting, bepaalt dat je keuzes? 

b) de verhouding met je naaste: Je bent op weg naar een rijk van gerechtigheid, vrede, 

vreugde. (Rom14:17) Dan worden dat ook de ijkpunten voor deze wereld. 

c.) rust en verlangen; Maar als je zo je leven op het spoor heb laten zetten ook rust: wij zullen 

de aarde niet nieuw maken, maar Hij. Daar ga je dan toch intens naar verlangen! 

 

 

Lesopzet 

 

a. leerdoelen 
hoofd 

- Ze kunnen het nieuw testamentische spreken over ‘het einde der tijden’ uitleggen. 

- Ze beseffen dat de bijbel ons duidelijk maakt dat we niet weten wanneer de Heer terugkomt, 

maar dat we er wel steeds klaar voor moeten zijn. 

- Ze kunnen uitleggen waarom het spreken over een spoedige wederkomst niet strijd niet in 

strijd is met het feit dat het nu al 2000 jaar duurt. 

- Ze kunnen concreet aangeven wat het voor het christelijk leven betekent dat we in het einde 

der tijden leven. 

- Ze weten dat de nieuwe aarde, deze aarde is maar dan volmaakt, en dat het leven daar pas 

echt goed zal zijn. 

 

Hart 

- Ze willen in dit einde der tijden bewust voor God leven 

- Ze verlangen naar de wederkomst en de nieuwe aarde  

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

 

19.00 

 

Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik en huiswerk checken 

  

We begonnen met een introductieles. We hebben gekeken naar de 

leeservaringen van de jongeren en we hebben leesregels besproken 

voor het Bijbellezen. We hebben het gehad over de tijdgebondenheid 

van teksten en we hebben een aantal lijnen door de bijbel getrokken. 

Ook hebben we het gehad over de evangeliën en hun betrouwbaarheid. 

We hebben gekeken naar het ontstaan van de bijbel, en vorige keer 

hebben we het gehad over de verhouding tussen het Oude en het 

Nieuwe Testament. Samen hebben we een schema ingevuld tussen de 

verschillen in het Oude en Nieuwe Testament, thuis moesten ze dat 

afmaken. Bespreek dat samen, hoe ging dat, wat hebben ze 

opgeschreven? 

 

Laat ze de vensterkaartjes van het Oude Testament in groepjes van 3 zo 
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snel mogelijk op volgorde leggen. 

 

19.20 

 

Discussie: Komt Jezus nog deze generatie terug? 
 

De jongeren hebben afgelopen week gezocht naar uitspreken van 

Bottenbley en Stoorvogel (voorgangers Vrije Baptisten Drachten en 

Groningen) over de wederkomst. Bespreek kort wat ze gevonden 

hebben, maar verval nog niet teveel in discussie.  

(Zowel Bottebley als Stoorvogel hebben publiek uitgesproken dat zij 

ervan overtuigd zijn dat Jezus nog in deze generatie terugkomt. Wie 

googled op b.v. Bottenbley en wederkomst vindt daar de nodige 

informatie over) 

De vraag die we vandaag gaan bediscusiëren is:  

komt Jezus nog deze generatie terug? De jongeren moeten kiezen, ja of 

nee (laat ze ook bij elkaar gaan zitten of staan). Dan moeten ze op een 

geeltje een argument schrijven waarom ze ja of nee gekozen hebben. 

Alle argumenten van groep ‘ja’ worden aan groep ‘nee’ gegeven en 

andersom. Per groep krijgen ze kort de tijd om de argumenten te lezen 

en te bedenken wat ze daarover willen zeggen. Dan begint de discussie, 

de ene groep leest één argument voor die ze hebben gekregen een waar 

ze op willen reageren. De andere groep mag eerst uitleg geven over het 

argument, want iemand uit die groep heeft dat opgeschreven en dan 

mag de andere groep reageren. Zo kunnen om de beurt de argumenten 

behandeld worden.  

(Wanneer iedereen ‘ja’ of juist ‘nee’ kiest, kies dan als leiders voor het 

tegenovergestelde, ook al ben je het daar niet mee eens, zodat er wel 

gediscussieerd kan worden.) 

 

 

19.30 Wat is het einde der tijden 

 

Na deze discussie zijn er misschien wel vragen over hoe het nu zit met 

de laatste dagen, wanneer is dat nu precies, leven we daar al in of moet 

dat nog komen?  

Daarom een Bijbelstudie over Handelingen 2:14-21 

 

Op het werkblad staat Handelingen 2:17-21 afgedrukt, met daaronder 

de volgende vragen: 

1) Petrus citeert de profeet Joël die over ‘het einde der tijden’ heeft 

geprofeteerd. Welk antwoord moet je op basis van dit Bijbelgedeelte 

geven op de vraag: ‘Wanneer is het einde der tijden?’ 

2) Wat zal volgens Petrus/Joël allemaal karakteristiek zijn vor die 

laatste dag? 

3) Johannes zegt in 1 Johannes 2:18 “Kinderen het laatste uur is 

aangebroken”. Wat zegt dit over de discussie of Jezus nog in deze 

generatie terugkomt? 

 

Lees eerst samen het gedeelte. Laat ze dan in groepjes van drie de 
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vragen bespreken. Inventariseer daarna de antwoorden. En geef nog 

aanvullende uitleg: 

Leg uit dat je deze uitdrukkingen moet zien tegen de achergrond van 

het Oude Testament: de profeten kondigden aan dat aan het eind van de 

tijden de Messias komt, dan zal God zijn Geest uitstorten, dan komt de 

dag des Heren aangekondigd door tekenen, en dan komt het vrederijk. 

Nu de Messias is gekomen zijn daarmee die laatste tijden aangebroken. 

 

 

Teken tenslotte dit schema op een flap: 

 

 

 

 

 

De hele periode tussen Jezus eerste en tweede komst wordt dus ‘het 

einde der tijden’ of ‘de laatste dagen’ genoemd. 

 

19.40 Maar het duurt al zo lang 

 

Petrus zegt op de pinksterdag: ‘dit is het einde der tijden’; Johannes 

zegt: ‘Kinderen het is de laatste ure’; Jezus zegt in Openbaring “Zie ik 

kom spoedig.” 

Vraag de jongeren welke vraag dit bij hen oproept. 

(ongetwijfeld zal daar de vraag tussen zitten hoe het kan dat het dan al 

2000 jaar duurt) 

 

Leg uit dat de bijbel ook al aanwijzingen geeft dat het wel eens lang 

kan gaan duren. Weten ze daar een voorbeeld van? (Een gelijkenis?) 

> de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes (Mt25,1-13) 

 

Lees nu samen 2 Petrus 3:7-10 

Laat ze in groepjes van 2 zoeken naar antwoorden die dit gedeelte geeft 

op de vraag: “Waarom duurt het zo lang?” 

Inventariseer de antwoorden 

(vrs 8: Gods tijdrekening is anders; vrs 9: God had geduld omdat hij 

b.v. ook ons wilde behouden) 

 

 

19.45 Wij leven in de laatste tijden 

 

(De volgende cursieve tekst staat ook op het werkblad) 

We leven in de laatste dagen en we weten dat Jezus elk moment terug 

kan komen op aarde. Hij komt als een dief in de nacht. Wat er in de 

bijbel over het eind der tijden geschreven staat, staat er niet om ons te 

vertellen wanneer we die dag moeten verwachten, maar hoe we hem 

moeten verwachten. 

 

 

Het einde der tijden 

Hoe moeten we leven in ‘de laatste tijden’ 
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Zie b.v. 1 Tessalonisenzen 5:1-10 en Romeinen 13: 11-14 

Hang een poster op met dezelfde tekst als het vak op het werkblad. 

Zet ze aan het werk in groepjes van 3. 

De ene helft  van de groepjes neemt 1 Tess 5: 1-10, de andere helft 

Rom 13:11-14. 

Laat ze op basis van het gedeelte dat ze bekijken kort een aantal 

antwoorden formuleren op de vraag ‘Hoe moeten we leven in de laatste 

dagen?’ 

Laat ze die antwoorden op de poster schrijven. 

 

Bespreek het resultaat. 

 

19.55 Verlangen naar de wederkomst 

 

Het einde der tijden is de periode waarin de gelovigen gespannen 

uitzien naar de terugkomst van hun Heer. 

De wederkomst, verlangen de jongeren daarnaar? Laat ze daar eens 

allemaal eerlijk op antwoorden. Wat maakt het dat ze daar wel of niet 

naar verlangen?  

 

Op het werkblad staan de volgende citaten: 

 

 De nieuwe aarde betekent: 

 - altijd zingen voor Gods troon 

 - duizend bunder nieuwe klei en een nieuw Hoge land 

 (Naar een gedicht van Hans Werkman) 

 - patat met net zo veel mayonaise als je zelf wilt 

 (een verstandelijk gehandicapte broeder) 

 - eindelijk tijd om te genieten 

 -…………….. 

  

Welke spreekt hun het meest aan? Welke juist niet? 

Wat zouden ze zelf  op de stippeltes in willen vullen? 

 

 

20.00 Presentatie 

 

Wat is er deze week gedaan? Is alles af wat af moest zijn? 

Hoe is het verder met de planning?  

Hierna volgen nog maar twee lessen. Liggen we op schema. Wat gaan 

we presenteren op de gemeenteavond van 15 mei. Neem daarover 
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contact op met de organisatie van die avond (contactpersoon: domie 

Klapwijk) 

 

20.15 Huiswerk opgeven 

- evt opdrachten ivm de presentatie 

- De volgende keer gaat de discussie over de volgende stelling: “De 

stichting van de staat Israël in 1948, en de terugkeer van de joden naar 

Palestina is vervulling van de bijbelse profetie.” Laat ze de komende 

week hier informatie over zoeken, en tot een conclusie proberen te 

komen. (voorbeeld van een site: neverbesilent.org ). 

 

Sluiting 

Bid in ieder geval samen om de wederkomst. 

 

 Bijbelleesrooster: 
Het gaat de volgende keer over de vraag of er één verbond is (wij zijn 

ook in het verbond met Abraham opgenomen) of dat er meerdere 

verbonden zijn (één met Israël, en één met de kerk). 

-Johannes 10:11-16 

De schapen die niet van de ‘stal Israel’ zijn zullen ook geroepen 

worden. En het zal worden: één herder, één kudde. Joden en heidenen 

samen één volk van God. 

-Handelingen 1:6-9 

Jeruzalem, Judea, Samaria en de einden van de aarde. Er is geen 

onderscheid meer tussen Israel en de volken. 

-Handelingen 11:1-18 

De heilige Geest verbindt gelovigen uit de joden en uit de heidenen en 

maakt er één volk van. 

-Handelingen 13:44-49 

De apostelen hadden voor joden en heidenen precies dezelfde 

boodschap: alleen door Christus is er redding. 

-1 Petrus 2:9-10 

Teksten die in het OT alleen over Israel gingen worden in dit 

bijbelgedeelte geciteerd en toegepast op gelovigen uit de heidenen. Wij 

delen in het verbond dat God ooit sloot met Abraham en Israel! 

-Romeinen 4:16-25 

Door geloof in Jezus Christus deel je in Gods verbond met Abraham, 

uit welk volk je ook afkomstig bent. 

-Romeinen 15:7-13 

Als je samen één verbondsvolk vormt moet je elkaar onvoorwaardelijk 

accepteren. 

 

 

c. benodigde materialen 
- poster, stiften, gele briefjes, pennen 

- vensterkaartjes 

 

d. suggesties  
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zingen: Ps 68: 1 en 2; Ps 97:1,2 en 5; Ps 98:1en 4; Gz 28; Gz 43; Gz 73; Gz 75; Gz 111 

bijbelgedeelten  Mat 25: 1-13; Luk.19:11-28; Hand.2: 17-22; 2 Petr 3: 1-10; 1 Tess 5: 1-10 

belijdenis:  NGB art 37 ; HC znd 22 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - Ze kunnen het nieuw testamentische spreken 

over ‘het einde der tijden’ uitleggen. 
    

2 - Ze beseffen dat de bijbel ons duidellijk maakt 

dat we niet weten wanneer de Heer terugkomt, 

maar dat we er wel steeds klaar voor moeten zijn 

    

3 - Ze kunnen uitleggen waarom het spreken over 

een spoedige wederkomst niet strijd niet in strijd is 

met het feit dat het nu al 2000 jaar duurt. 

    

4 - Ze kunnen concreet aangeven wat het voor het 

christelijk leven betekent dat we in het einde der 

tijden leven. 

    

5 - Ze weten dat de nieuwe aarde, deze aarde is 

maar dan volmaakt, en dat het leven daar pas echt 

goed zal zijn. 

    

6 - Ze willen in dit einde der tijden bewust voor 

God leven 
    

7. - Ze verlangen naar de wederkomst en de 

nieuwe aarde 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Werkbladen 

Het einde der tijden  
blok F - nivo 3 - avond 6 

 

Wat is het einde der tijden  
 

Handelingen 2:17-21 

17 “Aan het einde der tijden, zegt God,  

zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.  

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,  

jongeren zullen visioenen zien en oude mensen 

droomgezichten. 18 Ja, over al mijn dienaren en 

dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,  

zodat ze zullen profeteren. 19 Ik zal wonderen doen 

verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de 

aarde beneden, bloed en vuur en rook. 20 De zon zal 

veranderd worden in duisternis en de maan in bloed  

voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.  

21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept 

worden gered.”  

 

1.  Petrus citeert de profeet Joël die 

over ‘het einde der tijden’ heeft 

geprofeteerd. Welk antwoord moet je op basis van dit 

Bijbelgedeelte geven op de vraag: ‘Wanneer is het einde 

der tijden?’ 

2. Wat zal volgens Petrus/Joël allemaal karakteristiek zijn 

voor die laatste dag? 

3. Johannes zegt in 1 Johannes 2:18 “Kinderen het laatste 

uur is aangebroken”. Wat zegt dit over de discussie of 

Jezus nog in deze generatie terugkomt? 

 

Wij leven in de laatste tijden     
 

We leven in de laatste dagen en we weten dat Jezus elk moment terug kan komen 

op aarde. Hij komt als een dief in de nacht. Wat er in de bijbel over het eind der 

tijden geschreven staat, staat er niet om ons te vertellen wanneer we die dag 
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moeten verwachten, maar hoe we hem moeten verwachten. 

 
 

  

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tessalonisenzen 5:1-10 /  Romeinen 13: 11-14 

 

Verlangen naar de wederkomst  
 

De nieuwe aarde betekent: 

  

“Altijd zingen voor Gods troon” 

 

“Duizend bunder nieuwe klei en een  nieuw Hoge 

land” (naar een gedicht van Hans Werkman) 

 

“Patat met net zo veel mayonaise als je zelf wilt” 

(een verstandelijk gehandicapte broeder) 

 

 “Eindelijk tijd om te genieten” 

  

“………………………………………………...… 

  

Wat spreekt je het meeste aan? 

Wat zou jij op de stippellijn invullen?  

Hoe moeten we leven in ‘de laatste tijden’ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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De volgende keer gaat de discussie over de 

volgende stelling: “De stichting van de staat 

Israël in 1948, en de terugkeer van de joden 

naar Palestina is vervulling van de bijbelse 

profetie.”Zoek hier de komende week informatie over en 

probeer tot  een conclusie proberen te komen. (voorbeeld 

van een site: neverbesilent.org). 
 
 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

 

Het gaat de volgende keer over de vraag of er één verbond is (wij 

zijn ook in het verbond met Abraham opgenomen) of dat er meerdere verbonden 

zijn (één met Israël, en één met de kerk). 
 

Johannes 10:11-16 

De schapen die niet van de ‘stal Israel’ zijn zullen ook geroepen worden. En het 

zal worden: één herder, één kudde. Joden en heidenen samen één volk van God. 
 

Handelingen 1:6-9 

Jeruzalem, Judea, Samaria en de einden van de aarde. Er is geen onderscheid 

meer tussen Israel en de volken. 
 

Handelingen 11:1-18 

De heilige Geest verbindt gelovigen uit de joden en uit de heidenen en maakt er 

één volk van. 
 

Handelingen 13:44-49 

De apostelen hadden voor joden en heidenen precies dezelfde boodschap: alleen 

door Christus is er redding. 
 

1 Petrus 2:9-10 

Teksten die in het OT alleen over Israel gingen worden in dit bijbelgedeelte 

geciteerd en toegepast op gelovigen uit de heidenen. Wij delen in het verbond 

dat God ooit sloot met Abraham en Israel! 
 

Romeinen 4:16-25 

Door geloof in Jezus Christus deel je in Gods verbond met Abraham, uit welk 

volk je ook afkomstig bent. 
 

Romeinen 15:7-13 

Als je samen één verbondsvolk vormt  

moet je elkaar onvoorwaardelijk accepteren. 
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