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Bijeenkomst 6: Jij en jouw woorden 
 

Spreuken 25:18 en 19 

Onbetrouwbaarheid is buitengewoon schadelijk voor je naaste 

18 Wie een vals getuigenis tegen een ander aflegt, is als een bijl, een zwaard, een scherpe pijl. 

19 Vertrouwen op een onbetrouwbaar mens in tijden van nood is als eten met een rottend 

gebit, lopen met een verzwikte enkel.  

 

Genesis 27:18-24 

Jakob, een onbetrouwbaar persoon, en toch is onze God de God van Abraham, Isaäk en 

Jakob … 

18 Zo ging hij naar zijn vader. ‘Vader,’ zei hij. ‘Ja, mijn zoon,’ zei Isaak, ‘wie ben je?’ 

19 Jakob antwoordde zijn vader: ‘Ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me 

hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten en eet van wat ik heb geschoten; dat zal u de kracht 

geven om mij te zegenen.’ 20 ‘Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon!’ zei Isaak. 

En hij antwoordde: ‘Doordat de HEER, uw God, alles zo gunstig voor me liet verlopen.’ 

21 Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je 

inderdaad mijn zoon Esau bent of niet.’ 22 Jakob kwam dichter bij zijn vader staan en deze 

betastte hem. Het is Jakobs stem, dacht hij, maar het zijn Esaus handen. 23 Omdat Jakobs 

handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaak hem niet en dus 

zegende hij hem. 24 ‘Ben je echt mijn zoon Esau?’ vroeg hij nog. ‘Ja,’ antwoordde Jakob. 
 

2 Timoteüs 2:1-2 

Betrouwbaarheid is een vereiste om onderwijs over God te mogen geven 

1 Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2 Geef wat je in aanwezigheid van 

velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te 

onderwijzen. 
 

Psalm 12 

Onder mensen is er zoveel onbetrouwbaarheid, maar gelukkig mogen we altijd terugvallen op 

de betrouwbaarheid van God 

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De achtste. Een psalm van David.  

2 Grijp in, HEER! Niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid.  

3 Ze beliegen elkaar allemaal, vals en verraderlijk is hun woord.  

4 HEER, snijd hun valse tongen af, snoer de monden vol grootspraak  

5 die zeggen: ‘Met onze tong zijn we sterk, onze mond helpt ons, wie kan ons aan?’  

6 Zwakken en armen zuchten onder het geweld – ‘Om hen sta ik op,’ zegt de HEER,  

‘ik breng de redding die zij verlangen.’ 7 De woorden van de HEER zijn zuiver  

als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.  

8 Behoed hen, HEER, bescherm hen steeds tegen dat volk.  

9 Overal sluipen verraders rond en onder de mensen verbreidt zich het kwaad.  

 

Handelingen 5:1-6 

Onbetrouwbaarheid kan niet bestaan in Gods aanwezigheid en in zijn gemeente. Dit wordt 

duidelijk in een heel heftige gebeurtenis. 

 



1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 

2 maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de 

rest van het geld naar de apostelen. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan 

laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het 

stuk grond achter te houden? 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel 

verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield 

om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ 5 Bij het horen van 

deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. 

6 Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en 

begroeven hem. 
 

1 Koningen 21:1-13 

Valse getuigen worden ingezet om Naboth te kunnen veroordelen. Hét bijbelse voorbeeld van 

zonde tegen het negende gebod. 

1 Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jizreëliet Nabot had een wijngaard die grensde 

aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Jizreël bezat. 2 ‘Sta mij uw wijngaard af,’ zei 

Achab tegen Nabot. ‘Hij ligt naast mijn paleis; ik kan hem goed gebruiken om er groente te 

verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, 

de prijs ervan in zilver uitbetalen.’ 3 Maar Nabot zei tegen Achab: ‘De HEER verhoede dat ik 

de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan.’ 4 Achab ging terug naar 

zijn paleis, woedend en terneergeslagen omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de 

grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen, 

met zijn gezicht naar de muur, en weigerde te eten. 5 Toen kwam zijn vrouw Izebel naar hem 

toe en vroeg: ‘Wat is er gebeurd, dat je zo mismoedig bent en niet eten wilt?’ 6 ‘Ik heb met de 

Jizreëliet Nabot gesproken,’ antwoordde hij. ‘Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te 

verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar 

hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan.’ 7 Daarop zei Izebel: ‘Wat? Jij bent toch de 

koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goeddoen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de 

wijngaard van Nabot krijgt.’ 8 Uit naam van Achab schreef Izebel brieven, verzegelde die met 

het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Nabot 

woonde. 9 In die brieven stond het volgende: ‘Kondig een vastendag af en zet Nabot vooraan 

wanneer het volk samenkomt. 10 Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen 

tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. 

Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen.’ 11 Nabots stadsgenoten, de oudsten 

en aanzienlijksten van zijn woonplaats, deden wat Izebel hun had opgedragen in de brieven 

die ze had gestuurd. 12 Ze kondigden een vastendag af en lieten Nabot vooraan zitten toen het 

volk samenkwam. 13 Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten 

overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de 

stad gebracht en gestenigd. 
 

Openbaring 1:4-6 

De Here Jezus is onze betrouwbare getuige 

4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die 

was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de 

betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. 

Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een 

koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – 

aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 
 


