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Bijeenkomst 5: Uitverkiezing

We hebben het al een les over geloof gehad, maar de volgende les gaan we het
vooral hebben over geloof en twijfel. In verband daarmee lezen we de volgende
gedeelten.

Gen 15: 1-8

Abraham wordt wel de vader van de gelovigen genoemd, maar hij is ook de vader
van de twijfelaars.

1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram:
ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.” 2 ‘HEER, mijn God,’
antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles
wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliézer uit Damascus. 3 U hebt mij immers geen
nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.” 4 Maar
de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een
kind dat jijzelf zult verwekken.” 5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de
hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.” En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn
met jouw nakomelingen.” 6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als
een rechtvaardige daad. 7 Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft
weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeén, om je dit land in bezit te geven.” 8 ‘HEER,
mijn God,” antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’

Psalm 44:18-27

Soms is het alsof God slaapt, zegt de dichter, en het brengt hem aan het twijfelen.
18 Dit is ons overkomen, maar wij zijn u niet vergeten, uw verbond verloochenden wij niet,
19 ons hart keerde zich niet van u af, onze voeten weken niet van uw pad. 20 Toch hebt u ons
naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. 21 Hadden wij de naam van
onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde god, 22 zou God dit niet
hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. 23 Toch worden wij dag na dag om u
gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. 24 Word wakker, Heer, waarom slaapt u?
Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. 25 Waarom verbergt u uw gelaat, waarom vergeet u
onze ellende, onze nood? 26 Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd
aan de aarde. 27 Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw.

Psalm 88

De zwartste psalm uit het psalmboek. Er is ruimte voor mensen die twijfelen aan
Gods goedheid.

1 Een lied, een psalm van de Korachieten. Voor de koorleider. Op de wijs van De rietpijp.
Een beurtzang, een kunstig lied van de Ezrachiet Heman. 2 HEER, God, mijn redder, overdag
schreeuw ik het uit, ’s nachts zit ik stil voor u neer. 3 Laat mijn gebed u bereiken, luister naar
mijn klagen, 4 ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk. 5 Ik hoor bij
wie afgedaald zijn in het graf, ik ben als een man aan het eind van zijn krachten, 6 een
naamloze dode, ik ben als een gesneuvelde in een massagraf, aan wie u niet langer denkt,
losgerukt uit uw hand. 7 U hebt mij onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte,

8 uw toorn drukt zwaar op mij, uw golven slaan over mij heen. 9 Bekenden hebt u van mij
vervreemd, afgrijzen roep ik bij hen op, ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer. 10 Mijn



ogen zijn dof van ellende, ik roep u aan, HEER, elke dag, en strek mijn handen naar u uit.

11 Doet u aan doden wonderen, staan schimmen op om u te loven? 12 Komt uw liefde in het
graf ter sprake of uw trouw in de afgrond? 13 Weet men in de duisternis van uw wonderen
of van uw weldaden in het land der vergetelheid? 14 Daarom roep ik u om hulp, HEER, elke
morgen nader ik u met mijn gebed. 15 Waarom, HEER, verstoot u mij en verbergt u voor mij
uw gelaat? 16 Ik ben verzwakt, van jongs af in doodsgevaar, verbijsterd moet ik uw woede
verduren. 17 De gloed van uw toorn overweldigt mij, uw verschrikkingen maken mij
sprakeloos, 18 als water omringen ze mij, dag aan dag, van alle kanten sluiten ze mij in.

19 Mijn beste vrienden hebt u van mij vervreemd, mijn enige metgezel is de duisternis.

Lucas 5: 1-11

Had Jezus ook al verstand van vissen? Petrus betwijfelde het. Maar toen hij de vis
zag, twijfelde hij aan zichzelf.

1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem
verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van het
meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte
in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen;
hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4 Toen hij was opgehouden met
spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’
5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen.
Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.” 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er
zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de
mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren
gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus
dat zag, viel hij op zijn knie€n voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een
zondig mens.” 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme
hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de
zonen van Zebedeiis, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang,
voortaan zul je mensen vangen.” 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze
alles achter en volgden hem.

Matteus 14:22-33

Een geloof dat je op de golven laat lopen slaat zo maar om in twijfel die je weg doet
zinken.

22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar
de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen
weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was
daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadién van de vaste wal verwijderd en
werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de
nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer
zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!” en schreeuwden het uit van angst.
27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus
antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’
29 Hij zei: ‘Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar
toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het
uit: ‘Heer, red me!” 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei:
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind
liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods
Zoon!’






Mattels 18: 16-22

Ook dat is een vorm van twijfel: niet radicaal durven loslaten als Jezus je dat vraagt.
16 Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt
dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. 17 Als ze naar hen niet luisteren, leg het
dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan
zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. 18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde
bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal
ook in de hemel ontbonden zijn. 19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op
aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn VVader in de hemel het voor hen
laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun
midden.” 21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster
tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus
antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.

Joh. 20:24-29

De mooiste belijdenis over Jezus komt uit de mond van een twijfelaar, die zich liet
overtuigen.

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de
andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van
de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan
leggen, zal ik het geloven.” 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu
ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!” zei
hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je
hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn
God!” 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en
toch geloven.’
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