Metorcatechese Hoogeveen 2012-2013
Bidden niveau 2

Bidden-4	niveau 2	

Vergeving

Opzet van deze les is als volgt:
Vanaf de vraag ‘wat is vergeving’ via HC zd 21 vr/antw 56 uitkomen bij HC zd 51 vr/antw 126.

De stappen zijn:
Stap 1	wat is vergeven
Stap 2	waarom vergeven
Stap 3	ik krijg altijd vergeving
Stap 4	vergeven is goed
Stap 5	samenvatting

Catecheten-deel

Lesdoelen:
1 catechisanten weten wat we onder vergeven verstaan
2 catechisanten begrijpen waarom vergeven nodig is
3 catechisanten kunnen verschillende stappen noemen die bij vergeving horen
4 catechisanten weten van beperkingen mbt vergeven
5 catechisanten kunnen vergeving in het gebed toepassen

Passend lied 

Gebed

Thema introduceren: 
Vergeven is ‘jezelf offeren’, of:
Vergeven is vrijwillig een stukje van jezelf weggeven.


1 Vergeven is: ………………

Wat is dat, vergeven?
Die eikel die jouw zo ongenadig op het hart heeft getrapt, die jou zó belachelijk heeft gemaakt door je in het bijzijn van iedereen voor schut te zetten.
Ken je hem? Wat denk je van hem? Wat doet het met jou, of wat heeft het met je gedaan?

2 Waarover kun je nu nog steeds boos worden? …………….

Lezen OT: Micha 7, 18 Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? 
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. 19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

3 Het verschil tussen vergeven en verzoenen is volgens mij: ……………….

4	Wat gebeurt er als je vergeeft? En wat als je niet vergeeft? HC 21 v/a 56
Echt vergeven: je denkt niet meer aan het verkeerde. Je bent weer vrienden, je vertrouwt elkaar! Géén oordeel over de ander.

5	Mt 18, 21-35 Drama
	Speel het verhaal na van de reactie van Jezus op Petrus’ vraag naar vergeving
Mentoren-deel

Bijbelstudie:
NT: Mt 18, 21-35 21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34  En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

6 Bij wie sta ik in het krijt? Mt 5, 23-24 Bij iedereen die dat van jou vindt!  Moeilijk!!!!
Een ander mag jou geen zeurpiet vinden als jij vindt dat hij/zij onbehoorlijk was  tegen jou, en jij moet een ander serieus nemen met zijn/haar kritiek (verwijt) op jou.

7 Moet je altijd vergeven? Mt 18, 34-35 Ja, als jij niet vergeeft dan doet God met jou zoals jij met de ander doet. Altijd? Grenzen aan moeten; de heer trok vergeving in.
Je moet er aan toe zijn, en je mag de oprechtheid testen!

8 Stappen: 				spijt
   3
	
								
	   schuld erkennen    2				4     berouw uitspreken
	
			
					        			      
	zonde inzien	       1					     5	vergeving vragen
				   IK			ANDER
het goede doen    10					     6     bereid tot boete


	
 		zonde nalaten 9				7     danken voor vergeving

						
8
       vergevingsgezind zijn
   naar anderen
9 Groepsgespr: En wat als ik niet kan vergeven? HC51 v/a 126 voornemen te vergeven

10 Groepsgespr: moet ik ook verzoenen? Mt 5, 24 Daar is het streven op gericht
Wat is het resultaat van verzoening? Bevrijding! Volmaakt goede verhouding 

Mattheus 18

Rollen:

verteller
Petrus
Jezus
koning
schuldige slaaf
andere dienaar
overige andere dienaren
gerechtsbeulen

verteller
21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg:

Petrus
 ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 

verteller
22 Jezus antwoordde: 

Jezus
‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 
23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 
24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent (dat is
€ 5.000.000.000,- vijf miljard euro) schuldig was. 
25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost.

koning:
Betaal mij de tienduizend talenten die je schuldig bent.

schuldige slaaf
Ik kan u niet terugbetalen

koning naar dienaren: 
verkoop hem en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezit

verteller
26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem:

schuldige slaaf die zich aan de voeten van de koning werpt en met veel gevoel voor drama roept:
 “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 

verteller
27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij 

koning:
ik scheld je de geleende som kwijt. 

verteller
28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was, een paar duizend euro. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: 

schuldige slaaf  bits tegen andere dienaar
“Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 

verteller
29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem:

andere dienaar die zich voor de schuldige slaaf neerwerpt
 “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 

verteller
30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald.

schuldige slaaf
Betalen jij!

andere dienaar
Ik kan nu niet betalen, maar heb geduld. Ik zal het betalen.

schuldige slaaf
Nu betalen, of de gevangenis!

verteller
31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 

de andere dienaren tegen de koning
Heer, die dienaar die u de schuld hebt kwijtgescholden…. bedenk het vervolg

verteller
32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen 

koning tegen schuldige slaaf: 
Hé slaaf, kom hier. Hier komen, nu!

“Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 

verteller
34  En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 

koning tegen gerechtsbeulen
Hier, neem hem mee en zet hem gevangen tot de hele schuld is betaald.

gerechtsbeulen
bedenk/verzin een passende reactie

Jezus
35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’




Werkblad Bidden niveau 2 les 4: vergeven

1 wat is volgens jou ‘vergeven’? Schrijf met een paar kernwoorden op welke begrippen met vergeven te maken hebben


……………..…….	………..………….	……………..…….	……………..…….


Die eikel die jouw zo ongenadig op het hart heeft getrapt, die jou zó belachelijk heeft gemaakt door je in het bijzijn van iedereen voor schut te zetten.
Ken je hem? Wat denk je van hem? Wat doet het met jou, of wat heeft het met je gedaan?

2	Waarover kun je nu nog steeds boos worden? …………….

Lezen OT: Micha 7, 18 Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? 
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. 19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

3	Het verschil tussen vergeven en verzoenen is volgens mij: …………….

4	Lees vraag en antwoord 56 van Zd 21 van de Catechismus (Geref kerkb blz 600)
Bespreek met elkaar de volgende vragen:
Wat gebeurt er bij vergeving?
	En wat gebeurt er als je niet vergeeft? 

5	Mt 18, 21-35 Drama 
	Speel het verhaal na van de reactie van Jezus op Petrus’ vraag naar vergeving

6	Bij wie sta ik in het krijt? 
		Lees Matteus 5, 23 Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 24 laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.

Met wie moet jij je verzoenen volgens Jezus? Met degene die ………………………..

7	Moet je altijd vergeven? 
	
	Wat deed de koning/heer uit Matt 18 toen hij merkte dat de slaaf geen kwijtschelding wilde geven aan de andere slaaf?

	Was de eerste slaaf wel oprecht met zijn vraag om vergeving?
	Was de eerste slaaf wel oprecht met zijn spijt?

	Wat had de koning kunnen doen om te voorkomen dat hij ten onrechte kwijtschelding zou geven?

8	Volgende blad:
	schrijf op de stippellijntjes in de juiste volgorde de daaronder staande begrippen


Stappen: 	
				    ……………….
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	…………..	       1					     5	……………………..
	
				   IK			ANDER

……………..	      10					     6     ………………...


	
 	    …..……………	9				7     ………………….

						
8

       …………………………..



*  bereid tot boete 		*  vergeving vragen 		*  spijt

*  zonde inzien		*  schuld erkennen    		*  danken voor vergeving

*  zonde nalaten 		*  berouw uitspreken		*  het goede doen     

*  vergevingsgezind zijn naar anderen




9	lees het hele antwoord 126 van Zd 51 (blz 624-625 van het Geref Kerkboek) en schrijf de laatste 12 woorden van dat antwoord hieronder op:


……  ….  ……  ……….  ………………  …………  ……..  …………  ……  ……….  …. …………….

	Wat betekent het onderstreepte woord voor mensen die (nog) niet kunnen vergeven?

10	Waarom is echte verzoening goed?
	Wat is het resultaat van (echte) verzoening?
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