Avond 4 De wet van de Geest

Achtergrondinformatie

Inleiding

De bedoeling van deze les is om duidelijk te maken dat zonder het werk van de Heilige Geest
het leven naar Gods wet nooit verder komt dan een uiterlijke zaak. Het nieuwe leven is een
opgave, maar het is tegelijk ook een genadegave van de Geest.

Uit ‘Gelukkig Gereformeerd’ bij Efeziérs 2: 1-10
Je zou dit gedeelte als volgt in schema kunnen brengen:

£ X

1. hoe het was 2. hoe het is

1. Hoe het was
Vers 1-3: we waren dood door de zonde, in de greep van Satan, zelfgericht; we
verdiendenGods toorn. En let op: dat gold volgens Paulus voor ons allen!

2. Hoe het is

Vers 4-7: we zijn opgewekt uit de dood en hebben al een plaats in de hemel, al zullen we
straks pas ten volle ervaren hoe goed God voor ons is. En dat alles alleen door onze
verbondenheid met Christus.
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De vraag is: hoe maken we nu deze overgang van 1 naar 2, hoe worden we gered en wat
moeten we daarvoor doen?

Het antwoord is: we hoeven er helemaal niets voor te doen. Het is enkel en alleen te danken
aan Gods barmhartigheid en liefde (vers 4). De redding is een geschenk van God, dat Hij

jou uit pure goedheid gratis (dat is uit genade) geeft. Niet voor niets zegt Paulus tot twee keer
toe ‘door zijn genade bent u gered’, en hij geeft tot twee keer toe aan dat jij er niets voor hoeft
te doen: ‘dat dankt u niet aan uzelf, het is geen gevolg van uw daden’.

Als je dat tot je door laat dringen, dan komen de tegenwerpingen haast vanzelf:

* Ja maar... je moet toch wel geloven?!

Inderdaad, maar als puntje bij paaltje komt is dat geloof zelf ook een deel van het geschenk.
 Ja maar... je moet toch ook het goede doen?!

Inderdaad, maar ook hier geldt: dat is een onderdeel van het geschenk. Kijk maar naar vers
10: God vernieuwt ons leven door Jezus, Hij maakt het mogelijk.

De wet in ons hart geschreven

Het mag duidelijk zijn dat een mens uit zichzelf niet in staat is om Gods

geboden te houden (zie b.v. Rom. 3:9-23 ; 5:12; 7:21-25; Ef. 2: 1-3). Heel de geschiedenis
van het oude testament is één grote illustratie dat Gods volk zich niet kan houden aan zijn
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wet. Daarom liet God door de profeten aankondigen dat Hij zijn verbond zou vernieuwen, en
iets geweldigs zou doen:

De dag zal komen — spreekt de HEER — dat ik met het volk van Israél en het volk van Juda
een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij
de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze
mij toebehoorden — spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met
Israél zal sluiten — spreekt de HEER: 1k zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun
hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. (Jeremia 31:31-33)

ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen
land terugkeren. 25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat
onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik
zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels
in acht nemen. 28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie
zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. (Ezechiél 36:24-28)

In het nieuwe testament is dat allemaal nog veel duidelijker: alleen wie één is met Jezus kan
vrucht dragen (Joh 15:1-8). Het is Jezus die ons een nieuw leven, geleid door zijn Geest,
geeft. (Rom.8:9-13). En het is de Geest van Christus die in ons de liefde laat groeien
(Gal.5:22; 1 Kor 13). En de liefde is de vervulling is van de wet.

een paar gedachten over het werk van de Geest

De Geest woont en werkt in de gelovigen. Hij is niet maar een gast, Hij is de eigenaar van het
huis, Hij heeft het voor het zeggen.

Waar de Geest het voor het zeggen heeft gaan we wandelen naar de Geest/leven volgens de
Geest (Rom.8,4), gaat de Geest ons leiding geven: "Allen die zich laten leiden door de Geest
van God zijn kinderen van God" (Rom8:14). Het gaat dus niet om een uiterlijk leven naar de
regeltjes, maar om een leven dat van binnenuit door Hem gestuurd wordt.

Waar de Geest het voor het zeggen heeft, gaan we steeds meer op Christus lijken: Dat is de
vrucht van de Geest in ons leven. In Galaten 5 contrasteert Paulus een leven naar onze eigen
zondige aard, met een leven door de Geest:

werken van het vlees vrucht van de Geest
1. verwrongen uitingen van 1. de ware liefde

liefde: hoererij,
onreinheid, losbandigheid

2. valse godsdienst 2. ware godsdienst
afgoderij, toverij blijdschap

3. vijandschap 3. gemeenschap
veten, twist, tweedracht vrede, vriendelijkheid
partijschappen trouw

4. uitspatting 4. zelfbeheersing

dronkenschap, brasserij
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Zo openbaart zich de inwoning van de Geest in de gemeente dus via de vrucht in het leven
van de gelovigen.

Uit de handleiding van blok A

Galaten 5 beschrijft de vrucht van de Geest: > liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

Let erop dat er vrucht staat (enkelvoud) en niet vruchten (meervoud). De gaven van de Geest
verschillen per individu. De vrucht van de Geest mag in ieders leven worden verwacht. Dus
niet: de één geduld en de ander vriendelijkheid. Dit is het principiéle verschil met de gaven
van de Geest.

Je kunt ook zeggen: De vrucht van de Geest was volmaakt aanwezig in het leven van de Here
Jezus. Wij worden naar zijn beeld veranderd:

-2 Kor 3:18

18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en
meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

> Hoe zie jij dat in jouw leven?

Goede literatuur over de heilige Geest en zijn werk:
J. Packer, wandelen door de Geest
J. Stott, doop en vervulling met de heilige Geest

Nog even de Vader, de Zoon en de Geest in verhouding tot de wet

In de prediking van de wet ontmoet je:

God de Vader
heeft mens geschapen om in verbond te leven. Daarvoor ontving de mens verstand en
wil, verantwoordelijkheid en inzicht. Hij mag ontdekken dat God geboden passen bij
de structuur van de schepping, en beschermen tegen ontbinding.

God de Zoon
Hij kwam om de wet te vervullen, en heeft ons geleerd dat de diepe zin van de wet de
liefde is. Hij was ook zelf de Liefde. Hij heeft Gods liefdesorde verkondigd, en haar
zo diep gerespecteerd dat hij onder Gods toorn over de schending ervan doorgegaan is.
Zo kocht hij ons vrij om weer voor God te kunnen funktioneren.

God de Geest
Hij ons gegeven om ons te heiligen. Spoort ons aan en bemoedigt ons tot de dienst aan
de Here. Hij maakt ons bereidwillig geeft ons blijdschap en kracht, lust en inzicht, en
maakt het uiteindelijk onze tweede natuur.

Met het oog op dat laatste ontvangt de gemeente de wetsprediking. Wij gaan God tegemoet
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Lesopzet

a. leerdoelen

Hoofd:

e Ze weten dat het nieuwe leven het resultaat is van de verlossing

e Ze weten dat Jezus ons niet alleen verlossing, maar ook vernieuwing van ons leven wil

geven.
- Ze weten dat het werk van de Geest is dat Hij de wet in ons hart schrijft
e Ze begrijpen dat de vrucht van de Geest is dat we op Jezus gaan lijken.

Hart:

e Ze gaan verlangen naar een meer vrucht van de Geest in hun leven
e Ze vertrouwen op Gods belofte dat Hij hun leven door zijn Geest wil veranderen

b. lesopzet

Tijd

Theorie /werkvorm

Wie

19.00

Mentorkwartiertje:

19.15

Terugkoppeling en intro

In de eerste les hebben we gezien hoe God de Vader de wet bedoeld
heeft: als regel voor een goed en vrij leven. Daarna hebben we in les 2
gezien hoe Jezus de wet vervuld heeft. In de vorige les zagen we Jezus
ons geleerd heeft om niet onze verlossing van het naleven van de wet
te verwachten, maar om uit genade te leven. In deze les gaan we zien
dat een leven uit genade juist betekent dat je van harte Gods wet wilt
naleven. Want Jezus wil je niet alleen verlossen, Hij wil ook door de
Heilige Geest je leven gaan vernieuwen.

Inventariseer wat ze van het werk van de Heilige Geest in hun leven
merken.

Mogelijke werkvormen:

- iedereen schrijft twee punten op geel briefje: opplakken en sorteren
- Schrijf op poster: ‘Hoe verandert de Heilige Geest jouw leven?’.
Vraag reacties en schrijf die er omheen, of laat ze (in stilte) zelf hun
reacties opschrijven.

Geef bij de nabespreking aan dat in de bijbel Jezus werk altijd 2
aspecten heeft: verlossing van de zonden en vernieuwing van je leven,
en dat Hij beloofd heeft door zijn Geest hen te veranderen die in Hem
geloven.

19.25

De verlossing brengt een nieuw leven

Leg aan de hand van het onderstaande schema (staat ook op werkblad)
Efeziérs 2: 1-10 uit.
a. Laat Ef 2: 1-3 lezen
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Leg nu uit dat vers 1-3 het beeld is dat Paulus schetst van ‘hoe het
was’, van het leven zonder Jezus. We kunnen zelf het gevoel hebben
dat we aardig leven zonder God, maar dit is het beeld dat de bijbel
schetst

b. Laat nu Ef.2: 4-7 lezen

Leg uit dat hier geschetst wordt ‘hoe het is’, wat God voor de zijnen
doet: hij geeft ze een nieuw leven, ze zijn gered, er is een plaats voor
ze in de hemel.

c. Laat nu vers 8-10 lezen

Laat ze nu in tweetallen de vragen onder het schema beantwoorden.

N

Hoe het was: Hoe het nu is:

- geestelijk dood - een nieuw leven

- achter satan aan - je hoort bij Jezus

- je eigen gang gaan - en plaats voor je in de
- Gods toorn verdiend hemel

1) Wat moet je doen om het nieuwe leven te krijgen? M.a.w. wat moet
er in de pijl staan?

NB: je hoeft niets te doen (vrs 8-9), het nieuwe leven is een geschenk,
dat God je kado doet. Je hoeft het alleen maar aan te pakken (te
geloven).

2) Als je een leven naar Gods wet in het schema wil plaatsen, waar
komt het dan te staan?

Niet op de pijl: je kunt het nieuwe leven niet krijgen door de wet na te
leven en niet verliezen door te zondigen, al denken heel veel mensen
dat wel. Een leven naar Gods wet is een deel van het geschenk, dat
God door zijn Geest in ons wil werken. Kijk maar naar vers 10: wij
gaan de weg van de goede daden, maar alleen omdat God dat in ons
schept.

3) Reageer nu vanuit Ef.2: 8-10 op de volgende uitspraken

- “Ik geloof in God, dus ik ben gered. Ik kan dus lekker leven zoals ik
wil” .

Dat is onmogelijk, wie gelooft krijgt een nieuw leven. Wie Jezus liefde
heeft leren kennen wil die liefde beantwoorden (vgl HC v/antw 86 en
87)

- “Jezus is voor mijn zonden gestorven, maar nou moet ik wel laten
zien dat ik voor Hem leef.”

Deze uitspraak vergeet dat ons nieuwe leven ook een deel is van het
geschenk dat God ons wil geven, en niet een betaling achteraf is van de
verlossing”

4) In dit gedeelte wordt de Heilige Geest niet genoemd. Toch gaat het
over zijn werk. Kun je dat uitleggen?
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Hij ‘geeft je door het geloof deel aan Christus en al zijn weldaden’
(HC znd 20). Het is de Geest die je het door het geloof aan Christus
verbind, en het is de Geest, die je het nieuwe leven geeft.

Bespreek samen de antwoorden. Vraag tenslotte of ze duidelijk hebben
waar ze zelf staan. Hebben ze de overgang naar het nieuwe leven al
gemaakt? Hoe weten ze dat?

19.40

De wet in het hart geschreven

(NB kom je krap in de tijd te zitten lees dan het gedeelte in Jeremia

31:31-34 samen, en trek van daaruit de lijn naar Galaten 5: de Geest
die de wet in onze harten schrijft is de Geest, die van binnenuit ons

leven verandert en vrucht laat dragen)

Op het werkblad staat Jeremia 31: 31-24

Laat ze in tweetallen even overleggen: wat betekent dit gedeelte? Wat
wordt er beloofd? En wat ervaren ze van deze belofte in hun eigen
leven?

Bespreek samen de antwoorden. Leg daarbij uit dat in het oude
verbond de wet op stenen tafelen stond. Steeds weer werd duidelijk dat
men dit verbond niet kon houden. Maar in het nieuwe verbond heeft
Jezus de wet voor ons gehouden, en hij leert ons door zijn Geest nu om
van harte naar Gods geboden te leven. Vertel hoe je dat zelf ervaart, en
vraag hun naar hun ervaringen.

19.50

Vrucht van de Geest

Op het werkblad staan:

- Johannes 15: 5-7

- Galaten 5: 22-23a

Lees eerst samen Galaten 5: 13-26

bespreek de volgende vragen (op werkblad) — dat kun je evt. eerst in
kleine groepjes laten doen, maar je kunt het ook gelijk in de hele groep
doen.

- Galaten zet een leven volgens onze eigen zondige wil tegenover
een leven dat door de Geest geleid wordt. Schrijf voor beide
manieren van leven 1 kernwoord op. Welke woorden zijn dat?

- Wie of wat leidt jouw leven, en waar merk je dat uit?

- Stel dat de vrucht van de Geest volmaakt in je leven aanwezig
was, hoe zou je leven er dan uitzien?
- Verlang je daar naar of juist niet? Waarom (niet)?
Laat in de bespreking duidelijk uitkomen => Als je al die vruchten hebt
ga je op Jezus lijken! Is dat saai? Nee!
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20.00

Presentatie:

De drie groepen presenteren nu hun enquétevragen. Bespreek ze
samen. Welke vragen zijn geschikt, welke moeten aangepast? Zijn ze
nog iets vergeten? Wat is heel belangrijk? Wat willen ze bereiken met
de vragen? Laat ze hier samen over nadenken en elkaar helpen.
Volgende keer moet de enquéte af zijn, ze moeten het dus thuis af gaan
maken. Ze kunnen het werk verdelen, of ze kunnen nog één keer
samenkomen om het af te maken.

20.10 Huiswerk opgeven
- De 3 groepen maken hun deel van de enquéte.
- Memorisatietekst uitdelen
- Neem voor de volgende keer een voorwerp mee dat iets te
maken heeft met dat wat in je leven heel belangrijk is. (Mag
van alles zijn)
sluiting
- misschien kun je aan het eind van deze les een kringgebed doen,
waarbij ieder een bede formuleert die zo begint: Heilige Geest ik wil
U.......
Huiswerk: | Huiswerk:

- taken die verdeeld zijn voor de prestatie
- uit het hoofd leren tekst memorisatiekaartje
- VOOrwerp meenemen

Bijbelleesrooster

* Deuteronomium 6:4-9

Alle joodse kinderen leerden dit uit hun hoofd. Het liefhebben van God
met een ongedeeld hart was het allerbelangrijkste gebod.

*Jozua 24:14-15

Eenmaal in het beloofde land wordt het volk opnieuw opgeroepen te
kiezen: Vor de Here en tegen de afgoden.

* Matteus 6:19-24

Geloven in God is radicaal kiezen. Hij accepteert geen gedeelde eerste
plek.

* Matteus 19:16-26

Wat is er mis met de rijke jongeling? Zijn hart is verdeeld. Hij houdt
meer van z’n geld dan van God.

* Lukas 14:25-33

Nog meer onderwijs van Jezus waarin Hij met de meest krachtige
woorden oproept tot een radicale keus voor Hem.

* Johannes 5:41-47

Als ijdelheid en eerzucht je hart vervult is er geen plek meer voor
liefde voor God.
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* 1 Timote(s 6:6-11
Geld is altijd een afgod geweest. God liefhebben betekent een andere
kijk op geld.

c. benodigde materialen

- geeltjes, poster
- memorisatiekaartje

d. suggesties

zingen: Ps 62; Ps 63; Gz 105, Gz 155; Gz160; LB 477

bijbelgedeelten: Jer 31:31-34; Ez 36:22-28; Joh 15: 1-8; Gal 5:13-26; Ef. 4:17-32; Hebr.
8:8-13

belijdenis: HC znd 32 en 33 en znd 20 NGB art 24
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e. evaluatie

1 | In hoeverre leerdoelen gehaald?

1 - Ze weten dat het nieuwe leven het resultaat is
van de verlossing

2 - Ze weten dat Jezus ons niet alleen verlossing,
maar 0ok vernieuwing van ons leven wil geven.
3 - Ze weten dat het werk van de Geest is dat Hij
de wet in ons hart schrijft

4 - Ze begrijpen dat de vrucht van de Geest is dat
we op Jezus gaan lijken.

5 - Ze gaan verlangen naar een meer vrucht van de
Geest in hun leven

6- Ze vertrouwen op Gods belofte dat Hij hun
leven door zijn Geest wil veranderen

2 | Opmerkingen mentor/ catecheet

3 | Wat moet de volgende keer anders
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Werkbladen

De wet van de Geest

blok D - nivo 3 - avond 4 BIJ aanSChaf

van de Geest,

Tijd Wat gaan we doen éi—/é?
19.00 Mentorkwartiertje
19.15 Terugblik en intro

19.25 De verlossing brengt een nieuw leven: een nleuw |eV9n

: lnadl 92

19.40 De wet in het hart geschreven:
Jeremia 31:31-34

19.50 Vrucht van de Geest

20.00 Presentatie

20.10 Huiswerk en sluiting

De verlossing brengt een nieuw leven

Efeziérs 2: 1-10

Hoe het was Hoe het nu is
* Geestelijk dood * Een nieuw leven
* Achter satan aan * Je hoort bij Jezus
* Je eigen gang gaan * Plaats voor je in de hemel
* Gods toorn verdiend

1. Wat moet je doen om het nieuwe leven te krijgen?
Met andere woorden: wat moet er in de pijl staan?

U wilt weten
hoe het werkt?

2. Als je een leven naar Gods wet in het schema wil
plaatsen, waar komt het dan te staan?
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3. Reageer nu vanuit Efeze 2: 8-10 op de volgende uitspraken:

“lk geloof in God, dus ik ben gered. Ik kan dus lekker leven zoals ik wil” .

“Jezus is voor mijn zonden gestorven, maar nou moet ik wel [aten zien dat ik
voor Hem leef.”

4. In dit gedeelte wordt de Heilige Geest niet genoemd. Toch gaat het over zijn
werk. Kun je dat uitleggen?

De wet in het hart geschreven

Inclusief gratis
graveeraktie !

Jeremia 31: 31-34
31 De dag zal komen — spreekt de HEER — dat ik
met het volk van Israél en het volk van Juda een
nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik
met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand
nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel
ze mij toebehoorden — spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de
toekomst met Israél zal sluiten — spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun
binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij
mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden:
“Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al —
spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze
hebben misdaan.
Wat betekent dit gedeelte?
Wat wordt er beloofd?
En wat ervaar je van deze belofte in je eigen leven?

Vrucht van de Geest

Johannes 15: 5-7

5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel
vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als
jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun
je vragen wat je wilt en het zal gebeuren

6N nergens anders

100 % tendement
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Galaten 5: 22-23a

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing

Galaten zet een leven volgens onze eigen zondige wil tegenover een leven dat
door de Geest geleid wordt. Schrijf voor beide manieren van leven 1 kernwoord
o]+ L
Wie of wat leidt jouw leven, en waar merk je dat aan?

Stel dat de vrucht van de Geest volmaakt in je leven aanwezig was, hoe zou je
leven er dan uitzien?

Verlang je daar naar of juist niet? Waarom (niet)?

4  Aantekeningen:
AR

Huiswerk --------=-=-m-oemomoooo oo ﬂ

ﬂ Uitgedeelde memorisatietekst

v Je deel van de enquéte maken
i

Neem voor de volgende keer een voorwerp mee dat iets te maken
' n n - - .= -
2 N heeft met dat wat in je leven heel belangrijk is

(mag van alles zijn).
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Bijbelleesrooster ---------m-mmmmmmmmmeeeeeeeee EIE

Deuteronomium 6:4-9
Alle joodse kinderen leerden dit uit hun hoofd. Het liefhebben van God met een
ongedeeld hart was het allerbelangrijkste gebod.

Jozua 24:14-15
Eenmaal in het beloofde land wordt het volk opnieuw opgeroepen te kiezen:
V0OOr de Here en tegen de afgoden.

Mattels 6:19-24
Geloven in God is radicaal kiezen. Hij accepteert geen gedeelde eerste plek.

Matteus 19:16-26
Wat is er mis met de rijke jongeling? Zijn hart is verdeeld. Hij houdt meer van
z’n geld dan van God.

Lukas 14:25-33
Nog meer onderwijs van Jezus waarin Hij met de meest krachtige woorden
oproept tot een radicale keus voor Hem.

Johannes 5:41-47
Als ijdelheid en eerzucht je hart vervult is er geen plek meer voor liefde voor
God.

1 Timoteus 6:6-11
Geld is altijd een afgod geweest. God liefhebben betekent een andere kijk op
geld.

Eerst zen, dan geloven’?

Legs de Kiing leferfes.
YS
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