Begeleidend schrijven bij Les 2 Gemeente zijn

Onlangs haalde ds. Soepenberg in zijn preek het leid aan van Castings Crown. Stained Glass Masquearade.  We hebben dat lied gehoord. http://www.youtube.com/watch?v=tA0sJXOGeNE en op het werkblad konden ze o.a. daar hun gedachten over opschrijven en er met elkaar over praten. Prachtig zoals iemand precies vers 9 uit Romeinen 12 daarbij haalde: 'Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn.'

We zijn begonnen met Romeinen 12 en na het gelezen te hebben kreeg iedereen voor zichzelf een paar minuten de tijd om te onderstrepen wat hem opviel enz. Daarna  gingen ze om de beurt vertellen wat hen aan had gesproken en zo kregen we steeds meer zicht hoe bijzonder deze 15 verzen zijn:  bijv. vers 2  Wat God wil is goed en aangenaam...   en vers 12:  wees blij want God gaat iets geweldigs voor u doen.  "Maar ook veel andere verzen werden genoemd en een iemand streepte alles aan want ik vind alles zo bijzonder",  zei hij.

zeg,  met hartelijke groet:
Ineke

