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Bijeenkomst 1: Kind van Gods liefde 
De volgende week gaat het over de zonde. En om te begrijpen wat zonde is moet je 
weten hoe de Here het bedoeld heeft. Daarom de komende  week elke dag een 
gebod van Jezus om over na te denken 
 
 

Matteüs 5: 3 en 5 
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  

5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  

 
Matteüs 5: 7-9 
7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.  

9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  

 
Matteüs 5: 21-22  
21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie 

moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in 

woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het 

gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. 

Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. 
 
Matteüs 5:37 
37 Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. 
 
Matteüs  6:19-21 
19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken 

in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 

breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

 
Matteüs 6: 34 
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 

zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

 
Matteüs 7: 1-5 
1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het oordeel 

dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat 

genomen worden. 3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, 

terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de 

splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5 Huichelaar, 

verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit 

het oog van je broeder of zuster te verwijderen. 
 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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Bijeenkomst 2: Zonde maakt veel kapot 
De volgende week gaan we het hebben over Jezus’ leven als voorbeeld van dienen, 
liefde en gehoorzaamheid. In verband daarmee het volgende bijbelleesrooster: 
 
Matteüs 20: 20-28 
20 Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel 

voor hem neer om hem een gunst te vragen. 21 Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: 

‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts 

van u en de ander links.’ 22 Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen 

jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. 

23 Toen zei hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links 

van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn 

Vader ze heeft bestemd.’ 24 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend 

op de twee broers. 25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken 

onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. 

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de 

eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals de Mensenzoon niet gekomen is om 

gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

 
Johannes 13: 1-17 
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de 

wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden 

lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een 

maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te 

verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was 

gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn 

bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten 

van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij 

bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus 

antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O 

nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet 

mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, 

maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen 

nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 

11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.  

12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn 

plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en 

“Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je 

voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; 

wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een 

slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult 

gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 

 
 
 

 



Johannes 14: 21-24 
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde 

van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 22 Toen vroeg Judas 

(niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld 

bekendmaken, Heer?’ 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich 

houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem 

komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en 

wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie 

ik gezonden ben. 

 
Matteüs 9:20-22  
(Jezus neemt tijd voor een vrouw terwijl Hij onderweg is naar iets heel belangrijks) 
20 Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze 

raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, 21 want ze dacht: Als ik alleen zijn bovenkleed maar 

kan aanraken, zal ik al genezen worden. 22 Jezus draaide zich om, en bij het zien van de 

vrouw zei hij: ‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw 

genezen. 
 
Matteüs 26: 36-42 
36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij 

zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van 

Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen 

hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje 

verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker 

dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 

40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 

‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in 

beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 Voor de tweede 

maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij 

voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 
 
Johannes 15: 9-17 
9 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”’  

10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. 

11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt 

een mens onrein.’ 12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de 

farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 13 Hij antwoordde: 

‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden 

uitgerukt. 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, 

vallen ze samen in een kuil.’ 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak 

uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? 17 Zien jullie dan niet 

in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 

 
Lucas 2: 41-52 
41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen hij twaalf jaar 

was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop van het feest vertrokken 

ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44 In de 

veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze 

hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45 Toen ze hem niet 

vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. 46 Na drie dagen vonden ze 



hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen 

stelde. 47 Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 

48 Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat 

heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ 49 Maar 

hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn 

Vader moest zijn?’ 50 Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. 51 Hij reisde met hen 

terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem 

gebeurd was in haar hart. 52 Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam 

steeds meer in de gunst bij God en de mensen. 
 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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Bijeenkomst 3: Jezus; Wat een leven! 
We gaan het de volgende keer hebben over het lijden en sterven van de Here Jezus. 
Lees de komende week alvast het verhaal van Jezus’ lijden: 
 
Marcus 15: 1-15 
1 ’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden en 

het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg 

en leverden hem over aan Pilatus. 2 Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij 

antwoordde: ‘U zegt het.’ 3 De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. 

4 Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van 

beschuldigen?’ 5 Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. 6 Pilatus 

had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. 

7 Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen 

die tijdens het oproer hadden gemoord. 8 Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon 

hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. 9 Pilatus vroeg hun: ‘Wilt u dat ik 

de koning van de Joden vrijlaat?’ 10 Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit 

afgunst hadden uitgeleverd. 11 Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat 

hij Barabbas moest vrijlaten. 12 Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die 

man die u de koning van de Joden noemt?’ 13 En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig 

hem!’ riepen ze. 14 Pilatus vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog 

harder: ‘Kruisig hem!’ 15 Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas 

vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.  

 
Marcus 15: 16-20 
16 De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de 

hele cohort bijeen. 17 Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van 

doorntakken en zetten hem die op. 18 Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: 

‘Gegroet, koning van de Joden!’ 19 Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en 

bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem. 20 Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken 

ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem 

naar buiten om hem te kruisigen. 
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Marcus 15: 21-28 
21 Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader 

van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. 22 Ze brachten hem naar Golgota, wat in 

onze taal ‘schedelplaats’ betekent. 23 Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar 

hij nam die niet aan. 24 Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze 

dobbelden erom wie wat zou krijgen. 25 Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem 

kruisigden. 26 Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De koning van de Joden’. 

27 Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links 
 
Marcus 15: 29-32 
29 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Ach, kijk nu 

toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, 30 red jezelf toch door 

van het kruis af te komen.’ 31 Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder 

elkaar zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij 

niet; 32 laat die messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, 

zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem. 
 
Marcus 15: 33-36 
33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 34 Aan 

het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema 

sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 

35 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ 

36 Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een 

stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om 

hem eraf te halen.’ 
 
Marcus 15: 37-39 
37 Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 38 En het voorhangsel van 

de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. 39 Toen de centurio, die recht tegenover 

hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods 

Zoon.’ 
 
Marcus 15: 40-47 
40 Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Magdala en Maria de 

moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en Salome. 41 Toen hij in Galilea verbleef, 

waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als vele andere 

vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. 42 Toen de avond al gevallen was 

(het was de ‘voorbereidingsdag’, dat wil zeggen de dag voor de sabbat), 43 kwam Josef van 

Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het koninkrijk van God 

verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van 

Jezus vroeg. 44 Het bevreemdde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij 

zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was, 45 en toen de centurio dat bevestigd had, 

gaf hij het lijk aan Josef. 46 Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en 

wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen 

en rolde een steen voor de ingang. 47 Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken 

toe in welk graf hij werd gelegd.  
 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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Bijeenkomst 4: Hij stierf voor mij 
De volgende les gaat over de betekenis van Jezus’ opstanding uit de dood. Lees 
daarom de komende week de volgende bijbelgedeelten: 
 
Lucas 24: 1-12 
1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de 

geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen 

voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de 

Heer Jezus niet. 4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee 

mannen in stralende gewaden bij hen. 5 Ze werden door schrik bevangen en sloegen de 

handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de 

doden? 6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen 

hij nog in Galilea was: 7 de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest 

gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen herinnerden ze zich zijn woorden.  

9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was 

gebeurd. 10 De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de 

moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de 

apostelen wat er was gebeurd, 11 maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 

12 Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen 

de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.  

 
Lucas 24: 13-27 
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 

zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was 

voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en 

liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij 

vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 

18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in 

Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze 

antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad 

in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter 

dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die 

Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 

22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze 

vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen 

zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar 

van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden 

gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand 

en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 

26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna 

verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij 

Mozes en de Profeten. 
 
 
 

 



Lucas 24: 28-35 
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 

29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want 

het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 

30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en 

gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken 

aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met 

ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar 

Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is 

werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen 

vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het 

breken van het brood. 
 
Lucas 24: 36-49 
36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 

‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een 

geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom 

zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me 

aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 

40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat ze het van vreugde nog niet 

konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze 

gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei 

tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van 

Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 

45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij 

zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de 

derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen 

worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan 

getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 48 [47–48] 49 Ik zal ervoor zorgen dat de 

belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de 

hemel zijn bekleed.’ 
 
Johannes 20: 24-29 
24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 

25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als 

ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn 

hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer 

bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun 

midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je 

vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, 

maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat 

je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
 
  



1 Korintiërs 15: 1-11 
1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt 

aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de 

boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het 

belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat 

Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op 

de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en 

vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd 

broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 

7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is 

hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9 Want ik ben de minste van de 

apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 

10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder 

uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op 

eigen kracht maar dankzij Gods genade. 11 Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij 

verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. 
 
1 Korintiërs 15: 12-20 
12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe 

kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet 

opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze 

verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God 

over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want 

als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. 16 Wanneer de 

doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar als Christus niet is 

opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en worden de 

doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, 

zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. 20 Maar Christus is werkelijk uit de dood 

opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 
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Bijeenkomst 5: Overwinnaar 
De les van volgende week gaat over Jezus die nu onze Koning in de hemel is. 
Daarom lezen we de komende week over koningen van Israël en de profetieën die 
een nog grotere Koning aankondigden: 
 
Deuteronomium 17: 14-20 
14 Wanneer u in het land gekomen bent dat de HEER, uw God, u zal geven en u het in bezit 

hebt genomen en er woont, zegt u misschien: ‘Laten we een koning aanstellen, net zoals de 

volken om ons heen.’ 15 Dat is geoorloofd: u mag uit uw midden iemand die door de HEER, 

uw God, zal worden uitgekozen, als koning aanstellen. Maar het mag niet iemand uit een 

ander land of van een ander volk zijn. 16 Hij mag geen paarden gaan houden, want hij zou 

zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te 

zorgen, in strijd met de waarschuwing van de HEER dat we nooit meer die weg terug mogen 

gaan. 17 Evenmin is het de koning toegestaan er veel vrouwen op na te houden, want dat zou 

hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver en goud ophopen.  

18 Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst moet hij een afschrift van dit wetboek laten 

maken, naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. 19 Hij moet het onder handbereik 

hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de HEER, zijn God, 

en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. 20 Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is 

dan anderen en in enig opzicht boven de wet staat, en zal zijn koningschap over Israël 

bestendigd worden en op zijn zonen overgaan.  

 
1 Samuël 8: 1-9 
1 Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. 2 De 

oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vanuit Berseba. 3 Maar ze 

volgden het voorbeeld van hun vader niet na: ze waren op eigen voordeel uit, namen 

steekpenningen aan en verdraaiden het recht. 4 De oudsten van Israël kwamen daarom bij 

elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. 5 ‘U bent oud geworden,’ zeiden ze, ‘en uw zonen 

volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere 

volken er een hebben.’ 6 Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. 

Daarom richtte hij een gebed tot de HEER, 7 maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem 

van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun 

koning. 8 Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze 

hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. 9 Geef 

dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten 

die aan het koningschap verbonden zijn.’ 
 
1 Samuël 16: 1-13 
1 De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van 

Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want 

een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 2 ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel 

tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge 

koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. 3 Nodig Isaï uit voor 

het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor 

mij zalven.’ 4 Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, 

 



kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen 

slecht teken?’ 5 ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer 

te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde 

hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6 Bij hun aankomst viel zijn oog 

meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de 

HEER wil zalven. 7 Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn 

rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar 

het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ 8 Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan 

Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 9 Isaï stelde Samma 

voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 10 Zo stelde Isaï zijn 

zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER 

gekozen had. 11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de 

jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat 

hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 12 Isaï liet hem halen. 

Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet 

je zalven. Hij is het.’ 13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn 

broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok 

Samuel weer naar Rama. 
 
2 Samuël 7: 1-16 
1 Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de HEER hem rust had gegeven 

door hem van al zijn vijanden te verlossen, 2 zei de koning tegen de profeet Natan: ‘Kijk nu 

toch! Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat.’ 3 ‘Doe 

wat uw hart u ingeeft,’ antwoordde Natan, ‘de HEER staat u immers terzijde.’ 4 Maar 

diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 5 ‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit 

zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 6 Ik heb toch nooit in een 

huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd 

trok ik rond in tent en tabernakel. 7 Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, en heb ik 

ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, 

gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen?” 8 Welnu, zeg tegen mijn dienaar, 

tegen David: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan 

gehaald om mijn volk Israël te leiden. 9 Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb 

al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der 

aarde. 10 Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar 

kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals 

toen het er pas woonde 11 en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust 

gegeven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal 

bouwen: 12 Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten 

opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13 Hij zal een huis 

bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een 

vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- 

en zweepslagen, zoals een vader doet, 15 maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals 

Saul, die ik verstootte omwille van jou. 16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis 

eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’ 
 
  



Psalm 2 
1 Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. 2 De koningen 

van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn 

gezalfde: 3 ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’ 4 Die in de hemel 

troont lacht, de Heer spot met hen. 5 Dan spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert 

hen: 6 ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’ 7 Het besluit van de 

HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.  

8 Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. 9 Jij kunt ze 

breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.’ 10 Daarom, koningen, wees 

verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. 11 Onderwerp u, toon de HEER uw 

ontzag, breng hem bevend uw hulde. 12 Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders 

ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. 

Gelukkig wie schuilen bij hem.  

 
Spreuken 16: 10-15 
10 De koning spreekt Gods oordeel uit, wanneer hij rechtspreekt, faalt hij niet. 11 De HEER 

bepaalt de maatstaf van het recht, hij stelt de gewichten en balans vast. 12 Koningen verfoeien 

goddeloosheid, rechtvaardigheid schraagt hun troon. 13 Een koning schept behagen in 

oprechte woorden, wie de waarheid spreekt, is hem dierbaar. 14 De woede van de koning is 

een bode van de dood, een wijze brengt hem tot bedaren. 15 Het stralende gezicht van de 

koning brengt leven, als een voorjaarsregen is zijn gunstbewijs.  

 
Jesaja 9: 1-6 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen  

worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde 

gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze 

verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar 

bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is ons geboren, een 

zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: 

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn 

heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,  

ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich 

beijveren, de HEER van de hemelse machten.  
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Bijeenkomst 6: Hij is koning! 
De volgende keer gaat het over de Heilige Geest. Jezus lijkt ver weg in de hemel, 
maar door zijn Geest is Hij juist ook heel dichtbij. 
 
Johannes 14:15-17 
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een 

andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De 

wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem 

wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 
 
Johannes 16: 12-14 
12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 De 

Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij 

zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat 

komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 
 
Romeinen 8: 8-9 en 14-15 
8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. 9 Maar u leeft niet zo. U laat 

u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden 

door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. 

 

14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de 

Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om 

Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 
 
1 Korintiërs 3:16-17 
16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? 

17 Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is 

heilig – en die tempel bent u zelf. 

 
1 Korintiërs 12: 1-7 
1 Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.  

2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal 

noch teken geven. 3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de 

Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ 

behalve door toedoen van de heilige Geest. 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één 

Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende 

uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen 

teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.  

 
  

 



Galaten 5: 19-22 
19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en 

losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, 

geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik 

herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen 

geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
 
Efeziërs 4:29-31 
29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende 

woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij 

is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en 

drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. 
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Bijeenkomst 7: Geestkracht! 
De volgende keer gaat het over de wederkomst van Jezus. Lees daarbij de komende 
week de volgende gedeelten: 
 
Romeinen 8:31-39 
31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 

32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft 

prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? 

God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer 

nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons 

scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 

gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en 

afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij 

hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch 

machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in 

de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in 

Christus Jezus, onze Heer. 
 
Johannes 14: 1-6 
1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel 

kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 

3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me 

meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen 

ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de 

weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 
 
Matteüs 24: 23-28 
23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan 

niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende 

tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 

25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom 

mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” 

geloof dat dan niet. 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het 

westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich 

verzamelen. 

 
Matteüs 24:29-33 
29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan 

geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen 

wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de 

Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst 

slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en 

grote luister. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn 

uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel 



tot het andere. 32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 

schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat 

alles ziet, dat het einde nabij is.  

 
Matteüs 25: 1-13 
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen 

hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de 

andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra 

olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de 

bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden 

in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat 

wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de 

wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De wijze meisjes 

antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een 

verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij 

die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten 

werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons 

binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, 

want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. 
 
1 Tessalonicenzen 4: 16-18 
16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God 

weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus 

toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de 

wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij 

hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden. 
 
2 Tessalonicenzen 1: 6-10 
6 God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking 7-8 en 

u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, 

vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, 

door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie 

van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 8 [7–8] 9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, 

ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. 10 Op die dag komt hij om te worden 

geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn – ook 

door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. 
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