
 

 

 

Rust, vrijheid en samen-zijn  

blok D - nivo 3 - avond 7 

 

     

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik en introductie 

19.25 1. de schepping 

19.35 2. bij de Sinai 

19.45 3. Jezus en de sabbat 

19.50 4. op weg naar de eeuwige sabbat 

20.00 Presentatie 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

Introductie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1        2          3           4 

 

 

1. de schepping  
 
 Rust Vrijheid Samenzijn 

voor de 

zondeval 

 

 

 

 

 

 

  

toen God het 

4
e
 gebod gaf 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Rust Vrijheid Samenzijn 

de diepere 

betekenis 

door Jezus 

 

 

 

 

 

 

  

op weg naar 

de eeuwige 

sabbat 

 

   

 
2. bij de Sinai 

 
rust: doorgetrokken lijn; bevrijding: stippellijn; samenkomen: omcirkelen.  

 
Exodus 20: 8-11 

8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken 

en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die 

gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet 

werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor 

uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor 

vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes 

dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee 

met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. 

Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en 

heilig verklaard.  

 

 

 

 

 

Deuteronomium 5:12-15  

12 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is 

een heilige dag. 13 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 

14 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; 

dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw 

slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook 

voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin  

moeten evengoed rusten als u. 15 Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de 

HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft 

hij u opgedragen de sabbat te houden. 

 



 

 

 

Leviticus 23: 1-3 

1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de 

hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn 

mijn hoogtijdagen:  

3 Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van 

volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen 

enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die 

aan de HEER gewijd is.  

 

3. Jezus en de sabbat 

 
Kolossenzen 2: 16-17  

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en 

drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 

17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de 

werkelijkheid is Christus.  

 

 

4. op weg naar de eeuwige sabbat 
 

Hebreeën 4:9-11 
9 Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is 

binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. 

11 Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo 

voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en 

te gronde gaat. 

 

 

 

Zondag 38 HC 

 

Wat gebiedt God in het vierde gebod?  

(Ten eerste….) Ten tweede dat ik al de dagen van mijn 

leven mijn slechte werken nalaat, de Here door zijn 

Geest in mij laat werken, en zo de eeuwige sabbat in 
dit leven begin.  

 



 

 

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 

 
 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

Verwerken enquêteresultaten.  

 

 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

 

Leviticus 19:32 

Respect voor oude mensen is ontzag voor God  

 

 

1 Tessalonicenzen 5:12,13 

Respect voor amtsdragers geeft vrede in de gemeente 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Timoteüs 6:1-2 

Ook slaven moeten respect tonen voor hun meesters. Ook als is de slavernij 

vandaag gelukkig afgeschaft, we leren van deze oproep dat je als christen in alle 

omstandigheden respectvol moet blijven. 

 

Spreuken 1:10-19 

Respecteren van je ouders betekent ook: luisteren naar hun levenswijsheid 

 

Spreuken 3:1-12 

Als het goed is wijzen ouders met hun wijsheid van zichzelf af naar God, dat is 

een voorwaarde om hen gehoorzaam te kunnen zijn. 

 

Handelingen 5:26-30 

Er kunnen omstandigheden zijn waarin je God meer moet gehoorzamen dan 

aardse gezagsdragers. 

 

Daniël 3:8-18 

Nog een voorbeeld van mensen die God meer gehoorzaamden dan aardse  

gezagsdragers. 

 

 


