
 

 

 

 

Getuigend  

christen zijn (2)  

blok E - nivo 3 - avond 8 
 

    

“Here I go again” 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Wat is jouw reactie op het lied? 

2. Is de angst van de schrijver voor jou herkenbaar? 

3.  Wat is zijn oplossing daarvoor? 

4.  Kun je nog meer belemmeringen opnoemen die het jou  moeilijk maken 

 om over God/ de Here Jezus te praten met andere mensen? 

 

Father, hear my prayer 
I need the perfect words 
Words that he will hear 
And know they're straight from You 
I don't know what to say 
I only know it hurts 
To see my only friend slowly fade away 
 
So maybe this time I'll speak the words of life 
With Your fire in my eyes 
But that old familiar fear is tearing at my words 
What am I so afraid of? 

 
Chorus: 
'Cause here I go again 
Talkin 'bout the rain 
And mulling over things that won't live past today 
And as I dance around the truth 
Time is not his friend 
This might be my last chance to tell him  
That You love Him 
But here I go again, here I go again 
 
Lord, You love him so, You gave Your only Son 
If he will just believe; he will never die 
But how then will he know what he has never heard 
Lord he has never seen mirrored in my life 
 
This might be my last chance to tell him 
That You love him 
This might be my last chance to tell him 
That You love him 
You love him, You love him 
 
What Am I so afraid  
What am I so afraid 
What am I so afraid of? 
How then will he know 
What he has never heard 

Vader, hoor mijn gebed. 
Ik heb de goede woorden nodig 
Woorden waarvan hij weet dat ze van u komen wanneer hij 
ze hoort. 
Ik weet niet wat ik moet zeggen 
Ik weet alleen dat het pijn doet 
als ik zie dat mijn vriend langzaam maar zeker verder 
achterop raakt.. 

 
Dus misschien zal ik deze keer de woorden van leven 
spreken. Met Uw vuur in mijn ogen. 
Maar mijn woorden worden door mijn angst, die oud en 
bekend is, uit elkaar getrokken. 
Waar ben ik zo bang voor? 
 
Want daar ga ik weer 
Pratend over de regen 
En nog veel meer pratend over dingen die niet verder reiken 
dan vandaag. 
En ik draai om de waarheid heen 
De tijd is niet zijn vriend 
Dit is misschien de laatste kans om hem te vertellen dat U 
van hem houdt. 
Maar daar ga ik weer, daar ga ik weer.  
 
Heer, u houdt van hem, U gaf uw enige zoon. 
Als Hij het zou geloven, zou hij nooit meer sterven 
Maar hoe kan hij dat weten als hij het nooit gehoord heeft? 
Heer, als hij het nooit gespiegeld heeft gezien in mijn leven. 
  
Dit is misschien de laatste kans om hem te vertellen dat U 
van hem houdt. 
Dit is misschien de laatste kans om hem te vertellen dat U 
van hem houdt. 
U houdt van hem, U houdt van hem. 
 
Waar ben ik zo bang voor? 
Waar ben ik zo bang voor? 
Waar ben ik zo bang voor? 
Hoe kan hij het weten als hij er nog nooit over gehoord 
heeft? 

…

..

…

… 

….
… 



 

 

Bijbelstudie Kolossenzen 4:2 – 6 
 
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid 

dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het 

mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen 

zit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u 

wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en 

als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: 

vriendelijk, maar beslist. 

 

Geef aan in de tekst ? = begrijp ik niet 

    ! = spreekt me aan 

    * = spreekt me niet aan 

 

1. Heb je ervaring met het bidden voor mensen 

 om je  heen die niet geloven? Wil je er eens iets 

 over vertellen? 

2.  vers 3 “Dat God deuren voor ons opent”  ‘Wat 

 wordt hier met deuren bedoeld, denk je?  

3.  Heb je ooit meegemaakt dat je een gelegenheid 

 kreeg om te getuigen? Hoe ging dat? Wat heb je ervan geleerd? 

4.  Als je het Evangelie zou moeten uitleggen aan iemand en je had maar een 

 paar minuten, wat zou je dan in elk geval willen zeggen? 

 

Voor welke personen kunnen we bidden 
 

In deze opdracht gaan we erover nadenken voor welke mensen in onze 

omgeving we regelmatig kunnen bidden. Het mogen er zoveel zijn als je wilt, 

maar houd het realistisch! Denk verder aan het volgende: 

 

1. Laat het mensen zijn die elke week minstens een half tot een heel uur 

ontmoet (klasgenoten, vrienden, collega’s, familie, buren). Denk nog even 

aan vorige week. 

 

2. Probeer er tenminste één persoon bij te nemen die je niet graag mag of met 

wie je niet kunt opschieten. De Here Jezus zegt ons onze vijanden lief te 

hebben en te bidden voor wie ons vervolgen. 

3. Probeer er tenminste één persoon bij te nemen die nog ver verwijderd is van 

het Koninkrijk van God. 

 

4. Probeer er tenminste één persoon bij te nemen in wie je God nu kunt zien 

werken. Dat kan iemand zijn die vragen stelt over het geloof, of iemand die 

groeit in het geloof. Misschien iemand die worstelt met bepaalde zonden. 



 

 

 

5. Je hoeft alleen de eerste twee kolommen in 

te vullen. De derde komt de volgende keer! 

 

 

naam eventuele opmerkingen/punten 

om voor te bidden 

manieren om hem/haar te 

dienen 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 

- opdrachten mbt prestatie 

- de Stijlentest (zie bijlage) 

 

 

 

 

    Efeziërs 4 : 29 + 32 

Laat geen vuile taal over uw lippen komen,maar alleen goede en waar nodig 

opbouwende woorden,die goed doen aan wie ze hoort. Wees goed voor elkaar 

 

Galaten 5 : 16 - 17 

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen 

begeerten.Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest,en wat de Geest 

verlangt is in strijd met onszelf.Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet 

doen wat u maar wilt. 

  



 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Markus 12:28-34 

God liefhebben en je naaste als jezelf, van zo’n levensstijl moet toch iets 

uitgaan? Hoe is in jouw leven zichtbaar dat je dit ‘dubbele liefdesgebod’ als 

uitgangspunt hebt? 

 

Lukas 10:25-37 

Een indringende gelijkenis. Wie kan dit lezen zonder zich te schamen? Gelukkig 

was de Here Jezus bereid om ónze barmhartige Samaritaan te worden … 

 

Galaten 5:14-26 

Om getuigend te kunnen leven in woord en daad moet je openstaan voor de 

leiding van de heilige Geest. Hij moet het doen. Hoe vaak bid jij om  

de heilige Geest en kun je momenten in je leven aanwijzen waarop je iets van 

die leiding merkte? 

 

Handelingen 2:43-47 

De eerste christenen stonden vanwege hun manier van leven ‘in de 

gunst bij het hele volk’. Zou dat voor onze gemeente ook gelden 

denk je? Wat zou beter kunnen? 

 

1 Petrus 2:13-17 

Een eerlijke en betrouwbare levensstijl van christenen kan hun 

ongelovige omgeving aan het denken zetten. 

 

1 Petrus 2:18-25 

Onrecht durven lijden omdat je Christus volgt hoort ook bij een 

getuigend leven. Je hoeft niet altijd op je strepen te staan of wraak te nemen. 

 

1 Tessalonicenzen 1:2-8 

Let vooral op de verzen 7 en 8. Het geloof van deze mensen was in de wijde 

omgeving bekend geworden. Paulus dankt hiervoor, dit is wat God wil zien. 

 



 

 

STIJLENTEST 

 
 God heeft jou gemaakt met een eigen unieke 

persoonlijkheid. 

 In het uitdragen van je geloof mag je jezelf zijn. 

 Zes stijlen: niemand past precies in één van de zes 

stijlen; je kunt ook meer dan één stijl hebben. 

 

Vragen over je eigen stijl van getuige zijn 

Aanwijzingen 

Beoordeel de volgende 36 uitspraken. Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre die voor jou 

geldt. Doe dat door middel van de volgende cijfers: 3 = helemaal 

       2 = min of meer 

         1 = weinig 

       0 = helemaal niet 

 
 

Vragen over de stijl van getuige zijn 

0-1-2-3 nr. uitspraak 

 1 In gesprekken ga ik recht op mijn doel af, zonder inleiding, zonder om de hete 

brei heen te draaien 

 

            

2 Ik vind het moeilijk om de deur van (christelijke) boekwinkel of bibliotheken 

achter me dicht te trekken, zonder een stapel boeken over geloof of actuele 

maatschappelijke kwesties mee te nemen. 
 
            

 
3 

 
Ik vertel vaak over mijn persoonlijke ervaringen om mijn standpunten duidelijk te 

maken 
 
            

 
4 

 
Ik ben een gezelschapsmens, en hecht veel waarde aan vriendschappen 

 
          

 
5 

 
Ik betrek graag andere mensen bij mijn activiteiten 

 
          

 
6 

 
Ik zie nood in het leven van mensen, die anderen niet zien 

 
            

 
7 

 
Als dat nodig, schrik ik er niet voor terug iemand duidelijk te zeggen waar het op 

staat 
 
            

 
8 

 
Ik wil altijd graag het fijne van de zaak weten en neig ertoe alles te analyseren 

 
            

 
9 

 
Ik  kruip vaak in de huid van anderen, en zeg dan bijvoorbeeld: 'Ik dacht er 

vroeger ook zo over' of  'Zo voelde ik dat vroeger ook aan' 
 
            

 
10 

 
Wanneer ik ergens ben, maak ik snel vrienden en dat wil ik ook graag 

 
            

 
11 

 
Om eerlijk te zijn, zelfs als ik de antwoorden weet, heb ik liever dat iemand met 

meer verstand van zaken het christelijk geloof aan mijn vrienden uitlegt 
 
            

 
12 

 
Het geeft me veel voldoening anderen te helpen. Het liefst onopvallend 

 
            

 
13 

 
Ik vind het niet moeilijk mijn vrienden met de waarheid te confronteren, zelfs als 

daardoor de relaties bekoelen 
 
            

 
 

 
 

…

..

…

… 



 

 

 

Vragen over de stijl van getuige zijn 

14 Van nature richt ik me in gesprekken op die punten die iemands geestelijke 

ontwikkeling tegenhouden 
 
            

 
15 

 
Wanneer ik mensen vertel hoe ik zelf tot geloof ben gekomen, dan merk ik dat ze 

belangstellend luisteren 
 
            

 
16 

 
Ik verdiep me liever in persoonlijke levensvragen waar iemand mee zit dan in 

abstracte theologische ideeën 
 
            

 
17 

 
Ik ga graag naar bijeenkomsten of concerten waar ik niet-kerkelijke vrienden mee 

naar toe kan nemen 
 
            

 
18 

 
Omdat ik mezelf niet zo'n prater vind, laat ik iemand liever door mijn daden zien 

dat ik om hem geef dan door mijn woorden 
 
            

 
19 

 
Ik geloof dat echte liefde vaak betekent dat je iemand de waarheid moet zeggen, 

ook al doet dat pijn 
 
            

 
20 

 
Ik voel me in mijn element bij discussies en debatten over hete hangijzers 

 
            

 
21 

 
Ik durf mensen wel te vertellen over mijn falen, maar ook over wat me goed 

afgaat 
 
            

 
22 

 
Ik praat liever met mensen over hun leven, voordat ik me gedetailleerd verdiep in 

hun meningen. 
 
            

 
23 

 
Als onze gemeente speciale kerkdiensten of bijeenkomsten voor belangstellenden 

zou organiseren, dat vind ik het leuk mijn kennissen of collega's daar mee naar 

toe te nemen 
 
            

 
24 

 
Ik ontdekte, als mensen niet graag over geestelijke zaken praten, dat mijn manier 

van leven als christen hen soms opener maakt. 
 
            

 
25 

 
Een lijfspreuk die bij mij zou passen is 'Baat het niet, dan schaadt het niet-maar 

doe in ieder geval wat!' 
 
            

 
26 

 
Het hindert me als mensen ondeugdelijke argumenten gebruiken of onlogisch 

redeneren 
 
            

 
27 

 
Mensen blijken het leuk te vinden verhalen te horen over dingen die in mijn leven 

zijn gebeurd 
 
          

 
28 

 
Ik  voer graag lange gesprekken met mijn vrienden 

 
            

 
29 

 
Ik vraag me voortdurend af van welke evangelisatie-evenementen, boeken enz. 

mijn vrienden zullen genieten. En hoe ik ze daar het best mee in contact kan 

brengen 
 
            

 
30 

 
Ik help liever iemand praktisch in Christus’ naam, dan een heel gesprek over het 

geloof te voeren 
 
            

 
31 

 
Soms raak ik in problemen, omdat ik de nodige vriendelijkheid en gevoeligheid 

mis, als ik met anderen praat 
 
            

 
32 

 
Ik wil graag weten wat de achterliggende gedachten achter iemands mening zijn. 

 
            

 
33 

 
Ik verbaas me er nog steeds over hoe God mij tot het geloof in Hem heeft 

gebracht en ik wil daar graag over vertellen 
 
            

 
34 

 
Over het algemeen vinden mensen mij een betrokken, gevoelig en zorgzaam 

persoon 
 
            

 
35 

 
Ik vind het geweldig, als ik een gast kan meenemen naar een evangelisatie-



 

 

 

Vragen over de stijl van getuige zijn 

activiteit van de gemeente 
 
            

 
36 

 
Ik houd met liever met de praktijk en actie bezig dan met filosofieën en ideeën 

 

 

Breng de cijfers die je invulde vraag na vraag over naar de tabel hieronder.   

Tel tenslotte de cijfers per kolom op. 

 
 
 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 
 
7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 
 
13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 
 
19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

 
 
25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 
 
31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

Totaal:       

 
 

 
Confron-

terend 

 

 
Intellec-

tueel 

 

 
Getui-

gend 

 
Persoonlijk 

 
Uitnodi-

gend 

 
Dienend 

 

 

 

 

Wat vermoedelijk jouw stijl is van getuige zijn, staat vermeld bij het hoogste getal. Omcirkel 

die stijl (meer dan één kan ook).  

 

Belangrijk  
 

Laat je niet in verwarring brengen, wanneer je hoog hebt gescoord in meer dan één stijl. Dat 

wijst erop dat je meerdere stijlen kunt gebruiken, afhankelijk van de persoon tegenover je of 

van de situatie. 

 


