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Avond 2 Jezus heeft de wet vervuld 
 

Achtergrondinformatie 

 

Inleiding 

Ging het de vorige les over God de Vader die ons geschapen heeft en de wet. Deze en de 

volgende keer gaat het over God de Zoon, die ons verlost heeft, en de wet. De bedoeling is 

om de jongeren te laten inzien en ervaren dat je Jezus moet kennen en geloven om de wet van 

God te begrijpen. In deze les gaat het erover dat Jezus de wet vervuld heeft, en wat dat 

betekent. De volgende les gaat het over het verschil tussen wetticisme en leven uit genade. 

 

Jezus en de wet 

In Matteus 5 zegt Jezus het volgende: Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de 

Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling 

te brengen. 

Dat ‘tot vervulling brengen’ betekent 3 dingen: 

1. Jezus komt doen wat is aangekondigd (zie b.v. Lukas 24:25-27) 

2. Jezus komt de geboden volkomen houden (zie b.v. Johannes 15:10) 

3. Jezus komt de diepere betekenis van de geboden laten zien ( ziwe b.v. Mat 5: 21-

23) 

 

Dit betekent dat je de geboden niet goed kunt begrijpen als je Jezus niet kent.  Een paar 

voorbeelden: 

 

a. wel eens iemand gedood? 

Het kan zijn dat je er van overtuigd bent nog nooit tegen het gebod “u zult niet doodslaan” 

gezondigd te hebben. In dat geval is het goed om te luisteren naar wat Jezus zegt in 

Mat.5:21-22. 

Wat Jezus ons leert is dat we niet klaar zijn als we letterlijk niet doden. Alles wat gericht is 

tegen de naaste is een overtreding van dit gebod. Ook dit gebod is pas vervuld als we de 

naaste echt liefhebben als onszelf. 

Wie verder leest in Matteus 5 zal zien dat Jezus, ook verschillende andere geboden op deze 

radicale manier uitlegt. Zie b.v. 5: 27-32 (U zult niet echtbreken) en 5: 33-37 (niet liegen). 

 

b. de offerwetten 

Je vindt in het Oude Testament heel veel geboden over het brengen van offers. Dagelijks 

moesten er dieren gedood en geofferd worden in de tempel. Waarom doen we dat nu niet 

meer? Omdat Jezus deze wetten vervuld heeft. Al die offers lieten zien dat er bloed moest 

vloeien om het weer goed te maken tussen God en de mens. Toen Jezus als hét Offerlam 

(Johannes 1: 19) zijn offer bracht, door aan het kruis te sterven, vervulde Hij al die offers uit 

het oude testament. (zie verder Hebreeën 9 en 10). 

 

c. schaduw -werkelijkheid 

Wat voor de offers geldt, geldt voor verschillende andere wetten in het oude testament: die 

wetten waren als het ware plaatjes die vooruit wezen naar Jezus. 

Toen Jezus zelf er was, waren die plaatjes niet meer nodig. 
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Zo zegt Paulus in Kolosenzen 2: 16-17: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied 

van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts 

een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. 

 

Wat opmerkingen bij de voorbeelden uit de les 

- poster 1  

“U zult niet doodslaan”  ; teksten: Mt 5:21-22 

De verzen uit Mat.5 zijn een voorbeeld van hoe Jezus in de bergrede de diepte van  de 

geboden laat zien. Je zou kunnen denken dat je door nooit iemand te doden dit gebod hebt 

gehouden. Maar dan laat Jezus zien dat de liefde voor de naaste de kern van dit gebod is, en 

dat alles wat daar tegen zondigt, ook tegen dit gebod zondigt. 

Zo wordt duidelijk dat wij nooit zelf de geboden kunnen houden en een verlosser nodig 

hebben. Verder leren we dat we door zijn Geest nu dit gebod in al zijn radicaliteit in ons leven 

kunnen willen toepassen, en niet tevreden kunnen zijn als we ons uiterlijk wel aan dit gebod 

houden. 

 - poster 2  “Pesach vieren” ; teksten: Ex.12: 14-15 en 21-24; 1 Kor 5:7-8 

Dit is een voorbeeld van een aantal voorschriften mbt het pesachfeest. Wij vieren dit feest niet 

meer in deze vorm, omdat Jezus dit feest vervuld heeft, en ons de diepere betekenis van de 

bevrijding uit Egypte en van dit feest heeft getoond. 

Hoe passen we dit gedeelte van de wet vandaag toe? Allereerst door onze bevrijding bij Jezus 

te zoeken en te weten dat we zonder Hem ten dode zijn opgeschreven. Vervolgens door ook 

in ons leven alles te laten passen bij die bevrijding: het zuurdeeg weg, betekent dan: alles wat 

met zonde te maken heeft opruimen. Verder heeft Jezus tijdens het pesachfeest het 

Avondmaal ingesteld. Het Avondmaal is dus in zekere zin de opvolger van het pesachfeest. 

 - poster 3. “Geen rente vragen”  tekst: Leviticus 25: 36-38 

Uit de tekst blijkt dat geld lenen in die tijd alleen gebeurde als je tot armoede verviel. Rente 

vragen was daarom een vorm van uitbuiten van de armen. In plaats van echt te willen helpen, 

probeer je jezelf te verrijken. 

Onze maatschappij zit anders in elkaar. Daarom is het niet goed om het verbod op het vragen 

van rente klakkeloos over te plaatsen naar vandaag. Maar het principe erachter heeft ons nog 

wel degelijk iets te vertellen. 

 - poster 4 “ Oog om oog, tand om tand” teksten: Deuteronomium 19: 16-21; Matteüs 5: 38-39 

Het gaat in Deuteronomium 19 om wetten voor de rechters. Tot die tijd was er vooral sprake 

van bloedwraak door de familie. Daarbij was de vergelding soms veel groter dan de 

oorspronkelijke misdaad. In de tijd van Mozes komt de rechtspraak bij de rechters te liggen, 

en wordt de vergelding eerlijker. 

In de bergrede leert Jezus zijn discipelen dat ze zichzelf niet moeten wreken. De wetten van 

vergelding, die voor de overheid gelden, gelden niet binnen zijn Koninkrijk. Omdat Jezus ook 

ons niet naar onze daden vergeldt, zijn wij ook niet op vergelding uit. 

- poster 5 “De tienden geven”  teksten: Leviticus 27:30-32; Maleachi 3:8 ; 2 Kor. 9:7 

In het Oude Testament werd van Gods volk gevraagd om een tiende deel van de aanwas van 

hun bezit aan de Here en zijn dienst af te staan. Veel evangelische kerken zeggen op basis 

daarvan dat ook vandaag gelovigen 10% van hun inkomen aan de kerk moeten geven. Toch is 

het opvallend dat we die regel in het Nieuwe testament niet vinden. Eigenlijk is het NT 

radicaler: alles wat je bezit moet je gebruiken om Jezus mee te dienen (Luk 14,33). Nu we 

Jezus hebben leren kennen hebben we ook nog veel meer reden om gul te geven. Maar het NT 

behandeld ons als volwassenen: we mogen zelf beslissen hoe en hoeveel we geven. Kunnen 

we dat aan? 
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De wet in het NT 

Hoewel we als christenen niet onder de wet leven maar onder de genade, zijn er bijbelse 

argumenten om de wet nog steeds heel serieus te nemen: 

- Christus heeft de wet niet afgeschaft maar vervuld (Mat 5:17) 

- Overal in het nieuwe testament duiken – direct of indirect - de tien geboden op als 

richtlijn voor onze levensheiliging. Ook bij het leven door de Geest hoort blijkbaar het 

luisteren naar de geboden. Vergelijk bijv. Rom 1:18-32, Romeinen 13: 8-10, Galaten 

5:13-26, Kolossenzen 3, Efeze 4:17-32, Ef 6:1-20 etc. 

- De wet weerspiegelt Gods karakter (Rom 2:20 en 7:20) 

 

Wat doen wij vandaag met Mozes’ wet? Globaal kunnen we zeggen: 

- de morele waarden in de wet van Mozes blijven van kracht, we zien hierin Gods 

karakter (eerbied voor het leven, zorg voor het zwakke en kwetsbare, gelijkheid, de 

heiligheid van het huwelijk, eerbied voor je ouders etc.) De 10 geboden zijn een hele 

goede richtlijn. Duiken direct en indirect overal op in het NT. 

- De wetten (bijv. mbt rein en onrein) die Israëls afgezonderde positie t.o.v. de volken 

symboliseerden zijn vervuld. De Here Jezus gaf een aanzet in Matt. 15:1 ev, in het 

visioen van Petrus (Hand. 10) wordt dit helemaal duidelijk. Zie ook Kol. 2:16 ev. 

- Wetten die specifiek betrekking hadden op het beloofde land zijn niet meer 

rechtstreeks van kracht. 

- Wetten die vooruitwezen naar Christus’ werk zijn vervuld. Bijvoorbeeld de 

offerdienst, de tabernakel/tempeldienst, de rituele wassingen en reinigingen, het 

pascha etc. Zie hiervoor de brief aan de Hebreeën, vooral hoofdstukken 8, 9 en 10. 

 

Ook de 10 geboden moeten we in het licht van het NT interpreteren. Voorbeeld: 

 

Toen sprak God deze woorden:  

 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.  

 Joh 8:36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. 

1) Vereer naast mij geen andere goden.  

 hebzucht is afgoderij (Kolossenzen 3) 

2) Maak geen beeld van God  

Christus is het beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 2).  Maak in je gedachten 

nooit een beeld van God buiten Christus om 

3) Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet 

 Christus leert ons bidden: Laat Uw naam geheiligd worden 

4) Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Enz. 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 

rust geven. > echte rust vinden we door geloof in Christus 

5) Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.  

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, > liefde voor 

de Here Jezus gaat hier boven uit (Matt 10:37) 

6) Pleeg geen moord.  

 Heb uw vijanden lief 

7) Pleeg geen overspel.  

En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. (1 

Kor 7) 
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8) Steel niet.  

De rijken moeten … rijk zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. (1 

Tim 6) 

9) Leg over een ander geen vals getuigenis af.  

 Spreek geen kwaad van elkaar (Jak 4:11) 

10) Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, 

zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’  

 Zonde begint niet pas bij ons gedrag maar begint in onze verlangens, in ons hart 

Daarom zei de Here Jezus: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 

ziel en met heel uw verstand. 

Hoe meer wij God liefhebben met alles wat in ons is, des te minder ruimte is er voor 

verkeerde verlangens. 
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Lesopzet 

 

a. leerdoelen 

 

Hoofd 

 Ze weten wat het betekent dat Jezus de wet vervuld  

 Ze kunnen de drie betekenissen van vervullen uitleggen en er voorbeelden bij geven.  

 Ze kunnen aangeven wat dit voor henzelf betekent. 

Hart 

 Ze groeien in zondebesef, en in het geloof dat Jezus die zonden wil vergeven. 

 Ze raken sterker gemotiveerd om naar Gods wil te leven 

 
b. lesopzet 

 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik en introductie 

 

Zeg uit je hoofd de memorisatietekst op, en vraag wie van hen je dat na 

doet. Vraag ook naar hun ervaringen met het bijbelleesrooster. 

Geef een korte samenvatting van de les van vorige week: 

Leven naar Gods wet is leven als een vis in het water, want God weet 

als schepper wat goed voor ons is. 

Leg uit dat we nu en de volgende les het gaan hebben over: wat 

betekent het voor ons omgaan met de wet van God, dat we de Here 

Jezus kennen. 

 

Hang een poster op. Midden in de poster staat: “Jezus en ons leven met 

Gods wet” 

Laat ze erover nadenken wat het voor hun omgang met Gods wet 

betekent dat ze Jezus kennen. Wie iets weet mag het met stift op de 

poster schrijven. (werk met twee stiften zodat er steeds twee mensen 

tegelijk schrijven) 

 

 

19.25 Bijbelstudie n.a.v. Mat. 5:17. 

 

Lees samen Mat.5: 17-19 

Jezus zegt hier dat Hij is gekomen om de wet tot vervulling te brengen. 

Je kunt de wet van God daarom nooit goed begrijpen als je Jezus niet 

ken, en niet begrijpt wat Hij is komen doen. 

We gaan samen bestuderen wat het betekent dat Jezus de wet tot 

vervulling is komen brengen. 

 

Op het werkblad staat het volgende schema: 
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Jezus komt de wet vervullen: (Mat 5:17-19) 

1) Hij komt doen wat is 

aangekondigd. 

 

2) Hij komt de geboden 

volkomen houden 

 

3) Hij komt de echte betekenis 

van de geboden laten zien. 

 

 

Daaronder staan de volgende tekstverwijzingen: 

Lukas 24:44 ; Johannes 15:10; Johannes 19: 28; Romeinen 13:10; 

Kolossenzen 2:16-17. 

 

Verdeel de groep in groepjes van 3 en laat ze de 5 teksten opzoeken en 

in de tabel op de goede plaats invullen. 

 

Loop het resultaat langs en vraag of het duidelijk is.  

 

19.35 uitwerking voor enkele geboden. 

 

We gaan nu van verschillende wetten kijken wat het betekent dat Jezus 

deze vervuld heeft. 

 

Er liggen 5 posters, met de volgende teksten 

- poster 1  

“U zult niet doodslaan”   

teksten: Mt 5:21-22 

vragen:  * wat zegt dit gebod op het eerste gezicht 

  * wat leert Jezus je? 

  * wat betekent dat voor jou verhouding met Jezus? 

 

- poster 2 

“Pesach vieren” 

teksten: Ex.12: 14-15 en 21-24; 1 Kor 5:7-8 

vragen: * wat vierden de Israëlieten? 

  * hoe vieren wij hetzelfde? 

  * Wat betekent: ‘wij moeten elke dat Pesach vieren  

- poster 3. 

“Geen rente vragen” 

tekst: Leviticus 25: 36-38 

vragen:  * wat wordt hier precies geboden en verboden? 

  * islamische banken vragen geen rente; zouden  

  christelijke banken dat eigenlijk ook niet moeten doen? 

  * wat betekent dit gebod voor ons. 

- poster 4 

“ Oog om oog, tand om tand” 

teksten: Deuteonomium 19: 16-21; Matteüs 5: 38-39 
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vragen: * Wat is de bedoeling van Deut. 19:16-21? 

  * Hoe zou vandaag die bedoeling in de praktijk gebracht 

  moeten worden? Door wie? 

  * Wat leer je van Jezus voorbeeld mbt ‘oog om oog’? 

  * Wat vraagt Jezus in Matteüs 5 van ons? 

- poster 5 

“De tienden geven” 

teksten: Leviticus 27:30-32; Maleachi 3:8 ; 2 Kor. 9:7 

vragen: * Wat was de bedoeling van het geven van de tienden? 

  * Wordt in het nieuwe testament ook van de gelovigen 

  gevraagd dat ze 10% weggeven aan de dienst van de 

  Here? 

  * Wat is er door Jezus’komst veranderd? 

 

Laat de jongeren door het lokaal lopen en 1 van de posters uitzoeken, 

en die bespreken met de mensen, die ook die poster kiezen. Zijn ze 

voor hun gevoel uitgepraat dan mogen ze naar een andere groep. 

Je kunt er ook voor kiezen om per poster een bepaalde tijd op te geven 

hoe lang ze er mee bezig kunnen. Daarna wisselen ze. Dit tot ze alle 

posters gehad hebben. 

  

Maak een rondje waarbij iedereen kort vertelt wat hij/zij heeft geleerd, 

en welke vragen er zijn blijven liggen. Bespreek dit samen na.  

Maak steeds duidelijk dat je geboden niet klakkeloos moet toepassen, 

maar dat je altijd moet vragen:  

a. Wat betekende het gebod toen 

b. Hoe heeft Jezus dit gebod vervuld 

c. Wat betekent dit gebod nu voor ons. 

19.55 Sluit af met de vraag of ze nu ook anders tegen de wet aan zijn gaan 

kijken? En op welke manier dan?  

Laat ze proberen kort samen te vatten wat Jezus betekent voor ons 

omgaan met de wet. 

 

 

20.00 Prestatie: 

 

Iedereen heeft nagedacht over ethische onderwerpen. Laat iedereen 

vertellen wat hij/zij heeft bedacht. Schrijf dit ergens op en laat de groep 

vandaag 3 onderwerpen uitkiezen die ze interessant vinden om te 

onderzoeken in de gemeente.  

 

Verdeel de groep in 3 groepen. Geef elke groep één ethisch onderwerp 

dat is uitgekozen mee. En laat ze thuis samen of alleen onderzoeken 

wat er gezegd wordt over dit onderwerp. Verschillende standpunten 

zoeken en uitzoeken hoe er over gedacht wordt door verschillende 

mensen. Dit kan in boeken, op internet, in tijdschriften enz. Wat ze 

ervan weten nemen ze volgende keer mee. 
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20.15 Huiswerk opgeven 

- iets over het etische onderwerp opzoeken 

- memorisatiekaartjes uitdelen 

- deel de ‘genade-wetticisme test’ uit en geef ze de opdracht, die voor 

de volgende keer in te vullen. 
 

sluiting 

Pak de drie betekenissen van vervulling erbij, en laat ze bij elk van die 

punten een paar gebedspunten formuleren. 

 

huiswerk Huiswerk: 

- tekst memoriseren 

- informatie verzamelen over onderwerp v.d. presentatie  

- de ‘genade-wetticisme-test’ invullen 

 

- Het bijbelleesrooster: 

De bergrede wordt wel eens de ‘wet’ van de Here Jezus genoemd. 

Hieronder een aantal gedeelten om elke dag bij stil te staan. 

* Matteüs 5:1-12 

De zgn. zaligsprekingen. De Here Jezus legde heel veel nadruk op wat 

leeft in je hart. 

* Matteüs 6:1-4 

Als het goed is doe je je goede werken niet om op te vallen maar uit 

liefde voor God. 

* Matteüs 6:19-24 

Je kunt niet van twee walletjes eten. Jezus vraagt: ga je helemaal voor 

God … of niet. 

* Matteüs 6:25-34 

Ga voor Gods Koninkrijk, dan komt de rest vanzelf wel. 

* Matteüs 7:1-5 

Maak je meer zorgen om je eigen zonden dan om de zonden van een 

ander. 

* Matteüs 7:13-14 

De Here Jezus gehoorzamen: het is soms een smalle weg, maar het 

brengt je bij Gods Koninkrijk. 

Matteüs 7:21-23 

* Hoe je leeft mag niet in strijd zijn met wat je gelooft. 

 

 

c. benodigde materialen 

- poster en stiften 
- 5 posters (van tevoren schrijven) met 5 geboden 

- memorisatiekaartjes  

- de ‘wetticisme of genade-test’ 

 

d. suggesties  

zingen: Ps 40:3 ; Gz 63; Gz 69;Gz 91; Gz 163, Gz 164 

bijbelgedeelten:  Mat.5:17-21; Kol.2:16-3:4; Hebreeën 8 en 9 

belijdenis:  NGB art 25 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze weten wat het betekent dat Jezus de wet 

vervuld 

    

Ze kunnen de drie betekenissen van vervullen 

uitleggen en er voorbeelden bij geven.  
    

Ze kunnen aangeven wat dit voor henzelf betekent.     
Ze groeien in zondebesef, en in het geloof dat 

Jezus die zonden wil vergeven. 
    

Ze raken sterker gemotiveerd om naar Gods wil te 

leven 

    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Werkbladen 

Jezus heeft de wet vervuld  
blok D - nivo 3 - avond 2 

       

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik en intro 

19.25 Bijbelstudie Matteus 5: 17-19 

19.35 Uitwerking voor enkele geboden 

19.55 Kijk op de wet 

20.00 Presentatie 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

Bijbelstudie Matteus 5: 17-19 
 

Jezus komt de wet vervullen tekst 

 

1) Hij komt doen wat is aangekondigd.  

 

 

 

2) Hij komt de geboden volkomen houden 

 

 

 

3) Hij komt de echte betekenis van de 

geboden laten zien. 

 

 

 

 

Lukas 24:44 ; Johannes 15:10;  

Johannes 19: 28; Romeinen 13:10; 

Kolossenzen 2:16-17. 
I x   =  

II x   =   

III x   = 

IV x …
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Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   -------------------------------------------------------------- 
 

 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

 

Info over ethisch onderwerp 

zoeken voor de enquête  

 

 

Genade-wetticisme test maken  

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

De bergrede wordt wel eens de ‘wet’ van de Here Jezus genoemd. 

Hieronder een aantal gedeelten om elke dag bij stil te staan. 

 

Matteüs 5:1-12 

De zgn. zaligsprekingen. De Here Jezus legde heel veel nadruk op wat leeft in je 

hart. 
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Matteüs 6:1-4 

Als het goed is doe je je goede werken niet om op te vallen maar uit liefde voor 

God. 

 

Matteüs 6:19-24 

Je kunt niet van twee walletjes eten. Jezus vraagt: ga je helemaal voor God … of 

niet. 

 

Matteüs 6:25-34 

Ga voor Gods Koninkrijk, dan komt de rest vanzelf wel. 

 

Matteüs 7:1-5 

Maak je meer zorgen om je eigen zonden dan om de zonden van een ander. 

 

Matteüs 7:13-14 

De Here Jezus gehoorzamen: het is soms een smalle weg, maar het brengt je bij 

Gods Koninkrijk. 

 

Matteüs 7:21-23 

Hoe je leeft mag niet in strijd zijn met wat je gelooft. 
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