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Twijfelcat niveau 3


Twijfelcat-7

niveau 3
uitverkiezing
We zijn op kamp in een Oost-aziatisch tropisch land, op een soort camping aan een snelstromende rivier. Ver van de bewoonde wereld. 

Er zijn meer plekken aan de rivier waar jongeren een kamp hebben. Stroomopwaarts zit een groep Noorse sportieve feestbeesten. Ze zijn nogal lawaaiig, maar heel leuk en erg sociaal. Ze hebben kajaks meegenomen. En ze bouwen een vlot om te raften.
We spelen Cubb, een saai ogend maar spannend spel met houten blokken, op een grasveld vlakbij het water. Dat spel kun je met z’n zessen doen, maar ook met tien man. Je kunt het met iedereen spelen. Op een kamp van Dit Koningskind heb ik het geleerd. Ook Downies doen mee. En toch is het leuk en spannend.
De groep verderop gaat kajakken. En raften. We weten dat de rivier snel stroomt, dat kun je zien. We zijn ook gewaarschuwd dat het verderop steeds sneller gaat stromen. En nog verderop zijn watervallen. Er zijn weleens ongelukken gebeurd, maar als je goed uitkijkt hoef je echt niet van de waterval af te storten.

De groep Noren heeft er plezier in. Met veel lawaai passeren ze ons veld. Ze roepen en gebaren dat we wel mee mogen. Veel leuker dan dat saaie gedoe bij jullie.

Enkelen van ons denken om mee te gaan. Leuk, spannend. Ik heb er ook zin in en ik besluit mee te gaan, samen met nog een paar anderen. Uiteindelijk gaan we allemaal mee.
Een vlot gaat aan de kant en ook twee kajaks. Ik ga raften, een paar gaan kajakken.

Een belevenis! Dit had ik niet willen missen. De rivier stroomt steeds sneller.

Als de vaart er goed inzit en de spanning aangenaam groot is staan er een paar inheemse vrouwen te zwaaien. We zwaaien terug. Ze zwaaien nog harder. Ze gebaren dat we verder moeten. Hun gezichten staan niet vrolijk. Verderop zijn er mannen die roepen. We verstaan ze niet, het water bruist en klatert. Maar hun geroep klinkt ernstig.

Twee van hen hebben een touw, dat ze naar ons toe gooien. Ze kunnen goed met touwen omgaan, we kunnen de touwen zó pakken als we willen. Maar we besluiten toch nog verder te gaan. Als je wilt kun je altijd nog naar de kant. Het water is wild, maar er is geen onbeheersbare stroom. We kunnen nog steeds sturen en er is geen waterval te zien.

We raken elkaar een beetje uit het oog, maar het gaat nog steeds fantastisch.

Er staat weer een man aan de oever. Ook met een touw.

Ik twijfel. Zou het echt zo link worden? Of wil de man dat we bij hem iets gaan drinken. Een mengeling van gastvrijheid en het besef dat aan westerlingen wel wat te verdienen is.

De man gooit het touw niet naar de boot voor ons, maar naar ons vlot. De kajak voor ons gaat verder.

Ik vertrouw het niet en pak het touw. Annie, die dichtbij mij staat heeft het touw ook gepakt toen het naar ons geworpen werd. Maar Petra niet. Ze geniet zichtbaar en wil niet opgeven. Nergens voor nodig. En de Noren gaan bijna allemaal gewoon door. Op een enkeling na.
Ook van de kajaks worden verschillende groepsleden gehaald. Maar lang niet iedereen krijgt het touw toegeworpen.

’s Avonds, als we op de anderen wachten vraag ik me af waarom die man het touw naar ons gooide. En toen hij het water in ging om ons te helpen had hij zelf grote moeite om overeind te blijven. Hij had wel meegesleurd kunnen worden en kunnen verdrinken…

En waarom gooide hij het touw naar mij?

De volgende dag wordt er een gezelschap ouders ingevlogen. Meest onbekenden, maar ook een paar bekende. Ik houd het niet meer.

Geloof jij in God?

Ben jij een verbondskind?

Ben jij wedergeboren?

Ben jij uitverkozen?

De vragen:

1
Wat is uitverkiezing?
2
Hoe weet ik dat ik bij de uitverkorenen hoor?

3
Als ik erbij hoor waarom zou ik me druk maken over wat ik wel of niet zal doen?

4
Mijn vriendin is niet uitverkoren, zo lijkt het. Daar kan ze dus niets aan doen.

5
God heeft niet iedereen uitverkozen. Dat vind ik niet eerlijk.

6
Moet ik dat allemaal geloven?

1
Wat is uitverkiezing?

De uitverkiezing is een besluit van God.
 Dat besluit was er al vóórdat de wereld geschapen was.
 Dat besluit heeft Hij genomen en Hij komt er niet op terug.

In dat besluit koos God zondige mensen uit. Dat wil zeggen, mensen die nog niet geboren waren en waarvan hij wist dat ze zouden zondigen. God heeft besloten om Jezus Christus z’n leven te laten geven om de zonden voor deze mensen te betalen. Hij heeft hen uitgekozen om het eigendom van Jezus Christus te laten worden. Hij heeft besloten om deze mensen te laten geloven.
 En ook dat ze zouden volhouden.
 Hij heeft besloten dat deze mensen het leven in de eeuwigheid zouden krijgen.

Dat besluit betekent ook dat God aan andere mensen voorbij gaat.
 Die andere mensen hebben zichzelf aan de zonde overgegeven.
 Net zo goed trouwens als de mensen die Hij wel had uitgekozen. Tussen die mensen zit geen verschil: ze hebben allemaal zichzelf aan de zonde overgegeven, ze zijn allemaal even schuldig.
 Hij kan iedereen aan zichzelf overlaten, maar toch zoekt Hij mensen, kiest Hij mensen uit om met die mensen verder te gaan.

De anderen krijgen niets meer en niets minder dan waar ze zelf voor gekozen hebben: leven in zonde.
 En dat heeft gevolgen in de toekomst: veroordeling.

2
Hoe weet ik dat ik bij de uitverkorenen hoor?

Hoor ik erbij? Hoe weet ik dat?
 Sta ik op die verborgen lijst van uitverkorenen, sta ik ook op ‘Schindlers list’? Hoe kun je dat weten?
Om daarover na te denken is het goed om iets te weten van het ‘proces’ van de verkiezing door God. Want wat het is dat hebben we gezien. Maar weten we ook wat er mee bedoeld wordt?
God ‘kiest’ een volk in het OT. Dat heeft te maken met het verbond dat God met Abraham sloot. God koos het volk, nakomelingen van Abraham. Betekent dat nou dat het verbond de basis was van de verkiezing? Of juist andersom: omdat God het volk verkozen heeft sloot Hij met het volk (Mozes) een verbond?
Het maakt voor ons hier en op dit moment niet uit wat er eerst was, als het er maar is. In Deut 7 wordt gesproken over het verkiezen van God. En daar worden woorden bij gebruikt die duiden op liefde en verliefdheid.

Als je verliefd bent kun je dan altijd aangeven waarom je verliefd bent, en wat er aan oorzaken voor de verliefdheid kunnen worden aangegeven? Soms kun je een aantal aspecten opnoemen, maar die voldoen nooit helemaal om verliefdheid te verklaren. En bij dat volk daar in die woestijn met die stotterende en opgewonden man (Mozes) kunnen we ook niets bedenken dat verliefdheid bij God opwekt. En wat er wel genoemd wordt zijn voor ons argumenten om nou juist niet verliefd te worden. 

En dan nog een ander aspect: de uitverkiezing van het volk, betekende nou dat iedereen uit dat volk behouden zou aankomen in het beloofde land? Nee dus. Niet ieder individueel,
 maar de belofte gold het volk, het nageslacht van Abraham. Ook niet alle acht (!) zonen van Abraham.
 En hèt volk kwam er wel!

Zoals het met het volk Israël was zo is het nu met de gemeente van Jezus Christus. “U bent een uitverkoren geslacht”
 
Het volk kon zich op niets beroemen, het was domweg uitgekozen. 
En Jij? Hoor jij bij dat ‘uitverkoren’ volk? Als je naar jezelf kijkt kun je alleen maar zeggen dat je er naar jouw eigen natuur niet bij kan en mag horen. Toch zit je hier, en dat zegt natuurlijk wel iets.

Het is met het volk van God zó dat de uitverkiezing van dat volk uit liefde is, en het verbond heeft er een plaats in. Waarom zou dat bij jou anders zijn? Jij maakt deel uit van het uitverkoren volk. Jij bent in het verbond opgenomen. Weet jij zeker dat je er niet bij hoort? Of weet je zeker dat je er wel bij hoort? Nee, ik denk dat de meesten van jullie twijfelen.
Waarom twijfelen wij? Ik denk omdat wij het verstand voorrang willen geven boven de liefde, de liefde van God. Dat we liever begrijpen dan dat we ons overgeven.
Geloof je dat God bestaat? Geloof je in Zijn beloften? Geloof je dat je er zelf geen ene moer voor hoeft te doen, en er ook helemaal niets voor kunt doen?

Dan kun je je overgeven aan de geruststellende gedachte dat God zijn beloften waarmaakt. Die zijn uit liefde gegeven. Geloof je de beloften van God? Dan kun je zeker zijn. Van echte liefde kun je zeker zijn. Liefde voorop. En dan is meteen de vraag beantwoord wat er eerst was: eerst de liefde, en dus eerst de verkiezing. En die verkiezing was de basis voor het verbond.

3
Als ik erbij hoor waarom zou ik me druk maken over wat ik wel of niet zal doen?

God heeft jou uitgekozen. En dat houdt in dat je gered wordt. Gered van de eeuwige straf. Maar ook van een zondig leven. Oh ja? Ik doe nog steeds zonde, ik ben zondig. Daar verandert de uitverkiezing niets aan. Ik wil wel m’n best doen om naar de wil van God te leven, en soms lijkt het me weleens te lukken. Maar toch struikel ik steeds.
Maar het is geen probleem want ik ben toch gered.
 Wat zou ik mij druk maken…
Paulus: Rom 6,1 : Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Of met eigen woorden: leef er op los, zodat je méér vergeving krijgt, méér genade ontvangt.

Paulus schrijft dit na de volgende briefpassages:
Rom 5, 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.

Rom 5, 20 En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.

Door de wet meer zonde. Meer zonde is meer genade.

Maarrrrrr…………..

Rom 6,11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.

4
Mijn vriendin is niet uitverkoren, zo lijkt het. Daar kan ze dus niets aan doen.

En mijn vriendin, is dat echt mijn vriendin? Heb ik het allerbeste met haar voor? Wil ik haar behoud? Dan probeer ik haar te overtuigen. Niet opdringen, niet zeuren, niet drammen. Maar overtuigen. Met woord en daad. Met Gods hulp.

Het heeft er alle schijn van heeft dat ze niet is uitverkoren. Is dat eerlijk? 
Daar mag het niet om gaan. Dat maakt ook geen verschil. Redding, dat maakt het verschil. En dat gun ik mijn beste vrienden. Maar ook anderen.

Kan ze er niets aan doen? Ze praat met mij en ik met haar. Waarom gelooft ze dan niet? Ik snap het net zo min, maar ik geloof toch wel?

Ze kan er wel wat aan doen, maar ze maakt een andere keuze. Ze vertrouwt op haar eigen boerenverstand. En dat verstand zegt: geloven is stom! En het beroerde is: ze heeft nog gelijk ook.
 Maar kan ze er echt niets aan doen…?

5
God heeft niet iedereen uitverkozen. Dat vind ik niet eerlijk.

Da’s een hele moeilijke. Daar heb ook ik moeite mee. Als je er voor kiest om niet te geloven, om je over te geven aan een leven waarin je zelf bepaalt wat je doet en nalaat, zelf uitmaakt wat goed voor je is en wat niet, dan snap ik het nog wel een beetje. Maar aan verkiezing zit ook een andere kant: Verwerpen. Had dat niet anders gekund?

Iemand is in de kerk is opgegroeid, en ook gelooft ook. Maar hij/zij wordt vanaf jonge leeftijd ernstig en vaak stelselmatig mishandeld, geestelijk of lichamelijk. En verliest door zware trauma’s het geloof. Gooit zich misschien wel voor de trein. Zonder God en zonder geloof. Nee, dan begrijp ik de uitverkiezing niet.

Maar je kunt ‘niet eerlijk’ Ook van een andere kant bekijken. Want wij worden niet gekozen omdat we zo goed, zo braaf, zo gelovig, zo ijverig zo noem-maar-op zijn.

Wij zijn allemaal op het vlot gestapt dat naar de waterval stroomt. Als je wilt weten wat echt eerlijk (rechtvaardig) is: de ondergang voor iedereen. De gevolgen van jouw eigen keuze.
Maar als de een gered wordt, waarom dan een ander niet? Is dat rechtvaardig?

Als je wilt spreken over rechtvaardig dan kunnen we beter niet eerst zelf gaan vaststellen wat rechtvaardig is, wat we daaronder verstaan. 
Trouwens, wat is eerlijk? Wie bepaalt wat eerlijk is? 

Als het gaat om zaken van geloof dan ook spreken vanuit geloof. Moeilijk? Ja! Onmogelijk? Tja…

Waarom word jij verliefd op Jan, maar niet op Piet of Kees of Henk? Piet is knapper, sportiever. Kees is sympathieker en heeft veel humor. Henk is socialer. Maar jij bent verliefd op Jan. Niet uit te leggen. Ja, Jan is intelligenter dan de anderen. En heeft nog andere positieve eigenschappen. Maar moet je daarom verliefd worden op Jan? Ik probeer het dan ook maar niet uit te leggen.

Dat een ander niet en jij wel uitgekozen bent door God is in onze begrippenwereld ook niet te verklaren. Het wordt in de Bijbel wel aangegeven dat we uitverkoren zijn. Ik krijg het touw toegeworpen, en ik pak het. En niet eens omdat ik onder de indruk ben van de redding, of van de onbaatzuchtigheid van de man aan de oever. Maar hij is het wel die mij overtuigt.

‘Rechtvaardig’ vanuit geloof geredeneerd kan heel anders zijn dan wij vinden. Vanuit God bekeken is rechtvaardig en onrechtvaardig gelijk te stellen als voor of tegen God. Als we het over Gods beslissingen hebben kunnen we moeilijk de maatstaven van God laten liggen en eigen maatstaven hanteren. En als we Gods beslissing niet snappen betekent dat niet dat die beslissingen verkeerd of niet terecht zijn.

Maar dat vind ik zelf ook erg lastig om te accepteren.

6
Moet ik dat allemaal geloven?

Wij moeten niks. Althans, dat denken we. Geloof je dat God jouw Schepper is, dat Hij jou heeft gemaakt? Geloof je dat Jezus jou heeft gekocht en betaald? Moet je dan nog steeds niks? Het wordt lastig als je alleen maar wilt geloven wanneer de uitverkiezing eindelijk eens duidelijk is. Of naar de schroothoop gaat… Eerst snappen en dan geloven, ha.
God is het die de redding mogelijk maakt. En Hij zorgt er voor dat ik zijn redding accepteer. Kan die redding later? Ja. Wil ik dat later? Ja, want er is buiten de kerk een boel te genieten. Nee, want ik voel me goed bij God, als Zijn kind. En ik wil natuurlijk geen risico lopen. Ben ik zelf overtuigd van het gevaar van de ondergang? Ja en nee. Maar àls ik gered ben dan ben ik mijn redder dankbaar. Ik doe wat hij wil. Hij wil mij niet meer op het water? Ik ga niet meer op het water! Nooit meer? Tja…, nooit? Ik neem mij voor om het nooit meer te doen. Maar het water blijft mij trekken. Maar het beheerst mij gelukkig niet meer.

Of je het hele verhaal van uitverkiezing moet geloven hangt er natuurlijk vanaf of je so-wie-so gelooft. Niet of je twijfelt, of dat je denkt dat het anders in elkaar zit, dat de redenering niet klopt. Nee, ongeloof of geen ongeloof.
Een paar belangrijke dingen zijn hierbij van betekenis:

-
God kiest. Begrijp het of niet, maar Hij doet het. Daar heeft Hij jouyw begrip niet voor nodig.
-
Ik kies. Maar doe ik dat zelfstandig? Of doe ik dat tegen mijn eigen  verlangens in? Als ik bedenk dat het nogal onlogisch is, en bovendien niet erg wetenschappelijk is om te geloven dan kan ik niets anders concluderen dan dat ook het geloven niet van mijzelf komt. Want geloven is voor mij net zo dwaas als voor jou.
-
Als ik het begrijp dan kan ik het gemakkelijker geloven. Maar ik snap het niet, en dus wordt geloven wel erg lastig.
Als ik van de verdrinkingsdood wordt gered vraag ik mij dan af waarom ik de redding zelf niet heb geregeld? Of vraag ik mij af waarom die ander zijn eigen bestaan op het spel zet voor mij? Nee, dat vraag ik mij niet als ik naar adem snak, en worstelend probeer de noodzakelijke lucht te krijgen die er niet is.
-
Bekijk het van de andere kant. Van mijzelf uit is het iets dat ik niet begrijp. Van God uit bezien is het een daad van liefde. 

Hij koos Abraham uit. Liefde.
Hij sloot een verbond. Liefde.

Hij is trouw. Liefde.

Hij regelt redding. Liefde.

Hij nodigt mij uit, nee, Hij kìest mij uit. Liefde.

Dat hoef je allemaal niet te geloven. Maar waarom zou je twijfelen aan liefde die niet verdiend is en toch jou overkomt? En jou zoveel moois belooft!
Teksten bij ‘Wat is uitverkiezing?’

1
Ef 1,11-12 11 In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12  om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

2
Rom 8,29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Ef 1, 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,

3
Joh 10,28  Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

4
Hnd 13,48b (…) en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof.

Ef 1,5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,

5
1Joh 3,9 Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.
1 Petr 1,23  als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

6
1Petr 2,8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd.

7
Joh 3,16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

8
Rom  3,23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;

9
Rom 3,19b Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.

10
Joh 6,44 Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.

11
Rom 5,12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.

12
Rom 9,22 God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken.

Teksten bij ‘hoe weet ik dat ik uitverkoren ben?’

13
2 kor 13,5 Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan.
14
Deut 7,6-7 6 Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 7  Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos–u was het kleinste van allemaal!
15
Num 15,31 omdat hij geen ontzag getoond heeft voor de woorden van de HEER en zijn geboden geschonden heeft. Zo iemand moet uitgestoten worden, hij moet de gevolgen van zijn zonde dragen.”’
16
Gen 17, 20-21 20 En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. 21  Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’
17
1 Petr 2,9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
18
Efe 2,3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.
Rom 5,12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.
Teksten  bij ‘Waarom zou ik me druk maken?’ ‘Mijn vriendin’ 

‘en uitverkiezing is niet eerlijk’
19
1Joh 3,9 Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.
20
1 Kor 1,18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.
21
1 Kor 1,20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?
1 Kor 1,25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.
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