
 

 

 

Mooier dan een droom   
 

blok A - nivo 1 - avond 8 
 

 

 

 

 

 

De reddende rechter – vraag en antwoord 52 HC 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Korintiërs 13:13 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,  

maar de grootste daarvan is de liefde.

Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te 

oordelen de levenden en de doden? 

 

Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd 

juist Hem als Rechter uit de hemel verwacht, die Zich eerst om 

mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij 

weggenomen heeft. Hij zal dan al zijn en mijn vijanden aan de 

eeuwige ondergang overgeven, maar mij met alle 

uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en 

heerlijkheid. 
 

Lucas 

21:28 

Filemon 

3:20 

1 Tes. 

4:16 

Matteus 

25:34-36 

2 Tessalonicenzen.  

1:6,8,9 

Matteus. 

 25:41-43 

2 Tes. 

1:7,10 

Rom. 

8:23-24 

Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten 

dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de 

naam van de Zoon van God. 
 



 

 

 

Hoe zal het zijn… 

 
 

De nieuwe hemel en aarde is maar een vaag 

gebeuren.  We weten er nauwelijks iets van. 

 
 

 

 

 

Volgens mij moeten we op de nieuwe hemel en aarde eeuwig zingen. 
 

 

 

 

 

Ik verheug me op de nieuwe hemel en aarde. 
 

 

 

 

Jezus mag best terugkomen maar doe ik hoop dat Hij dat pas doet als 

ik heel oud ben. 
 

 

 

 

Jezus die de aarde en ongelovigen oordeelt, vind ik maar moeilijk. Ik 

hoop dat iedereen gered wordt. 

 
 

 

 

 
 

 
 


