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Bijeenkomst 3: Jezus, God of goeroe

De volgende keer gaat het over ‘Jezus, loser of verlosser’. Was Jezus’ dood het
tragische einde van een veelbelovende leven, of het veelbelovende doel van
datzelfde leven?

Jesaja 53

700 jaar voor Christus (de tijd van Jesaja) lag het draaiboek van Jezus’ leven

er al. En toen was ook al duidelijk waarom Hij moest sterven: om onze zonden.

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER
geopenbaard? 2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in
dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons
niet bekoren. 3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons
verguisd en geminacht. 4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 5 Om onze
zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. VVoor ons welzijn werd hij
getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. 6 Wij dwaalden rond als schapen,

ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.
7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap
dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond
niet open. 8 Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten
heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van
mijn volk werd hij geslagen. 9 Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was
bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.

10 Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun
schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de
HEER wilde. 11 Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis
verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich.
12 Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit,
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter
de schuld van velen en nam het voor zondaars op.

Johannes 1: 19-36

Waarom moesten in het Oude testament al die lammeren geslacht worden? Als
teken van hét Lam van God, dat kwam om geslacht te worden voor de zonde van de
wereld.

19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en
Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen
antwoord en verklaarde ronduit: ‘Tk ben niet de messias.” % 21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie
dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.” ‘Bent u de profeet?” ‘Nee,” antwoordde hij.
22 ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen
die ons gestuurd hebben — wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in
de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.” 24 De
afgevaardigden die uit de kring van de farizeeén kwamen, 25 vroegen verder: ‘Waarom doopt
u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26 ‘Ik doop met water,’
antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt —
ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.” 28 Dit gebeurde in
Betanié, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 29 De volgende dag zag hij
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Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld
wegneemt. 30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij
was er voor mij.” 31 Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij
aan Israél geopenbaard zou worden.” 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif
uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 33 Nog wist ik niet wie hij was, maar
hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de
Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.”
34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.” 35 De volgende dag stond
Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij:
‘Daar is het lam van God.’

Marcus 10:35-45

Deze Heer kwam om te dienen en zijn leven te geven. Zo wil Hij een voorbeeld zijn
VOOor ons.

35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedels, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we
willen dat u voor ons doet wat we u vragen.” 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik
voor je doe?’ 37 Ze zeiden: “Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u
zitten en de ander links.” 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet
ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat kunnen wij,” antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen
de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie er
rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor
wie ze zijn bestemd.” 41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op
Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken
onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo
mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten
dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven
als losgeld voor velen.’

Marcus 15:33-39

Dit was geen tragische dood, maar een dood die diepe indruk maakte en alles
veranderde.

33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 34 Aan
het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloi, Elof, lema
sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
35 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’

36 lemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een
stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om
hem eraf te halen.” 37 Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 38 En
het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeén. 39 Toen de centurio,
die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk,
deze mens was Gods Zoon.’

Johannes 13:36-14:7

Buiten Hem om vind je nooit de weg en de waarheid en is er geen leven.

36 Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe
waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.” 37 ‘“Waarom kan ik u nu niet volgen,
Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus. 38 Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij
geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen.
14-1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn
veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me



meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen
ga.” 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de
weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn
Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

Handelingen 4: 1-12

Geloof in Christus sluit alle andere wegen naar heil en geluk af. Op zich niet zo
verrassend voor wie het eerste gebod kent: Er is maar één God die bevrijdt, en Hij
duldt geen andere goden naast zich.

1 Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van
de tempelwacht en de sadduceeén op hen af, 2 hevig ontstemd omdat ze het volk
onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was
gebeurd. 3 Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al
avond was. 4 Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen
zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend. 5 De volgende dag
kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, 6 samen met
Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke
familie behoorden. 7 Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen,
begonnen ze het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad
verricht?’ 8 Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en
oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons
wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, 10 dient u allen en het hele volk van Israél te
weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret,
die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. 11 Jezus is de steen die
door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden
is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die
de mens redding biedt.’

Romeinen 5:1-11

Wat een wonder: wij waren zijn vijanden, maar Hij gaf zijn leven voor ons.

1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met
God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang
gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister
prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende,
omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en
betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons
hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6 Toen wij nog hulpeloos waren
is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is bijna
niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed
mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons
gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn
dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we
in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon,
des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.
11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we
nu al met God zijn verzoend.
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