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Bijeenkomst 2: De lijn van de bijbel 
 
Lukas 1:1-4 
Lukas legt er alle nadruk op dat hij onderzoek heeft gedaan en een zo betrouwbaar 
mogelijk verslag heeft gemaakt. En bedenk: Alles wat hij schreef kon op dat moment 
nog gecontroleerd worden! 

 
1 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de 

gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, 2 en die ons zijn overgeleverd door 

degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn 

geworden, 3 leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze 

gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4 om u 

te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. 

 
Johannes 20:30-31 en 21:24-25 
Ook Johannes heeft zich aan de feiten gehouden. Hij benadrukt dat zelf en in de 
allerlaatste verzen van zijn evangelie zijn het waarschijnlijk oudsten uit de gemeente 
die dit getuigenis van de apostel Johannes bevestigen. 
 
30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek 

staan, 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van 

God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. 

 

24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij 

weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25 Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn 

daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor 

de boeken die dan geschreven moesten worden. 
 
1 Korintiërs 15:1-8 
Paulus noemt namen van mensen die Jezus gezien hebben na zijn opstanding. De 
opstanding is geen ‘mythe’ die in de loop van de eeuwen vorm heeft gekregen. het is 
geschiedenis. 
 
1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt 

aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de 

boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het 

belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat 

Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op 

de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en 

vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd 

broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 

7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is 

hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 

 

 



1 Korintiërs 15:12-19 
Paulus is zich er heel goed van bewust dat jij en de andere apostelen leugenaars zijn 
als Christus niet uit de dood zou zijn opgestaan. Maar komt Paulus over als een 
leugenaar? En welk belang zou hij hebben om voor een leugen gevangen naar 
Rome te gaan en als een martelaar te sterven? 

 
12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe 

kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet 

opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze 

verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God 

over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want 

als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. 16 Wanneer de 

doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar als Christus niet is 

opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en worden de 

doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, 

zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. 
 
2 Petrus 1:12-21 
Ook Petrus benadrukt dat hij en de andere apostelen maar niet wat verzonnen 
hebben maar dat ze ooggetuigen waren van wat Christus deed en zei. 

 
12 Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest 

bent in de waarheid die u hebt leren kennen. 13 Maar het lijkt me goed u wakker te houden 

door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf. 14 Ik 

weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken – dat heeft onze Heer Jezus Christus mij 

te kennen gegeven –, 15 en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn 

heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen. 16 Toen wij u de glorierijke komst van 

onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – 

integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. 17 Want hij ontving van God, 

de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn 

geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 18 Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen 

klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. 19 Ons vertrouwen in de woorden van de 

profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop 

gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt 

en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de 

Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit 

menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de 

heilige Geest.  

 
1 Johannes 1:1-4 

Johannes benadrukt het niet alleen in zijn evangelie maar ook in zijn brieven: Wat hij 
over Christus vertelt en schrijft berust op feiten. 
 
1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en 

aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat 

leven is. 2 Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen 

u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3 Wat wij gezien en 

gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En 

verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 

4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 



Handelingen 26:21-29 
Paulus kan zich niet voorstellen dat Agrippa onwetend is met betrekking tot de 
gebeurtenissen rond Jezus Christus, het is immers niet ergens in een uithoek 
gebeurd maar in Jeruzalem, iedereen heeft het erover. 
 

21 Dat is de reden waarom de Joden me gegrepen hebben toen ik me in de tempel bevond en 

geprobeerd hebben me te vermoorden. 22 Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag 

bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg 

ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, 23 namelijk dat de 

messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen 

volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.’ 24 Toen Paulus dat tot zijn verdediging 

aanvoerde, riep Festus: ‘U slaat wartaal uit, Paulus! Het vele studeren drijft u tot waanzin!’ 

25 Maar Paulus zei: ‘Het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en 

getuigt van gezond verstand. 26 Bovendien weet de koning waarover het gaat, en daarom kan 

ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich 

immers niet in een uithoek afgespeeld. 27 Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden 

van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet.’ 28 Agrippa zei tegen Paulus: 

‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef.’ 29 Paulus zei: ‘Of het nu 

dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die nu naar me 

luisteren net zo worden als ik, afgezien dan van deze boeien.’  
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