
 

 

 

Het einde der tijden  
blok F - nivo 3 - avond 6 

       

 

Wat is het einde der tijden  
 

Handelingen 2:17-21 

17 “Aan het einde der tijden, zegt God,  

zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.  

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,  

jongeren zullen visioenen zien en oude mensen 

droomgezichten.  

18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen  

zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,  

zodat ze zullen profeteren.  

19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven  

en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en 

rook.  

20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan 

in bloed  

voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.  

21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept 

worden gered.”  

 

1.  Petrus citeert de profeet Joël die over ‘het einde der 

tijden’ heeft geprofeteerd. Welk antwoord moet je op 

basis van dit Bijbelgedeelte geven op de vraag: ‘Wanneer 

is het einde der tijden?’ 

2. Wat zal volgens Petrus/Joël allemaal karakteristiek zijn 

voor die laatste dag? 

3. Johannes zegt in 1 Johannes 2:18 “Kinderen het laatste 

uur is aangebroken”. Wat zegt dit over de discussie of 

Jezus nog in deze generatie terugkomt? 

 
 

Wij leven in de laatste tijden     
 

We leven in de laatste dagen en we weten dat Jezus elk moment terug kan komen 

op aarde. Hij komt als een dief in de nacht. Wat er in de bijbel over het eind der 

tijden geschreven staat, staat er niet om ons te vertellen wanneer we die dag 

moeten verwachten, maar hoe we hem moeten verwachten. 

 



 

 

 

 

  

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tessalonisenzen 5:1-10 /  Romeinen 13: 11-14 

 

 

 

 

 

 

Verlangen naar de wederkomst  
 

De nieuwe aarde betekent: 

  

“Altijd zingen voor Gods troon” 

 

“Duizend bunder nieuwe klei en een  nieuw Hoge 

land” (naar een gedicht van Hans Werkman) 

 

“Patat met net zo veel mayonaise als je zelf wilt” 

(een verstandelijk gehandicapte broeder) 

 

 “Eindelijk tijd om te genieten” 

  

“………………………………………………...… 

  

Wat spreekt je het meeste aan? 

Wat zou jij op de stippellijn invullen?  

 

 
 

Hoe moeten we leven in ‘de laatste tijden’ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 



 

 

 

 

De volgende keer gaat de discussie over de 

volgende stelling: “De stichting van de staat 

Israël in 1948, en de terugkeer van de joden naar 

Palestina is vervulling van de bijbelse profetie.”Zoek 

hier de komende week informatie over en probeer tot  

een conclusie proberen te komen. (voorbeeld van een 

site: neverbesilent.org). 
 
 
 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 
 

Het gaat de volgende keer over de vraag of er één verbond is (wij 

zijn ook in het verbond met Abraham opgenomen) of dat er meerdere verbonden 

zijn (één met Israël, en één met de kerk). 
 

Johannes 10:11-16 

De schapen die niet van de ‘stal Israel’ zijn zullen ook geroepen worden. En het 

zal worden: één herder, één kudde. Joden en heidenen samen één volk van God. 
 

Handelingen 1:6-9 

Jeruzalem, Judea, Samaria en de einden van de aarde. Er is geen onderscheid 

meer tussen Israel en de volken. 
 

Handelingen 11:1-18 

De heilige Geest verbindt gelovigen uit de joden en uit de heidenen en maakt er 

één volk van. 
 

Handelingen 13:44-49 

De apostelen hadden voor joden en heidenen precies dezelfde boodschap: alleen 

door Christus is er redding. 
 

1 Petrus 2:9-10 

Teksten die in het OT alleen over Israel gingen worden in dit bijbelgedeelte 

geciteerd en toegepast op gelovigen uit de heidenen. Wij delen in het verbond 

dat God ooit sloot met Abraham en Israel! 
 

Romeinen 4:16-25 

Door geloof in Jezus Christus deel je in Gods verbond met Abraham, uit welk 

volk je ook afkomstig bent. 
 

Romeinen 15:7-13 

Als je samen één verbondsvolk vormt  

moet je elkaar onvoorwaardelijk accepteren. 

  

 

 


