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Kerk niveau 2


Bijbel-3 niveau 2

Verbond met David - Nieuw Jeruzalem: volmaakt verbond

Vier lessen in één, het blijft een toer om je te beperken.

Ook deze aangepaste les veel Bijbelteksten. Het is de kortste weg om het verbond met David te verbinden aan de toekomstverwachtingen van het OT en het uitzien naar het Nieuw Jeruzalem.
Centrale deel in deze les is punt 6. Daaraan ruime aandacht geven.
De Bijbelteksten zijn allemaal ná de opdrachten van het wekblad opgenomen.  De structuur van de lesstof op het werkblad blijft op die manier wat overzichtelijker, maar ik weet niet of het ook prettiger werken is. Graag jullie reactie.
Ook graag een reactie over het memoriseren van teksten of catechismusvragen en antwoorden.
Opzet

Vanaf de plaats van David in de verbondsgeschiedenis via de tempel, met profeten door profetieën uitzien naar het Nieuw Jeruzalem. Dat uitzien doen we als koning, profeet en priester (HC zd 12 vr/antw 32). Wij zijn zelf Tempel. Om koning en tempel te kunnen zijn hebben we Jezus nodig.
Stappen

Wie is David – Koning – Tempel – ballingschap – profeten – nieuw verbond

Doelen

Catechisanten weten welke plaats David heeft in de verbondssluitingen

Catechisanten kennen globaal de geschiedenis van David tot de ballingschap

Catechisanten weten wat het nieuwe verbond inhoudt.
Catechisanten verbinden de verbondssluitingen met het Nieuwe Jeruzalem.
Catechisanten kennen de betekenis van het nieuwe verbond voor hun eigen leven

0
Intro: Wie is David? Kennis ophalen over David en zijn plaats in de geschiedenis

Zoon van Isaï, Juda – Koning – man naar Gods hart – zonde-berouw – ark naar Jeruzalem – geen tempel gebouwd – strijd om koningschap te krijgen – strijd om koningschap te houden – voorbereiding voor tempelbouw en tempel-liturgie – veel vrouwen (7)

1
2 Sam 7, 1 – 16 (12)

Wat is het thema van dit Bijbelgedeelte? Formuleer in één zin.

Verbond van God met David:  eeuwig regeren
2
Plaats van David in de geschiedenis

Uitleg:

Geschiedenis van Gods verbond met zijn volk - Abraham: belofte van volk en land – Zegen van Jacob - David: belofte van een eeuwig koninkrijk - Juda – David – Jezus, de grote Koning die de kop van de slang zal vermorzelen. Loopt over in 3

3
Vergelijk: 

Gen 49, 10

Gen 3, 15

Initiatief van God, David krijgt bescherming en het verbond geldt eeuwig

Verbond Abraham: groot volk, land

Verbond David: huis bouwen (het koningshuis) eeuwig koningschap

Mentoren

4
Opzoeken of verdelen: waar gaat het over de beloften aan David?

Jes 9, 5 – 6 en 11, 1 – 4 , 10

Jer 23, 1 – 6

Ezechiel 34, 7 – 11, 23 – 25

Amos 9, 9 – 15

Lukas 1, 28 – 33

5
Ballingschap:

Aangekondigd en uitgevoerd wegens ontrouw aan het verbond. Vóór de uitvoering is er al uitzicht op een nieuw verbond.

tempel verwoest en koning weggevoerd

6
De rol van de profeten bespreken.


Profetieën zien soms op het heden, soms op de nabije toekomst en soms op de ‘verre’ toekomst. Dat onderscheid is niet altijd duidelijk voor ons, en soms kan het uitzicht op nabije en verre toekomst door elkaar lopen. Hier is duidelijk dat Jeremia ziet op Davids zoon Jezus.

Heel het OT ‘kijkt’ naar de komst van de Messias, in de profeten wordt dat zichtbaar in profetieën; in de tabernakel- en tempeldienst in de offercultus. Eénmalig en volkomen offer van Jezus Christus. 
Hij kijkt naar Jeremia als hij het Pesach viert met zijn leerlingen: Lukas 22, 20.
Het verbond waar Jeremia over spreekt krijgt met Jezus vorm. Maar Jezus ziet met de instellingswoorden van het avondmaal ook verder: op de nieuwe aarde met Hem leven. 
Hierbij kun je iets uit het avondmaalsformulier lezen: formulier 1 uit het groene katern blz 28 en 30: “Tenslotte heeft Hij met zijn dood het nieuwe verbond van genade en verzoening voor eeuwig rechtsgeldig gemaakt”, en in het gebed “Laat ons steeds meer groeien in het nieuwe vervond in Christus’ bloed.” Avondmaal: Tafel van het verbond.
Verbond en eeuwig leven komt hier zichtbaar bij elkaar.

Samen de maaltijd gebruiken is méér dan je honger stillen!

7
Tempel en koning? Ben jij koning, profeet en priester? Ben jij ook een tempel?

Deze vragen hebben betrekking op vr/antw 32 van zondag 12

8
 waarom wordt jij een christen genoemd? Profeet – priester - koning

Het is de moeite waard om deze vraag en antwoord te leren
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