Avond 6 Een radicale keuze
Achtergrondinformatie

inleiding

Bedoeling van deze les is om de jongeren te laten begrijpen dat het eerste gebod een radicale
keuze voor de HEER vraagt. Het is diezelfde keuze die Jezus vraagt als hij ons vraagt alles los
te laten en Hem te volgen. Dat kost veel, maar het levert Jezus zelf en nieuwe leven dat Hij
geeft op. Het accent op deze radicale keuze staat niet haaks op de genade, maar komt juist uit
de genade voort: je kunt jezelf op geen enkele manier verlossen, lever daarom je hele leven in
bij je Verlosser; Hij heeft je eindeloos lief, geef jezelf aan Hem.

Wat opmerkingen bij Jozua 24

- Het land is inmiddels verdeeld; Jozua gaat afscheid nemen. Daarvoor is het hele volk bij
elkaar gehaald in Sichem.

En dan verteld Jozua de hele geschiedenis van de keuze van Abraham, diens roeping in Ur,
via de bevrijding uit Egypte en de intocht in het beloofde land tot op de dag van vandaag.

Uit pure genade hebben ze het beloofde land gekregen (vrs 13).

En dan volgt vers 14: doe dan de afgoden weg, en dien alleen de HEER!

- Dat is dus precies de volgorde van de wet: eerst de inleiding, dan het eerste gebod

- en zo is het ook in ons leven: bevrijd van de zonde, en een plaats gekregen in Gods
Koninkrijk> dien dan alleen de Heer!

- En Jozua laat het volk voelen: weet wat je kiest, want:

1. God is een heilig God; Vrs 19-20; speel geen spelletje met deze God.

2. Zaak van het hart; het is opvallend hoe sterk Jozua hamert op een oprechte keuze (vrs 14 en
22) Deze keuze moeten ze met heel hun hart maken. En daarvoor moet de liefde van God je
hart geraakt hebben, en moet je als reactie daarom ook heel je leven aan Hem willen geven.
3. Of-of niet en-en; Je hebt de goden van vroeger (Ur, Egypte) en van vandaag (Kanaan).
Afgoden zijn er in soorten en maten. En wij hebben steeds de neiging: de Here én de afgoden.
Maar wie bij deze God wil horen moet kiezen.

- Deze keus is een persoonlijke keus. Daarom zegt Jozua: wat jullie ook kiezen, ik en mijn
huis wij zullen de Heer dienen, zelfs al zou die keus dwars tegen de rest van het volk ingaan.
- Legt God ons met deze keus een last op? Nee want de afgoden brengen slavernij. Hij heeft je
bevrijd, zijn Zoon! als dan toch weer andere goden opduiken ? Natuurlijk naar Hem toe, want
als je ergens hulp kan verwachten tegen de afgoden dan is het wel bij Hem!

Navolging

In het nieuwe testament komt de keuze voor God heel nadrukkelijk tot uitdrukking in Jezus
roep om navolging.

Het volgen door de scharen van Jezus betekent, dat zij naar Hem luisteren en hopen, dat Hij
zal helpen en genezen (Matteis 8: 1). De navolging van de discipelen herinnert aan hen, die
leerling zijn van een rabbijn (een leermeester) en met hem meegaan op zijn reizen om hem te
dienen. Ook Jezus’ discipelen verlaten hun huis en werk om met Jezus mee te gaan (Marcus
10: 28; 1: 18, 20; 2: 14). Daardoor hebben ze deel aan zijn heil (Marcus 10: 21; Johannes 8:
12), maar ook aan zijn lot, zijn kruis (Marcus 8: 34; Johannes 12: 25 v.). Navolging is geen
imitatie, maar levens- en lijdensgemeenschap met Jezus.

'Volg Mij!" Deze woorden zijn niet zomaar twee woorden. Hoe meer je erover denkt en leest,
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hoe meer betekenis deze woorden krijgen. De aangehaalde teksten hebben in hun
tekstverband een betekenis, maar Jezus volgen is, zoals gezegd, veel meer. Zij bevatten
nagenoeg het hele Evangelie!

Luister maar:

- Het volgen van Jezus duidt aan dat er sprake is van leiderschap; het volgen krijgt de
betekenis, de Leider volgen. Het volgen van de Leider houdt dus onder meer onderwerping
in. Volgen en je laten leiden door Hem. Hij kent de weg! Geef je over aan God en laat je
leiden door Hem op de weg die leidt naar de Vader. Jezus is immers de Weg, de Waarheid en
het Leven (Johannes 14: 6). Mensen die Hem volgden zijn mannen en vrouwen van de Weg,
zo staat er in Handelingen 9: 2.

- Behalve onderwerping, is er bij ‘Jezus volgen’ ook sprake van overgave. Een leider volgen,
houdt in dat je hem de leiding over jou geeft, je geeft je (leven) over aan Hem en laat je
leiden. In gebed kun je God al je moeilijkheden toevertrouwen en deze overgeven. Je bent een
gelukkig mens wanneer je je problemen en moeilijkheden, kunt overgeven. Natuurlijk is dat
moeilijk, maar wanneer je vertrouwt op zijn leiding, en de juiste weg gaat zal God je, wat er
ook voor narigheid gebeurt, je zegenen als zijn volgeling, zijn kind. Want wanneer wij Jezus
volgen op de weg die Hij ons wijst, komen we niet bedrogen uit. Juist omdat Jezus, Gods
Zoon, ons de weg wijst en ons zegt Hem te volgen, zegt Hij tegelijk: "Volg Mij, vertrouw op
Mij" Hem volgen, is Hem vertrouwen. Zonder vertrouwen kunnen we wel volgen, maar
wantrouwige of morrende volgers wil God niet. Denk maar aan de diverse voorbeelden uit de
bijbel van het volk Israél in de Sinai-woestijn, welke de Wolk (=Jezus!) letterlijk volgde. (zie:
Exodus 15: 24; 16: 2, Numeri 14: 2, 27, 29, 36, 16: 11, Psalm 106: 25, 1 Korintiérs 10: 10).

- Maar ook zijn discipelen waren niet altijd even trouwe volgers, soms twijfelden ze of
bekritiseerden ze Jezus’ woorden of daden, bijvoorbeeld in Johannes 6: 60 e.v., waarin de
discipelen zich afvragen of Jezus wel juist gesproken / gehandeld had. Een ander bekend
voorbeeld is natuurlijk Petrus die in Johannes 17: 17 keihard ontkent een volgeling van Jezus
te zijn. Wat een goede les is dit voor ons! Hem blijven volgen, door dik en dun. Simon Petrus
hield veel van Jezus. Jezus vertelt Petrus, vlak voor zijn Hemelvaart (Johannes 20: 19), Hem
onvoorwaardelijk te volgen. Wanneer Petrus in vertrouwen aan Jezus vraagt hoe Johannes aan
zijn einde zal komen, antwoord Jezus met: "het enige wat jij moet doen is: Mij volgen!" dan
komt het alleen goed. Doe je plicht, vertrouw op Mij, dat is je taak en daarin vind je je heil.

- Een ander facet van Jezus volgen is, dat Hem volgen ook discipline inhoudt. Er zijn immers
vele wegen, die, eenmaal ingeslagen, dwaalwegen blijken te zijn. Jezus zegt niet voor niets:
"de weg naar het Koninkrijk is smal. Weinigen vinden hem". De weg vinden is één, er op
blijven is een tweede. Discipline dus, in de vorm van: je Leider blijven volgen. Niet afdwalen.
- Wanneer Jezus zegt: "Volg Mij", houdt dit in dat we goed in de peiling moeten houden Wie
we volgen. Immers Christus Jezus zegt in Lucas 21: 8, "Laat je niet misleiden. Want er zullen
velen komen die van zichzelf zeggen dat zij de Christus zijn..." Bovendien willen we van
nature onze eigen weg graag gaan. Vaak merk ik bij mezelf dat ik iets kroms, rechtvaardig,
door het -op een ogenschijnlijk, bijbelse manier- proberen te nuanceren. Dan kom ik tot de
ontdekking dat niet ik zal zeggen wat recht of krom is, nee, ik maak mezelf maar wat wijs. 1k
moet niet mijn ideeén volgen, maar Hem volgen. Niet jezelf of iemand anders. Onderzoek dus
wat juist is en overleg met God door gebed. Laat God spreken door zijn Woord. Dat is
immers onze Reisgids, ons Kompas.
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Lesopzet

a. leerdoelen

Doelstellingen:

Hoofd:

e Ze begrijpen dat God in het eerste gebod een radicale keuze vraagt

e Ze begrijpen dat Jezus diezelfde keuze vraagt als hij om navolging vraagt
e Ze hebben inzicht in wat die keuze hen kost, en wat die oplevert

e Ze begrijpen dat de basis voor een radicale keuze voor God zijn liefde is

e Ze zijn geraakt en voelen de noodzaak om radicaal te kiezen

b. lesopzet

Tijd

Theorie /werkvorm

Wie

19.00

Mentorkwartiertje:

19.15

Terugkoppeling

Korte herhaling vorige lessen. We hebben het gehad over de wet en
de Vader/ de Zoon en de Geest.

- Gods wet is goed, want de Vader is onze schepper

- Gods Zoon vervulde de wet; we leven van zijn genade

- de Geest helpt ons om naar Gods wet te leven: de vruchten van de
Geest

Zet op het bord de woorden ‘genade’ en ° bevrijding’ en laat de
jongeren uitleggen waarom die twee woorden bij Gods wet passen.

> genade: de wet leert je ontdekken hoeveel je tekort schiet, maar ook
dat Jezus uit pure genade de wet voor jou heeft vervuld. Je hoeft niks
meer te verdienen bij God, je mag door zijn Geest leren om in je
leven te laten zien dat Hij je God is

. bevrijding: kijk naar de inleiding van de wet: God heeft ons bevrijd
en wil ons nu leren leven als bevrijde mensen.

Vorige keer ging het over het eerst gebod, en wat jouw hart vulde.
Deze keer gaan we het weer hebben over het eerste gebod, maar nu
over radicaliteit.

19.20

kosten/baten analyse

Op het werkblad staat een tabel met twee kolommen. Boeven de tabel
staat: ‘een christelijk leven’. Boven de linker kolom staat: ‘wat kost
het je’, boven de rechterkolom ‘wat levert het je op’.
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Laat ze eerst voor zichzelf in beide kolommen zoveel mogelijk
opschrijven..
Laat ze het vervolgens in tweetallen met elkaar vergelijken.

Inventariseer nu het resultaat. Gebruik daarbij een flap waarop de
tabel staat.

Voor de bespreking:

- wat was makkelijker te formuleren de kosten of de baten

- gaat het bij de baten vooral om ‘straks’ of ook over ‘nu’

- staan bij de baten ook ‘Gods liefde voor jou’?

- wat geeft gevoelsmatig de doorslag: de kosten of de baten? Hoe
komt dat?

19.30

liefde vraagt radicaliteit

Lees de volgende tekst voor (Op werkblad)

dialoog:

“Ik hou zo ongelofelijk veel van jou!! Ik zou altijd bij je willen zijn,
ik heb alles voor je over; Jij bent alles voor mij!!” Antwoord: “Nou,
ik vind jou ook wel aardig, maar vraag niet teveel van mijn tijd.”

- Hoe denk je dat het met deze relatie af zal lopen?

- Pas dit nu eens toe op de relatie tussen God en jou?

- Hoe zie je deze dialoog terug in de inleiding van de wet en het
eerste gebod? (God verklaart zijn liefde in de bevrijding uit de
slavernij, maar neemt nu geen genoegen met een slap antwoord)

19.35

gevoel en keuze

Waarschijnlijk zal bij het vorige onderdeel naar voren komen dat veel
jongeren die radicale liefde voor God niet zo voelen, en dat ze
daarom ook niet radicaal op Gods liefde kunnen reageren.

Zet dan het volgende schemaatje op het bord:

geloof

N

keuze gevoel

Leg uit dat in elke relatie twee dingen een rol spelen: het gevoel voor
elkaar en de keuze om in de relatie en in die ander te investeren. Hoe
meer je met elkaar omgaat hoe hechter de relatie, hoe sterker het
gevoel.

Veel mensen drijven op hun gevoel; voelen ze niks dan doen ze ook
weinig aan hun geloof. De bijbel vraagt juist allereerst een keuze, een
toewijding (liefde als keuze), vaak komt het gevoel dan vanzelf wel.
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19.40 bijbelstudie Jozua 24:13-18; kiezen
Lees het gedeelte samen
Op het werkblad staat het volgende schema:
toen in jouw leven
Hoe heeft God z’n
liefde laten zien?
Wat vraagt Hij van
zijn volk?
Wat was de reactie
Laat ze het in tweetallen invullen en bespreek het resultaat.
een paar opmerkingen:
- God gaf het beloofde land en verdreef de vijanden (al bleven er ook
vijanden wonen), zo schiep Hij rust en ruimte voor z’n volk.
Datzelfde wil God in ons leven doen.
- De afgoden ten oosten van de eufraat (ttv Abram) en de afgoden van
Egypte > afgoden heb je in soorten en maten: ouderwetse en
hedendaagse.
- kiezen: betekent laten zien wie je je leven wilt laten bepalen
19.50 Jezus volgen

lezen Lukas 14:25-33

Leg uit dat Jezus ons dus zelf aanspoort om de kosten-baten analyse
te maken.
Zet nog een keer het volgende schema op een flap:

de kosten de baten

Vul eerst aan de kant van de kosten die dingen in die je volgens Jezus
bereid moet zijn in te leveren.

(Leg uit: er mag helemaal niks in je leven buiten Jezus staan. Hij
vraagt je hele leven, ook als dat pijn doet: familiebanden niet het
belangrijkst; kruis dragen; je bezit inleveren)

Wat komt er nu aan de kant van de baten te staan?
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( Leg uit dat het allerbelangrijkste wat daar komt te staan Jezus zelf
iS, en het nieuwe leven dat Hij ons geeft. Evt. kun je daar Marcus 8:
34-37 bij lezen.

Vraag:

Hoe kan Jezus het maken om alles te vragen? Is dat geen ondragelijke
last?

Laat nu zien dat er voor Jezus ook een kosten-baten analyse was:

de kosten de baten
Hij leverde alles in: Hij had alles ervoor over om jou
de hemel, zijn almacht, de band | te kunnen krijgen.
met zijn Vader Zo groot is zijn liefde.
kortom:

- zulke liefde mag radicale wederliefde vragen
- je hoeft alleen maar los te laten, Hij geeft je door zijn Geest een
nieuw leven.

20.00 Prestatie
De eerste enquétes zijn afgenomen. Laat de resultaten aan elkaar
presenteren. Volgende week moeten iedereen de enquete nog bij twee
andere personen afnemen.

20.15 Huiswerk opgeven

- memorisatietekst uitdelen

sluiting

Leg uit dat de Here steeds wil dat ze een keuze maken. Dat willen we
nu ook met dit gebed doen. Leg uit dat je het gebed in de ik-vorm
bidt, en dat je na elke zin even stil bent zodat iedereen in zichzelf die
zin kan herhalen als dat ook zijn of haar keuze is.

Bidt vervolgens een kort overgave gebed (b.v.:)

Heer, U gaf alles voor mij, zelfs uw leven

U houdt ongelofelijk veel van mij

Ook nu wil ik weer kiezen om U te dienen

om alles los te laten wat daar niet bij past.

Ik hou van U.

Heer help mij door uw Geest

amen
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Huiswerk: | Huiswerk
- 2 enquétes afnemen.
- memorisatietekst leren

- Het bijbelleesrooster:

* Psalm 131

Bij God mag je tot rust komen

* Matteus 11:25-30

Jezus is de poort naar de rust die God wil geven.

* Psalm 116:1-7

Als je iets van Gods ontferming proeft kom je tot rust temidden van
alles in het leven dat je kan bedreigen.

* Jesaja 14:1-7

In bewoordingen ontleend aan de situatie van Israél op dat moment
wordt gezegd dat God alle kwade machten zal overwinnen en rust zal
geven. Christus heeft het gerealiseerd toen Hij satan overwon.

* Psalm 23

De goede Herder leidt ons naar grazige weiden en rustige wateren.
* Hebreeén 4:1-11

Je kunt door bewuste ongehoorzaamheid de rust verspelen die
Christus voor ons verdiend heeft. Laat het niet zo ver komen!

* Openbaring 22:1-5

Het paradijs hersteld, volmaakte rust.

c. benodigde materialen

- Flap met tabel (2x)
- memorisatiekaartje

d. suggesties
zingen: Ps 1 (evt onberijmd: E&R 52), Ps 119:3en 4 ; Gz 115, Gz 161, Gz 163, LB 473

bijbelgedeelten: Jozua 24:13-18; Marcus 8: 34-38; Marcus 10:17-31; Lukas 14:25-33
belijdenis: formulier voor Openbare geloofsbelijdenis
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e. evaluatie

1

In hoeverre leerdoelen gehaald?

+ +

1 - Ze begrijpen dat God in het eerste gebod een
radicale keuze vraagt

2 - Ze begrijpen dat Jezus diezelfde keuze vraagt
als hij om navolging vraagt

3 - Ze hebben inzicht in wat die keuze hen kost, en
wat die oplevert

4 - Ze begrijpen dat de basis voor een radicale
keuze voor God zijn liefde is

5 - Ze zijn geraakt en voelen de noodzaak om
radicaal te kiezen

Opmerkingen mentor/ catecheet

Wat moet de volgende keer anders
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Werkbladen

Een radicale keuze
blok D - nivo 3 - avond 6

niets alles

Tijd Wat gaan we doen

19.00 Mentorkwartiertje

19.15 Terugkoppeling

19.20 Kosten/batenanalyse
19.30 Liefde vraagt radicaliteit
19.35 Gevoel en keuze

19.40 Bijbelstudie Jozua 24:13-18 - kiezen
19.50 Jezus volgen - Lukas 14:25-33
20.00 Presentatie

20.10 Huiswerk en sluiting

Kosten/baten analyse

Een christelijk leven
Wat kost het je Wat levert het je op ¢
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Liefde vraagt radicaliteit
“Ik hou zo ongelofelijk veel van jou!! Ik zou altijd bij je willen zijn, ik heb alles
Antwoord: “Nou, ik vind jou ook wel aardig, maar vraag

voor je over, Jij bent alles voor mij!!”
niet teveel van mijn tijd.”

4 2
Bijbelstudie Jozua 24:13-18 ﬁ"

Toen In jouw leven

Hoe heeft God z’n
liefde laten zien?

Wat vraagt Hij van
zijn volk?

Wat was de reactie?

GOD
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HUISWErK --------m-mmmmooooco oo ﬁ

ﬂ Uitgedeelde memorisatietekst

10T Twee enquétes afnemen
o

Bijbelleesrooster ---------=-m-mmmmmmmmmem e Q‘E

Psalm 131
Bij God mag je tot rust komen

Matteus 11:25-30
Jezus is de poort naar de rust die God wil geven.

Psalm 116:1-7
Als je iets van Gods ontferming proeft kom je tot rust temidden van alles in het
leven dat je kan bedreigen.
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Jesaja 14:1-7

In bewoordingen ontleend aan de situatie van Israél op dat moment wordt
gezegd dat God alle kwade machten zal overwinnen en rust zal geven. Christus
heeft het gerealiseerd toen Hij satan overwon.

Psalm 23
De goede Herder leidt ons naar grazige weiden en rustige wateren.

Hebreeén 4:1-11
Je kunt door bewuste ongehoorzaamheid de rust verspelen die Christus voor ons
verdiend heeft. Laat het niet zo ver komen!

Openbaring 22:1-5
Het paradijs hersteld, volmaakte rust.

Handleiding blok D, nivo 3 pag. 82




