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Avond 6  Wees niet jaloers! 

Achtergrondinformatie 

Bedoeling van deze les is om de jongeren te laten begrijpen dat het de zonde is die ons jaloers 

maakt, en dat God ons daarvan wil bevrijden, door ons weer te leren vertrouwen op Hem en 

zijn zorg voor ons. 

 

Tevredenheid en jaloersheid 

Echt tevreden mensen zijn zeldzaam. Tevreden met wat je hebt, tevreden met de mensen om 

je heen, tevreden met je werk, tevreden met je lichaam, tevreden met je plek in de kerk? 

Vb kind in kamer vol speelgoed, wil net dat hebben dat die ander heeft. Mensen zijn net 

geiten: gras in de andere wei altijd groener 

Kern van de begeerte is ontevredenheid met wat God ons geeft 

Dat begon in paradijs:  

Mens had alles: God gaf geluk, liefde > satan: nee niet alles > die boom niet > je bent niet als 

God. Dat is zonde : niet tevreden zijn met wat God geeft> als je je geluk niet bij God vindt 

dan zoek je het elders: we proberen van alles: bezit, eer, relaties 

> niks echt tevreden, ontbreekt altijd wat > zeker als we ons vergelijken met andere mensen. 

 

Erg, want: als je niet tevreden bent: Je zondigt niet alleen tegen 10e gebod , je zondigt ook 

tegen eerste gebod: je bent niet tevreden met God, en met wat Hij je geeft. En dat zit diep in 

ons hart > niet stelen/ niet echtbreken OK, maar niet begeren. Dit gebod stelt je voor God: wat 

anderen niet zien: ziet Hij 

 

Maar : kun je het veranderen? Je daden kun je sturen, maar je begeerten? Kun je leren 

tevreden te zijn? Paulus had het geleerd: gaf carriere op, voor zwervend, moeilijk bestaan, 

momenten van overvloed, maar ook van armoede en ellende; hij had geleerd tevreden te zijn. 

Hoe kan dat: bevrijd van begeren, jalousie; echt tevreden zijn? > 

drie punten: 

 

1. van genade leren leven 

Gij zult niet begeren > dat komt na: Ik ben de HERE die u bevrijde; na de tocht door de 

woestijn/ manna > durf je Mij vertrouwen, tevreden zijn met wat ik geef? 

Nog duidelijker voor ons: Ik ben de HERE, die je bevrijdt hebt > kruis: God je Vader; Ik geef 

je alles; durf je mij te vertrouwen, krijg ik je hart? 

Als dat hart op God gericht is > kan het niet meer gericht zijn op luxe, eer of macht. 

Als je gelooft > leren tevreden te zijn. 

 op wat echt  belangrijk is (toch te gek dat er in dec. geen tijd is voor bijbelstudie etc) 

2. door de Geest leren leven 

Uit onszelf  laten we ons toch elke keer weer meenemen. Hoe vaak niet ontevreden: met onze 

situatie, bezit, uiterlijk 

Wat we nodig hebben is een nieuw hart, een nieuwe geest. Ook dat hoort bij de genade: niet 

alleen dat je mag weten: mijn situatie van God gekregen; ook: Hij geeft door zijn HG de 

kracht om daar tevreden mee te zijn. 

Pls: geleerd tevreden te zijn: hoe? > Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. 
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3. gericht zijn op het Koninkrijk 

God zij dank: deze wereld is niet alles. Gods Koninkrijk is onderweg: daar burger van: anders 

in deze wereld. Daarom: 

* niet meer gedreven door hang naar meer bezit en status , maar: hoe kan ik m'n naaste beter 

dienen, God eren 

* niet meer belangrijkste vraag: hoe geld hier beleggen: maar hoe krijg ik een schat in de 

hemel 

* vraag niet meer: Hoe krijg ik meer, maar hoe kan ik meer delen 

 

Uit een preek van Tim Keller over 1 Samuël 18: 1-14 

In ons tekstgedeelte lezen we over de jaloezie van koning Saul. De vrouwen van Israël vieren 

de overwinning van het leger. Ze zingen het uit: ,,Saul heeft zijn duizenden verslagen. David 

zijn tienduizenden’’. Saul wordt woedend. Vanaf dat moment houdt hij David in de gaten. De 

jaloezie gaat Saul beheersen. We leren hier hoe ernstig jaloezie is, wat de tekenen van jaloezie 

zijn en hoe sterk ze is. Jaloersheid kan een leven vernietigen.  

  

Wat is jaloezie? 

Het eerste bewijs dat je jaloers bent is dat je niet blij kunt zijn met wat iemand anders heeft. 

Dat komt doordat je jezelf steeds met die ander vergelijkt. We zien dat in vers 8 gebeuren. 

Saul vergelijkt zich met David: ‘Hem geven ze tienduizend en mij maar duizend’. Saul kan 

niet blij zijn over het succes van David. Saul vergelijkt: ‘David heeft dit en ik slechts dat.’ 

Jaloezie maakt dat je niet blij kunt zijn met de prestaties en het geluk van de ander. Bij 

jaloezie draait het constant om jezelf. Nooit ben je blij met de kinderen van de ander of met de 

leuke vakanties van de ander, omdat je ze zelf niet hebt. 

Toch is het wel degelijk mogelijk iets te willen wat de ander heeft zonder dat je daarbij jaloers 

bent. Je kunt ernaar verlangen net zo liefdevol te zijn als de Here Jezus. Dat verlangen gaat je 

dan in positieve zin motiveren.  

In een preek die de puriteinse prediker Jonathan Edwards hield over jaloezie wees hij op 

Lucifer, de hoogste engel die tegen God in opstand kwam. Lucifer woonde nota bene in de 

hemel. Maar toen hij zich realiseerde dat hij niet de belangrijkste was, werd hij zo jaloers dat 

hij onmogelijk nog van iets in de hemel kon genieten. Dat is wat! Als jaloezie het je 

onmogelijk kan maken van de hemel te genieten, bedenk dan eens wat jaloezie met jou op 

aarde kan doen.  

Of neem het paradijs, waar ziekte noch dood was. Maar toen Adam en Eva dachten dat de 

boom waarvan ze niet mochten eten wel eens de beste van alle bomen kon zijn, stortten ze 

zichzelf in het ongeluk. Jaloezie maakt dat niets meer goed genoeg is. 

  

Wat doet jaloezie met je? 

Het tweede dat we zien, is dat jaloezie je gebonden houdt. Vers 10 en 11: ,,De volgende dag 

werd Saul door een boze bui overvallen. Hij ging als een razende in huis tekeer, terwijl David 

zoals steeds op de lier tokkelde. Saul had zijn lans in de hand. ‘Ik zal David aan de wand 

nagelen’, dacht Saul. Hij wierp de lans, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken’’. 

Wat gebeurt hier? We zagen al dat jaloezie iemand tot slaaf maakt. Maar het kan ook 

andersom gaan. In de tekst staat dat een boze geest Saul aangreep.  

Dat is herkenbaar: In het begin ben je jaloers. Maar vervolgens wordt die jaloersheid je de 

baas. Je verliest de mogelijkheid om niet meer jaloers te zijn. Je verliest je vrijheid en de 

controle. 
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Bevrijding van jaloezie 

Hoe kunnen we van de slavernij van jaloezie worden bevrijd? Jonathan geeft ons het 

antwoord. 1 Samuël 18:1-4: ,,Na Davids gesprek met Saul voelde Jonathan zich sterk tot 

David aangetrokken en begon zielsveel van hem te houden. Die dag nam Saul David in dienst 

en hij stond hem niet toe terug te keren naar zijn ouderlijk huis. Jonathan sloot met David een 

vriendschapsverbond: ze zouden van elkaar houden als van zichzelf. Hij deed zijn mantel af 

en gaf die aan David; ook zijn wapenrok gaf hij met zijn zwaard, zijn boog en zijn riem’’. 

De schrijver zet Saul en Jonathan met opzet naast elkaar. Beiden zien dat God zijn oog op 

David heeft laten vallen en hem aangewezen heeft als toekomstig leider van Israël. Beiden 

hebben veel te verliezen. In feite Jonathan nog méér dan Saul. Jonathan is immers nog niet 

eens koning geweest. Hij moet het nog worden. Maar terwijl Saul zich tegen het plan van God 

verzet, omarmt Jonathan het. Jonathan handelt radicaal. Als hij zijn mantel aan David geeft, 

geeft hij in feite zijn recht op de troon weg. Een mantel gaf destijds je positie aan. En 

Jonathan gaat nog verder. Hij geeft ook zijn zwaard weg. Daardoor maakt hij zich bijzonder 

kwetsbaar. David kon alles met hem doen wat hij wilde. Door de ander je zwaard te geven, 

vraag je hem in feite het bevel over te nemen. ‘Zeg maar wat je van me wilt. Ik wil je dienen.’ 

Waarom deed Jonathan dat? Uit vriendschap? Ja, maar er is meer. Omdat Jonathan de druk 

niet aankon? O nee. In hoofdstuk 14 lezen we hoe heldhaftig Jonathan een veldslag won. 

Waarom dan wel? Uit geloof! Jonathan geloofde dat Gods redding via David zou worden 

gerealiseerd. En hij besefte dat hij in dat proces alleen een rol kon spelen door afstand te doen 

van de troon. Daarom deed hij een stap terug. 

  

Bij Jonathan ontdek je ook hoe je jaloezie kunt overwinnen. We zien drie dingen: 

 1. In de eerste plaats treft ons Jonathans houding tegenover David. Hij vindt zijn geluk in het 

geluk van David. Liefde is niet alleen maar een warm gevoel. Als je echt van iemand houdt, 

ben je gelukkig als de ander gelukkig is. Juist dat geeft je diepe vreugde.  

2. Bij Jonathan ontdekken we ook iets van Jezus’ houding tegenover ons. Jonathan doet zijn 

mantel af en geeft zijn zwaard weg. Hij stelt zich zo totaal kwetsbaar op dat degene van wie 

hij houdt op de troon kan plaatsnemen. Jezus deed precies hetzelfde. Hij had recht op de 

troon. Maar de enige manier waarop Hij hun van wie Hij houdt de troon kon geven, was door 

daar zelf afstand van te doen.. Wil je af van je jaloezie? Kijk naar de grootste Vriend die je 

maar kunt hebben. Besef wat Jezus voor je deed. Dat zal je hart veranderen. Als je iemand 

ziet die krijgt wat hij niet verdient, is je eerste reflex misschien dat dit niet eerlijk is. Maar laat 

dan het Evangelie op je inwerken. Christus heeft je gered uit genade. Dat betekent dat je alles 

krijgt wat je nooit verdiende. Waarom zou je de ander dan niet iets gunnen? 

 3. In Jonathan zien we ten slotte ook de houding die wij ten opzichte van de Here Jezus 

zouden moeten aannemen. Jonathan ziet dat Gods redding via David wordt bewerkstelligd. 

Daarvoor moet Jonathan zelf van de troon af. Dit is precies wat ook wij moeten doen. Gods 

redding komt door Jezus. Daarom moeten wij van de troon van ons eigen leven afstappen. We 

moeten niet alleen maar in God geloven, maar Hem ons leven geven. We moeten onze mantel 

afdoen en ons zwaard weggeven. ‘U God, bent de absolute Heer van mijn leven.’ Saul hield 

vast aan zijn eigen macht en hij verloor alles. Jonathan gaf zijn koningschap op en kreeg 

koningschap terug. Wil je vrij zijn van jaloezie? Doe dan wat Jonathan deed. Bied jezelf aan 

als een levende en heilige offergave aan God, zegt Paulus in Romeinen 12. ,,Dat is je ware 

eredienst.’’  

 



 

 

 

Handleiding  blok D, nivo 1                                                                                 pag. 4 

 

Dit artikel is verschenen in CV·Koers juli 2004  

Lesopzet  

 

a. leerdoelen 

 

Hoofd 

- Ze kunnen het 10
e
 gebod opzeggen of er een goede samenvatting van geven. 

-  Ze kunnen uitleggen wat het 10
e
 gebod te maken heeft met ‘jaloers zijn’. 

- Ze kunnen omschrijven wat jaloers zijn is en waar ze zelf vaak jaloers op zijn. 

- Ze kunnen uitleggen dat de eerste zonde van Adam en Eva ontstond door het niet tevreden 

zijn met wat ze hadden. Dat ze jaloers waren op de Here God.  

- Ze weten dat hun waarde niet zit in alles wat ze zijn of hebben maar dat hun waarde 

allereerst duidelijk wordt in de liefde van God 

- Ze kunnen uitleggen dat de Here Jezus juist het tegengestelde laat zien van ‘jaloers zijn’.  

- Ze kunnen reclame relativeren en uitleggen dat het bezit van die dingen je echt niet 

gelukkiger maken ook al lijkt het wel zo in die reclame.  

 

Hart 

- Ze willen eerlijk hun gevoelens van jaloers zijn onder ogen zien en ze bij God brengen. 

- Ze mogen erop vertrouwen dat God ook jaloezie wil vergeven wanneer ze het bij Hem 

brengen.  

 

b. lesopzet 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

 

19.00 

 

Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugkoppeling; huiswerk checken 

 

Geef eerst weer even een terugblik op de vorige lessen. We hebben de 

geboden 6,7,8 en 9 gedaan. 

Hebben ze deze week nog gekeken naar het vak op hun werkblad? Zijn 

ze nog in de verleiding geweest om te liegen of konden ze in een 

situatie opkomen voor iemand anders? 

Misschien willen ze dit vertellen. 

 

We gaan deze keer verder met het 10
e
 gebod. De laatste van de 

geboden. 

 

Laat ze op een vakje op het werkblad in het kort opschrijven wat het 

10e gebod is. 

Kennen ze hem uit het hoofd of kunnen ze een samenvatting geven? 

 

Wissel het samen even uit. 
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19.20 

 

Wat is jaloersheid? 
 

Op het werkblad staan de volgende teksten: 

 

Buurmeisje Tamara:  

Vroeger keek ik vol afgunst 

naar mijn buurmeisje. Alles wat 

nieuw en hip was, had zij als 

eerste. Kleding, 

knuffels,spelletjes. Ik moest er 

zelf voor sparen van mijn 

ouders of het op mijn 

verlanglijstje voor verjaardag of 

Sint zetten. Ik vond dat toen zo 

oneerlijk! Ze liep er ook echt 

mee te showen.  

 

Geld 

Jenny: Ik kijk wel eens met 

jaloezie naar mensen die niet 

hoeven na te denken als ze geld 

uitgeven, die niet elk dubbeltje 

moeten omdraaien.. Ik misgun 

het anderen niet, maar zou 

graag willen dat sommige 

mensen eens zouden 

beseffen hoe rijk ze eigenlijk 

zijn en hoe goed ze het hebben. 

 

 

 

 

 

 

Laat ze dit gedicht en de uitspraken even lezen 

 

Leg uit: Je kunt jaloers zijn om verschillende dingen. Op wat iemand 

heeft, op hoe iemand is en op wat iemand kan/doet.  

 

 

 

 

 

 

 

    het jaloersheid-monstertje 

 

 

Jaloers  
 
Ik ben jaloers  
Jaloers op iedereen  
Iedereen ziet er mooi uit  
En ik…  
Ik niet  
 
Ik ben jaloers op m’n vrienden  
Ze zijn zo lief  
Ze zijn zo aardig  
Ze zijn zichzelf  
Ze zijn zo mooi!  
 
Ik ben jaloers op m’n familie  
Ze zijn zo lief  
Zo cool  
Zo mooi (in ieder geval mooier als 
mij)  
 
Ik ben jaloers op haar  
Ze kon alles  
Ze ziet er goed uit  
Ze was lief  
En ze kon iedereen helpen  
Ze was…  
Ze was euh is perfect!  
 
Jaloers op onbekend  
Iedereen is zo mooi  
Iedereen behalve ik  
Was ik het maar…  
 
- gothic angel – 

 

 



 

 

 

Handleiding  blok D, nivo 1                                                                                 pag. 6 

 

Op het werkblad staat ook het volgende schemaatje en de vragen erbij: 

Jaloers zijn op: 

 

 iets wat 

iemand heeft. 

iets wat iemand 

kan/doet. 

hoe iemand is 

In de teksten    

Bij mezelf    

 

Maak eerst zelf het schema vol en 

bespreek in duo’s het volgende: 

1. Wat zie je terug in het gedicht en bij de uitspraken. Schrijf die 

dingen in het goede vak. 

2. Ben je zelf wel eens jaloers geweest. Vul die dingen ook in in het 

schema. 

 

Hierna kan dit in de hele groep besproken worden. Het is misschien 

wel heel persoonlijk om zelf te zeggen in de groep wanneer je jaloers 

was en waarom.  

 

Bespreek daarna samen: Wat is eigenlijk jaloers – zijn? 

Een mooi omschrijving is dit: 

 

Op het werkblad: 

Jaloezie is: gevoel van leed of spijt over het goede dat een ander 

heeft/krijgt en dat men hem niet gunt. 
 

Vraag de groep of dit herkenbaar is. Wil je iets graag zelf hebben of 

kunnen of zijn? Misgun je het ook aan die ander? 

Zegt dat ook iets over het beeld dat je van jezelf hebt? 

 

Leg uit: Vaak is jaloezie een gevoel dat je krijgt wanneer je eigenlijk 

iets zelf wilt zijn/hebben. Je bent dus eigenlijk ontevreden met je eigen 

situatie. Je wilt dan eigenlijk je leven vullen met iets wat die ander kan 

of heeft.  

 

Wanneer je God ziet als alles wat je nodig hebt dan is al het andere veel 

minder belangrijk.  
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Je zult dan minder snel jaloers worden op anderen omdat je van 

zijn/haar dingen de relativiteit inziet. 

Wanneer je naar God kijkt en wat Hij allemaal heeft gegeven aan jou 

dan zul je veel minder snel ten prooi vallen aan jaloezie. 

Je gaat dan veel meer kijken naar de dingen die je wel hebt gekregen.  

 

19.30 Jaloersheis, waarkomt het vandaan? 

 

Vraag eerst aan de groep: Wat heb je allemaal nodig om goed te 

kunnen leven? Stel je bent met een groepje mensen op een onbewoond 

eiland. Hoe kun je dan overleven en wat zou je dan nodig hebben om 

prettig te kunnen leven? 

Laat ze even in tweetallen hierover nadenken: 

Inventariseer dit op een poster.  

 

We gaan nu samen lezen Genesis 2:4b-9, 15 – 25, Gen 1:26, Gen 3:8. 

(Op werkblad) 

Laat ze (in tweetallen) in de tekst de dingen omcircelen, die aangaven 

wat Adam en Eva in het paradijs allemaal hadden. 

Vergelijk dat met wat we op de poster hebben opgeschreven.  

 

Dus eigenlijk hadden Adam en Eva alles wat ze maar wilden. Ze 

konden leven op de meest prettig manier. Iets waar wij nu jaloers op 

kunnen zijn. Maar toch……………….. 

 

Lees Gen 3: 1 -7. 

Stel gezamenlijk de volgende vragen: 

1. Hoe begint de slang zijn verhaal? Is het waar wat hij zegt, mogen ze 

van geen van de bomen eten? Nee hij begint met een leugen. Ze mogen 

eigenlijk bijna alles. Ze hebben alles wat ze nodig hebben al.  

2. Wat vertelt de slang eigenlijk. Zouden ze niet sterven? Ja ze sterven 

wel degelijk. Ze worden gelijk aan God. (tenminste dat wil de slang 

hen doen geloven. Het lijkt zo mooi als je het hebt maar toch). 

3. Waarom is die vrucht zo verleidelijk? Omdat hij er gewoon lekker 

uitziet? 

Nee ze zijn verleidelijk omdat ze er wijsheid uit kan halen die ze nog 

niet heeft. (trouwens Adam is erbij. Hij kiest net als Eva voor het wel 

eten van de vrucht).  

  

Adam en Eva  waren dus helemaal tevreden met hun leven. Toch weet 

de duivel bij Eva iets op te wekken van jaloezie dmv een aantal 

leugens.  

Er is plotseling iets wat zij en Adam niet hebben (denken ze) en wat ze 

nu toch opeens willen  hebben. Ze zijn jaloers geworden op God. 

Ze is niet meer tevreden met datgene wat God gaf en opeens is ze 

jaloers op God. 
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Hier zie je hetzelfde terug als toen we zelf begonnen over jaloezie. Je 

hebt eigenlijk al van alles en kunt heel tevreden zijn met wat er 

allemaal wel is. Maar opeens mis je iets………………..en dan wordt je 

jaloers.  

 

19.45 Jezus  

 

Lees als afsluiting van de Bijbelstudie over jaloezie: 1 Tim 6:6-9 en 

lees Filippenzen 2: 3-7 

 

In Filippenzen 2: De Here Jezus laat hier zien dat Hij juist het 

tegenovergestelde van jaloers zijn, is. 

De Here Jezus heeft alles gegeven. Hij gaf alles op (zijn roem, zijn eer, 

zijn woning in de hemel)  om ons alles te geven. Dat is juist het 

tegenoverstelde van jaloezie. (zie de omschrijving van het begin) 

 Bij  jaloezie: dan misgun je de ander het goede. Jezus wil juist het 

goede uitdelen aan iedereen en dat kostte Hem zijn leven. Aan ons die 

het niet verdienden, deelt Hij juist het goede uit.  

En dat laatste maakt je vrij. Je hoeft dan ook niet alles meer te hebben. 

Het belangrijkste heb je toch al. 

Dat zie je terug in 1 Tim 6. Als je het belangrijkste al hebt: Gods liefde 

dan bevrijdt je dat van hebzucht en jaloezie.  

Wanneer je tevreden bent bewaart je dat voor zonde. 

De Here Jezus hield al zoveel van jou dat je van jezelf waardevol bent. 

Dan hoef je niet mooi, slank, knap, rijk te zijn of heel veel dingen te 

hebben. Je bent al waardevol omdat God van je hield.  

 

 

19.50 En nu jij 

 

ja dat is mooi gezegd. Maar ja dat vervelende groene monstertje……… 

het duikt toch steeds de kop weer op.  

Hoe ga je om met jaloezie als je het weer op voelt komen? 

 

Nu is het zogenaamd het volgende gebeurd. 

Je hebt voordat je vanavond hier kwam een mailtje gekregen van een 

vriend (in) 

Daarin vertelt hij/zij het volgende: 

( Op het werkblad het volgende mailtje/ in mail-lay-out) 

 
Dag………………… 
 
Leuk hoor! Ik baal echt! 
 
Weet je nog dat we vorige week toen we in de stad waren we hebben 
gekeken bij de Phone house? 
Daar was zo’n leuk mobieltje waarmee je toffe foto’s kon nemen en 
ook nog kon wappen en msn’en. Leuk toetsenbordje erbij.  

 



 

 

 

Handleiding  blok D, nivo 1                                                                                 pag. 9 

 

Je kon hem in allerlei kleuren krijgen. Echt cool!  We hebben ook nog 
gevraagd hoeveel dat kostte. “Tja”:  ik dacht toen al :’”die krijg ik toch 
niet” 
Toen ik het thuis vroeg, zeiden mijn ouders dat het onzin was want ik 
had toch nog een goede. 
Nou de foto’s met mijn oude zijn heel erg korrelig maar ik mocht ik die 
leuke echt niet. Ik sta voor aap met zo’n ouderwetse belbak! 
En weet je…………. 
Nu heeft iemand in mijn klas dat mobieltje wel!  
Echt waar! De volgende dag liet ze hem zien aan iedereen. Iedereen 
vond hem super cool.  
Je snapt wel hoe ik me voelde. Echt stom! Waarom heb ik dat niet? 
Ik baal echt, ben er chagrijnig van! Ik moest het even kwijt.  
Nou tot ziens! 
Groetjes 
…………………………………. 

 

Hoe schrijf jij je mailtje terug? Laat ze in tweetallen hierover 

nadenken. Wat zou een goede tip zijn voor de vriend/vriendin? Moet ze 

jaloers blijven offe zijn er ook andere oplossingen? 

 

Leeg mailtje op het werkblad. Hierop kunnen ze hun tips opschrijven.  

 

(Kom je hier niet aan toe, dan kun je het ook als huiswerk meegeven) 

19.50 b Andere suggestie voor het eind van de les: 

 

Reclame: 

Waar je ook kijkt zie je reclame: 

Op Tv, radio, msn, internet,posters, tijdschriften enz enz. 

 

Bespreek in groepjes de volgende vragen: 

1. Welke reclame heb je meegenomen? Waarom deze? 

2. Wat was de boodschap van die reclame? 

 

3. Welke reclame heb je gezien/gehoord en onthouden?. Waarom is die 

reclame bij je blijven hangen? 

4. Heb jij wel de verleiding gevoeld om iets te kopen nav een reclame? 

 

Het nut van reclame is je te laten geloven dat je pas echt knap, leuk en 

gelukkig kan zijn wanneer je het bewuste product hebt gekocht. 

Soms willen ze je laten geloven dat je iets echt nodig hebt terwijl dat 

helemaal niet zo is. 

 

Bespreek gezamenlijk: De verleiding van reclame is er voor iedereen. 

Het lijkt soms zo mooi, aardig of goed om iets te hebben. Maar vaak 

werkt het in het echt niet zo.  

Bespreek gezamenlijk nog even het volgende: 

Wat doe je tegen die verleiding van reclame? 
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 (misschien heeft iemand wel een ervaring met een ding dat ze gekocht 

hebben en wat achteraf helemaal niet leuk/nuttig is. Het is ook wel leuk 

om dit te laten vertellen). 

20.00 Presentatie 

 

Bespreek eerst wat ze uit deze les mee willen nemen in het spel. 

Probeer dit daarna samen in de setting van het spel te krijgen. 

Hoe verwerk je de genoemde dingen in het door jullie bedachte spel? 

We hebben nu alle geboden eigenlijk besproken. Nu is het mogelijk om 

al een beetje een overzicht te hebben van hoe het spel gaat worden. 

Zijn er genoeg vragen om een spel te maken of genoeg kaarten? 

 

Bekijk ook samen hoe ver de vorige geboden zijn verwerkt in het spel. 

Zijn er al dingen echt af? Laat degene die dat gemaakt heeft het even 

presenteren.  

Bekijk samen hoe het gaat en hoeveel tijd er nog is. Maak eventueel 

een planning om het wel op tijd af te krijgen. 

Er zijn nog twee lessen die algemeen over de geboden gaan. Misschien 

is daar nog iets uit te halen maar nu is het zaak om alles een beetje in 

een goede planning te krijgen om over 3 weken (er is nog een 

uitloopavond) de boel echt af te hebben. Probeer hier met de jongelui 

afspraken over te  maken.  

 

 

20.15 sluiting  

 

 

c. benodigde materialen 

- poster, stiften 

- memorisatiekaartje 

 

d. suggesties  

zingen: Ps 139: 1 en 11, Ps 73: 10 en 11; Gz  34; Gz 38; LB 21:1 en 3 

bijbelgedeelten  Gen 3: 1-7; Lk 12:32-34; Fil4: 10-20; 1 Tim 6: 6-10 

belijdenis:  HC 44 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - Ze kunnen het 10

e
 gebod opzeggen of er een 

goede samenvatting van geven. 
    

2 - Ze kunnen uitleggen wat het 10
e
 gebod te 

maken heeft met ‘jaloers zijn’. 
    

3 - Ze kunnen omschrijven wat jaloers zijn is en 

waar ze zelf vaak jaloers op zijn. 
    

4 - Ze kunnen uitleggen dat de eerste zonde van 

Adam en Eva ontstond door het niet tevreden zijn 

met wat ze hadden. Dat ze jaloers waren op de 

Here God 

    

5 - Ze weten dat hun waarde niet zit in alles wat ze 

zijn of hebben maar dat hun waarde allereerst 

duidelijk wordt in de liefde van God 

    

6 - Ze kunnen uitleggen dat de Here Jezus juist het 

tegengestelde laat zien van ‘jaloers zijn’. 
    

7. - Ze kunnen reclame relativeren en uitleggen dat 

het bezit van die dingen je echt niet gelukkiger 

maken ook al lijkt het wel zo in die reclame.  

    

8. - Ze willen eerlijk hun gevoelens van jaloers 

zijn onder ogen zien en ze bij God brengen. 
    

9. - Ze mogen erop vertrouwen dat God ook 

jaloezie wil vergeven wanneer ze het bij Hem 

brengen. 

    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Handleiding  blok D, nivo 1                                                                                 pag. 12 

 

 

Werkbladen 

Wees niet jaloers!  
blok E - nivo 1 - avond 6 

 

Wat is jaloersheid? 
Buurmeisje Tamara: 
Vroeger keek ik vol afgunst naar mijn buurmeisje.  

Alles wat nieuw en hip was, had zij als eerste. Kleding,  

knuffels, spelletjes. Ik moest er zelf voor sparen van mijn  

ouders of het op mijn verlanglijstje voor verjaardag of Sint zetten.  

Ik vond dat toen zo oneerlijk! Ze liep er ook echt mee te showen.  

 

Geld 

Jenny: Ik kijk wel eens met jaloezie naar mensen die niet hoeven na te denken als ze geld 

uitgeven, die niet elk dubbeltje moeten omdraaien.. Ik misgun het anderen niet, maar zou 

graag willen dat sommige mensen eens zouden beseffen hoe rijk ze eigenlijk zijn en hoe goed 

ze het hebben. 

 

1.Wat zie je terug in het gedicht en bij de uitspraken. Schrijf die dingen in het goede vak. 

2. Ben je zelf wel eens jaloers geweest. Vul die dingen ook in in het schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In de teksten Bij mezelf 

Iets wat iemand 

heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets wat iemand 

kan/doet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe iemand is 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

Jaloers  

 

Ik ben jaloers  

Jaloers op iedereen  

Iedereen ziet er mooi uit  

En ik…  

Ik niet  

 

Ik ben jaloers op m’n vrienden  

Ze zijn zo lief  

Ze zijn zo aardig  

Ze zijn zichzelf  

Ze zijn zo mooi!  

 

Ik ben jaloers op m’n familie  

Ze zijn zo lief  

Zo cool  

Zo mooi  

(in ieder geval mooier als mij)  

 

Ik ben jaloers op haar  

Ze kon alles  

Ze ziet er goed uit  

Ze was lief  

En ze kon iedereen helpen  

Ze was…  

Ze was euh is perfect!  

 

Jaloers op onbekend  

Iedereen is zo mooi  

Iedereen behalve ik  

Was ik het maar…  

 

- gothic angel – 
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Jaloezie is: gevoel van leed of spijt over het goede dat een ander heeft/krijgt 
en dat men hem niet gunt. 
 

Jaloersheid, waar komt het vandaan? 
 

Genesis 2:4b-9  

In de tijd dat God, de HE ER , aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen 

enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEE R , had het nog niet 

laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er 

water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de 

HEER , de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo 

werd de mens een levend wezen. 8 God, de HEE R , legde in het oosten, in Eden, een tuin aan 

en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen 

opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin 

stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.  

 

15 – 25 

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te 

waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar 

niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je 

onherroepelijk sterven.’ 18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik 

zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild 

levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens 

ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen 

aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem 

paste. 21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep 

nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij 

de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 

23 Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen  

gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een  

man gebouwd.’ 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van  

zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij  

één van lichaam wordt. 25 Beiden waren ze naakt, de mens en  

zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.  

 

Genesis 1:26 

26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 

heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over 

de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’,  

 

Genesis 3:8 

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin 

hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 

 

Omcirkel de teksten die aangeven wat Adam en Eva in het paradijs allemaal hadden. 
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   1 Johannes 3: 17 - 18 

Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar 

zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?Kinderen, we moeten niet 

liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 

     

 

Dag………………… 
 
Leuk hoor! Ik baal echt! 
Weet je nog dat we vorige week toen we in de stad waren we  
hebben gekeken bij de Phone house? Daar was zo’n leuk  
mobieltje waarmee je toffe foto’s kon nemen en ook nog kon  
wappen en msn’en. Leuk toetsenbordje erbij. Je kon hem in  
allerlei kleuren krijgen. Echt cool!  We hebben ook nog 
gevraagd hoeveel dat kostte. “Tja”:  ik dacht toen al :’”die krijg 
ik toch niet” Toen ik het thuis vroeg, zeiden mijn ouders dat het 
onzin was want ik had toch nog een goede. Nou de foto’s met 
mijn oude zijn heel erg korrelig maar ik mocht ik die leuke echt 
niet. Ik sta voor aap met zo’n ouderwetse belbak! 
En weet je………….Nu heeft iemand in mijn klas dat mobieltje 
wel! Echt waar! De volgende dag liet ze hem zien aan iedereen.  
Iedereen vond hem super cool. Je snapt wel hoe ik me voelde. 
Echt stom! Waarom heb ik dat niet? Ik baal echt, ben er 
chagrijnig van! Ik moest het even kwijt.  
Nou tot ziens! 
Groetjes …………………………………. 

 

En nu jij 
 

     


