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Lesdoelen:
kennisdoelen
1. ‘samenleven in de gemeente’ begint bij ‘samenleven met Jezus Christus’.

2. In je eentje geloven werkt niet echt

handelingsdoelen

3. Je kunt uitleggen dat geloven automatisch betekent dat je meedraait in de kerk.
4. Je kunt uitleggen wat de levensopdracht van een gelovige (ambt van alle gelovigen) voor jouw persoonlijk leven betekent
affectief doel

5. Catechisanten voelen zich meer betrokken bij de gemeenschap van de gelovigen 

(in de kerk).
Vorige keer de relatie God – Kerk: vertikaal.

Deze keer de relatie van de gelovigen onderling: horizontaal.

Vanuit het (voor iedereen) centrale punt in de kerk, Christus, de lijnen naar de andere gelovigen in de kerk.

Of: vanaf Efeze 4, 11-16: Christus sticht de kerk voor de gelovigen, 
naar HC zondag 12 vr/antw 32: jouw betekenis als christen in de kerk (en in de wereld).
De stappen:

1 opbouw van de kerk: functies, ambten, bedieningen

2 betekenis van al die functies, ambten, bedieningen

3 noodzaak van de kerk voor de gelovige

4 jouw functie (ambt) en jouw mogelijkheden

5 betekenis van de kerk voor ieder individueel en voor iedereen gezamenlijk

Er zijn twee leerteksten opgenomen. Je kunt dus kiezen: de ene, de andere, beide, of geen.

catechetendeel

0 de kerk is door Christus ingesteld.
Christus is gezalfd. Tot koning, profeet en priester. 

Bijvoorbeeld als koning regeert Hij de kerk.

Wij volgen Hem daarin na. In de kerk, vanuit de kerk en buiten de kerk.

Er gebeurt van alles in de kerk, er wordt van alles gedaan.
Bijbelstudie: Efeze 4, 11-16 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.
mentorendeel

1
Welke functies zijn er allemaal?

apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders, leraren. Wij kennen deze functies in onze kerk als: predikant, zendeling, evangelist, ouderling, diaken, KW-er, catecheet, jeugdleiders. 

Ze worden niet allemaal in het schema opgenomen. Het lijkt een wat ingewikkelde werkvorm, maar je moet er volgens mij wel goed uit kunnen komen..  

2
Waarom wordt dat allemaal gedaan? Waarom doen we dat?
Heiligen toerusten,bouw v lich v Chr,eenheid v geloof en kennis, groei (wasdom),
orde, doelmatig, grote nieuws vertellen, helpen, meeleven, God eren, zorgen,

3
a
Heb ik de kerk nodig om te (kunnen) geloven?

Discussie/ stellingen bedenken: voor – tegen

b
Wat heb ik aan de kerk? Wat betekent de kerk voor mij? 


HC zd 21 vr/antw 55

Binnen de kerk word ik steeds dichter bij God gebracht (groeien naar Christus), eenheid in geloof, de Waarheid leren kennen, 
4
a
Wat kan ik doen, wat kan ik voor de kerk betekenen?

Mijn vaardigheden, inzet, meeleven, zorgen. Ik kan van alles, en ik kan van alles leren
b
Wat is het resultaat van mijn inspanningen, en van die van anderen voor de wereld?

Wereld wordt bekend gemaakt met het evangelie en getrokken naar Christus
c
En wat is het resultaat voor de kerk?

Groei. Dit bespreken. Waarom is groei zo belangrijk?
5
Kan dat: christen zijn zonder de kerk? Waarom word jij christen genoemd?

· Ik hoor bij Jezus Christus en ontvang de geschiktheid (zalving) om als zijn volgeling Hem te dienen.
 
· Dat is al lang geleden in profetieën beloofd.

· Ik doe wat Hij heeft voorgedaan

· Ik praat over God als dat uitkomt

· Ik bied mijzelf aan om dingen voor Hem te doen, ook al ligt dat niet zo erg voor de hand. Dat is het offer dat ik breng als priester. Ik probeer zoveel mogelijk de dingen te doen die Hij wil en zoals hij dat wil.

· Ik doe mijn best om zoveel mogelijk tegen de zonde en de duivel te strijden

· Ik weet dat ik later na dit leven met Hem zal regeren.

De teksten staan hieronder (ander lettertype vanwege de ruimte) in de volgorde van verwijzing. Op het wekblad staan ze op de volgorde van de Bijbelindeling.
Teksten bij 5

1 Hnd 11,26 en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

2 Mt 16,24  Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

3 Joël 2,28 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;

Hnd 2,17  “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.

4 Joh 12,26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

5 Mt 10,32-33 32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Rom 10,10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

6 Ex 19, 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’

Rom 12,1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

1 Petr 2,5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

Opb 1,6 (…) die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader–aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

7 Rom 6,12-13 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.

Ef 6,11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Gal 5,16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

8 2 Tm 2,12 als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen;

Opb 22, 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Samenvatting: De kerk is het geschenk van Christus aan de gelovigen om dat allemaal vorm te geven, en om elkaar daarin te helpen.

Leerteksten
HC zd 12 vr/antw 32 leerversie Ds Roel Meijer. Wat betekent het dat jij christen bent?

Door het geloof hoor ik bij Christus. 1. Als profeet vertel ik van Hem.

2. Als priester offer ik uit dank mijzelf aan Hem. 3. Als koning vecht ik tegen de zonde, en regeer ik na dit leven samen met Hem.
1 petr 2,9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
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