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Bijeenkomst 8:  De hele wet in één woord: liefde! 

Zeven bijbelgedeelten over liefde 
 
Leviticus 19:17-18 
17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter 

verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je 18 door je te wreken of wrok 

te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER. 

 
Johannes 15:9-14 
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in 

mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader 

gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, 

dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie 

heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie 

zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 

 
1 Tessalonicenzen 4:9-12 
9 Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd 

hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. 10 U doet dat al met alle gelovigen in heel 

Macedonië, maar, broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen 11 en er 

een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. 

Dat hebben wij u opgedragen, 12 opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen 

die niet tot de gemeente behoren, en u van niemand afhankelijk bent. 

 
2 Tessalonicenzen 1:3-4 
3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat 

uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 4 Wij spreken dan ook in de 

gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en 

onderdrukking die u moet doorstaan. 

 
1 Petrus 1:22-23 
22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw 

broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 

23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, 

door Gods levende en altijd blijvende woord. 

 
1Petrus 4:7-11 
7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u 

kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees 

gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen 

heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods 

veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat 

u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot 

eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. 

 
 

 

 



1 Johannes 3:11-17 
11 Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten 

liefhebben 12 en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, 

en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht 

waren en die van zijn broer rechtvaardig. 13 Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de 

wereld u haat. 14 Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we 

elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. 15 Iedereen die zijn broeder of zuster 

haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich 

heeft. 16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. 

Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods 

liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit 

voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 

 

 


