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Bijeenkomst 4: Niet stelen maar delen

Lukas 6:20-26

20 Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie
is het koninkrijk van God. 21 Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd
worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 22 Gelukkig zijn jullie wanneer de
mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam
door het slijk halen. 23 Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want
jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de
profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. 24 Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je
deel al gehad. 25 Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu
lachen, want je zult treuren en huilen. 26 Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je
spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Lukas 8:1-3

1 Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede
nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, 2 en ook
enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie
zeven demonen waren uitgedreven, 3 Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van
Herodes, en Susanna — en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

Lukas 10:25-37

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet
ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de
wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en
uw naaste als uzelf.” 28 ‘U hebt juist geantwoord,” zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult
leven.” 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn
naaste?” 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem
naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken,
hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester
langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er
kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog
om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag
liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond
ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem
zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem,
en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze
drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde
zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.” Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan
voortaan net zo.’

Lukas 12:13-21

13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met
mij moet delen!” 14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over
jullie aangesteld?’ 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want
iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’



16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel
opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? 1k heb geen ruimte om mijn
voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn
schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik
tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust,
eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven
van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo
vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Lukas 12:22-31

22 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over
jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. 23 Want
het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. 24 Kijk naar de raven: ze
zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze
voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! 25 Wie van jullie kan door zich
zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? 26 Als jullie dus zelfs het geringste al
niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? 27 Kijk naar de lelies, kijk hoe
ze groeien. Ze werken niet en weven niet. 1k zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet
gekleed als een van hen. 28 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in
de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan
niet kleden, kleingelovigen? 29 Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat
je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. 30 De volken van deze
wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. 31 Zoek liever zijn
koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.

Lukas 16:10-15

10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie
oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. 11 Als jullie onbetrouwbaar
blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen
toevertrouwen? 12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal
jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? 13 Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal
de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

14 De farizeeén, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus
voor hem op. 15 Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig
doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in
de ogen van God.

Lukas 18:18-27

18 Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te
krijgen aan het eeuwige leven?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand
is goed, alleen God. 20 U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet,
leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.” 21 De man zei: ‘Aan
dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.” 22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één
ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u
een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!” 23 Toen de man dat hoorde,
werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk.

24 Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: “Wat is het moeilijk voor rijken om
het koninkrijk van God binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker voor een kameel om door het
00g van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’

26 Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27 Jezus zei: ‘Wat
bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’



