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Bijeenkomst 6: Val van Jeruzalem tot Nehemia 
 
Zeven foto’s van Jezus 
 
Matteus 4:1-11 
Hij was volmaakt gehoorzaam 
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de 

proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote 

honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel 

dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat 

geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de 

mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op 

het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan 

naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun 

handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er 

staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel nam hem 

opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in 

al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 

10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, 

uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er 

engelen om voor hem te zorgen. 

 
Matteüs 7:21-29 
Hij sprak met het gezag van God zelf 
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, 

alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij 

zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam 

demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal 

ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”  

24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een 

verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25 Toen het begon te regenen en de 

bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte 

het niet in, want het was gefundeerd op een rots. 26 En wie deze woorden van mij hoort en er 

niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op 

zand. 27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er 

van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’  

28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn 

onderricht, 29 want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.  

 

 



 

Matteüs 8:1-13 
Hij genas 
1 Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden hem.  

Genezingen en navolging  

2 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: 

‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 3 Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 

‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. 4 Jezus zei tegen hem: 

‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als 

getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.’ 5 Toen hij Kafarnaüm 

binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. 6 ‘Heer,’ zei hij, 

‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ 7 Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal 

meegaan en hem genezen.’ 8 Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat u onder 

mijn dak komt, u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. 9 Ook ik ben iemand 

die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een 

soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen 

mijn dienaar zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 10 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en 

hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n 

groot geloof gevonden. 11 Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen 

en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, 12 maar de 

erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar 

zullen zij jammeren en knarsetanden.’ 13 Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u 

het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas zijn slaaf.  

 
Matteüs 8:23-27 
Hij had macht over de schepping 
23 Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. 24 Plotseling begon het meer enorm 

te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. 25 Ze 

maakten hem wakker en riepen: ‘Heer, red ons toch, we vergaan!’ 26 Hij zei tegen hen: 

‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind 

en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. 27 De mensen zeiden vol 

verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’ 
 
Matteüs 9:1-8 
Hij vergaf zonde 
1 Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. 2 Daar probeerden een 

paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun 

geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’ 3 Daarop 

zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! 4 Jezus doorzag hun 

gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? 5 Wat is gemakkelijker, te 

zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? 6 Ik zal u laten zien dat de 

Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de 

verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 7 En hij stond op en ging naar huis. 8 Bij het 

zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij 

aan mensen heeft verleend. 
 



 

Matteüs 9:9-13 
Hij riep zondige mensen tot bekering 
9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en 

hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de 

maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn 

leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11 De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn 

leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ 12 Hij hoorde dit en gaf als 

antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. 13 Overdenk eens 

goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om 

rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ 
 
Matteüs 16:21-23 
Hij kwam om zich op te offeren 
21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 

gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 

schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden 

opgewekt. 22 Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, 

Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 

‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan 

wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
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