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Bijeenkomst 1: Dead or Alive

Genesis 1:26-31

God heeft de mens naar zijn beeld geschapen, daarin ligt het principiéle verschil tussen
mensenleven en dierenleven. Mensen mogen iets van Gods wezen weerspiegelen.

26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten
heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over
de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.” 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij
zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle
dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende
planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in
het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde
rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.” En zo gebeurde het. 31 God keek naar
alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen.
De zesde dag.

Genesis 9:1-7

Opnieuw wordt de waarde van mensenleven onderscheiden van dierenleven: mensen zijn naar
Gods beeld geschapen

1 Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk
en bevolk de aarde. 2 De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die
op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie
voelen — ze zijn in jullie macht. 3 Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit
alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. 4 Maar vlees waarin nog leven is,
waar nog bloed in zit, mag je niet eten. 5 En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen
bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; ik eis daarvoor genoegdoening van
mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. 6 Wie bloed van
mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn
evenbeeld gemaakt. 7 Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde.’

Jakobus 3:1-12

Ook uitschelden is een aantasting van het beeld van God

1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een
strenger oordeel te wachten staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit
struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele
lichaam in toom te houden. 3 Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten
gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. 4 En kijk eens hoe reusachtige schepen,
voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de
stuurman bepaalt. 5 Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij
voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. 6 Onze
tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want
hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de
Gehenna. 7 De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren,



vogels, kruipende dieren en zeedieren, 8 maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat
onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader,
en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde
mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 11 Laat
een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12 Of kan een vijgenboom
olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water.

Efeze 4:2-32

Boosheid is een gevaarlijke emotie. Geef de duivel geen ruimte als je boos wordt. Pas op je
woorden.

2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in
om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:
4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één
geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8 Daarom
staat er: “Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan
de mensen.” 9 ‘Hij steeg op’ — wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat
lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de
hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En hij is het die apostelen heeft
aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te
rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat
wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid
vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van
Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met
elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat
zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen
we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien
naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en
wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. leder deel draagt naar
vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met
hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven
met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt
als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze
praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u
hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere
levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten,
moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en
dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige
rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen
elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet
ondergaan over uw boosheid, 27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen,
maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie
het nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar
nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30 Maak Gods heilige Geest niet
bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle
kwaadaardigheid. 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in
Christus vergeven heeft.



1 Johannes 3:11-17

Broederhaat is broedermoord. Hoe confronterend is dat voor jou?

11 Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten
liefhebben 12 en niet moeten doen zoals Kain, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is,
en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht
waren en die van zijn broer rechtvaardig. 13 Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de
wereld u haat. 14 Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we
elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. 15 ledereen die zijn broeder of zuster
haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich
heeft. 16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft.
Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods
liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit
voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

Filippenzen 4:4-9

Een christen mag bekend staan als een ‘vriendelijk’ persoon. Wat betekent dat voor jou?

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen
u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag
God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles
wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan
alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat
ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

1 Korintiérs 13

Hét bijbelgedeelte over de liefde. Eigenlijk zou je de verzen 4-7 uit je hoofd moeten leren

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen — had ik de liefde niet, ik zou
niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te
profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat
bergen kan verplaatsen — had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik
daar trots op zijn — had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol
goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze
IS niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze
verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieén
zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan — 9 want ons kennen
schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is
verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we 0og in 0og. Nu is mijn
kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons
resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
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Bijeenkomst 2: Eerbied voor het leven

Psalm 71:1-6

Voordat we geboren werden was God al onze helper. Leven begint niet pas bij de geboorte

1 Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, 2 red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor
mij en kom mij te hulp. 3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U
hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u. 4 Mijn God, bevrijd mij uit de
hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers. 5 U bent mijn enige hoop, HEER,
mijn God, van jongs af vertrouw ik op u. 6 Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de
moederschoot was u het die mij droeg,u wil ik altijd loven.

Psalm 139:13-16

Hét bijbelgedeelte om overtuigd te worden dat abortus in strijd is met het zesde gebod

13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof u
voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 1k weet
het, tot in het diepst van mijn ziel. 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig
geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. 16 Uw ogen zagen
mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan
ontbrak er niet één.

1 Korintiérs 6:19-20

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest waar we God mee moeten verheerlijken. Je
mag ook je eigen lichaam dus niet doden of in gevaar brengen.

19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u
ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en
betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Hebreeén 4:14-16

Christus heeft gedeeld in ons lijden. Daarom kun je doorgaan, hoe moeilijk het leven ook is.
Er is altijd één die met je meevoelt.

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de
Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de
hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij,
net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot
zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we
telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

1 Tessalonicenzen 5:14

We moeten de ‘moedelozen hoop geven’. Neem iemand die het leven niet meer zitten heel
serieus en bemoedig hem/haar.

14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost
terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen
geduld te hebben.



Romeinen 13:1-7

Dit bijbelgedeelte wordt soms gebruikt om de doodstraf te ondersteunen. De overheid draagt
‘het zwaard’ om onrecht te weren.

1 ledereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God
komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet
zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af.
3 Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht
is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen,

4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is,
kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God,
en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. 5 U moet
haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw
geweten. 6 Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 7 Geef
iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u
accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

1 Korinte 5:1-2

Een zonde waar in het oude testament de doodstraf op stond moet nu worden bestraft met
uitsluiting uit de gemeente. Er is wel iets veranderd in het nieuwe testament m.b.t. de
doodstraf.

1 Het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is dat zelfs bij de heidenen niet
voorkomt: er is iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. 2 En u blijft maar trots op uzelf.
Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn en degene die dit doet uit uw midden
moeten verwijderen?
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Bijeenkomst 3: Het huwelijk als driehoeksverhouding

Genesis 2:21-25

God heeft man en vrouw aan elkaar gegeven om elkaar tot vreugde te zijn

21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam
hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij de
mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.

23 Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’24 Zo komt het dat een man zich
losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam
wordt. 25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor
elkaar.

Hooglied 4:1-7

Seksualiteit is een ontwerp van God waar in de bijbel openhartig over wordt geschreven

1 Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi! Je ogen zijn duiven, door je sluier heen.
Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van Gileads bergen. 2 Je tanden zijn als witte
schapen: klaar voor de scheerder komen ze twee aan twee uit het water, er ontbreekt er niet
een. 3 Als een koord van karmozijn zijn je lippen, je mond is betoverend. Als het rood van
een granaatappel fonkelt je lach, door je sluier heen. 4 Je hals is als de toren van David, die in
ringen is gebouwd, die met schilden is behangen, met wel duizend schilden van helden. 5 Je
borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle, die tussen de lelies weidt. 6 Nu de dag
weer ademt en het duister vlucht, ga ik naar de mirreberg, ga ik naar de wierookheuvel.

7 Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid.

1 Korintiérs 13

Echte liefde kan tegen een stootje

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen — had ik de liefde niet, ik zou
niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te
profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat
bergen kan verplaatsen — had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik
daar trots op zijn — had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol
goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze
is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze
verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieén
zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan — 9 want ons kennen
schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is
verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we 0og in 0og. Nu is mijn
kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons
resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.



Maleachi 2:13-16

God vind het vreselijk als uit elkaar gaat wat Hij één heeft gemaakt

13 En verder: jullie storten hete tranen op het altaar van de HEER, jullie jammeren en kreunen
omdat hij niet naar je offers omziet en ze niet uit jullie handen aanvaardt. 14 En jullie vragen
je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld
hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER
getuige is geweest. 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen
wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw
van je jeugd niet trouweloos. 16 Want de HEER, de God van Israél, zegt dat hij het
verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met
onrecht — zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet
langer trouweloos.

Efeze 5:21-33

Het huwelijk mag een spiegel zijn van de liefde tussen Christus en de kerk

21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 22 VVrouwen, erken het gezag van uw
man als dat van de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het
hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals de kerk het gezag van
Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.

25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft
prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden 27 en om haar in
al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn,
heilig en zuiver. 28 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie
zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel:
men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, 30 want dat is zijn lichaam en wij zijn de
ledematen. 31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn
vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.” 32 Dit mysterie is groot — en ik betrek het op
Christus en de kerk. 33 Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben
als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

2 Korintiérs 6:14-18

God wil dat je één bent in het geloof als je met iemand trouwt

14 Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen
gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 15 Waarin lijken
Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? 16 Wat
heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God,
zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn
en zij mijn volk. 17 Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en
raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen 18 en jullie vader zijn, en jullie mijn
zonen en dochters — zegt de almachtige Heer.’

1 Korintiérs 7:8-9

Alleen binnen het huwelijk kan seksualiteit een plek krijgen. In Paulus’ tijd was dit zo
mogelijk nog absurder dan het vandaag wordt gevonden. Waarom het toch kan? Durf anders
te zijn omdat je Christus kent.

8 Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te
blijven, zoals ik. 9 Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het
is beter te trouwen dan te branden van begeerte.
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Bijeenkomst 4: Als leven naar het gebod heel moeilijk wordt

Genesis 1:26-28 en 2:18-25

Z0o heeft God huwelijk en sexualiteit ontworpen: één man en één vrouw.

26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten
heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over
de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.” 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij
zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle
dieren die op de aarde rondkruipen.’

18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem
maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle
vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij
elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan
alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet
God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van
zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vilees. 22 Uit de rib die hij bij de mens had
weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep
de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal
heten: vrouw, een uit een man gebouwd.” 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn
vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. 25 Beiden
waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

1 Korinte 7:25-31

Is het niet heel onbarmhartig dat homofiele mensen alleen moeten blijven? Paulus relativeert
het getrouwd zijn omdat er een nieuwe en volmaakte wereld komt. Homofielen die in
onthouding leven mogen een voorbeeld zijn van gerichtheid op die wereld.

25 Voor de ongehuwden heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik geef mijn eigen mening,
als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is. 26 Ik meen dat het
vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is. 27 Hebt u een
vrouw beloofd met haar te trouwen, verbreek die belofte dan niet; bent u niet gebonden aan
een vrouw, zoek er dan ook geen. 28 Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt,
en ook wanneer een meisje trouwt zondigt ze niet, maar het huwelijk wordt een zware
belasting die ik u graag zou besparen. 29 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar
weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag
neemt, 30 ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde
voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is,

31 ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld
die wij kennen gaat ten onder.



Romeinen 1:18-28

Een hele algemene typering van homosexualiteit waar niet iedere homo zich in zal herkennen.
Toch wordt duidelijk dat homofilie — of het nu een bewuste keuze is of niet — in strijd is met
Gods bedoeling.

18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die
met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God
kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare
eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige
kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te
verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank
gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig
hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben ze de
majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen,
vogels, lopende en kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten
uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25 Ze hebben de waarheid
over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van
de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen
uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild
voor de tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen
losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo
worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. 28 Omdat ze het beneden hun
waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen
onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.

Mattets 19:1-9

Jezus gaat in zijn onderwijs over het huwelijk terug naar Genesis 1 en 2. Wat God één heeft
gemaakt mag niet meer uit elkaar.

1 Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van
de Jordaan naar Judea. 2 Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke.

3 Toen kwamen er farizeeén op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een
man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?” 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de
schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde:
‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die
twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden,
mag een mens niet scheiden.” 7 Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan
voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ 8 Hij antwoordde:
‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten.
Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. 9 Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een
ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.’

Mattels 5:27-30

Overspel begint al in je gedachten en verlangens

27 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28 En ik zeg zelfs:
iedereen die naar een vrouw Kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar
gepleegd. 29 Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het
weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de
Gehenna geworpen wordt. 30 En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem
dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat
heel je lichaam naar de Gehenna gaat.



1 Korinte 7:10-15

Er kunnen omstandigheden zijn dat je niet gebonden bent aan het gebod dat je niet mag
scheiden. In dit concrete geval was vlgs. Paulus het mindere kwaad van echtscheiding te
verkiezen boven het grotere kwaad van compromissen sluiten op het gebied van het geloof.
10 Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik — de Heer geeft hun het volgende gebod:
een vrouw mag niet scheiden van haar man 11 (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of
zich met haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen. 12 Verder geef ik
zelf nog — niet de Heer — het volgende voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige
vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. 13 Dit geldt ook voor een
zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem
scheiden. 14 Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige
vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn.
Maar nu zijn ze geheiligd. 15 Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar
gebeuren; in dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God
geroepen bent om in vrede te leven.

1 Korinte 6:12-20

Je lichaam is een tempel van de heilige Geest. Overspel is niet alleen vernietigend voor je
partner maar ook een schending van Gods tempel.

12 U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.” Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij
toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13 U zegt: ‘Het voedsel is er voor de
buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.” Maar bedenk
dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er
voor het lichaam. 14 God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons
opwekken. 15 Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik
dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16 Of
weet U niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de
Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.” 17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met
hem één geest. 18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan
tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19 Of weet u
niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen
hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en betaald, dus
bewijs God eer met uw lichaam.
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Bijeenkomst 5: Een christen is een gulle gever

Deuteronomium 14:22-29

In het Oude Testament gaven mensen tienden van hun inkomsten. Daar werden de levieten
van onderhouden en ook de armen profiteerden ervan.

22 leder jaar moet u het tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen. 23 Van de
tienden van uw koren, wijn en olie en uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten moet u
een feestmaal aanrichten ten overstaan van de HEER, uw God, op de plaats die hij zal
uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Zo leert u steeds opnieuw te leven in ontzag voor
de HEER, uw God. 24 Voor het geval u niet in staat bent om uw tienden en uw offergaven die
hele afstand mee te nemen — zeker wanneer de HEER u rijk gezegend heeft — omdat de plaats
die hij uitkiest te ver weg is, 25 moet u uw afdracht te gelde maken en met dat geld in een
buidel naar de plaats van zijn keuze gaan. 26 Daar mag u het uitgeven aan alles wat u maar
wilt: runderen, schapen en geiten, wijn en andere drank en wat maar in u opkomt, en daarvan
richt u dan, ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan met uw hele familie.

27 En vergeet daarbij de Levieten die bij u in de stad wonen niet, want zij bezitten geen eigen
grond zoals u. 28 Elk derde jaar moet u het tiende deel van de opbrengst in zijn geheel afstaan
en het opslaan in de stad. 29 De Levieten, die geen grond bezitten zoals u, en de
vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen, mogen daarvan dan
nemen zo veel als ze nodig hebben. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u
onderneemt.

Maleachi 3:6-12

Er waren ook perioden dat het volk het geven van tienden naliet.

6 Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van
Jakob. 7 Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden, en ook jullie doen dat niet.
Keer terug naar mij — zegt de HEER van de hemelse machten —, dan zal ik naar jullie
terugkeren; en jullie zeggen: ‘Hoezo moeten we terugkeren?’ 8 Vinden jullie dat een mens
God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de
tienden en de heffingen achter te houden! 9 Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt, en
toch blijft het hele volk mij bestelen. 10 Stel mij maar eens op de proef — zegt de HEER van
de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn
tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed
op jullie land laat neerdalen. 11 1k zal de sprinkhaan onschadelijk maken zodat hij de
opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten, en de druiventros zal niet meer verdorren in
de wijngaarden — zegt de HEER van de hemelse machten. 12 Alle volken zullen jullie
gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land — zegt de HEER van de
hemelse machten.

Lukas 18:9-14

Blijkbaar kun je ook met een verkeerde houding offeren van je bezit en inkomen.

9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde
hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was
een farizeeér en de ander een tollenaar. 11 De farizeeér stond daar rechtop en bad bij zichzelf:
“God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of



overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag
een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en
durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst
en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die
rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal
vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Handelingen 4:32-37

Er was geen expliciete opdracht om zo royaal te delen en weg te geven, maar geloof in
Christus had iets met deze mensen gedaan. Ze dachten niet meer vanuit een regel, genade had
hun harten radicaal veranderd.

32 De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen
beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles
gemeenschappelijk. 33 De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van
de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 34 Niemand onder hen leed enig gebrek:
wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen

35 en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd
verdeeld. 36 Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam
Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. 37 Hij bezat een
akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.

2 Korintiérs 8: 1-15

Hier zegt Paulus heel belangrijke dingen over je motivatie om te geven.

1 Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht
in de gemeenten van Macedonié: 2 ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar
vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. 3 Ik
verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. 4 Uit eigen
beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de
heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. 5 En ze gaven aanzienlijk meer dan we
hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en
vervolgens ook aan ons. 6 We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede
werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. 7 U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en
welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt — blink dus
ook uit in dit goede werk. 8 Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te
wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 9 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus
Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn
armoede rijk zou worden. 10 In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar
geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. 11 Rond
deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede
bedoelingen. Dus geef naar vermogen. 12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht
dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 13 Het is niet de bedoeling dat u door
anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment
lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun
overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij
die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’

2 Korintiérs 9: 1-15

Opvallend is het accent dat Paulus legt op vrijwilligheid!

1 Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, 2 want
ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniérs zeggen:



‘Achaje is vorig jaar al begonnen.” Uw inzet heeft de meesten van hen tot navolging
geprikkeld. 3 Ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u
kunnen zijn. 1k wil dat u ook werkelijk gereed bent, zoals ik heb gezegd. 4 Het mag niet zo
zijn dat, wanneer een aantal Macedoniérs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt
ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd: u, in deze zaak besparen. 5 Dus daarom
vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt
toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt
wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt. 6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig
oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7 Laat ieder zo veel geven als hij zelf
besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 8 God
heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende
voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 9 Zo staat er
geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’

10 God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten
ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11 U bent in ieder opzicht rijk
geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze
bemiddeling tot dankzegging aan God. 12 Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen
het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig
danken. 13 Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie
van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt
delen. 14 In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe
overstelpend goed God voor u is geweest. 15 Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk
geschenk.

1 Timoteus 6:8-19

het patroon in handelingen (alles gemeenschappelijk) werd blijkbaar niet aan elke gemeente
opgelegd. Wel moesten rijken zich bewust zijn van het gevaar van rijkdom en ruimhartig
weggeven.

1 Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten, zodat Gods naam en de leer niet
worden bespot. 2 Een slaaf die een gelovige meester heeft, mag zijn meester niet zijn respect
onthouden omdat ze broeders zijn. Integendeel, hij moet hem met nog meer inzet dienen, juist
omdat hij met degene die van zijn diensten gebruikmaakt, in geloof en liefde verbonden is.
Onderwijs dit alles en spoor ertoe aan. 3 lemand die iets anders onderwijst en niet instemt met
de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, 4 is verblind.
Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst,
onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, 5 en tot eindeloos gekrakeel tussen
mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het
geloof hun geldelijk gewin brengt. * 6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het
geloof grote winst. 7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit
meenemen. 8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 9 Wie rijk wil
worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en
schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. 10 Want de
wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het
geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. 11 Maar jij, een dienaar van
God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde,
volharding en zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige
leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig
getuigenis hebt afgelegd. 13 Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus
Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op 14 je taak
vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt
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Bijeenkomst 6: Christelijk leven: bevrijd je kruis dragen

Romeinen 6:1-14

Als je gelooft dat Christus voor je zonde is gestorven mag je ook met Hem opstaan in een
nieuw leven, nu al. Het één gaat niet zonder het ander: vergeving en vernieuwing.

1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat in
geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet
u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de
doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de
dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook
delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is
omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van
de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus
zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit
de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is
gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij
voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend
voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw
begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht,
maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt
en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet
langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Romeinen 12:9-21

Dagelijkse bekering: het gaat over alledaagse dingen

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb
elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees
gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie zich
verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig,
maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad
met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw
macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak,
geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de
Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.” 20 Maar ‘als uw vijand
honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u
gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het
kwade door het goede.



Efeze 4:17-32

Van oud naar nieuw, elke dag weer een mogelijkheid om een beetje nieuwer te worden.

17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met
hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven
met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt
als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze
praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u
hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere
levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten,
moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en
dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige
rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen
elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet
ondergaan over uw boosheid, 27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen,
maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie
het nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar
nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30 Maak Gods heilige Geest niet
bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle
kwaadaardigheid. 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in
Christus vergeven heeft.

Kolossenzen 3:1-17

Ook in dit gedeelte zien we weer dat er sprake is van een proces in een christenleven. In vers
5 en 6 worden dingen genoemd die al verleden tijd waren voor de lezers van de brief, maar
vanaf vers 8 wordt duidelijk dat er nog meer huiswerk is.

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar
Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer
Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. 5 Laat dus
wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht
— hebzucht is afgoderij —, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem
ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u
alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u
de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die
steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is er
geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen,
slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat
u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand
een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden
van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u
wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en
hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of
doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.



1 Tessalonicenzen 4:1-12

Eigenlijk komen we in elke brief van Paulus wel zo’n gedeelte tegen waarin hij de gemeente
oproept tot steeds verdergaande dagelijkse bekering. De Tessalonicenzen leven al op een
bepaalde manier, maar het kan nog beter blijkbaar.

1 Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het
u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog
veel meer te doen. 2 U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben
gegeven. 3 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht,
4 dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen 5 en dat u niet zoals
de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. 6 Schaad of
bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u
vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. 7 God heeft ons niet geroepen tot
zedeloosheid, maar tot een heilig leven. 8 Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet
een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft. 9 Over de onderlinge liefde hoeven wij u
niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan.
10 U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonié, maar, broeders en zusters, wij sporen u
aan het nog veel meer te doen 11 en er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te
behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, 12 opdat u een
eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren, en u van
niemand afhankelijk bent.

Hebreeén 12:1-4

Dagelijkse bekering is strijd leveren.

1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de
zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd
lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en
voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij
zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de
rechterzijde van de troon van God. 3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de
zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. 4 U hebt
in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.

1 Petrus 1:13-21

Christus heeft ons vrijgekocht met zijn bloed, dat motiveert om heilig te leven!

13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de
genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame
kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend
was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u
geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’

17 En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons,
Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18 U
weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het
zinloze leven dat u van uw voorouders had geérfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam
zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door
God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. 21 Door
hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister,
zodat uw geloof tevens hoop is op God.
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Bijbelleesrooster - blok E - nivo 3
Bijeenkomst 7: Getuigend Christen zijn (1)

Deuteronomium 4:6-8

Van een leven naar Gods wet kan een getuigenis uitgaan.

6 Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze
wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’ 7 Want welk volk,
hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om
hulp roepen? 8 En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het
onderricht dat ik u nu geef?

MatteUs 5:13-16

Goede werken hebben een plek in een christelijk getuigenis.

Ze wijzen boven zichzelf uit naar de goede God.

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan
weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen
blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te
zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo
moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen
aan jullie Vader in de hemel.

MatteUs 5:16-20

Als getuigen moeilijk is mag je vertrouwen op de Geest van God.

16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer
bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling
te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke
tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de
kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste
worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan
anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie:
als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeén, zullen
jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Johannes 13:31-33

Van onderlinge liefde gaat een boodschap uit. Je laat zien dat je bij Jezus hoort.

31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden,
en door hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is,
zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, ik blijf nog maar
een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg
ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”



1 Petrus 2:11-12

Een christelijke levensstijl kan de spot van je omgeving oproepen maar is uiteindelijk tot eer
van God.

11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u
dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid
te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken,
door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt
rechtspreken.

Kolossenzen 4:5-6

je wijs gedragen tegenover buitenstaanders, wat betekent dat voor jou?

5 Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, 6 en als u wilt weten
hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

1 Petrus 3:13-16

Ben jij bereid om — als het nodig is - uit te leggen waarom je gelooft?

En weet je wat je zou willen zeggen?

13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14 Maar zelfs
als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees
daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken
Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. VVraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft
gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral
zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend
over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.
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Bijeenkomst 8: Getuigend Christen zijn (2)

Markus 12:28-34

God liefhebben en je naaste als jezelf, van zo 'n levensstijl moet toch iets uitgaan? Hoe is in
jouw leven zichtbaar dat je dit ‘dubbele liefdesgebod’ als uitgangspunt hebt?

28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en
gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle
geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister,
Israél! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na
belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan
deze.” 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen
is God en er is geen andere god dan hij, 33 en hem liefhebben met heel ons hart en met heel
ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer
dan alle brandoffers en andere offers.” 34 Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei
tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.” En niemand durfde hem nog een
vraag te stellen.

Lukas 10:25-37

Een indringende gelijkenis. Wie kan dit lezen zonder zich te schamen?

Gelukkig was de Here Jezus bereid om onze barmhartige Samaritaan te worden ...

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet
ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de
wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en
uw naaste als uzelf.” 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult
leven.” 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn
naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem
naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken,
hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester
langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er
kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog
om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag
liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond
ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem
zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem,
en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze
drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde
zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.” Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan
voortaan net zo.’



Galaten 5:14-26

Om getuigend te kunnen leven in woord en daad moet je openstaan voor de leiding van de
heilige Geest. Hij moet het doen. Hoe vaak bid jij om

de heilige Geest en kun je momenten in je leven aanwijzen waarop je iets van die leiding
merkte?

14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.” 15 Maar
wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 1k
zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat
wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met
onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar
wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend
wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,

20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en
rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de
waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel
hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er
is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur
met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt,
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit
eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

Handelingen 2:43-47

De eerste christenen stonden vanwege hun manier van leven ‘in de gunst bij het hele volk’.
Zou dat voor onze gemeente ook gelden denk je? Wat zou beter kunnen?

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.
44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.
45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig
hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood
bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze
loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit
met mensen die gered wilden worden.

1 Petrus 2:13-17

Een eerlijke en betrouwbare levensstijl van christenen kan hun ongelovige omgeving aan het
denken zetten.

13 Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn
aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft
afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 15 God wil
namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. 16 Leef als vrije
mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren
van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en
eerbiedig de keizer.



1 Petrus 2:18-25

Onrecht durven lijden omdat je Christus volgt hoort ook bij een getuigend leven. Je hoeft niet
altijd op je strepen te staan of wraak te nemen.

18 Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede
en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. 19 Het is een blijk van genade als
iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen.

20 Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor
uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u
moet lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om
uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem 22 die
geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en
hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig
oordeelt. 24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood
voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 25 Eens
dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel
behoedt.

1 Tessalonicenzen 1:2-8

Let vooral op de verzen 7 en 8. Het geloof van deze mensen was in de wijde omgeving bekend
geworden. Paulus dankt hiervoor, dit is wat God wil zien.

2 Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden 3 en
gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw
liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. 4 God
heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: 5 onze verkondiging
aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende
kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw
midden waren. 6 U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt
u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. 7 Zo bent u een voorbeeld voor
alle gelovigen in Macedonié en Achaje geworden. 8 Want het woord van de Heer heeft zich
vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonié en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt
ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen;



