
 

 

Wat vult jouw hart?  

blok D - nivo 2 - avond 4 

       
  

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik en huiswerk 

19.20 Discussie over verslaving (roken/drinken) 

19.30 Iedereen is verslaafd 

19.40 Wat vult jouw hart? 

19.45 De wet die vrijheid brengt 

19.50 Zondag 34 HC 

20.00 Prestatie 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

 

Iedereen is verslaafd 
 

Het volgende citaat komt uit een filmrecensie over de film Requiem for a dream  

 

Met 'Requiem For A Dream' wil de regisseur een krachtig statement maken 

tegen alle vormen van verslaving, of dat nu harde drugs zijn, voedsel, tv, koffie 

of wat dan ook. Zoals Aronofsky zelf ooit gezegd heeft, zijn verslavingen een 

onvervangbaar onderdeel van onze identiteit als mensen – we zijn vanaf onze 

eerste tot onze laatste dag op zoek naar middelen om 

aan de werkelijkheid te ontsnappen, en wat we 

daarvoor gebruiken, is in feite minder belangrijk. We 

zijn allemaal verslaafd aan iets, of het nu drugs is of 

(om maar iets te zeggen) films (ik beken!). Hoewel 

bepaalde verslavingen uiteraard destructiever zijn dan 

andere. In 'Requiem For A Dream' zien we vier à vijf 

personages zich volledig overgeven aan hun verslavingen, 

tot ze hen gaan overnemen. Hun afhankelijkheid van wat 

het dan ook is dat hun realiteit draaglijker maakt, wordt 

net een groot, rottend zwart gat dat ze, willen of niet, 

moeten blijven voeden.  
 

 



 

 

 
Wat is de mening van de regisseur over verslaving? 

Ben je het met hem eens? Waarin wel en waarin niet? 
Hoe komt het dat mensen verslaafd raken? 
Waarom zijn mensen daar vatbaar voor? 

 
 

 

De wet die vrijheid brengt   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wat is het schema van jouw leven? 
Waar merk je dat aan in je leven? 

Wat heeft dit met het eerste gebod te maken? 
 

 

jij 

GOD 

Bezit: 

geld 

mobiel 
….. 

  

 

Relaties: 

vrienden 

familie 

……. 

Prestaties: 
sport 

op school 
…….. 

 

jij 

Bezit: 

geld 

mobiel 
….. 

  

 

Relaties: 

vrienden 

familie 

……. 

Prestaties: 
sport 

op school 
…….. 

God 
 



 

 

Zondag 34 HC 

Vraag en antwoord 94 : Wat gebiedt God in het eerste gebod?  

Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, 

bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen vermijd en 
ontvlucht. 

- wat hebben afgoderij t/m aanroeping van heiligen gemeenschappelijk? 
- zou verslaving ook in dit rijtje passen? 

Ten tweede dat ik de enige ware God naar waarheid leer kennen, Hem alleen 

vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan Hem alleen onderwerp, al het 

goede van Hem alleen verwacht, Hem met heel mijn hart liefheb, vrees en eer, 

en wel zo, dat ik eerder alle schepselen prijsgeef, dan dat ik het minste of 
geringste tegen zijn wil zou doen.  

- kun je dit gebod houden? 
- hoe moet je houding tov God in één woord zijn.? 

Vraag en antwoord 95: Wat is afgoderij?  

Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord 

geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de 
mens zijn vertrouwen stelt. 

- welk schema (zie vorige pagina) wordt hier afgewezen? 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 

 
 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 

 

Eventuele opdrachten voor de prestatie 

 
 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Jesaja 40:12-20 

God is nergens mee te vergelijken, oneindig groot en machtig. Haal hem niet 

naar beneden door een beeld van Hem te maken. 

 

Jesaja 40:25-31 

Deze oneindig machtige God kijkt wel om naar kleine mensen! 

 

Psalm 97 

Alle beeldendienst zal het moeten afleggen tegen de God van hemel en aarde. 

 

Handelingen 17:15-25 

De levende God laat zich niet opsluiten in een beeld of tempel. 

 

Handelingen 19:21-27 

Waar de levende Christus wordt gepreekt 

verdwijnen de afgodsbeelden. 

 

Kolossenzen 1:15-23 

Denk nooit aan God zonder aan Christus te 

denken. Hij is namelijk het beeld van God. 

 

Johannes 14:8-14 

Hier zegt Jezus het zelf: Wie hem heeft 

gezien heeft God zelf gezien. 

 

 

 


