
 

 

Christen zijn en sex  

blok E - nivo 2 - avond 3 

 

       

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Intro 

19.30 De Catechismus over seks 

19.45  Bijbelstudie over seks 

19.55 Waar sta jij 

20.00 Prestatie 

20.15 Huiswerk en sluiting 
 

 

 

Intro 
 

Marc (17 jaar, lid van een Baptistengemeente in de provincie Utrecht): 

“Ik kijk ieder vrij moment naar TMF. Ik merk dat ik zelf ook die clips ga 

nadoen. Ik praat en flirt makkelijker met meisjes. Ook op feestjes dansen we 

zoals ze het op tv doen. Ik vind het geen probleem om met een meisje te zoenen 

dat ik nog niet lang ken. Ook ben ik al eens met iemand naar bed geweest. Ik 

heb er geen spijt van. Zo is het leven nu eenmaal. Ik heb het maar met één 

meisje gedaan. Ik zou het niet leuk vinden als mijn toekomstige vrouw met tien 
man seks heeft gehad.  

Met mijn vrienden praat ik bijna altijd over meisjes, one-night-stands en 

pornosites. Van mijn vriendenclub kijkt 99 procent porno op internet. Ik doe dat 

ook, van soft- tot harde porno. Als ik de pornosites afsluit, heb ik niet het idee 

dat ik iets verkeerds gedaan heb. Het is alsof de scheidsrechter de 

voetbalwedstrijd affluit. Of ik ook pornosites zou bekijken als Jezus in mijn 

kamer zou zitten? Uhm... nee... Dan niet inderdaad. Terwijl ik wel gewoon zou 

blijven voetballen. Tja, het is misschien toch niet helemaal normaal.” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Als je op Marcs verhaal moest reageren wat zou je dan tegen hem zeggen?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je Marc een mailtje mocht sturen wat zou je daar dan inzetten? 

Vind je wat Marc vertelt passen bij een leven als Christen? 

 

 

 

 

De Catechismus over seks  
 

 

Vraag en antwoord 108 HC  
 

Wat leert ons het zevende gebod? 

Dat alle onkuisheid door God vervloekt is. 

Daarom moeten wij die hartgrondig haten en rein en 

ingetogen leven, zowel in het heilig huwelijk als 

daarbuiten.
 

 

 

In normaal nederlands:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben het wel 

met je eens 

Ik vind het nogal heftig 

wat je zegt 

Ik  heb zo mijn vraagtekens 

bij jouw mening 



 

 

 

Vraag en antwoord 109 HC 
 

Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk? 

 

Omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is, wil 

God dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. 

Daarom verbiedt Hij alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten, 

begeerten en wat de mens daartoe verleiden kan. 

 

 

In normaal nederlands:  

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelstudie over seks  

 
Genesis 2:24 

Zo komt het dat een man zich losmaakt van 

zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn 

vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.  

  
1 korinthiers 6: 16  

Of weet u niet dat wie zich met een hoer 

verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen 

één lichaam zijn.’ 

 

en 19-20 
 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont 

en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U 

bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.  

 

 

 

 



 

 

Seks is   
 

niet:   bevrediging van jouw seksuele behoefte 

maar:   

  

 

niet:   voor een tijdje iets samen hebben 

maar:   

 

 

niet:   ik blijf ik, jij blijft jij  1+1=2 

maar:  

 

 

niet:   blote lijven, maar gesloten geesten 

maar:  

 

 

 

 

 

 

Waar sta jij 

 
 

Sex als consumptiemiddel                  Sex als beschermd geschenk. 

 

 

 

Waar zit jij op deze lijn? (zet een punt) 

Welke kant wil je op? (maak van die punt een pijltje) 

Wat is daar voor nodig?  



 

 

   Mattheüs 19: 5 - 6 

En hij vervolgde: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich 

hechten aan zijn vrouw,en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer 

twee, maar één. Wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden.” 

 

 
Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

 

Spreuken 5:15-23 

Seksualiteit is prachtig wanneer het zo wordt gebruikt als God het bedoeld heeft 

 

Spreuken 6:20-35 

Overspel (‘vreemd gaan’) is verschrikkelijk 

 

Matteüs 5:27-30 

Je hebt al problemen met het zevende gebod als je met verkeerde verlangens 

kijkt naar iemand die niet jouw man/vrouw is. 

 

 

1 Korinte 7:1-5 

Satan zal er alles aan doen om ons te pakken op onze zwakke punten. De 

verseksualisering van de samenleving mag je gerust duivelswerk noemen 

 

1 Korintiërs 6:18-20 

Omdat je lichaam een tempel is van de heilige Geest moet je zo zorgvuldig 

mogelijk omgaan met seksualiteit 

 

Efeze 5:21-33 

God wil graag dat man en vrouw het goed hebben samen en elkaar gelukkig 

maken 

 

1 Tessalonicenzen 4:1-8 

Het is niet altijd makkelijk om anders te zijn dan de cultuur waarin je leeft. Maar 

de heilige Geest komt ons te hulp. 

 

 

 

 

 


