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Bijeenkomst 3: De evangelién en hun betrouwbaarheid

Volgende week gaan we het hebben over het ontstaan van de bijbel. Lees als
voorbereiding daarop de volgende gedeelten:

Exodus 24:3-8
Mozes schreef al de woorden op die God tot hem sprak

3 Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en
het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de HEER geboden had.
4 Hierna schreef Mozes alles op wat de HEER had gezegd. De volgende morgen bouwde hij
aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk van de
twaalf stammen van Israél eén. 5 Hij droeg een aantal jonge Israélieten op om de HEER
brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. 6 Mozes nam de helft van
het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. 7 Vervolgens nam
hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de HEER
gezegd heeft zullen we ter harte nemen.” 8 Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde
daarmee het volk. ‘Met dit bloed,” zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u
heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’

Deuteronomium 32:24-26
Ook de wetten uit het boek Deuteronomium (aan het einde van de woestijntijd)
werden door Mozes opgeschreven

24 Honger zal hen uitmergelen, de pest hen verteren, ziekten zullen hen te gronde richten. Ik
geef hen ten prooi aan wilde dieren, giftige slangen laat ik hen bijten. 25 Buiten eist de oorlog
zijn tol, binnen heerst de angst voor de dood. Niemand wordt ontzien, man noch vrouw, jong
noch oud. 26 Ik zou hen wel willen wegvagen, elke herinnering aan hen willen uitwissen,

Jozua 24:23-28
Jozua voegde zijn geschiedenis toe aan het ‘wetboek’ dat Mozes was beginnen te
schrijven

23 waarop Jozua zei: ‘Doe dan die vreemde goden weg en richt u volledig op de HEER, de
God van Israél.” 24 En het volk beloofde: ‘We zullen de HEER, onze God, dienen en
gehoorzamen.’ 25 Zo legde Jozua het volk die dag in Sichem deze verplichting op en hij gaf
het wetten en regels, 26 die hij in het wetboek van God opschreef. Ook richtte hij een grote
steen op onder de terebint bij het heiligdom van de HEER. 27 ‘Deze steen,’ zei hij tegen het
volk, ‘is getuige, want hij heeft alles gehoord wat de HEER tegen ons heeft gezegd. Hij is dus
getuige opdat u uw God niet afvallig wordt.” 28 Daarna liet Jozua het volk vertrekken,
iedereen ging naar zijn eigen grondgebied.



1 Kronieken 25:1-3

In vers 3 lezen we dat door de zangers in de tempel werd geprofeteerd onder het
loven van de Here. De Geest van God werd ontdekt in liederen die werden gedicht.
Zo kunnen een aantal van onze psalmen zijn ontstaan.

1 De nakomelingen van Asaf, Heman en Jedutun werden door David en de hoofden van de
eredienst van de gewone taken vrijgesteld om de lofliederen te zingen onder begeleiding van
lieren, harpen en cimbalen. Hier volgt de lijst van de mannen die deze taak moesten
verrichten: 2 Uit de familie van Asaf: Zakkur, Josef, Netanja en Asarela, zonen van Asaf. Zij
begeleidden Asaf wanneer hij de lofliederen zong volgens de aanwijzingen van de koning.
3 Uit de familie van Jedutun: Jedutuns zes zonen Gedalja, Seri, Jesaja, Chasabja en Mattitja.
Zij begeleidden hun vader Jedutun wanneer hij onder begeleiding van de lier zong om de
HEER te loven en te prijzen.

2 Samuel 23:1-7

We lezen dat David zich bewust is dat de Geest van de Here door hem spreekt op
dat moment. Op dezelfde manier kunnen veel van zijn psalmen zijn ontstaan. Hij wist
wanneer hij werd gedreven door de Geest van God.

1 Dit zijn de laatste woorden van David: ‘Zo spreekt David, de zoon van Isai, zo spreekt hij,
tot hoge macht verheven, de gezalfde van de God van Jakob, de geliefde zanger van Israél:

2 De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong. 3 De God van Israél
heeft gesproken, de rots van Israél heeft over mij gezegd: “Wie rechtvaardig heerst over de
mensen, heerst in diep ontzag voor God. 4 Hij is als een stralende morgenzon die na de regens
opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten.” 5 Zo,
met Gods hulp, is ook mijn koningshuis, want een eeuwig verbond heeft hij me toegezegd,
nauwkeurig opgesteld en onverbrekelijk. Op zijn hulp kan ik me verlaten, wat mij dierbaar is
laat hij gedijen. 6 Maar de onwaardigen, zij zijn als doornstruiken, ontworteld door de wind,
met blote handen raakt men ze niet aan. 7 Wie ze wil opruimen neemt een stok met ijzeren
punt ter hand om ze in het vuur te werpen en ter plekke te verbranden.’

Matteus 4:1-11
Jezus bestrijdt satans verleidingen telkens met een woord uit het oude testament. ‘Er
staat geschreven’. Voor Hem had het oude testament gezag.

1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3 Juda
verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,

4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,
5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai,

6 Isai verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7 Salomo
verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8 Asaf verwekte
Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam
verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte
Amos, Amos verwekte Josia, 11 Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de
Babylonische ballingschap.



2 Timotels 3:14-17
Er was al heel vroeg een duidelijk besef dat er onderscheid is tussen gewone boeken
en door God geinspireerde boeken.

14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet
wie je leraren waren 15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je
wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. 16 Elke
schrifttekst is door God geinspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om
dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat
een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
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