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Bijeenkomst 1: De hele bijbelse lijn 
 
 
Genesis 3:1-15  
Er zal vanaf de zondeval strijd zijn tussen slangenzaad en vrouwenzaad, tussen 
Gods kinderen en de vijanden van God. Uiteindelijk zal een nakomeling van de 
vrouw het kwaad voorgoed vernietigen. Het evangelie in een notendop. 
 
1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het 

sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen 

enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ 

antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons 

verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat 

toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, 

God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden 

zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 6 De vrouw keek naar de boom. Zijn 

vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat 

de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat 

aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en 

merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er 

lendenschorten van. 8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de 

avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 

9 Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de 

tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11 ‘Wie heeft je verteld dat je 

naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ 12 De 

mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten 

van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 13 ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg 

God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik 

ervan gegeten.’ 14 God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt 

gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen  

en stof zul je eten, je hele leven lang. 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen 

jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’  

 
Genesis 25:19-23  
In de strijd tussen Jakob en Esau wordt iets zichtbaar van de strijd tussen 
slangenzaad en vrouwenzaad  
 
19 Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die 

Abraham verwekt had, 20 was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was 

van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zuster van de Arameeër Laban. 21 Omdat 

Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde 

zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. 22 De kinderen in haar lichaam botsten hard 

tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de 

HEER te rade. 23 De HEER zei tegen haar: ‘Twee volken zijn er in je schoot, volken die 

 



uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal 

de jongste dienen.’  

 
Exodus 17:8-16  
Ook in de vijandschap van Amelek tegen Israël zien we iets terug van de strijd die in 
Genesis 3 al was voorzegd. 
 
8 In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9 Toen zei Mozes tegen Jozua: 

‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de 

top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.’ 10 Jozua deed wat Mozes 

hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de 

heuvel, samen met Aäron en Chur. 11 Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de 

sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 12 Toen Mozes’ 

armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan 

zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. 

Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. 13 Zo versloeg 

Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. 14 De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze 

overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua 

ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.’ 15 Toen 

bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. 16 Hij zei: ‘Omdat 

Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de HEER strijd 

voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.’  

 
Esther 3:1-6 
Haman wil heel Israël laten uitroeien. Opnieuw strijd tussen slangenzaad en 
vrouwenzaad. 
 
1 Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van 

Hammedata, een nakomeling van Agag: hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. 

2 Alle hoge functionarissen van de koning die in de Koningspoort waren, vielen telkens voor 

Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. 

Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem. 3 De functionarissen van de koning in de 

Koningspoort spraken Mordechai daarover aan: ‘Waarom overtreedt u steeds het gebod van 

de koning?’ 4 Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden 

aantrok. Toen lichtten ze Haman erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou 

kunnen volharden; hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. 5 Toen Haman te weten 

kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend, 6 en hij besloot 

Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai 

stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg: vanaf dat moment zon Haman 

op middelen om alle Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel Mordechais volk. 
 
Jesaja 27:1-5 
God zal het kwaad uiteindelijk vernietigen en zijn volk verlossen. 
 
1 Op die dag zal de HEER ingrijpen: hij trekt zijn groot en machtig zwaard tegen Leviatan, de 

snelle, kronkelende slang, en hij zal Leviatan doden, het monster in de zee. 2 Op die dag zal 

men de prachtige wijngaard bezingen. 3 Ik, de HEER, houd de wacht over mijn wijngaard,  

steeds opnieuw bevloei ik hem. Dag en nacht zal ik de wacht houden, zodat niemand hem kan 

schaden; 4 ik koester mijn woede niet. Maar zou ik dorens en distels dulden? Strijdbaar ga ik 



eropaf, al dat onkruid steek ik in brand – 5 tenzij men mijn bescherming zoekt en vrede met 

mij sluit, ja, vrede sluit met mij.  

 
Lukas 10:17-20 
Het werk dat Jezus begon te doen was een nederlaag voor de satan. De nakomeling 
van de vrouw die de slang voorgoed zou vernietigen was geboren! 
 
17 De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen 

onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ 18 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als 

een lichtflits uit de hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om 

slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets 

jullie kan schaden. 20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie 

onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 
 
Openbaring 20:7-15 
Uiteindelijk wacht voor satan alleen nog maar het oordeel. 
 
7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 

8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te 

misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de 

zee. 9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de 

heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. 10 En de 

duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de 

valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid. 11 Toen zag 

ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg 

en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden 

boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op 

grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13 De zee stond de doden die 

ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd 

geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. 

Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd 

in de vuurpoel gegooid.  
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Bijeenkomst 2: De moederbelofte 
 
Genesis 12:1-9 
God roept en Abraham gaat, dat is geloven. 
 

1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste 

verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal 

je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou 

zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te 

worden als jij.’ 4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was 

toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook 

alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden 

verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram 

het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de 

Kanaänieten. 7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw 

nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan 

hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en 

ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een 

altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan. 9 Steeds verder reisde Abram, in de richting 

van de Negev.  

 
Genesis 15 
Een wonderlijke verbondssluiting, weet je wat God hiermee wil zeggen? 
 

1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: 

ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2 ‘HEER, mijn God,’ 

antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles 

wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3 U hebt mij immers geen 

nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4 Maar 

de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een 

kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de 

hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn 

met jouw nakomelingen.’ 6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als 

een rechtvaardige daad. 7 Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft 

weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’ 8 ‘HEER, 

mijn God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’ 

9 ‘Haal een driejarige koe,’ zei de HEER, ‘een driejarige geit, een driejarige ram, een 

tortelduif en een jonge gewone duif.’ 10 Abram haalde al deze dieren, sneed ze middendoor 

en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. 

11 Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg. 12 Toen de zon op het 

punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door 

angst en diepe duisternis. 13 Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je 

nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar 

slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang. 14 Maar ik zal hun 

onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote 

 



rijkdommen. 15 Wat jou betreft: je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in 

gezegende ouderdom begraven worden. 16 Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, 

want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’ 17 Toen 

de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven 

waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18 Die dag 

sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, 

van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat: 19 het gebied van de Kenieten, 

Kenizzieten en Kadmonieten, 20 de Hethieten, Perizzieten en Refaïeten, 21 de Amorieten, 

Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten.’  
  
Genesis 17:1-13 
God verbindt een teken aan zijn beloften, let erop dat ook jongetjes van nog maar 
acht dagen oud besneden moeten worden 
 

1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, 

de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil 

met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 3 Abram boog 

zich diep neer en God sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een 

menigte volken. 5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de 

vader van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je 

voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je 

nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn 

en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik 

jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’ 9 Ook zei God 

tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, 

generatie na generatie. 10 Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en 

jongens moeten worden besneden. 11 Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het 

teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. 12 In elke generatie opnieuw moet iedereen 

van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt niet 

alleen voor wie tot je eigen volk behoort maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie 

geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht; 13 iedereen die bij jullie geboren is of door 

jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn 

aan jullie lichaam.  

 
Romeinen 4:1-12 
Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd, ook van gelovigen die niet van 
het joodse volk afstammen, zij delen in Gods verbond met Abraham. 
 

1 Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? 2 Indien hij als een 

rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen 

laten voorstaan. Maar niet tegenover God, 3 want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde 

op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 4 Iemand die zijn loon 

verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. 5 Maar iemand zonder verdienste, die 

echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen 

rechtvaardig verklaard. 6 Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig 

wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft: 7 ‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is 

vergeven, wiens zonden zijn bedekt; 8 gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’ 

9 Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat 

Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. 10 Maar 

wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet 

besneden was. 11 De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als 



onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle 

onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 

12 En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet 

alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als 

onbesnedene bezat. 

 
Galaten 3:26-29 
Wanneer je in Christus gelooft deel je in Gods verbond met Abraham. Dit gedeelte 
maakt ook duidelijk dat nu de doop teken is van Gods verbond, de besnijdenis is niet 
langer verplicht. 
 

26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die 

door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen 

Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus 

Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen 

volgens de belofte. 

 
Hebreeën 6:13-20 
Opnieuw wordt Abraham in herinnering geroepen als een voorbeeld die door geduld 
en vertrouwen heeft gekregen wat God hem had beloofd. 
 

13 Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan 

hijzelf, en dus zwoer hij bij zichzelf: 14 ‘Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen 

geven.’ 15 En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem 

beloofd was. 16 Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf, en met hun eed 

bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. 17 Toen God de erfgenamen van de 

belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde 

manier met een eed garant. 18 Met deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat God 

liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan 

de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19 Die hoop is als een betrouwbaar en zeker 

anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, 20 waar Jezus als 

voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook 

Melchisedek dat was.  

 
Jakobus 2:19-26 
Abraham zijn geloof werd zichtbaar in zijn werken. 
 

19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, 

en ze sidderen. 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21 Werd het 

onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak 

op het altaar wilde offeren? 22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe 

het geloof vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: 

‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij 

wordt zelfs Gods vriend genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om 

wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 25 Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig 

verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet 

vertrekken? 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.  
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Bijeenkomst 3: Het verbond met Abraham 
De volgende keer gaat het over het verbond dat God sloot met zijn volk bij de berg 
Sinaï. We lezen daarom alvast de volgende gedeelten: 
 
Exodus 19:1-6 
God benadrukt eerste dat hij heeft bevrijd. Daarna worden pas de geboden 
benoemd. Let er ook op dat het volk een koninkrijk van priesters wordt genoemd, dat 
betekent dat Israël God bekend moest maken aan de wereld. 
 
1 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen 

de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2 Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de 

Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3 Mozes 

ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van 

Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen 

Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5 Als je 

mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit 

voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6 Een 

koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten 

over.’ 

 
Exodus 19:10-25 
Zondige mensen en een heilige God, we hebben in het verbond met God niet te 
maken met twee gelijkwaardige partners. Dat moest het volk leren op deze manier. 
 
10 zei de HEER hem ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en 

morgen heiligen, en laten ze hun kleren wassen. 11 Bij het aanbreken van de derde dag 

moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de ogen van heel het volk neerdalen 

op de Sinai. 12 Geef aan tot waar het volk mag komen, en waarschuw hen dat ze de berg niet 

op gaan; zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet ter 

dood gebracht worden. 13 Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden; hij moet 

worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet 

in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weerklinkt, mogen ze de berg op gaan.’ 

14 Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun 

kleren te wassen. 15 ‘Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent,’ zei hij, ‘en dat u in de 

tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw.’ 16 Op de derde dag, bij het aanbreken van 

de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, 

en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 

17 Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze 

staan. 18 De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in 

vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. 19 Het geschal 

van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig 

stemgeluid. 20 De HEER was op de top van de Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem 

toe te komen, en Mozes ging naar boven. 21 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar beneden en 

waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de HEER te zien, want dan 

zullen velen van hen het leven verliezen. 22 Ook de priesters, die gewoonlijk wel in de 

 



nabijheid van de HEER mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven, anders zal de 

toorn van de HEER tegen hen losbarsten.’ 23 Mozes antwoordde de HEER: ‘Het volk kan de 

Sinai niet op gaan. U hebt ons immers zelf bevolen de berg af te grenzen en als heilig te 

beschouwen.’ 24 De HEER zei: ‘Ga naar beneden, en kom samen met Aäron weer terug. 

Maar de priesters en het volk mogen niet dichterbij komen, zij mogen de berg niet op gaan, 

anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten.’ 25 Mozes ging terug naar het volk en bracht hun 

dit over.  

 
Exodus 24:1-8 
Bij de verbondssluiting werd bloed gebruikt, een vooruitwijzing naar het bloed van 
Christus waardoor wij met God worden verzoend. 
 
1 Mozes kreeg van de HEER deze opdracht: ‘Kom naar mij toe, de berg op, samen met 

Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten, en kniel op eerbiedige afstand neer. 

2 Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de HEER komen, de anderen niet. Het volk mag 

jou niet volgen als je de berg op gaat.’ 3 Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en 

regels die de HEER had gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden 

aan alles wat de HEER geboden had. 4 Hierna schreef Mozes alles op wat de HEER had 

gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij 

twaalf gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van Israël één. 5 Hij droeg een 

aantal jonge Israëlieten op om de HEER brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een 

vredeoffer. 6 Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot 

hij tegen het altaar. 7 Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk 

voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen.’ 8 Toen nam 

Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ zei hij, ‘wordt het 

verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’  

 
Jeremia 11:1-8 
Het volk Israel had het verbond verbroken door voortdurende afgoderij. 
 
1 De HEER richtte zich tot Jeremia: 2 ‘Laat allen luisteren naar de bepalingen van dit 

verbond, zeg tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem: 3 Dit zegt de HEER, de God van 

Israël: Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van het verbond 4 die ik 

jullie voorouders heb opgelegd toen ik hen uit de smeltoven van Egypte haalde. Ik heb 

gezegd: “Luister naar mij en doe alles wat ik jullie gebied. Dan zullen jullie mijn volk zijn en 

zal ik jullie God zijn. 5 Dan houd ik me aan de belofte die ik jullie voorouders onder ede heb 

gedaan: ik beloofde hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing. En dat land 

bezitten jullie tot op de dag van vandaag.”’ Ik antwoordde: ‘Het is zoals u zegt, HEER.’ 6 De 

HEER vervolgde: ‘Roep in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem: Luister naar de 

bepalingen van dit verbond en leef ze na. 7 Vanaf het moment dat ik jullie voorouders uit 

Egypte bevrijdde tot op de dag van vandaag heb ik hun steeds bezworen naar mij te luisteren. 

8 Maar zij luisterden niet en waren ongehoorzaam, ze lieten zich leiden door hun koppig en 

boosaardig hart. Toen heb ik mijn bedreigingen waargemaakt. Ik had hun geboden dit 

verbond na te leven, maar dat hebben ze niet gedaan.’ 

 
 
 
 
 



Jeremia 31:31-34 
God belooft dat er een nieuw en beter verbond zal komen. 
 
31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda 

een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen 

bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel 

ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met 

Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun 

hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven 

te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, 

kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat 

ze hebben misdaan. 
 
Lukas 22:14-20 
Christus heeft het nieuwe verbond waar Jeremia over profeteerde ingesteld 
 
14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei 

tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van 

mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het 

zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het 

dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: 

vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God 

gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit 

en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te 

gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie 

wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.  

21 Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt. 

22 Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar wee de mens die 

hem zal uitleveren.’  

 
Hebreeën 9:11-15 
In de Hebreeënbrief wordt op allerlei manieren de overgang van het oude naar het 
nieuwe verbond benadrukt en uitgelegd  
 

11 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is 

toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden 

gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – 12 voor eens en altijd het hemelse heiligdom 

binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. 

Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. 13 Want als het lichaam van wie onrein is al 

wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en 

stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed 

van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder 

smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst 

aan de levende God? 15 Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond;  hij is immers 

gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen 

allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.  
 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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Bijeenkomst 4: Het verbond op de Sinaï 
 
God had een belofte gedaan aan het koningshuis van David: altijd zal er iemand uit 
Davids nageslacht op de troon zitten. Maar in de manier waarop deze belofte wordt 
verwoord klinkt al iets door waaruit blijkt dat dit geen gewone davidszoon zal zijn. 
Heel lang was het de vraag hoe deze belofte zou worden vervuld en leek het 
nergens op uit te lopen, zie bijvoorbeeld de teleurstelling die aan het einde van psalm 
89 doorklinkt. Maar toen kwam een engel die de geboorte van Jezus aankondigde 
(Lukas 1) en de belofte uit Samuel 7 werd vervuld. 
 
2 Samuel 7:1-17 
1 Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de HEER hem rust had gegeven 

door hem van al zijn vijanden te verlossen, 2 zei de koning tegen de profeet Natan: ‘Kijk nu 

toch! Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat.’ 3 ‘Doe 

wat uw hart u ingeeft,’ antwoordde Natan, ‘de HEER staat u immers terzijde.’ 4 Maar 

diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 5 ‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit 

zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 6 Ik heb toch nooit in een 

huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd 

trok ik rond in tent en tabernakel. 7 Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, en heb ik 

ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, 

gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen?” 8 Welnu, zeg tegen mijn dienaar, 

tegen David: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan 

gehaald om mijn volk Israël te leiden. 9 Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb 

al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der 

aarde. 10 Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar 

kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals 

toen het er pas woonde 11 en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust 

gegeven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal 

bouwen: 12 Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten 

opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13 Hij zal een huis 

bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een 

vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- 

en zweepslagen, zoals een vader doet, 15 maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals 

Saul, die ik verstootte omwille van jou. 16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis 

eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’ 17 Natan bracht alles wat hij had 

gezien en gehoord aan David over. 

 

2 Samuel 7:18-29 
18 Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor de HEER en bad: ‘Wie ben ik, 

HEER, mijn God, wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? 19 En alsof dat nog niet 

genoeg was, HEER, mijn God, hebt u ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis. 

Moge dit de mensheid tot wet worden gesteld, HEER, mijn God. 20 Wat kan ik verder nog 

zeggen? U kent uw dienaar, HEER, mijn God. 21 U hebt al deze grootse dingen gedaan en ze 

aan mij bekendgemaakt omdat u handelt naar uw woord en u houdt aan wat u zich hebt 

voorgenomen. 22 Daarom bent u groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is 

 



voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u. 23 En wie kan zich meten 

met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor een God zich heeft ingezet om 

het vrij te kopen en tot zijn volk te maken, om zo voor zichzelf een naam te vestigen door 

middel van grootse en indrukwekkende daden: omwille van uw volk, dat u uit Egypte hebt 

bevrijd, hebt u vreemde volken en hun goden op de vlucht gedreven.  24 U hebt uw volk 

Israël voor altijd aan u toegewijd, en u, HEER, bent hun tot God. 25 Welnu, HEER, mijn 

God, houd u dan ook aan de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan en doe uw 

woord voor altijd gestand. 26 Dan zal uw naam voor altijd in ere worden gehouden en zal 

men zeggen: “De HEER van de hemelse machten is God over Israël,” en dan zal het 

koningshuis van uw dienaar David altijd standhouden. 27 U, HEER van de hemelse machten, 

God van Israël, hebt aan uw dienaar onthuld dat u voor mij een huis zult bouwen. Daarom 

durf ik dit gebed tot u te richten. 28 U, HEER, mijn God, hebt me zo’n grootse toekomst 

beloofd. U alleen bent God, uw woorden zullen zeker in vervulling gaan. 29 Welnu, zegen 

dus mijn koningshuis opdat het altijd standhoudt. Dat hebt u, HEER, mijn God, immers 

beloofd. Moge het koningshuis van uw dienaar voor altijd door u gezegend zijn.’ 

 
Psalm 89:1-19 
1 Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan. 2 Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van 

uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. 3 Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand, uw trouw 

hebt u in de hemel gevestigd. 4 ‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten, aan mijn 

dienaar David gezworen: 5 Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen, uw troon in stand 

houden, geslacht na geslacht.’ sela 6 HEER, laat de hemel dit wonder prijzen, laat de kring 

van hemelingen u loven om uw trouw. 7 Want wie daar boven kan de HEER evenaren,  

wie van de goden zich meten met de HEER, 8 met God, zeer geducht in de raad van de 

hemelingen, gevreesd bij allen die hem omringen? 9 HEER, God van de hemelse machten, 

HEER, wie is zo sterk als u? Trouw omhult u als een mantel. 10 U heerst over de hoog 

rijzende zee – verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust. 11 U hebt Rahab verpletterd en 

doorboord, met krachtige arm uw vijanden verstrooid. 12 Van u is de hemel, van u ook de 

aarde, de wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond, 13 het noorden, het zuiden, u hebt ze 

geschapen, Tabor en Hermon bejubelen uw naam. 14 Uw arm verricht heldendaden, krachtig 

is uw hand, geheven uw rechterarm, 15 uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en 

waarheid staan in uw dienst. 16 Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in 

het licht van uw gelaat. 17 Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid 

richten zij zich op. 18 U bent de glans van onze kracht, door uw gunst verhoogt u ons aanzien.  

19 Aan de HEER danken wij ons schild, aan de Heilige van Israël onze koning.  

 
Psalm 89:20-38 
20 Ooit hebt u in een visioen gesproken tot uw getrouwen en gezegd: ‘Ik heb hulp geboden 

aan een held, een jongen uit het volk verheven. 21 In David vond ik een dienaar, ik zalfde 

hem met heilige olie. 22 Mijn hand geeft hem steun, mijn arm maakt hem sterk, 23 geen 

vijand zal hem overvleugelen, geen boosdoener hem bedwingen, 24 zijn belagers zal ik voor 

zijn ogen verslaan, zijn haters vermorzelen. 25 Mijn trouw en mijn liefde vergezellen hem,  

door mijn naam zal hij in aanzien stijgen. 26 Zijn linkerhand leg ik op de zee, zijn rechterhand 

op de rivier. 27 Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt!”  

28 Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. 29 Mijn 

liefde zal hem altijd beschermen, hecht is mijn verbond met hem. 30 Zijn dynastie houd ik 

voor altijd in stand, zijn troon zolang de hemel duurt. 31 Als zijn zonen zich afkeren van mijn 

wet, niet leven naar mijn voorschriften, 32 mijn wetten schenden, mijn bevelen niet opvolgen,  
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33 dan zal ik hen tuchtigen voor hun misdaden, hun zonden bestraffen met slagen. 34 Maar 

mijn liefde zal ik hem niet afnemen, mijn trouw aan hem niet breken, 35 ik zal mijn verbond 

niet schenden, mijn woorden niet herroepen. 36 Eens heb ik dat bij mijn heiligheid gezworen,  

nooit breek ik mijn woord aan David. 37 Zijn dynastie zal altijd voortleven, zijn troon voor 

mij staan als de zon, 38 als de maan die standhoudt voor eeuwig, trouwe getuige aan de 

hemel.’ sela  

 

Psalm 89:39-53 
39 Toch hebt u hem verstoten en verworpen, uw toorn over uw gezalfde uitgestort, 40 het 

verbond met uw dienaar versmaad, zijn kroon vertrapt en ontwijd. 41 U hebt de wallen van 

zijn stad gesloopt, al zijn vestingen afgebroken, 42 voorbijgangers beroofden hem, naburige 

volken bespotten hem. 43 U gaf zijn tegenstanders de overhand, zijn vijanden verheugden 

zich, 44 u beroofde zijn zwaard van zijn scherpte, u hield hem niet staande in de strijd. 45 U 

hebt zijn glans gedoofd, zijn troon omver geworpen, 46 de dagen van zijn jeugd verkort,  

hem met schande overdekt. sela 47 Hoe lang nog, HEER? Bent u voor altijd verborgen, blijft 

het vuur van uw woede branden? 48 Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan, de nietige mens, 

door u geschapen. 49 Leeft er iemand die de dood niet zal zien, die ontkomt aan de greep van 

het dodenrijk? sela 50 Waar is uw liefde van vroeger, Heer, hebt u David geen trouw 

gezworen? 51 Gedenk, Heer, dat uw dienaren worden bespot, dat ik lijd onder de hoon van 

vele volken. 52 Uw vijanden, HEER, bespotten mij, spotten met uw gezalfde, waar hij ook 

gaat. 53 Geprezen zij de HEER in eeuwigheid. Amen, amen.  

 
Jeremia 23:1-6 
1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen –

 spreekt de HEER. 2 Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die 

mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze 

niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken 

– spreekt de HEER. 3 Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen 

waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in 

aantal toenemen. 4 Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst 

meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER. 5 De dag zal komen –

 spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als 

koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 

6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze 

gerechtigheid”.  

 
Lukas 1:26-33 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een 

meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het 

meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 

begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg 

zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet 

bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een 

zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de 

Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David 

geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 

koningschap zal geen einde komen.’ 

 
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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Bijeenkomst 5: Het verbond met David 
 
Jesaja 9:1-6 
Een profetie over hoop en iets nieuws. Pas als Christus komt is de werkelijke 
betekenis van deze woorden duidelijk. 
 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen  

worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde 

gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze 

verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar 

bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is ons geboren,  

een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: 

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn 

heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,  

ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich 

beijveren, de HEER van de hemelse machten.  

 
Jesaja 40:1-11 
Ook een profetie van hoop en een nieuwe toekomst. De terugkeer uit ballingschap 
kon niet de volledige vervulling zijn. Maar als Christus komt valt er nieuw licht op 
deze woorden. 
 
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend  

dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor 

haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de 

HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 4 Laat elke 

vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige 

hellingen rustige dalen. 5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat 

leeft. De HEER heeft gesproken!’ 6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: 

‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 7 Het gras verdort en de 

bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 8 Het 

gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. 9 Beklim 

een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef 

je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 10 Ziehier God, de 

HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning 

gaat voor hem uit. 11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren 

bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.  
 
Jeremia 31:27-37 
Een nieuw verbond wordt beloofd. Lang was het onduidelijk waar dit over ging. Maar 
wat zei Christus toen Hij het avondmaal instelde op de avond van zijn 
gevangenneming?  ‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed’ 
 

 



27 ‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en 

met dieren. 28 Zoals ik niet aarzelde om hen uit te rukken en te verwoesten, af te breken, 

kwaad te doen en te vernietigen, zo zal ik niet aarzelen om hen te planten en op te bouwen –

 spreekt de HEER. 29 Dan zal men niet meer zeggen: “Als de ouders onrijpe druiven eten, 

krijgen de kinderen stroeve tanden,” 30 maar zal wie zondigt om zijn eigen zonden sterven. 

Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden. 31 De dag zal 

komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw 

verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand 

nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij 

toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël 

zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart 

schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te 

onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, 

kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat 

ze hebben misdaan. 35 Dit zegt de HEER, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag,  

de maan en sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen,  

wiens naam is HEER van de hemelse machten: 36 Pas als deze orde ophoudt te bestaan –

 spreekt de HEER – bestaat ook Israël niet meer, is het niet meer voor altijd mijn volk.  

37 Dit zegt de HEER: Zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het 

fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het 

heeft misdaan – spreekt de HEER.  

 
Ezechiël 36:16-29 
Er wordt iets nieuws beloofd in woorden die het volk op dat moment begreep. maar 
opnieuw moeten we zeggen: als Christus komt wordt de werkelijke betekenis van 
deze woorden pas duidelijk. 
 
16 De HEER richtte zich tot mij: 17 ‘Mensenkind, toen de Israëlieten nog in hun land 

woonden, hebben ze dat door hun daden onrein gemaakt; ik zag hoe hun daden even onrein 

waren als een vrouw die ongesteld is. 18 Dus stortte ik mijn toorn over hen uit, vanwege al 

het bloed dat ze op het land hadden uitgestort, en vanwege de afgoden waarmee ze het hadden 

verontreinigd. 19 Ik verdreef hen naar vreemde volken en ze raakten verstrooid in verre 

landen; ik strafte hen zoals ze verdienden. 20 Bij de volken waar ze kwamen werd mijn 

heilige naam ontwijd doordat men van hen zei: “Dit is nu het volk van de HEER, uit zijn land 

is het verbannen.” 21 Het deed mij verdriet dat mijn heilige naam zo door het volk van Israël 

ontwijd werd, bij alle volken waar het kwam. 22 Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit 

zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille 

van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23 Ik zal mijn 

grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken 

zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig 

ben; 24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je 

eigen land terugkeren. 25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van 

alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest 

geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats 

geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn 

regels in acht nemen. 28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, 

jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. 29 Ik zal jullie redden van alles wat je 

onrein maakt, ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood 

op jullie afsturen. 

 



Hosea 14:2-9 
In de toekomst zal er weer nieuwe liefde zijn tussen God en zijn volk. God kondigt 
nooit zijn oordelen aan zonder over een nieuwe hoopvolle toekomst te spreken. 
 
2 Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. 

3 Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: ‘Vergeef ons 

al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. 

4 Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij 

niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij u 

vindt een wees ontferming!’ 5 Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. 

Mijn toorn heb ik laten varen. 6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een 

lelie, wortelen als een ceder op de Libanon; 7 zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een 

prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon. 8 Dan is het weer goed 

toeven in zijn schaduw, er wordt weer koren verbouwd. Het zal bloeien als een wijnstok,  

befaamd zijn als de wijn van de Libanon. 9 Dan zegt Efraïm: ‘Wat heb ik nog met afgoden te 

maken? Ik wil zijn liefde beantwoorden, mijn oog op hem richten. Dan ben ik als een cipres, 

altijd groen; het zijn uw vruchten die ik draag.’  

 
Joël 3:1-5 
De uitstorting van de Heilige Geest en het laatste oordeel in één blik. Wij weten 
vandaag dat het verder uit elkaar ligt wat Joël in één visioen zag. 
 
1 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en 

dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen 

zien; 2 zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. 3 Dan zal ik 

tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, 4 de zon verandert 

in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.  

5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is 

een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.  

 
Amos 9:11-15 
Een belofte van een heerlijke toekomst in woorden die het volk toen begreep. het 
gaat over wonen in het beloofde land en rust van vijanden, voor altijd. Sinds Christus 
weten we dat dit ten diepste slaat op de nieuwe aarde en rust van onze geestelijke 
vijand, de satan. 
 

 

11 Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren herstellen en 

opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 12 Dan zal Israël in 

bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden – spreekt 

de HEER, die dit alles doen zal. 13 Dan komen de dagen – spreekt de HEER – dat de ploeger 

de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle 

heuvels golven van het koren. 14 Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen 

hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn 

ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. 15 Ik zal hen 

terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun 

heb gegeven – zegt de HEER, jullie God.  
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Bijeenkomst 6: De aankondiging van een nieuw verbond  
 
Wat verandert er allemaal van oud naar nieuw? Elke dag een voorbeeld. 
 
Lukas 1:26-33 
Geen aardse maar een hemelse koning: Jezus is de zoon van David die voor altijd 
zal regeren, vanuit de hemel. 
 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een 

meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het 

meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 

begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg 

zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet 

bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een 

zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de 

Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David 

geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 

koningschap zal geen einde komen.’ 
 
Johannes 2:13-22 
Geen aardse tempel maar Jezus als tempel. Hij is het teken van Gods aanwezigheid, 
en niet langer het gebouw in Jeruzalem. 
 
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het 

tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar 

altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun 

schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels 

omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis 

van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor 

uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u 

dit mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie 

dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ 

zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de 

tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich 

dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. 
 
Kolossenzen 2:16-23 
De joodse wet geldt niet meer op precies dezelfde manier sinds Christus. 
 
16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van 

feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de 

werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in 

zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op 

eigen bedenksels. 19 Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele 

lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 

 



20 Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan 

geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21 ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf 

daarvan af’ – 22 het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het 

gebruik vergaan. 23 Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte 

godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en 

dient alleen maar tot eigen bevrediging.  

 
Matteüs 28:16-20 
Niet alleen maar het joodse volk maar álle volken. 
 
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen 

ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en 

zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle 

volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen 

heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 

wereld.’ 

 
Hebreeën 10:1-10 
Geen dagelijkse offers meer in de tempel maar vertrouwen op het ene offer van 
Christus. 
 
1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en 

daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar 

uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen. 

2 Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst 

deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben. 

3 Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in 

herinnering geroepen – 4 bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun 

zonden bevrijden. 5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u 

niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; 6 brand- en reinigingsoffers behaagden u 

niet. 7 Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven:  

“Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ 8 Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet 

verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die 

volgens de wet worden gebracht. 9 Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te 

doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. 10 Op grond van 

die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus 

Christus.  

 
Hebreeën 12:18-22 
Geen aardse maar een hemelse stad Jeruzalem. 
 
18 U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan, of in 

dreigende duisternis en woeste wind, 19 noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. 

Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden 

gesproken, 20 omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg 

aanraakt, moet gestenigd worden!’ 21 Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: 

‘Ik sidder van angst!’ 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het 

hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn 

 



1 Petrus 1:3-12 
In het NT een volledige kennis van Gods genade en het eeuwige, terwijl dat in het 
OT nog gedeeltelijk verborgen was. 
 

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid 

heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de 

dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd 

omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet 

de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 5 [4–5] 

6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei 

beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan 

vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem 

wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te 

hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse 

vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10 Wat die redding 

inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten 

deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden 

Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en 

daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor 

henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het 

evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd 

gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. 
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Bijeenkomst 7: Jezus: nieuw verbond 
 
Het nieuwe Jeruzalem 
 
Jesaja 60:14-22 
In oudtestamentische beelden wordt iets beloofd dat meer lijkt dan herstel van het 
aardse Jeruzalem. In het boek Openbaring worden deze beloften opgepakt en 
toegepast op het nieuwe Jeruzalem. 
 
14 Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onderdrukkers, en iedereen die jou 

verachtte zal zich aan je voeten neerwerpen. Ze noemen je ‘Stad van de HEER’, ‘Sion van de 

Heilige van Israël’. 15 Eens was je verlaten en gehaat en werd je door niemand bezocht, maar 

ik zal je eeuwige roem verlenen, geslacht op geslacht zul je een bron van vreugde zijn. 16 Je 

zult de melk van vreemde volken drinken, je wordt gezoogd door koninklijke borsten. Dan zul 

je beseffen dat ik, de HEER, je redder ben, je beschermer, de Machtige van Jakob. 17 In 

plaats van koper zal ik je goud brengen, in plaats van ijzer breng ik zilver, koper in plaats van 

bomen, ijzer in plaats van stenen. Ik stel de vrede aan als wachter en de gerechtigheid als het 

gezag. 18 Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en 

rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam. 

19 Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te 

verlichten, want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren. 20 Je 

zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer verbleken, want de HEER zal je voor altijd 

licht geven. De dagen van je rouw zijn voorbij. 21 Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, zij 

zullen het land voorgoed bezitten. Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, ik heb 

hen gemaakt om mijn luister te tonen. 22 De geringste groeit uit tot een duizendtal, de kleinste 

tot een machtig volk. Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren, wanneer de tijd is gekomen.  
 
Hebreeën 12:18-29 
De brief aan de Hebreeën schrijft voor het eerst over het hemelse Jeruzalem. 
 
18 U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan, of in 

dreigende duisternis en woeste wind, 19 noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. 

Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden 

gesproken, 20 omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg 

aanraakt, moet gestenigd worden!’ 21 Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: 

‘Ik sidder van angst!’ 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het 

hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de 

gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van 

allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor 

de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger 

spreekt dan dat van Abel. 25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet 

ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, 

wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. 

26 Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal 

ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’ 27 Met dat ‘nog eenmaal’ wordt 

 



bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. 

28 Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te 

dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 29 Onze God is een verterend 

vuur!  

 
Openbaring 21:1-8 
Het nieuwe Jeruzalem: een stad zonder verdriet 
 
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 

voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de 

hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor 

haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 

woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 

zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer 

zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die op 

de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier 

wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben 

de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron 

met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en 

hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben 

ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die 

de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede 

dood.’  

 
Openbaring 21:9-14 
De boodschap van de apostelen is het fundament van het nieuwe Jeruzalem (vs 14) 
 
9 Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen 

kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ 10 Ik raakte in 

vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem 

zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11 De stad schitterde door Gods luister, 

met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12 Ze had een grote, 

hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen 

geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. 13 Vanuit het oosten gezien 

waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen 

drie. 14 De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen 

van het lam. 

 
Openbaring 21:15-21 
Het nieuwe Jeruzalem: ongekend mooi 
 

15 Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de 

muur op te meten. 16 De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn 

meetstok: twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. 17 Hij 

mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. 

18 De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. 

19 De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was 

van jaspis, de tweede van lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd, 20 de vijfde 

sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de 

tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde amethist. 21 De twaalf stadspoorten waren 



twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en 

schitterden als glas. 
 
Openbaring 21:22-27 
Het nieuwe Jeruzalem: Alles draait om de aanwezigheid van God en het lam 
 

22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, 

met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt 

Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen 

op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht 

zal het er niet meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar 

alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt 

de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.  

 
Openbaring 22:1-5 
Het nieuwe Jeruzalem: het paradijs is weer terug 
 

1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en 

ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en 

aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn 

eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn 

waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn 

dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun 

voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon 

hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen 

tot in eeuwigheid. 

 
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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Bijeenkomst 8: Nieuw Jeruzalem: het verbond volmaakt 
We zijn in dit blok heel intensief met de bijbel bezig. Het is belangrijk om je in de 
bijbel te verdiepen, want zo leer je God kennen in al zijn veelzijdigheid. Je ziet wat 
God gedaan heeft in de geschiedenis,  je leert zien hoe Christus de vervulling is van 
het Oude Testament, hoe God in Hem al veel van zijn beloften is nagekomen en wat 
Hij nog gaat doen. Deze week zeven bijbelgedeelten die het belang van bijbellezen 
onderstrepen. 
 
Psalm 78:1-11 
Wat God heeft gedaan en gezegd moet doorverteld worden. 
 
1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn 

mond. 2 Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. 3 Wij 

hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. 4 Wij willen het onze 

kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, 

krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 5 Hij stelde een richtlijn 

vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan 

hun kinderen te leren. 6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren 

moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 7 Dan zouden zij op God 

vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. 8 Dan zouden 

zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart 

en geest, een geslacht dat God ontrouw was. 9 De mannen van Efraïm, bewapend met pijl en 

boog, trokken zich terug op de dag van de strijd. 10 Zij hielden zich niet aan het verbond met 

God en weigerden te leven naar zijn wet. 11 Zij vergaten zijn grote daden, de wonderen die 

hij had getoond.  

 
Johannes 5:37-40 
Om Jezus te herkennen als de Verlosser is blijkbaar kennis van het Oude Testament 
nodig, dat is in elk geval wat Jezus zelf duidelijk maakt. 
 
37 De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u 

hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, 38 en u hebt zijn woord niet 

blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.  

39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de 

Schriften getuigen over mij, 40 maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.  

 
2 Timoteüs 3:14-17 
Wat God heeft laten opschrijven, daar moet je je winst mee doen. 
 
14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet 

wie je leraren waren 15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je 

wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. 16 Elke 

schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om 

dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat 

een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.  

 



Handelingen 17:1-12 
De Joden in Berea onderzochten ijverig het oude testament om te controleren of 
waar was wat Paulus over Christus vertelde. 
 
1 Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge 

hadden. 2 Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen 

debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift 3 toonde hij aan dat de 

messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias,’ zo zei 

hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’ 4 Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij 

Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de 

hogere kringen. 5 Maar de Joden die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van 

jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en grote 

beroering in de stad teweegbrachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas 

aan een volksgericht te onderwerpen, 6 maar toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze 

Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze schreeuwden: ‘De 

mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen, 7 en Jason heeft hun 

onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren 

dat iemand anders koning is, namelijk Jezus!’ 8 De te hoop gelopen menigte en de 

stadsprefecten raakten in verwarring bij het horen van deze woorden. 9 Jason en de anderen 

werden op borgtocht vrijgelaten. 10 Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en 

Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. 11 De Joden 

in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling 

naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of 

het inderdaad waar was wat er werd gezegd. 12 Velen van hen aanvaardden dan ook het 

geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen.  

 
1 Korintiërs 10:1-13 
De geschiedenis van Gods volk in het oude testament is opgeschreven om er van te 
leren (vers 11). 
 
1 Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk 

werden beschermd en allemaal door de zee trokken, 2 dat ze zich allemaal in de naam van 

Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. 3 En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke 

voedsel 4 en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots 

die hen volgde – en die rots was Christus. 5 Toch wees God de meesten van hen af, want hij 

liet hen bezwijken in de woestijn. 6 Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn 

op het kwade, zoals zij. 7 Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven 

staat: ‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.’ 8 Laten we 

geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag 

drieëntwintigduizend. 9 En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor 

werden ze door slangen doodgebeten. 10 En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, 

want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. 11 Wat hun overkomen is, moet ons 

tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te 

waarschuwen. 12 Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij 

niet valt. 13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God 

is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de 

beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.  

 
 
 



Romeinen 15:1-6 
Opnieuw wordt hier het belang van het oude testament onderstreept (vers 4). Het is 
voor ons opgeschreven om stand te houden in het geloof. 
 
1 Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang 

dienen. 2 Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en 

opbouwend voor hem is. 3 Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat 

geschreven: ‘De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.’ 4 Alles wat vroeger is 

geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost 

te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. 5 Moge God, die ons doet volharden en ons 

troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 6 Dan zult u 

eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. 

 
2 Petrus 3:14-16 
De brieven van Paulus worden door Petrus aangeprezen. Zelfs als ze moeilijk te 
begrijpen zijn moeten we onze winst ermee doen. 
 
14 Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om 

smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. 15 Bedenk dat het 

geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven 

met de wijsheid die hem is geschonken. 16 Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij 

dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat 

door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat 

doen ze trouwens ook met de overige geschriften. 
 
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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