Jij en jouw gepraat

blok E - nivo 2 - avond 6

Tijd Wat gaan we doen

19.00 Mentorkwartiertje

19.15 Terugkoppeling en intro

19.20 Uit de rechtspraak

19.30 De catechismus
19.40 Wat is waarheid en wat is leugen
19.45 Jezus werd veroordeeld, zodat jij vrij kunt zijn

19.55 En nu jij

20.00 Prestatie

20.15 Huiswerk en sluiting

Uit de rechtspraak

Deuteronomium 17: 6-7

Het doodvonnis mag alleen op grond van de verklaring van ten minste twee getuigen worden
voltrokken, éen getuigenverklaring is onvoldoende. 7 De getuigen moeten, samen met de rest
van het volk, de dader stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moeten zij de eerste steen
werpen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.

Deuteronimoium 19: 16-21

16 Als een getuige tracht een ander ten val te brengen door een leugenachtige
verklaring over hem af te leggen, 17 dan moeten de twee partijen in het geding
samen voor de HEER verschijnen, voor de priesters en de rechters die op dat
moment in functie zijn. 18 De rechters moeten de zaak zorgvuldig onderzoeken.
Als blijkt dat de getuige heeft gelogen en een vals getuigenis heeft afgelegd,

19 dan moet u hem de straf opleggen die hij de ander had toebedacht. Zo moet
u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. 20 De anderen moeten
daardoor worden afgeschrikt, zodat dergelijke wandaden zich niet herhalen.
21 Heb geen medelijden en eis een leven voor een leven, een 00g

VOOr een 00g, een tand voor een tand, een hand voor een hand,
een voet voor een Voet.
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Welke regels worden hier gesteld voor getuigenverklaringen in een rechtszaak?
Hoe wordt voorkomen dat getuigen gemakkelijk een vals getuigenis afleggen?




De catechismus

Zondag 43

Wat eist God in het negende gebod?

Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai en geen
kwaadspreker of lasteraar ben. Dat ik ook niemand lichtvaardig en
onverhoord veroordeel of help veroordelen. Maar dat ik alle
liegen en bedriegen als echt duivelswerk vermijd, als ik tenminste
de zware toorn van God niet op mij laden wil.

Verder dat ik in rechtszaken en in alle handelingen de waarheid
liefheb, oprecht spreek en belijd en ook de eer en goede naam van
mijn naaste zoveel ik kan verdedig en bevorder.

Wat is waarheid en wat is leugen

Johannes 8: 44-47

44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin
een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is.
Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

45 Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. 46 Kan een van u mij van zonde
beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? 47 Wie van God is,
luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’

Johannes 14: 6

6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan
door mij.

Jezus werd veroordeeld, zodat jij vrij kunt zijn
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1 Johannes 3: 17 - 18

Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te
bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet
lijden?Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar
waarachtig, met daden.
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Spreuken 25:18 en 19
Onbetrouwbaarheid is buitengewoon schadelijk voor je naaste

Genesis 27:18-24
Jakob, een onbetrouwbaar persoon, en toch is onze God de God van Abraham,
Isadk en Jakob ...

2 Timotels 2:1-2
Betrouwbaarheid is een vereiste om onderwijs over God te mogen geven

Psalm 12

Onder mensen is er zoveel
onbetrouwbaarheid, maar gelukkig mogen we
altijd terugvallen op de betrouwbaarheid van
God

The truth, the whole
truth and nothing
but the truth...

Handelingen 5:1-6

Onbetrouwbaarheid kan niet bestaan in Gods
aanwezigheid en in zijn gemeente. Dit wordt
duidelijk in een heel heftige gebeurtenis.

1 Koningen 21:1-13

Valse getuigen worden ingezet om Naboth te
kunnen veroordelen. Hét bijbelse voorbeeld
van zonde tegen het negende gebod.

Openbaring 1:4-6
De Here Jezus is onze betrouwbare getuige




