
 
 
 

Niet stelen maar delen  
blok E - nivo 1 - avond 4 

 

       

Bezit en identiteit 
 
Hoeveel van jouw dromen gaat eigenlijk 
over bezit/ dingen die je hebt? 
 
Hoeveel van jouw dromen gaan over je 
beroep? 
 

 

 

Bijbelstudie: de gelijkenis van de talenten 
Matteus 25:14-30; betekenis van elementen uit de gelijkenis:  

  
Heer = 
De dienaren= 
Talenten= 
 
De gelijkenis van de talenten betekent: 
 

 

 

 
NB: Een talent was een gewicht (34 kilo) zilver of goud. Je moest voor één talent 6000  

dagen werken (20 jaar).  

 

Vraag en antwoord 110 HC 

 

Wat verbiedt God in het achtste gebod? 

 

God verbiedt niet alleen het stelen en roven
 

dat de overheid straft, maar Hij noemt ook 

diefstal alle boze plannen en kwade 

praktijken, waardoor wij trachten ons 

meester te maken van het bezit van onze 

naaste. Dit kan gebeuren door geweld of met 

schijn van recht zoals bedrog met gewicht, 

 

God 

 
 

Wij 



 
 
 

maat, waar en munt, verder door woeker of door welk middel ook maar dat Hij 

verboden heeft.Ook verbiedt Hij alle hebzucht, evenals alle misbruik en 

verkwisting van zijn gaven
.
 

 

Waar zie je deze betekenis terug in dit vraag & antwoord: zet daar 
een streep onder.  
 

Hoever gaat dat dan? 
 

 Een vriend heeft hulp nodig bij het huiswerk maken:  

 Mijn buurjongen is eenzaam.  

 Een meisje in mijn straat is al aardig lang ziek. 

 Een klasgenoot ziet er de laatste tijd erg slecht/zorgelijk uit. 

 Ze vragen een jongere vrijwilliger die één keer per week voor een oudere 

dorpsgenoot naar de winkel wil. 

 Een gezin uit de kerk vraagt oppas voor één avond in de week. 

 In Afrika is veel honger er is nu net een actie gestart op de TV 

 In de kerk zamelen ze geld in voor “de arme kant”. 

 Wanneer al het eten op de wereld goed verdeeld wordt, is er nergens 

honger. 

 Het milieu wordt steeds slechter. 

 Bij een hulporganisatie in Den Haag vragen ze vrijwilligers voor het 

kantoorwerk. 

 

Als afsluiting: Hoeveel kost het? 

In Matteus 13 zegt Jezus dat het koninkrijk van God te vergelijken is met  

een koopman die op zoek is naar mooie parels. Hij vindt een parel die heel 

kostbaar is. Hij moet alles wat hij heeft verkopen om de parel te kopen. We 

kunnen het verhaal als volgt uitleggen. De Here Jezus is de parel. Hij geeft 

geluk, blijheid, vrede, veiligheid, eeuwig leven….Dus alles. Iedereen wil 

geluk, vrede, blijheid, veiligheid bezitten. Dus je wilt deze parel wel 

kopen. Maar hoeveel kost de parel/ hoeveel kost het volgen van de Here 

Jezus? 

 
“Oh”: zegt de verkoper “die parel is heel duur.” 

“Maar hoeveel kost hij dan?” vragen wij. 

Het antwoord is: “Het is heel veel”. 

“Denk je dat ik het kan kopen?” Vragen wij weer. 

“Ja natuurlijk, iedereen kan het kopen” 

“Maar u zei toch dat het heel duur was? .” 

“Ja” 



 
 
 

“Nou hoeveel is het dan?” 

“Alles wat je hebt” zegt de verkoper van de parel. 

We denken er even over na. “Goed we kopen hem” zeggen we. 

“OK wat heb je allemaal dan?” wil hij weten. “Ik ga het even opschrijven”. 

“Tja, even denken, ik heb 10000 euro op de bank”. 

“Goed 10000 euro dus. Wat nog meer?” 

“Dat is alles wat ik heb” 

“Niet meer?” 

“Ja, ik heb ook nog een paar euro’s in mijn portemonnee”. 

“Hoeveel?” 

We gaan eens wat graven in onze portemonnee. “Laten we eens kijken” 

“Ja toch nog €100,50.” 

“OK da’s mooi. Wat heb je nog meer?” 

“Niet meer. Dat is alles.” 

“Waar woon je?”vraagt de verkoper. 

“In mijn huis. Ja, ik heb wel een huis”. 

“Dus ook een huis.” Hij schrijft het op. 

“Dus u bedoelt dat ik mijn caravan moet gaan wonen?” 

“Oh je hebt een caravan. Ook goed. Wat nog meer?” 

“Dan moet ik wel in mijn auto slapen.” 

“U hebt een auto.” 

“Ja twee.” 

“Dus allebei de auto’s worden ook van mij. Wat nog meer?” 

“U hebt al mijn geld, mijn huis, mijn caravan, mijn auto’s. Wat wilt u nog meer?” 

“Ben je alleen in deze wereld?” 

“Nee, ik heb een vader, moeder, vrouw en 2 kinderen” 

“Oh dus ook nog een vader, moeder, vrouw, 2 kinderen. ‘k zal dat even noteren. Wat nog 

meer?” 

“Ik heb helemaal niets meer. Ik ben nu helemaal in mijn eentje over.” 

Opeens roept de verkoper: “Oh ik vergat jou, jezelf nog! Alles wordt van mij: je vrouw, vader, 

moeder, kinderen, huis, caravan, auto’s, geld en jijzelf natuurlijk.” 

Maar dan gaat hij verder: “ Luister nu goed.. Ik geef jou het recht om alles te gebruiken 

zolang je het nodig hebt. Maar je mag niet vergeten dat het allemaal van mij blijft, net zoals 

jezelf ook van mij blijft. En als ik iets nodig heb moet je het op kunnen geven omdat ik nu de 

eigenaar ben” 

 

Zo is het dus wanneer de Here Jezus je eigenaar is  
 

 

 

   1 Korinthiërs 7: 19,20 

Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat 

men de geboden van God in acht neemt. Laat ieder blijven wat hij was toen hij 

geroepen werd. 


