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Bijeenkomst 1: Hoe lees je de bijbel 
 
Volgende week gaat het over lijnen trekken door de bijbel. In het bijbelleesrooster 
één voorbeeld: de lijn van ‘God woont bij de mensen’ 
 
Exodus 25:1-9 
De tabernakel moet worden gebouwd zodat zichtbaar kan worden gemaakt dat God 
onder zijn volk wil wonen 
 
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Vraag de Israëlieten mij geschenken te geven; neem van 

ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. 3 Je moet het volgende van hen vragen: 

goud, zilver en koper, 4 blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen 

en geitenhaar, 5 rood geverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, 6 lampolie, 

geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, 7 onyxstenen voor de priesterschort 

en edelstenen voor de borsttas. 8 De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat 

ik te midden van hen kan wonen. 9 Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van 

alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan. 

 
1 Koningen 6:1-13 
De tempel die Salomo heeft laten bouwen neemt de ‘functie’ van de tabernakel over 
 
1 In het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, in het vierde 

jaar van zijn regering over Israël, in de maand ziw, de tweede maand, begon koning Salomo 

met de bouw van de tempel. 2 De tempel die Salomo voor de HEER bouwde was zestig el 

lang, twintig el breed en dertig el hoog. 3 De voorhal voor de grote zaal was twintig el breed – 

hij besloeg dus de hele breedte van het gebouw – en tien el diep. 4 Salomo voorzag de tempel 

van vensters met kozijnen en traliewerk. 5 Rondom de tempel, dat wil zeggen langs de gevels 

van de grote zaal en de achterste zaal, liet hij een galerij met verdiepingen aanbrengen. 6 De 

onderste galerij was vijf el breed, de middelste zes el en de bovenste zeven el. Dat kwam 

doordat de muren van de tempel aan de buitenkant insprongen omdat hij er geen steunpunten 

in wilde uithakken. 7 (Bij de bouw van de tempel werden alleen stenen gebruikt die al in de 

groeve waren afgewerkt; in de tempel was tijdens de bouw geen enkel geluid van hamers, 

houwelen of andere ijzeren gereedschappen te horen.) 8 Aan de zuidkant van de tempel 

bevonden zich in de middelste galerij trapgaten; via trappen kwam men op de middelste en de 

bovenste verdieping. 9 Toen de muren van de tempel voltooid waren, liet hij een dak 

aanbrengen van balken en panelen van cederhout. 10 De galerij, waarvan de verdiepingen vijf 

el hoog waren, was aan de tempel bevestigd met balken van cederhout. 11 Toen sprak de 

HEER tot Salomo: 12 ‘Jij bouwt nu dit huis. Welnu, als jij je aan mijn voorschriften houdt, 

mijn rechtsregels volgt en mijn geboden strikt naleeft, zal ik nakomen wat ik je vader David 

met betrekking tot jou heb beloofd. 13 Ik zal te midden van de Israëlieten komen wonen en 

mijn volk Israël niet in de steek laten.’  

 
 
 
 

 



2 Koningen 25:8-12 
De ballingschap is het oordeel van God over de zonde van zijn volk. De verwoesting 
van de tempel maakt duidelijk dat God niet meer temidden van het zondige volk kan 
wonen. 
 
8 Op de zevende dag van de vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van koning 

Nebukadnessar van Babylonië, trok diens dienaar Nebuzaradan, de commandant van zijn 

lijfwacht, Jeruzalem binnen. 9 Hij stak de tempel van de HEER in brand, en ook het 

koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem; alle huizen van de welgestelden gingen 

in vlammen op. 10 Het Chaldese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de stadsmuren van 

Jeruzalem neer. 11 De mensen die nog in de stad over waren, werden door commandant 

Nebuzaradan als ballingen weggevoerd, evenals degenen die naar de koning van Babylonië 

waren overgelopen, kortom, iedereen die nog over was. 12 Slechts de allerarmsten liet hij 

achter om voor de wijngaarden en akkers te zorgen. 

 
Haggai 1 
In de periode na de terugkeer uit de ballingschap moest de tempel weer opgebouwd 
worden. Helaas vonden de teruggekeerde Israëlieten hu eigen huizen belangrijker, 
tot woede van God 
 
1 In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte 

de HEER zich bij monde van de profeet Haggai tot Zerubbabel, zoon van Sealtiël en 

gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Josadak en hogepriester: 2 ‘Dit zegt de HEER 

van de hemelse machten: Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van 

de HEER weer op te bouwen. 3 Maar,’ zo sprak de HEER bij monde van de profeet Haggai, 

4 ‘is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl 

mijn huis nog een ruïne is! 5 Nu dan – dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg 

zijn jullie ingeslagen? Denk toch na! 6 Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst; jullie 

eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het genoeg, jullie kleden je maar 

krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt zijn geld maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. 

7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? 

8 Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het 

aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen – zegt de HEER. 9 Jullie hebben veel verwacht, 

maar hoe weinig is het geworden, en wat jullie wél binnenhaalden, is door mijn adem 

vernietigd. En waarom? – spreekt de HEER van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog 

altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. 10 Daarom 

onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. 11 Ik heb het land en de 

bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier, en alles 

wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen.’ 12 Zerubbabel, zoon 

van Sealtiël, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over 

waren, luisterden naar de oproep die de HEER, hun God, had gedaan; ze luisterden naar de 

woorden van de profeet Haggai, die door de HEER, hun God, gezonden was. En het volk 

werd vervuld van vrees voor de HEER. 13 Maar Haggai, de bode van de HEER, zei in 

opdracht van de HEER tot het volk: ‘Ik ben bij jullie – spreekt de HEER.’ 14 Zo zette de 

HEER Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en Jozua, zoon van Josadak en 

hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van 

de tempel van de HEER van de hemelse machten, hun God. 15 Ze  gingen aan het werk op 

de vierentwintigste dag van de zesde maand. In het tweede regeringsjaar van koning Darius,  

 
 



Haggai 2:1-10 
De toekomstige heerlijkheid van de tempel zal groter zijn dan het ooit geweest is. 
Een belofte die is vervuld in de komst van Christus die zichzelf als de nieuwe tempel 
zag 
 
1 op de eenentwintigste dag van de zevende maand, sprak de HEER opnieuw bij monde van 

de profeet Haggai. Hij droeg hem op: 2 ‘Zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiël en 

gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en tegen wie er van 

het volk nog over zijn: 3 “Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? 

En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” 4 Maar houd 

vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; 

jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie 

– spreekt de HEER van de hemelse machten. 5 Dat heb ik jullie beloofd toen jullie 

wegtrokken uit Egypte; ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd. 

6 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, 

en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. 7 Alle volken breng ik in 

beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom – 

zegt de HEER van de hemelse machten. 8 Het zilver is voor mij en het goud is voor mij – 

spreekt de HEER van de hemelse machten. 9 De luister van deze tempel zal groot zijn, nog 

groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie 

vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’ 10 Op de 

vierentwintigste dag van de negende maand, in het tweede regeringsjaar van Darius, richtte de 

HEER zich tot de profeet Haggai. 

 
Johannes 1:1-14 
Letterlijk staat er in vers 14: ‘het Woord (=Jezus) heeft onder ons getabernakeld’. In 
Jezus woont God onder de mensen, Hij is de nieuwe tempel. 
 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in 

het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.  

4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door 

God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, 

opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te 

getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 

10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem 

niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet 

ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht 

gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet 

uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens 

geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn 

grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Openbaring 21:1-5 
Hier gaat het naar toe: een nieuwe hemel en aarde, en God woont onder ons. 
 

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 

voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de 

hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor 

haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 

woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 

zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer 

zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die op 

de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier 

wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ 
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