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Bijeenkomst 8: Getuigend Christen zijn (2) 
 

Markus 12:28-34 

God liefhebben en je naaste als jezelf, van zo’n levensstijl moet toch iets uitgaan? Hoe is in 

jouw leven zichtbaar dat je dit ‘dubbele liefdesgebod’ als uitgangspunt hebt? 

28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en 

gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle 

geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, 

Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na 

belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan 

deze.’ 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen 

is God en er is geen andere god dan hij, 33 en hem liefhebben met heel ons hart en met heel 

ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer 

dan alle brandoffers en andere offers.’ 34 Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei 

tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een 

vraag te stellen. 
 

Lukas 10:25-37 

Een indringende gelijkenis. Wie kan dit lezen zonder zich te schamen?  

Gelukkig was de Here Jezus bereid om ónze barmhartige Samaritaan te worden … 

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet 

ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de 

wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, 

lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en 

uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult 

leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn 

naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem 

naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, 

hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester 

langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er 

kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog 

om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag 

liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond 

ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem 

zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, 

en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze 

drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde 

zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan 

voortaan net zo.’ 
 

 

 

 

 

 



Galaten 5:14-26 

Om getuigend te kunnen leven in woord en daad moet je openstaan voor de leiding van de 

heilige Geest. Hij moet het doen. Hoe vaak bid jij om  

de heilige Geest en kun je momenten in je leven aanwijzen waarop je iets van die leiding 

merkte? 

14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar 

wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik 

zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat 

wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met 

onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar 

wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend 

wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 

20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 

rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de 

waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel 

hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er 

is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur 

met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, 

laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit 

eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. 
 

Handelingen 2:43-47 

De eerste christenen stonden vanwege hun manier van leven ‘in de gunst bij het hele volk’. 

Zou dat voor onze gemeente ook gelden denk je? Wat zou beter kunnen? 

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 

44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 

45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig 

hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood 

bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze 

loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit 

met mensen die gered wilden worden. 
 

1 Petrus 2:13-17 

Een eerlijke en betrouwbare levensstijl van christenen kan hun ongelovige omgeving aan het 

denken zetten. 

13 Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn 

aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft 

afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 15 God wil 

namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. 16 Leef als vrije 

mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren 

van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en 

eerbiedig de keizer. 
 

  



1 Petrus 2:18-25 

Onrecht durven lijden omdat je Christus volgt hoort ook bij een getuigend leven. Je hoeft niet 

altijd op je strepen te staan of wraak te nemen. 

18 Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede 

en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. 19 Het is een blijk van genade als 

iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. 

20 Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor 

uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u 

moet lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om 

uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem 22 die 

geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en 

hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig 

oordeelt. 24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood 

voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 25 Eens 

dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel 

behoedt. 
 

1 Tessalonicenzen 1:2-8 

Let vooral op de verzen 7 en 8. Het geloof van deze mensen was in de wijde omgeving bekend 

geworden. Paulus dankt hiervoor, dit is wat God wil zien. 

2 Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden 3 en 

gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw 

liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. 4 God 

heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: 5 onze verkondiging 

aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende 

kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw 

midden waren. 6 U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt 

u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. 7 Zo bent u een voorbeeld voor 

alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. 8 Want het woord van de Heer heeft zich 

vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt 

ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; 
 


