
Jezus , dode legende of  

levende Heer 

blok A - nivo 2 - avond 5  
    

 

The Body 
 

Stel nu dat inderdaad bewezen wordt dat dit skelet het skelet  

is van Jezus van Nazareth, welke consequenties heeft dat dan:  

 

a. voor jou persoonlijk: 

 

 

 

b. voor de wereld:  

 
 
 

 

 

 

Bijbelstudie 1 Korintiërs 15  
 
3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op 

mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze 

zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is 

opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan 

de twaalf leerlingen.6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en 

zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, 

maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is hij 

aan Jakobus verschenen en daarna aan alle 

apostelen. 8 Pas op het laatst is hij ook aan mij 

verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9 Want ik 

ben de minste van de apostelen, ik ben de naam 

apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb 

vervolgd. 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik 

ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking 

gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan 

alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar 

dankzij Gods genade. 11 Hoe dan ook, of zij het nu 

zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde 

boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof 

gekomen. 



12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe 

kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet 

opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze 

verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God 

over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want 

als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. 16 Wanneer de doden 

niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is 

uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en worden de doden die 

Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de 

beklagenswaardigste mensen die er zijn.20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, 

als de eerste van de gestorvenen. 
 

Onderstreep in de tekst de argumenten die Paulus geeft dat de opstanding waar 

is. Omcirkel de consequenties die hij noemt als het niet waar is. 
 

 

De opstanding als historisch feit 
 

A. De situatie na de kruisiging van Jezus. 
Het lichaam van Jezus werd, naar Joods gebruik in linnen doeken gewikkeld. Hierna werd het 

lichaam in een massief rotsgraf bijgezet. Voor de ingang van dit graf werd met behulp van 

hefbomen een loodzware steen van rond de twee ton gerold. Ook werd er nog een Romeinse 

wacht bij het graf neergezet ter bewaking van het graf. Op het graf zat een merkzegel, dit 

zegel werd geplaatst ter voorkoming van grafschennis. De Romeinse wacht bewaakte het graf 

met gevaar voor eigen leven, in het geval van grafschennis kon het hun letterlijk de kop 

kosten. Toch bleek na 3 dagen dat de steen was weggerold en dat het graf leeg was. 

------ 

 
B. Was het graf wel leeg? 

De volgelingen van Jezus beweerden dat het graf leeg was en dat Jezus uit de dood was 

opgestaan. Als het graf  in tegenstelling tot hun bewering niet leeg zou zijn, dan zou deze 

bewering nog geen uur stand kunnen houden.  

Wat was er simpeler voor de Joodse autoriteit om die beweringen te kop in te drukken, dan 

om te laten zien dat het graf niet leeg was. Maar dat konden ze niet, want het graf wás leeg. 

------ 

 
C.  Wat is er met het lichaam gebeurd? 

Blijft dus de vraag over wat er met het lichaam gebeurd is, of mensen hebben het lichaam 

weggehaald, of God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Maar welke mensen dan. Zijn 

vijanden? Die waren maar al te blij dat hij in het graf lag. Zijn vrienden dan.  

Dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Ze waren erg ontmoedigd en dachten dat met zijn dood alles 

voorbij was. Zouden die werkelijk in staat zijn geweest de hele antieke wereld op zijn kop te 

zetten, en zelfs bereid zijn geweest zich in de arena’s voor de leeuwen te laten werpen als ze 

wisten dat hun boodschap een leugen was? Dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk en dat is het 

ook. Nee, de enige conclusie lijkt te zijn dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. 

------ 

 
D. Hij is gezien. 

In een van de brieven in het Nieuwe Testament wordt een heel rijtje mensen genoemd aan wie 

Jezus is verschenen. 1 Corinthiërs 15: 5-7 



“Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door 

maar liefst 500 broeders tegelijk. Hoewel enkelen al gestorven zijn, leven de meeste nog” 

------ 

 

E. Thomas Arnold, schrijver van het beroemde driedelige werk ‘de geschiedenis van Rome’: 

“Ik ben al jaren gewend om de geschiedenis van andere tijden te bestuderen en om de 

argumenten van hen die daarover geschreven hebben te onderzoeken en op hun waarde te 

schatten; ik ken geen enkel feit in de geschiedenis der mensheid dat voor de denkbeelden van 

een onbevooroordeeld onderzoeker door beter en gehad vollediger argumenten wordt 

bewezen, dan het grote teken van God aan ons dat Christus is gestorven en weer uit de dood is 

opgestaan” 

 

Dr Simon Greenleaf, een van de grootste rechtsgeleerden die Amerika ooit heeft gehad: 

“De opstanding van Christus is één van de best gestaafde gebeurtenissen in de geschiedenis, 

gerekend naar de maatstaven van juridisch bewijs zoals die worden toegepast in 

gerechtshoven” 

------- 

 

F. Pinchas Lapide, een vooraanstaand Joods-Orthodox 

wetenschapper: 

“als dit groepje geschrokken en bange apostelen op het punt stond 

alles te laten voor wat het was en uit wanhoop naar Galilea te 

vluchten; als deze boeren, herders en vissers, die hun meester 

verraden en verloochend hadden en Hem aan zijn lot hadden 

overgelaten, plotseling konden veranderen in een sterke 

zendingsgemeenschap, overtuigd van de redding en in staat om na 

Pasen met veel meer succes te werk te gaan dan voor Pasen, dan 

voldoet geen enkel visioen of hallucinatie om zo’n radicale 

verandering te verklaren” 

 
 

Welke argumenten staan in jouw stukje:



Wat heb je eraan – zondag 17 HC 
 

Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? 
 

Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons te doen 

delen in de gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor ons had verworven. Ten 

tweede worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven.  

Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze 

opstanding in heerlijkheid. 

 

Stel je hebt een vriend die wel wil geloven in een Jezus die een goed mens is , 

en die sterft voor anderen, maar die niet kan geloven in een opstanding. Zijn 

vraag aan jou is: waarom zou ik dat moeten geloven? Wat heb je daaraan? 

Schrijf nu op je een kort antwoordbriefje waarin je uitlegt wat de opstanding 

voor jou betekent: 
 

Beste … 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Efeziërs 2:8-9 

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u 

niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus 

niemand kan zich erop laten voorstaan. 



Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

De volgende keer gaan we het hebben over ‘Jezus, Leeuw of Lam’. In verband 

daarmee lezen we een aantal gedeelte uit het Oude Testament die gaan over de 

komende verlosser. 

 

Genesis 49: 8-12 

Jakob zegent hier Juda, en in deze zegen 

profeteert hij over de leeuw, die komt. 

 

2 Samuël 7:1-16 

David uit de stam van Juda krijgt de belofte dat 

er altijd iemand op zijn troon zal regeren. 

 

Jesaja 9: 1-6 

In een tijd dat het nogal tegenvalt met de 

leeuwenmoed van de koningen van Juda, klinkt 

deze geweldige profetie. 

 

Jesaja 11:1-10 

De tronk van Isaï (David was een zoon van Isaï) zal met de ballingschap 

afgehakt worden. Maar toch zal zijn koningshuis weer tot bloei komen. Dan zal 

er echte vrede zijn. 

 

Jesaja 42: 1-9 

De verlossing die God brengt zal gebracht worden door zijn dienaar, en die zal 

nederig zijn als een lam 

 

Jesaja 52:13- 53: 7 

De dienaar van de Heer zal slagen, ook al laat hij zich als een Lam naar de slacht 

lijden. 

 

Handelingen 8: 26-40 

“Wie is dat Lam?” Vroeg de kamerling. En Fillipus vertelde hem over Jezus de 

zoon van David.  
 


