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Bijeenkomst 8: Nieuw Jeruzalem: het verbond volmaakt

We zijn in dit blok heel intensief met de bijbel bezig. Het is belangrijk om je in de
bijbel te verdiepen, want zo leer je God kennen in al zijn veelzijdigheid. Je ziet wat
God gedaan heeft in de geschiedenis, je leert zien hoe Christus de vervulling is van
het Oude Testament, hoe God in Hem al veel van zijn beloften is nagekomen en wat
Hij nog gaat doen. Deze week zeven bijbelgedeelten die het belang van bijbellezen
onderstrepen.

Psalm 78:1-11
Wat God heeft gedaan en gezegd moet doorverteld worden.

1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn
mond. 2 Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. 3 Wij
hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. 4 Wij willen het onze
kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke,
krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 5 Hij stelde een richtlijn
vast voor Jakob en kondigde in Israél een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan
hun kinderen te leren. 6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren
moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 7 Dan zouden zij op God
vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. 8 Dan zouden
zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart
en geest, een geslacht dat God ontrouw was. 9 De mannen van Efraim, bewapend met pijl en
boog, trokken zich terug op de dag van de strijd. 10 Zij hielden zich niet aan het verbond met
God en weigerden te leven naar zijn wet. 11 Zij vergaten zijn grote daden, de wonderen die
hij had getoond.

Johannes 5:37-40
Om Jezus te herkennen als de Verlosser is blijkbaar kennis van het Oude Testament
nodig, dat is in elk geval wat Jezus zelf duidelijk maakt.

37 De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u
hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, 38 en u hebt zijn woord niet
blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.

39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de
Schriften getuigen over mij, 40 maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.

2 Timotels 3:14-17
Wat God heeft laten opschrijven, daar moet je je winst mee doen.

14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet
wie je leraren waren 15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je
wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. 16 Elke
schrifttekst is door God geinspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om
dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat
een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.



Handelingen 17:1-12
De Joden in Berea onderzochten ijverig het oude testament om te controleren of
waar was wat Paulus over Christus vertelde.

1 Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge
hadden. 2 Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen
debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift 3 toonde hij aan dat de
messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias,” zo zei
hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.” 4 Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij
Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de
hogere kringen. 5 Maar de Joden die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van
jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en grote
beroering in de stad teweegbrachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas
aan een volksgericht te onderwerpen, 6 maar toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze
Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze schreeuwden: ‘De
mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen, 7 en Jason heeft hun
onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren
dat iemand anders koning is, namelijk Jezus!” 8 De te hoop gelopen menigte en de
stadsprefecten raakten in verwarring bij het horen van deze woorden. 9 Jason en de anderen
werden op borgtocht vrijgelaten. 10 Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en
Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. 11 De Joden
in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling
naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of
het inderdaad waar was wat er werd gezegd. 12 Velen van hen aanvaardden dan ook het
geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen.

1 Korintiérs 10:1-13
De geschiedenis van Gods volk in het oude testament is opgeschreven om er van te
leren (vers 11).

1 Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk
werden beschermd en allemaal door de zee trokken, 2 dat ze zich allemaal in de naam van
Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. 3 En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke
voedsel 4 en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots
die hen volgde — en die rots was Christus. 5 Toch wees God de meesten van hen af, want hij
liet hen bezwijken in de woestijn. 6 Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn
op het kwade, zoals zij. 7 Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven
staat: ‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.” 8 Laten we
geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag
drieéntwintigduizend. 9 En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor
werden ze door slangen doodgebeten. 10 En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden,
want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. 11 Wat hun overkomen is, moet ons
tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te
waarschuwen. 12 Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij
niet valt. 13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God
is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de
beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.



Romeinen 15:1-6
Opnieuw wordt hier het belang van het oude testament onderstreept (vers 4). Het is
voor ons opgeschreven om stand te houden in het geloof.

1 Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang
dienen. 2 Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en
opbouwend voor hem is. 3 Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat
geschreven: ‘De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.’ 4 Alles wat vroeger is
geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost
te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. 5 Moge God, die ons doet volharden en ons
troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 6 Dan zult u
eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

2 Petrus 3:14-16
De brieven van Paulus worden door Petrus aangeprezen. Zelfs als ze moelilijk te
begrijpen zijn moeten we onze winst ermee doen.

14 Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om
smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. 15 Bedenk dat het
geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven
met de wijsheid die hem is geschonken. 16 Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij
dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat
door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat
doen ze trouwens ook met de overige geschriften.
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