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Bijeenkomst 3: Vriendschap en trouw 
In het boek Hosea wordt de verhouding tussen God en zijn volk als een huwelijk 
beschreven. God bleef trouw. Mensen zijn daarom ook geroepen om als God trouw 
te zijn in het huwelijk. Daar gaat de tekst in Maleachi over. 

 
Hosea 2:15-19 
15 Ik zal haar straffen voor de feesten die ze aan de Baäls wijdde en waarop ze hun offers 

bracht; uitgedost met ringen en halssieraden liep ze achter haar minnaars aan. Maar mij vergat 

ze – spreekt de HEER. 16 Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart 

spreken. 17 Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak ik tot een 

poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de 

dag dat ze wegtrok uit Egypte. 18 Dan, op die dag – spreekt de HEER –, zul je zeggen: ‘Jij 

bent mijn man,’ en daarbij is geen wanklank meer te horen. 19 De namen van de Baäls zul je 

niet meer in de mond nemen, ze zullen niet langer worden gehoord.  

 
Hosea 4:1-3 
1 Luister naar de woorden van de HEER, Israëlieten! De HEER voert een geding tegen de 

inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde, en met God zijn 

ze niet meer vertrouwd. 2 Het is een en al meineed en bedrog, niets dan moord, diefstal en 

overspel; het ene bloedbad volgt op het andere. 3 Daarom is het land in rouw gedompeld en 

bezwijken al zijn inwoners, mét de dieren van het veld en alles wat vliegt; zelfs de vissen in 

zee sterven uit. 

 
Hosea 6:1-3 
1 ‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; de 

hand die sloeg, zal ons verbinden. 2 Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag 

doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven. 3 Dan zullen wij hem kennen, ernaar 

jagen om de HEER te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als 

milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’  

 
Hosea 11:7-9 
7 Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik 

zal hun lot niet verlichten. 8 Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je 

kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? 

Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. 9 Ik zal mijn toorn laten 

varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. Want God ben ik, en geen mens, ik ben in 

jullie midden, ik ben heilig, ik zal niet meer in woede ontsteken.  

 
Hosea 14:2-4 
2 Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. 

3 Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: ‘Vergeef ons 

al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. 

4 Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij 

niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij u 

vindt een wees ontferming!’ 

 



Hosea 14:5-9 
5 Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen. 

6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de 

Libanon; 7 zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en 

geuren als de ceders op de Libanon. 8 Dan is het weer goed toeven in zijn schaduw, er wordt 

weer koren verbouwd. Het zal bloeien als een wijnstok, befaamd zijn als de wijn van de 

Libanon. 9 Dan zegt Efraïm: ‘Wat heb ik nog met afgoden te maken? Ik wil zijn liefde 

beantwoorden, mijn oog op hem richten. Dan ben ik als een cipres, altijd groen; het zijn uw 

vruchten die ik draag.’  

 
Maleachi 2:13-16 
13 En verder: jullie storten hete tranen op het altaar van de HEER, jullie jammeren en kreunen 

omdat hij niet naar je offers omziet en ze niet uit jullie handen aanvaardt. 14 En jullie vragen 

je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld 

hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER 

getuige is geweest. 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen 

wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw 

van je jeugd niet trouweloos. 16 Want de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het 

verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met 

onrecht – zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet 

langer trouweloos.  

 


