Metorcatechese Hoogeveen 2012-2013
Bidden niveau 2

Bidden-5	niveau 2	werkblad catechisanten
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Lezen: : HC vr/antw 127 en 1 Petr 5, 6-11

HC zd 52 vr 127: Wat is het zesde dat de Here Jezus ons leert bidden?
antw :	‘bewaar ons voor verzoekingen, en verlos ons van de duivel’ dat betekent:
Vader, wij zijn zo zwak dat we het vanuit onszelf nooit volhouden.
Er staan immers drie vijanden tegenover ons: de duivel, de wereld, en ons slechte ik.
In het geref kerkboek staat: …, en bovendien houden onze doodsvijanden – de duivel, de wereld en ons eigen vlees – niet op ons aan te vechten.
We vragen U: maak ons sterk door de Heilige Geest. Alleen zo zullen wij niet ondergaan, 
maar stand houden en straks de eindoverwinning halen.

1 Petrus 5, 6-11 
6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 11 Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

0 Wat zijn verleidingen? Probeer een definitie te geven van ‘verleiding’.


………………………………………………………………………….

1 Hoe  kunnen we de soorten verleidingen volgens de Heidelbergse Catechismus indelen?


· ………………………………

· ………………………………

· ………………………………




Lees de onderstaande teksten en zet ze in de juiste kolom

Gal 5, 16-17 16  Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.

Efez 6,	12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

1 Joh 2, 15-17 15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 16 want alles wat in de wereld is–zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht–,dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. 17 De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.


	duivel
	wereld
	eigen vlees

	


	
	

	voorbeeld uit eigen leven


………………………………


………………………………


………………………………




	voorbeeld uit eigen leven


………………………………


………………………………


………………………………

	voorbeeld uit eigen leven


………………………………


………………………………


………………………………





2 Word jij weleens ‘verleid’? 
Kun jij verleidingen weerstaan?
Zijn het wel echte verleidingen, als je die kunt weerstaan?

3 Hoe sterk ben jij? Heb je de keuze om wel of niet toe te geven aan verleidingen?
Lees Galaten 5, 17 het eerste deel nog eens. Herken je wat daar staat?
Bespreek of dit ook voor jou opgaat, of dat dit andere mensen betreft; bijvoorbeeld pas-bekeerde christenen in Galatië, die nog niet helemaal gewend zijn aan de christelijke manier van leven.

Lezen: Mt 16, 21 – 23
21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22 Petrus nam hem ter zijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
· Wat vind jij van die felle reactie van Petrus? ………………………………….

· Wat heeft volgens jou Petrus op het oog als hij zegt ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’?  

· Kruis aan wat volgens jou van toepassing is

O	Hij (Petrus) wil het reddingsplan van God doorkruisen
O	Hij wil het liefst dat Jezus al die ellende bespaard blijft
O	Petrus is bang dat de reputatie van de leerlingen van Jezus eraan gaat
O	Hij gelooft niet dat Jezus op de derde dag zal worden opgewekt uit de dood
O	Petrus heeft niet in de gaten dat zijn spreken door Satan wordt gebruikt
O	ander motief, namelijk ………………………………………………………

· Wie keert Jezus de rug toe als Petrus hem fel terechtwijst?
· Wat bedoelt Jezus met de woorden “Je zou me nog van de goede weg afbrengen”

4 Wat is volgens jou het doel van de verleidingen van satan? 

…………………………………………………………………………

5 Kunnen wij de duivel eigenlijk wel weerstaan? Wie is sterker, jij of de duivel?

Waarom denk je dat?

Waarom is het zo moeilijk om weerstand te bieden aan verleidingen?

Ben je weleens gezwicht voor een vette verleiding? 

Geef eens heel eerlijk aan hoe dat was, op dat moment? 

En heb jij weleens een ander verleid om iets te doen wat niet de bedoeling was?
En als je succes had, wat voor gevoel gaf dat aan jou?

6 Welk belang heeft God erbij dat mensen verleidingen weerstaan?

Wat verwacht je van God als het gaat om weerstand bieden?

7 Hoe weten we dat Gods hulp echt werkt? Ervaren we dat ook zo?

· Kun jij de duivel op de vlucht jagen? ……………

· Waarom denk je dat?

……………………………………………………………………………………………

8 Zoek Jakobus 4,7  op en reageer erop.


Schrijf deze tekst op 2 strookjes papier en gebruik die als bladwijzers in je Bijbel en in je kerkboek, zodat je de tekst binnenkort misschien wel uit je hoofd kent.
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