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Bijeenkomst 7: één verbond en niet twee 

 
De leer over het duizendjarig rijk is tegelijk een leer over de activiteit van de satan, hij 
is volgens Openbaring 20 immers ‘gebonden’ voor een periode van duizend jaar. wat 
vertelt de bijbel ons over de satan?  
 
Zacharia 3:1-5 
Ook in het oude testament komen we satan al tegen. Hij is degene die ons aanklaagt 
voor God vanwege onze zonde. Maar het offer van Christus zal hem de mond 
snoeren.  
 
1 Vervolgens liet hij me de hogepriester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de HEER, 

met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte. 2 De engel van de HEER zei tegen 

Satan: ‘De HEER zal je het zwijgen opleggen. De HEER, die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal 

jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwartgeblakerd hout dat uit het vuur is 

weggerukt?’ 3 Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. 4 Deze zei tegen 

degenen die voor hem stonden: ‘Trek hem die vuile kleren uit.’ En tegen Jozua zei hij: 

‘Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad.’ 5 Ik zei: ‘Ze 

zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen.’ Ze deden hem een nieuwe tulband om en 

kleedden hem aan in het bijzijn van de engel van de HEER. 
 
Matteüs 4:1-11 
Satan verleidt tot zonde, zoals hij al vanaf het allereerste begin deed. 
 
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de 

proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote 

honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel 

dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat 

geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de 

mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op 

het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan 

naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun 

handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er 

staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel nam hem 

opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in 

al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 

10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, 

uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er 

engelen om voor hem te zorgen. 

 
  

 



Lukas 10:1-20 
Let vooral op vers 18. De prediking van Gods koninkrijk is een nederlaag voor de 
satan. 
 
1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen  aan, die hij twee aan twee voor zich uit 

zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. 2 Hij zei tegen hen: ‘De 

oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij 

arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 3 Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie 

als lammeren onder de wolven. 4 Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, 

en groet onderweg niemand. 5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit 

huis!” 6 Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal 

die vrede bij je terugkeren. 7 Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de 

arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. 8 En als jullie een stad 

binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, 9 genees de zieken die er 

zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 10 Maar als jullie een 

stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 11 “Zelfs het stof 

van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar 

bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die 

dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13 Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in 

Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners 

van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot 

inkeer gekomen zijn. 14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker 

zijn dan dat van jullie. 15 En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult 

worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! 16 Wie naar jullie luistert, 

luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij 

gezonden heeft.’ 17 De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de 

demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ 18 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb 

Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht 

gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, 

zodat niets jullie kan schaden. 20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie 

onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’  

 
 
Matteüs 12:22-30 
Jezus laat weten dat hij de satan (hier Beëlzebul genoemd) ‘gebonden’ heeft. Een 
belangrijk gedeelte in verband met de uitleg van Openbaring 20. 
 
22 Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon spreken, en hij genas 

hem, zodat hij weer kon spreken en zien. 23 Alle omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou 

híj de Zoon van David zijn?’ 24 Maar de farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij 

kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ 25 Jezus 

wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, 

en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. 26 Als Satan 

Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? 27 En 

als ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan 

uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! 28 Maar als ik door de Geest van God demonen 

uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 29 Trouwens, hoe kan iemand het 

huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft 

vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. 30 Wie niet met mij is, is tegen 

mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. 
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Johannes 12:20-33 
Let vooral op vers 31. De overste van de wereld, daar wordt satan mee bedoeld. Als 
Jezus sterft voor onze zonde verliest satan zijn greep op de wereld, hij kan ons niet 
meer aanklagen bij God. 
 
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij 

gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 

22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De 

tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker 

u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer 

hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze 

wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij 

volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd 

worden. 27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij 

voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, 

Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn 

grootheid weer tonen.’ 29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een 

donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken 

had. 30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het 

oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 

32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 

33 Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.  

 
1 Petrus 5:8-9 
Satan weet dat hij al verloren heeft, maar hij is nog wel actief.  
 
8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een 

brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, 

in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt 

gaan. 

 
Romeinen 16:17-20 
De satan is een overwonnen vijand voor wie in God gelooft! 
 

17 Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en 

anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de 

weg, 18 want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en 

door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen. 19 Uw gehoorzaamheid is 

overal bekend geworden; ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid 

hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad. 20 De God van de vrede zal 

Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u. 
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