
 

 

 

Een hart vol van Hem 

blok D - nivo 3 - avond 5 

 

       

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik en huiswerk 

19.20 Wat geeft jouw leven waarde 

19.30 Bijbelstudie Lukas 19: 1-10 

19.40 Het lege hart 

19.50 Alleen God > dat is bevrijdend - vraag en antwoord 95 HC 

20.00 Presentatie 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

Bijbelstudie Lukas 19: 1-10 
 

 

Wat was het belangrijkste in Zacheüs’ leven?  

Welke voorwaarden stelt Jezus aan Zacheüs?  

Wat verandert Zacheüs’ leven? 

Waar blijkt die verandering uit? 

 

 

 

Alleen God > dat is bevrijdend - vraag en antwoord 95 HC 

 

Wat is afgoderij?  

Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord 

geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de 
mens zijn vertrouwen stelt.  

 

Kun je dit antwoord vertalen naar het voorbeeld van het lege hart?  

Kun je uitleggen waarom het 1
e
 gebod je de weg van de bevrijding wijst? 

    € 



 

 

 

 
 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 

 
 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

Voor de volgende keer moet je één 

enquête afgenomen hebben.  

 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Jesaja 1:10-17 

Het onderhouden van godsdienstige gewoontes zonder dat het je leven verandert 

heeft voor God geen waarde. Hij wil je hart, ziel en verstand. Hij wil je op 

zondag én de rest van de week. 

 

Jesaja 29:13-16 

God wil geen uiterlijke gehoorzaamheid waar het hart niet bij is. 

 

Psalm 18:1-7 

Hartelijk liefde voor God, dat was kenmerkend voor David. Durf jij God ook op 

deze manier aan te spreken? 

 

 

 

 



 

 

 

2 Korintiërs 10:1-6 

Let vooral op vers 5: God liefhebben betekent ook dat je je verstand onderwerpt 

aan zijn evangelie.  

 

2 Korintiërs 8:1-8 

Volledige toewijding aan God moet blijken in alles wat je doet. Blijf jezelf 

daarop bevragen.  

 

Psalm 119:1-8 

Zijn dit ook jouw woorden? 

 

2 Timoteüs 3:1-5 

‘Het genot zullen ze meer liefhebben dan God’ (vers 5). Herken je deze strijd in 

jezelf? 

 

 

 

 


