Avond 1 - Three in one

Achtergrondinformatie

De drie-eenheid

God is altijd groter dan je denkt. Zijn werk is breder dan je denkt. Hij openbaart zich als
Vader, Zoon en Geest die samen één zijn maar toch ook elk afzonderlijk hun werk doen.

Een eenvoudige manier om zicht te krijgen op het werk van de drie-enige God is de
onderverdeling in schepping, verlossing, vernieuwing.

Schepping , Verlossing , Vernieuwing zijn de drie hoofdmomenten in de christelijk leer:

Bij Schepping denken we vooral aan de Vader, maar de Geest ( de adem van God) geeft leven
(vgl Psalm 103) , terwijl ook Jezus als het Woord betrokken was bij de Schepping (vgl
Johannes 1)

Bij Verlossing denken we vooral aan de Zoon. Maar de Vader heeft de Zoon gestuurd (Joh
3:16) en de Zoon ontving de Geest bij zijn doop (Mat 3) zodat Hij zijn werk als Messias kon
doen.

Bij Vernieuwing denken we vooral aan de Geest, maar de Geest wordt gestuurd door de
Vader en de Zoon (Joh 15:26-27) en vernieuwt ons naar het beeld van de Zoon tot eer van de
Vader.

We moeten niet alleen maar in de VVader of de Zoon of de Geest geloven maar in alle drie,
terwijl we ze toch ook weer als één God aanbidden. Benadruk vooral dat het een mysterie
blijft. Maar God openbaart zich als VVader , Zoon en Geest en werkt ook zo in en voor ons.
Daarom is dit toch heel belangrijk. Waar denk jij het meeste aan? Welke van de drie personen
zou jij meer ‘aandacht’ moeten geven?

Citaten over de Drie-eenheid

Allereerst een citat van C.S. Lewis:

...... Een doodgewoon, eenvoudig christen knielt neer om te bidden. Hij probeert met God in
verbinding te komen. Maar als hij een christen is, dan weet hij dat hetgeen hem tot bidden
drijft 60k God is, dat wil zeggen: God binnen in hem, om het zo uit te drukken. Maar hij weet
ook dat al zijn werkelijke godskennis hem door Christus toekomt, door Christus, de mens die
God was; en dat Christus naast hem staat, hem leert bidden en voor hem bidt. Het is u wel
duidelijk wat dit alles betekent. God is de boven het gans heelal verheven tot wie hij bidt, het
doel dat hij tracht te bereiken. God is ook datgene in hem, dat hem aandrijft, de bewegende
kracht. En God is ook de brug of de weg waarlangs hij naar dat doel wordt voortgedreven.
Aldus openbaart zich het gans drievoudige leven van het drie-persoonlijke Wezen in zeer
reéle zin in die kleine slaapkamer waar een nietig mensenkind zijn gebed doet.

Op die wijze is de theologie begonnen. De mensen wisten op een vage manier reeds van God
af. Toen kwam er een mens die pretendeerde God te zijn, en toch was hij niet iemand die men
voor een waanzinnige kon verslijten. Hij bracht de mensen ertoe in Hem te geloven. Nadat zij
er getuige van waren geweest dat mensen hem ter dood hadden gebracht ontmoetten ze hem
weer. En nadat zij zich hadden aangesloten tot een kleine kring of gemeenschap vonden zij
God ook op een bepaalde manier in henzelf. Hij gaf hun leiding en schonk hun de kracht om
te doen wat ze vroeger niet konden. En toen zij van dat alles zich ordelijk rekenschap gaven,
kwamen zij tot de ontdekking dat zij de definitie hadden gevonden van een driepersoonlijke
God.”

(C.S. Lewis: De beeldhouwer en zijn beeld, 22-24)



Enkele uitspraken van bekende kerkvaders over de drie-eenheid:

- ‘Als we het hebben over de drie-eenheid zeggen we iets om niet niets te hoeven zeggen.’
- ‘Ik kan niet aan de ene God denken zonder door alledrie omschenen te worden, en ik kan
nietover één van de drie spreken zonder terstond tot de ene geleid te worden.’

Het beeld van 3 golven

De bijbel is het boek dat vertelt dat de HERE naar de mensen toekomt, en steeds dichterbij
komt : 3 stappen onderscheiden > 3 golven steeds verder het strand op:

a. Golf 1: Na de zondeval komt God de mens opzoeken, ondanks zonde toch een relatie, een
verbond. Opening naar toekomst. En ook al vallen de mensen steeds weer tegen, God blijft de
mensen opzoeken, steeds weer de relatie vernieuwen, nieuwe start: na zondvloed, bij
Abraham, bij de Sinai, na de ballingschap. Toch lijkt het alsof die golf doodloopt

b. Golf 2: En dan komt er een tweede grote golf die nog verder strand opkomt/dieper
doordringt. God komt midden onder ons wonen Joh 1. Hij is God van eeuwigheid, en toch:
midden onder ons gewoond. Niemand God gezien, maar eniggeboren zoon heeft Hem ons
doen kennen. Jezus Christus, > In Hem komt de HERE heel dichtbij : Immanuel

c. Golf 3: Maar het kan nog dichterbij: Niet alleen onder ons > in ons wonen. Dat is wat het
pinksterfeest duidelijk maakt. De Here Jezus bleef niet onder ons wonen > en dan treedt God
de Heilige Geest op de voorgrond. De Vader en de Zoon zenden de Geest, die in ons komt
wonen, die ons leven vult met zijn aanwezigheid. (Bij Jasper Klapwijk j.klapwijk@filternet.nl
kun je een preek die hierover gaat opvragen)

Doopsformulier, teksten

Het doopsformulier (of één van de drie doopsformulieren, zie www.gkv.nl onder ‘downloads’
voor de nieuwe formulieren) kan een uitgangspunt zijn voor de bespreking. Desnoods
alledrie, en vergelijk ze op het punt wat er wordt gezegd over Vader , Zoon en Geest.

Belangrijke en evt bruikbare bijbelteksten waarin VVader , Zoon en Geest worden genoemd:

- Efeze 2:18 , 1 Petrus 1;1-2 , 2 Kor 13:13, 2 Tess 2:13-14 , Efeze 5:18-21 , Efeze 3;14-17

2 Kor 1:21 , Rom 14:17-18 , Jesaja 63:7-19 is een gedeelte uit OT waarin wordt gesproken
over God als VVader, over de heilige Geest en over de ‘Engel van Gods aangezicht die het volk
heeft gered’. Volgens sommige uitleggers is deze ‘engel’ de Here Jezus. Een bijbelgedeelte
waarin we al iets zien van de nieuwtestamentische openbaring van de drie-enige God.

Tenslotte

Benadrukt moet worden hoe bijzonder en compleet het bijbelse godsbeeld is. God is
almachtig, heilig, persoonlijk, boven ons, met ons , in ons. Hij is één en toch groter en
‘meervoudiger’ dan wij ons kunnen voorstellen. Denk nooit te klein van God! Hjj is altijd
groter dan je onder woorden kunt brengen. Hij is machtiger en heiliger dan je je kunt
voorstellen, Hij is dichterbij dan je durft te geloven.

Benadruk ook dat we zelf vatbaar zijn voor eenzijdigheden. VVoor je het weet zie je God alleen
maar als heel ver weg of machtig. Of je denkt alleen maar aan de Here Jezus als je ‘vriend’ ,
of je bent alleen maar bezig met de Geest en wat je daarvan wel of niet ervaart. Praat er maar
eens over door.

Lesopzet

a. leerdoelen


mailto:j.klapwijk@filternet.nl
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1. Ze weten hoe de drie-eenheid van God in het doopsformulier wordt beschreven.

2. Ze kunnen het beeld van de 3 golven toepassen op God: Als Vader, Zoon en Heilige Geest
( zee: boven/met/in ons)

3. Ze kunnen vertellen wat dat voor hen persoonlijk betekent.

b. lesopzet

Tijd Theorie /werkvorm Wie

19.00 Mentorkwartier:

Vertel dat je het leuk vindt dat iedereen er is. En vertel als leiders
even iets over jezelf.

Als de groepssamenstelling gewijzigd is, is het goed om wat aan
dacht aan kennismaking te besteden. Je kunt hier evt. een spel voor
gebruiken.

bijvoorbeeld:

leder krijgt 4 lege kaartjes. Op kaartje 1 schrijf je je hobby. Op
kaartje 2 beschrijf je een karaktereigenschap. Op kaartje 3 bijv. je
lievelings- eten/zanger etc. Op kaartje 4 schrijf je een ding waar je
goed in bent. (Deze dingen samen geven een korte beschrijving van
hoe uniek de Schepper je gemaakt heeft.). De kaartjes worden
verzameld en geschud en opnieuw willekeurig uitgedeeld.
Vervolgens moet je de 4 kaartjes die je hebt gekregen gaan
uitdelen. Dit doe je aan degene van wie jij denkt dat de beschrijving
bij hem/haar hoort. Na afloop een korte bespreking. Klopt het wat
je hebt gekregen en hebt weggegeven?

19.15 Introductie

In dit blok gaan we kijken naar : wie is God voor jou?

We zullen vooral aandacht geven aan wie de Here Jezus is voor jou,
maar vanavond gaan we het eerst hebben over God de Vader, God
de Zoon en God de Heilige Geest.

Start dan met één van de volgende twee suggesties:

mogelijkheid 1.

ledereen krijgt 3 gele plakbriefjes. (voor elk van de 3 personen:
Vader , Zoon en Geest, één)

Schrijf op elk briefje in een paar woorden op wat het belangrijkste
is van wat die persoon doet, van wat je over Hem geleerd hebt.

Er hangen 3 flaps (V,Z,G)

De jongeren komen één voor één naar voren; ieder plakt z’n briefjes
op de drie posters en leest ze daarbij voor (evt even verduidelijking
vragen of kort reageren)

Hierna volgt nabespreking. Zijn er opvallende verschillen?
Ontbreekt er nog iets?

Pak nu catechismus vraag en antwoord 24 erbij. (werkblad)




Zijn deze drie taken (schepping, verlossing, heiliging=
vernieuwing) terug te vinden op de posters?

mogelijkheid 2.

Je hangt een poster op met daarop een hele rij dingen die God doet:
schepping/ regeren van de wereld/ de bijbel laten schrijven/ mensen
wedergeboren laten worden/ straks de wereld oordelen/ enz/enz
Elke jongere krijgt 3 kleuren stickertjes voor Vader, Zoon en Geest.
Ze moeten nu door die stickertjes aangeven welke van die
activiteiten het specifieke werk is van V, Z of G.

19.30

drie-eenheid in doopsformulier

ledereen krijgt een uitdraai met het doopsformulier het stukje dat
gaat over de beloftes van God de Vader, Zoon en Heilige Geest.
(Opgenomen op het werkblad)

De groep wordt verdeeld in expertgroepen. E€n groep buigt zich
over de belofte die God de Vader doet. De andere over de beloftes
van de Zoon en de derde over die van de Heilige Geest.

Ze gaan in het groepje de volgende vragen bespreken:

Lees het gedeelte eerst zelf:

1. Zet een streepje onder moeilijke woorden. Bespreek deze
moeilijke woorden in je groep. Kom je er niet uit vraag het een
leider.

2.Wat wordt er beloofd door God de Vader/ Zoon/ Heilige Geest?
3. Jij bent ook gedoopt. Zegt dit ook iets voor jou?

Nu gaan de expertgroepen uit elkaar en worden er nieuwe groepen
gevormd waarbij de groepen bestaan uit groepen van alle drie één
of twee uit de verschillende expertgroepen.

Nu worden de gevonden antwoorden uitgewisseld zodat iedereen
het van alledrie weet.

Korte plenaire nabespreking.

19.45

3 golven, 1 zee

Vertel het volgende verhaal en teken daarbij evt op het bord de
golven.

Golven op het strand komen bij vloed steeds dichterbij. De ene
blijft een stukje bij de voeten vandaan op het strand. De volgende
komt net over je tenen en de derde haalt je benen. Zo is het ook met
God de drieeenheid:

a. Golf 1. (God van boven)

God de Vader schiep deze wereld; Na de zondeval komt God de
mens opzoeken, ondanks zonde toch een relatie, een verbond.
Opening naar toekomst.

En ook al vallen de mensen steeds weer tegen, God blijft de mensen




opzoeken, steeds weer de relatie vernieuwen, nieuwe start: na
zondvloed, bij Abraham, bij de Sinai, na de ballingschap.

Toch lijkt het alsof die golf doodloopt

b. Golf 2. (God onder ons)

Wat is dan de volgende golf? Wie heeft een idee?

> De komst van de Here Jezus: dan komt er een tweede grote golf
die nog verder het strand opkomt/dieper doordringt.

God komt midden onder ons wonen

Joh 1: 1-3,14.18. Hij is God van eeuwigheid, en toch: midden onder
ons gewoond. Niemand God gezien, maar de eniggeboren zoon
heeft Hem ons doen kennen.

Jezus Christus, > In Hem komt de HERE heel dichtbij : Immanuel
c. Golf 3. (God in ons)

Wat is dan de volgende golf? Hoe komt God nog dichterbij dan in
Jezus? In de komst van de Geest: De Here Jezus bleef niet onder
ons wonen > en dan treedt God de Heilige Geest op de voorgrond.
Hij woont niet alleen onder ons, Hij komt in ons wonen. Dat is wat
het pinksterfeest duidelijk maakt.

De Vader en de Zoon zenden de Geest, die in ons komt wonen, die
ons leven vult met zijn aanwezigheid.

Stel de vraag:

Betekent dit nu dat je kunt zeggen: eerst was er de Vader, toen de
Zoon en toen de Geest?

Nee, ze waren er wel steeds alle drie. Vraag of ze dat kunnen
aantonen voor

- het scheppingswerk

- het werk van Jezus

- de komst van de Geest.

Bij de Schepping was de Geest de levendmakende kracht (Gen 1:2)
en de Vader schiep de wereld door en voor z’n Zoon (Joh 1: 1-3;
Hebr 1: 3); Ook bij het werk van Jezus waren Vader en Geest
betrokken, kijk b.v. maar naar de doop van Jezus. En het waren de
Vader en de Zoon, die de Geest uitstortten (Hand 2).

Je zou kunnen zeggen: 3 golven, maar 1 zee.

20.00

Ze kennen inmiddels het systeem van de memorisatietekst. Leg uit
wat het nut is van het uit je hoofd kennen van kernteksten, vertel
iets over je eigen motivatie op teksten te leren. Spreek nu met
elkaar af hoe je met het memoriseren en evt. overhoren om zult
gaan.

Wijs ook op het bijbelleesrooster: motiveer ze om dagelijks een
gedeelte te lezen. Leg uit dat ze op die manier ook alvast zich
inlezen voor het onderwerp van de komende week. Levert het te
lezen gedeelte vragen op laten ze die dan noteren en meenemen
volgende week.

20.15

Sluiting




Suggestie: sluit af met een kringgebed. Laat de jongeren eerst
allemaal voor zichzelf 2 beden opschrijven. Daarbij moeten ze
kiezen of ze Vader, Zoon of Geest aan willen spreken.

De twee beden zijn:

V/Z/G ik dank U.............

V/Z/GikbidU.............

Laat nu in twee rondes in een kringgebed ieder zijn bede
uitspreken.

c. benodigde materialen

- plakbriefjes, posters, pennen
- bord+ krijt of Flap + stift
- memorisatiekaartje

d. suggesties
zingen: Ps 105: 2 en 5; Gz 106-109; Gz 161; E&R 139

bijbelgedeelten: Zie art 9 NGB
belijdenis: NGB 8 en 9 ; HC 8 ; geloofsbelijdenis van Athanasius




e. evaluatie

1

In hoeverre leerdoelen gehaald?

+ +

Ze weten hoe de drie-eenheid van God in het
doopsformulier wordt beschreven.

Ze kunnen het beeld van de 3 golven toepassen op
God: Als Vader, Zoon en Heilige Geest ( zee:
boven/met/in ons)

Ze kunnen vertellen wat dat voor hen persoonlijk
betekent.

Opmerkingen mentor/ catecheet

Wat moet de volgende keer anders




Werkbladen

- Ot st "
Three In one P g g g gt

blok A - nivo 2 - avond 1 Rt ™ N N

Introductie - vraag/antwoord 24 HC
Hoe worden deze artikelen ingedeeld?

In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping;
het tweede over God de Zoon en onze verlossing;
het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging.

Drie-eenheid in het doopsformulier

Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig

genadeverbond met je sluit. Hij adopteert je als zijn kind en

erfgenaam .Hij wil altijd liefderijk voor je zorgen. Het kwaad zal hij 0/‘

van je weren; of hij laat het bijdragen aan het goede.
i i S

Door je doop garandeert de Zoon dat hij al je zonde van et e ™

je wegneemt. Hij maakt je één met zichzelf in zijn dood en opstanding. Hij

schenkt je zijn eigen volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je

vrijspreekt.

Door je doop garandeert de Heilige Geest je dat hij in je wil wonen. Hij maakt
je een levend lid van Christus. In Christus bezit je namelijk al de afwassing van
je zonde en de dagelijkse vernieuwing van je leven. De Geest maakt dat tot je

persoonlijke eigendom.

t ~
—~——

FE

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,maar eeuwig leven heeft.



Bijbelleesrooster -----------m-m-mmmmmemmeeeeeee

De volgende week gaan we het hebben over: ‘Jezus, feit of fictie’. Het
bijbelleesrooster helpt je om te begrijpen dat het verhaal van Jezus geen mythe
of legende is, maar echt gebeurde feiten bevat.

Lucas 1: 1-4; Handelingen 1: 1-3
Lucas schreef zowel zijn evangelie als het boek Handelingen. Let op hoe hij zijn
verhalen presenteert: het gaat om nauwkeurig onderzochte feiten.

Lucas 2: 1-14
Kijk naar vers 1 en 2. Lucas geeft heel precies aan wanneer deze dingen gebeurd
zijn. Zijn lezers kunnen het navragen, net zoals hijzelf het heeft nagevraagd.

Lucas 3: 1-9
Weer valt op hoe precies Lucas aangeeft in welke tijd Johannes de doper optrad.

Lucas 7: 1-17

Hier gaat het over een genezing en zelfs over de opwekking van een dode.
Verzonnen legenden? Nee, Lucas blijft gewoon geschiedenis vertellen en
nauwkeurig aangeven waar en wanneer het gebeurde.

Lucas 24:36-49
Een opgestane Jezus uit de dood een fictie? De discipelen dachten inderdaad dat
het niet echt kon zijn. Maar moet je kijken hoe Jezus ze overtuigt dat het echt is.

Handelingen 2: 22-33

ledereen had van Jezus van Nazareth gehoord. Maar Petrus moet ze over tuigen
dat die Jezus, de beloofde messias is, en dat hij opstond uit de dood. Dat is ook
precies wat Lucas duidelijk wil maken.

Handelingen 26:24-32

Ruim twintig jaar nadat Jezus ten hemel gevaren
was, kon Paulus nog een beroep doen op het
geheugen van koning Agrippa: er waren
spectaculaire dingen gebeurd, en iedereen wist daar
nog van.




