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Bijeenkomst 2: Virtuele moord 
Wat via je ogen binnen komt doet iets met je.  
Zeven teksten over ‘het oog’ en over ‘zien’ 
 
Matteüs 6:22-23 
22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht 

zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in 

jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!  

 

Spreuken 20:12 
12 Een oor dat hoort, een oog dat ziet,  

de HEER heeft beide gemaakt.  

 
Psalm 101:1-3 
1 Van David, een psalm.  

 

Ik wil zingen over trouw en recht in een lied voor u, o HEER,  

2 nadenken over de volmaakte weg – wanneer zult u bij mij komen?  

 

Ik handel met een zuiver hart, ook in mijn paleis,  

3 niets staat mij voor ogen wat boosaardig is.  

 

Gedraai, ik haat het, ik laat mij er niet mee in,  

 
Psalm 119:18 
18 Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.  

 
Psalm 119:37 
37 Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij uw wegen gaan, en leven.  

 
Hebreeën 12:2 
2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons 

geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken 

door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon 

van God. 

 
Psalm 123:1-2 
1 Een pelgrimslied.  

 

Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont,  

2 zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen,  

 

en de ogen van een slavin de hand van haar meesteres,  

zo volgen onze ogen de HEER, onze God,  

tot hij ons genadig wil zijn.  

 


