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Avond 5  Een hart vol van Hem!  
 
Achtergrondinformatie 

 

inleiding 

Bedoeling van deze les is om de jongeren te laten ontdekken waar hun potentiële afgoden 

zitten, dat die afgeoden altijd tekort schieten, en hoe bevrijdend het is om met alles wat 

belangerijk voor hen is alleen de HEER te dienen. 

 

extra achtergrondinfo bij lege hart 

Als God de mens geschapen heeft om een relatie (verbond) mee aan te gaan, is het logisch dat 

de mens alleen echt gelukkig kan zijn met God. 

Een gevolg van de zonde is dus dat er leegte komt in het leven van een mens.  

Die leegte proberen we te vullen, dat kan met van alles zijn; maar als we iets gebruiken om 

die leegte te vullen los van God, dan wordt dat een afgod. Bovendien: wie een gevuld leven 

heeft, kan gericht zijn op de ander (liefde), wie een leeg leven heeft zoekt vooral vulling voor 

zichzelf (verliefdheid, zelfgerichtheid). Een voorbeeld: sex en drugs geven een kort moment 

van vervoering dat als surrogaat kan dienen voor het geluk dat God wil geven, maar daarna 

rest leegte (een afgod belooft veel, maar geeft niks). Juist omdat we een onvervuld leven 

hebben zijn we daarom  vatbaar voor verslavingen. Maar ook de andere zaken: relatie, positie, 

geld zijn niet blijvend en stellen uiteindelijk teleur. 

Vergeet niet dat je als gelovige, niet net moet doen alsof  wij niet meer vatbaar zijn voor 

afgoden, en kleine witte hartjes. God wil ons zijn liefde (rode hart) geven, en belooft dat we 

het eens weer totaal zullen ervaren hoe het is bij God te horen, maar voorlopig is er ook in ons 

leven de zonde nog, en voelen we die liefde en vrede soms helemaal niet. 

 

Wat achtergrond informatie bij Lukas 19: 1-10 

Samenvatting van een preek van Jasper Klapwijk: 

 

- Zacheüs wilde Jezus zien om te weten wat voor iemand het was. Jij ook? Als dat zo is: 

1) Wat kan je in de weg zitten  

* Je trots kan je in de weg zitten. Als je Jezus wilt zien moet je je trots inleveren, net als 

Zacheüs, die zich belachelijk maakte door als een kind in een boom te klimmen. 

Geloven betekent: 

- geloven in dat wonderlijke verhaal van de bijbel, zoals een kind gelooft in sprookjes. Want 

uiteindelijk ligt achter alle verhalen over goed en kwaad waarin uiteindelijk het kwaad 

overwonnen wordt, dat ene echte verhaal van de Bijbel. 

- vertrouwen als een kind, beseffen dat je het zelf niet kunt, en je overgeven aan Hem 

* kerkmensen kunnen je in de weg zitten. De vrome kerkmensen keken op Zacheüs neer. En 

ook vandaag kunnen hypocriete, arogante kerkmensen je in de weg zitten om te geloven. 

Maar: a) kijk naar Jezus. Hij was er juist voor zondaars, en keerde zich juist tegen mensen die 

dachten dat ze beter waren. b) kijk naar jezelf: je voelt je toch niet beter? 

* als je Jezus niet binnenlaat in je huis kan dat ook het probleem zijn. Jezus wil bij Zacheus 

verblijven: zijn leven met hem delen. Wie Jezus buiten de deur probeert te houden zal Hem 

nooit echt ontmoeten.  
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2) Wat kan er gebeuren 

* dat je ontdekt wat genade is. 

Jezus accepteerde Zacheus ook al wist Hij dat Zacheus een uitbuiter was. Alle religies zeggen: 

wat moet jij doen om door God geaccepteerd te worden. Christelijk geloof zegt: Hij 

accepteert je onvoorwaardelijk en heeft je lief. Dat is genade. En dat veranderde Zacheüs. 

* echte verandering 

Zacheüs ging niet goed doen om door Jezus geaccepteerd te worden, maar omdat Jezus hem 

accepteerde en liefhad. Hij hield zich ook niet aan de regels, maar gaf meer weg dan de wet 

van hem vroeg. Wetten motiveren niet, Jezus’ genade wel! 

 3) Hoe is dat mogelijk 

Hoe kon Jezus onvoorwaardelijk van Zacheüs houden, ondanks het feit dat hij een dief en 

uitbuiter was? Hoe kan Hij van mensen zoals jij en ik houden? Dat kan omdat Hij in deze 

wereld kwam om voor onze zonden te boeten. Hij leefde het leven dat wij hadden moeten 

leven, en stierf de dood, die wij hadden moeten sterven. 

Als jij je trots laat varen, niet naar kerkmensen kijkt maar naar Jezus, hem binnenlaat in je 

leven, dan zul je zijn liefde en genade ervaren, en reken maar dat dat je leven verandert. 

 

Nog een paar losse opmerkingen: 

* Waarom wilde Zacheüs Jezus zien 

a) Hij had ondanks zijn geld een behoefte (lege hart) b) Hij voelde dat Jezus wel eens de 

sleutel tot die behoefte zou kunnen zijn. 

* de ontmoeting met Jezus veranderde Zacheüs’ leven totaal: 

- Zijn houding tov bezit verandert totaal (houding) 

- Hij mocht helemaal opnieuw beginnen (leven) 

- Dit huis> zijn hele gezin erbij ingesloten (gezin) 

- De armen hadden er voordeel bij (maatschappij) 

 

afgoderij is overspel 

Heel opvallend in het OT is dat God afgoderij van Israël bestempelt als overspel. Dit leert ons 

iest belangrijks over de verhouding met God. Hij wil een exclusieve relatie waarin liefde en 

trouw een plek hebben. Een bijbelgedeelte waarin dit onder woorden wordt gebracht is 

Jeremia 3. Een ander bijbelboek waarin dit een belangrijk thema is is Hosea. Vooral 

hoofdstuk 2 is indrukwekkend. 

Toen de Here Jezus op aarde kwam heeft Hij zich deez beeldspraak toegeëigend. Hij was de 

bruidegom, de kring van gelovigen rondom hem de bruid. Zie bijvoorbeeld Matteüs 9:14-17 

en Johannes 3:27 e.v. In Efeze 5 werkt Paulus dit beeld verder uit. 

God wil dus een exclusieve één op één relatie waarin sprake is van liefde en trouw. Dat is het 

hart van het eerste gebod. 

Belangrijke vragen om uit te werken en over door te praten: 

-Hoe kun je God liefhebben als je Hem niet kunt zien? 

wijs op wat God gedaan heeft en wat Hij nog steeds doet. In de Here Jezus heeft God een 

‘gezicht’ gekregen. En de Here Jezus mag vervolgens weer zichtbaar worden in mensen. Om 

liefde voor de Here te stimuleren werd het volk israël ook altijd weer egwezen op de grote 

dingen die God voor hen gedaan had, bijvoorbeeld de bevrijding uit Egypte en uit de 

ballingschap. Zie bijvoorbeeld de Psalmen 116, 118, 126, 114, 107, 105, 106, 104, 103 etc. 

Vooral 116 is geschikt. ‘God heb ik lief want … …’ 

Belangrijke tekst uit NT in dit verband: 1 Petrus 1:8 (‘hem hebt gij lief zonder Hem gezien te 

hebben’) Let op het verband waarin dit vers staat > waarom hebben ze Hem lief? 
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-Op welke manier kan ik in mijn relatie met God vandaag ‘overspel’ plegen? 

bespreek alle denkbare moderne afgoden. Alles wat God van de eerste plaats verdringt. 

Belangrijk in dit verband zijn opmerkingen in de bijbel als ‘hebzucht is afgoderij’ 

(Kolossenzen 3:5). 

Andere belangrijke bijbelgedeelten in dit verband: Matteüs 6:24, Jakobus 4:1-10,  

1 Johannes 2:15-17  

 
 

Lesopzet 

 

a. leerdoelen 

 

Hoofd: 

 Ze weten wat het eerste gebod betekent 

 Ze hebben nagedacht over de dingen die hun leven waarde geven, en beseffen dat 

zonder God niet echt en blijvend gelukkig maakt  

 Ze weten wat de visualisatie van het lege hart betekent, en kunnen de link leggen naar 

hun eigen leven 

 Ze kunnen uitleggen waarom het eerste gebod bevrijdend is. 

Hart 

 Ze ervaren Gods liefde en willen Hem daarom dienen 

 Ze ervaren dat Gods liefde bevrijdend is 

 

 

b. lesopzet 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugkoppeling; huiswerk checken 

 

Korte herhaling vorige lessen. We hebben het gehad over de wet 

en de Vader/ de Zoon en de Geest. 

Weten ze nog wat bij elk van deze personen naar voren kwam? 

- Gods wet is goed, want de Vader is onze schepper 

- Gods Zoon vervulde de wet; we leven van zijn genade 

- de Geest helpt ons om naar Gods wet te leven: de vruchten van 

de Geest 

Deze les beginnen we met de behandeling van het eerste gebod. 

 

 

19.20 

 

Wat geeft jouw leven waarde 

 

Ze hebben allemaal een voorwerp meegenomen dat iets te maken 

heeft met wat in hun leven heel belangrijk is. Laat ze één voor 

één hun voorwerp laten zien en kort toelichten waarom dat 

belangrijk voor hen is. 
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Leg uit dat we dit nog wat verder uit gaan werken met twee 

oefeningetjes: 

Er hangen twee posters met daarop de vragen: 

a) wat is jouw grootste nachtmerrie? 

Toelichting: wat zou je verschrikkelijk vinden om kwijt te raken; 

welk verlies zou je heel moeilijk kunnen verwerken? 

b) wat maakt jou jaloers 

Toelichting: als je wilt ontdekken wat belangrijk is voor je kun je 

ook kijken naar de dingen die je niet hebt, en die je jaloers maken 

als een ander ze wel heeft. 

Ieder ontvangt twee geeltjes (briefkaartformaat) en beantwoord 

op elk daarvan één van de vragen. (Er hoeft geen naam op). 

Daarna plak je jouw antwoord op de betreffende poster. 

 

Bespreek met elkaar het resultaat: welke dingen komen naar 

voren als heel belangrijk in ons leven? 

 

19.30 Bijbelstudie Lukas 19: 1-10 

 

Lees samen de geschiedenis van Zacheüs. OP het werkblad staan 

de volgende vragen: 

1) Wat was het belangrijkste in Zacheüs’ leven?  

2) Welke voorwaarden stelt Jezus aan Zacheüs? 

3) Wat verandert Zacheüs’ leven? 

4) Waar blijkt die verandering uit? 

 

Laat ze in twee- of drietallen deze vragen bespreken, en bespreek 

daarna samen dit gedeelte.  

Laat duidelijk uitkomen dat Zacheüs z’n geluk zocht in geld, 

maar dat dat hem niet gelukkig maakte. Jezus’ onvoorwaardelijke 

liefde verandert hem, en bevrijdt hem ook van z’n geldzucht. 

 

 

19.40 Het lege hart 

 

Gebruik de volgende visualisatie: 

 

Nodig:  

- 1 Poster A 3 met daarop de volgende 

afbeelding: 

- 1 rood hart dat precies op het gat past, met 

daarop de woorden: zin, liefde, vrede 

- een serie kleine witte hartjes met op elk van 

die hartjes één van de volgende woorden: 

relatie, baan, geld, positie, eer, kinderen, gezin, 

drugs, sex, enzovoort, enzovoort. 

 

Inleiding: Ik wil kort uitleggen wat de bijbel zegt over  de 

behoefte van de mens aan God.  
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- Je begint met de poster met het rode hart op het gat. 

Leg uit dat God zo de mens bedoeld heeft: Hij wil de mensen een 

zinvol leven (een taak, en een doel) geven. Hij wil ze 

onvoorwaardelijk en totale liefde geven, en zo wil Hij ze 

innerlijke vrede geven. 

- Je neemt nu het rode hart weg, zodat alleen de tekening met het 

gat overblijft.  

vertel: Als we dus de relatie met God verbreken, dan ontbreekt er 

iets, dan komt er een lege ruimte in ons leven.  

Je gebruikt nu de kleine witte hartjes 

Omdat God de mensen gemaakt heeft voor zin, liefde en vrede, 

blijven ze er naar zoeken; ze proberen de leegte in te vullen, de 

één gebruikt z’n baan (hartje: baan), of  z’n relatie (hartje: 

relatie), enz. 

Leg uit dat     

a. die hartjes zijn te klein, ze kunnen ons leven niet echt vullen 

b. ze zijn ook geen van allen voor altijd 

c. dat daarom mensen zo vatbaar zijn voor verslavingen: het geeft 

even een vol gevoel of het verdooft de pijn van de leegte. 

 

- Je gebruikt weer het rode hart 

Als God de zin van je leven is, en steeds meer je gevoel gaat 

bepalen, dan komt er ruimte in je leven om niet je bezit, je geld, 

je relaties te gebruiken om je eigen gemis te vullen (zelfgericht), 

maar kun je ze gebruiken om daarmee de liefde van God door te 

geven aan anderen. 

(Dat is wat je ziet gebeuren bij Zacheüs) 

 

Herkennen ze dit? 

Waar zoeken ze ten diepste de vulling van hun eigen hart? 

 

(Bij Jasper is een powerpoint- presentatie te krijgen met ongeveer 

dezelfde boodschap) 

 

Vertel hoe God jou hart vult en wat het voor je betekent, en vraag 

de jongeren of ze daar iets van herkennen. 

 

19.50 Alleen God> dat is bevrijdend 

 

Op het werkblad staat vraag en antwoord 95 van de Catechismus. 

Laat ze nadenken over de volgende vragen: 

Vraag 1: 

Kun je dit antwoord vertalen naar het voorbeeld van het lege 

hart?  

(Alles waarmee je hart wil vullen buiten God of naast God maakt 

dat dat voor je tot een afgod wordt. 
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Vraag 2: 

Kun je uitleggen waarom het 1
e
 gebod je de weg van de 

bevrijding wijst? 

(afgoden maken je tot slaaf, en geven geen echt en blijvend 

geluk; God doet dat wel) 

 

20.00 Prestatie: 

 

De enquêtes zijn klaar. Laat de groepen aan elkaar presenteren 

wat ze hebben. Is iedereen tevreden met het resultaat? Zijn er 

dingen die beter moeten, tips? De enquêtes kunnen nu nog 

veranderd worden.   

Kies 2 mensen die de drie enquêtes gaan samenvoegen en weer 

gaan verspreiden in de groep. Dit kan via de mail, of 

langsbrengen, wat ze willen. Dit moet direct gebeuren, want 

iedereen moet deze week één enquête afnemen. 

 

 

20.10 Huiswerk:  

- memorisatiekaartje uitdelen 

- Iedereen moet één enquête afnemen 

 

Sluiting 

Hang een poster op met daarom een groot rood hart, en 

daarboven het woord God. Leg uit dat de kern van het 1
e
 gebod is 

dat je dat wat het belangrijkst voor je is nooit je leven mag 

bepalen, maar dat je het van God moet ontvangen en in zijn dienst 

mag gebruiken. 

Vraag of ze dat willen. Zo ja, laat ze dat dan tot uitdrukking 

brengen door hun kaartjes van de posters (nachtmerrie; jaloers) af 

te halen, en in dat hart te plakken. 

Spreek daarna een kort overgave-gebed uit. 

 

 

Huiswerk: Huiswerk: 

- De enquête moet samengevoegd en rondgestuurd worden (2 

personen) 

- Iedereen moet één enquête afnemen 

 

- Het bijbelleesrooster: 

* Jesaja 1:10-17 

Het onderhouden van godsdienstige gewoontes zonder dat het je 

leven verandert heeft voor God geen waarde. Hij wil je hart, ziel 

en verstand. Hij wil je op zondag én de rest van de week. 

* Jesaja 29:13-16 

God wil geen uiterlijke gehoorzaamheid waar het hart niet bij is. 

* Psalm 18:1-7 

Hartelijk liefde voor God, dat was kenmerkend voor David. Durf 

jij God ook op deze manier aan te spreken? 
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* 2 Korintiërs 10:1-6 

let vooral op vers 5: God liefhebben betekent ook dat je je 

verstand onderwerpt aan zijn evangelie.  

* 2 Korintiërs 8:1-8 

Volledige toewijding aan God moet blijken in alles wat je doet. 

Blijf jezelf daarop bevragen.  

* Psalm 119:1-8 

Zijn dit ook jouw woorden? 

* 2 Timoteüs 3:1-5 

‘Het genot zullen ze meer liefhebben dan God’ (vers 5). Herken 

je deze strijd in jezelf?  

 

 

 

c. benodigde materialen 

 

- posters o.a. met hart 

- tekening lege hart+ hart en hartjes; evt ppt-presentatie 

geeltjes/stiften 

- memorisatiekaartje 

 

d. suggesties  

 

zingen: Ps 2;  Ps.96:1,3 en5; Ps 115:1,3 en 5; Gz 11; Gz 38; LB 30;  

bijbelgedeelten: Deut.6:1-9;1 Kon 18;  Ps 96; Ps 115; Jes 44:6-20 

belijdenis:  HC znd 34 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - Ze weten wat het eerste gebod betekent     
2 - Ze hebben nagedacht over de dingen die hun 

leven waarde geven, en beseffen dat zonder God 

niet echt en blijvend gelukkig maakt 

    

3 - Ze weten wat de visualisatie van het lege hart 

betekent, en kunnen de link leggen naar hun eigen 

leven 

    

4. - Ze kunnen uitleggen waarom het eerste gebod 

bevrijdend is. 
    

5. - Ze ervaren Gods liefde en willen Hem daarom 

dienen 
    

6. - Ze ervaren dat Gods liefde bevrijdend is     
 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Werkbladen 

Een hart vol van Hem 
blok D - nivo 3 - avond 5 

       

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik en huiswerk 

19.20 Wat geeft jouw leven waarde 

19.30 Bijbelstudie Lukas 19: 1-10 

19.40 Het lege hart 

19.50 Alleen God > dat is bevrijdend - vraag en antwoord 95 HC 

20.00 Presentatie 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

Bijbelstudie Lukas 19: 1-10 
 

 

Wat was het belangrijkste in Zacheüs’ leven?  

Welke voorwaarden stelt Jezus aan Zacheüs?  

Wat verandert Zacheüs’ leven? 

Waar blijkt die verandering uit? 

 

 

Alleen God > dat is bevrijdend - vraag en antwoord 95 HC 

 

Wat is afgoderij?  

Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn 
Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen 
of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt.  

 

Kun je dit antwoord vertalen naar het voorbeeld van het lege hart?  

Kun je uitleggen waarom het 1
e
 gebod je de weg van de bevrijding wijst? 

    € 
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Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 

 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

Voor de volgende keer moet je één 

enquête afgenomen hebben.  

 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Jesaja 1:10-17 

Het onderhouden van godsdienstige gewoontes zonder dat het je leven verandert 

heeft voor God geen waarde. Hij wil je hart, ziel en verstand. Hij wil je op 

zondag én de rest van de week. 

 

Jesaja 29:13-16 

God wil geen uiterlijke gehoorzaamheid waar het hart niet bij is. 

 

Psalm 18:1-7 

Hartelijk liefde voor God, dat was kenmerkend voor David. Durf jij God ook op 

deze manier aan te spreken? 
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2 Korintiërs 10:1-6 

Let vooral op vers 5: God liefhebben betekent ook dat je je verstand onderwerpt 

aan zijn evangelie.  

 

2 Korintiërs 8:1-8 

Volledige toewijding aan God moet blijken in alles wat je doet. Blijf jezelf 

daarop bevragen.  

 

Psalm 119:1-8 

Zijn dit ook jouw woorden? 

 

2 Timoteüs 3:1-5 

‘Het genot zullen ze meer liefhebben dan God’ (vers 5). Herken je deze strijd in 

jezelf? 

 

 

 

 


