
Geloof 

blok A - nivo 3 - avond 4  
    

 

Stellingenspel over het geloof 
 

 -- - o + ++ 

Geloven is moeilijk      

Als je echt gelooft ben je altijd blij      

Geloof is net als geld; de een heeft veel, de ander 

weinig 

     

Een geloof dat  jou niet verandert is geen geloof      

Hoe groter je geloof, hoe groter de kans dat je in de 

hemel komt 

     

Geloof zelf is ook een cadeau van God      
 

 

Geloof is een lege hand 
 

1. Verlossing is een cadeau (genade), maar alles hangt 

ervan af of jij het aanpakt. 

 

 

2. Het gaat niet om het aanpakken, maar om de 

goedheid van de Gever. 

 
 

Zondag 23 vraag en antwoord 61 HC 
 

Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent?  

Niet omdat ik door de waarde van mijn geloof voor God aangenaam ben. Maar 

alleen de voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus is mijn 

gerechtigheid voor God. En alleen door het geloof kan ik die aannemen en tot 

mijn eigendom maken.  

 

Wat zegt dit over 

de verhouding 

tussen geloof en 

verlossing? 

Alsjeblieft 

Alsjeblieft 



Geloof en gevoel 

Drie personen liepen achter elkaar op een smalle muur. Voorop liep Belofte, 

daarachter liep Geloof, en Gevoel sloot de rij. In het begin keek Geloof strak 

vooruit en hield hij de blik steeds gevestigd op Belofte. Maar op een gegeven 

moment dacht hij: Hé, ik voel niets, zou Gevoel nog wel achter me lopen? Hij 

wendde zich om om te kijken, maar juist daardoor verloor hij zijn evenwicht en 

viel hij van de muur. 

Misschien vraag jij je ook af: waar blijft Gevoel? Je gelooft wel, maar toch ben 

je niet echt verdrietig over je zonden. Je voelt je depressief en twijfelt: is het 

allemaal wel voor mij? Je voelt de twijfel en het is of Satan je influistert: ‘Nee 

joh, het is allemaal niet voor jou.’ Wat moet je dan doen? Dan moet je 

vooruitkijken naar Belofte: richt je volle aandacht weer op Christus en op wat 

Hij jou aanbiedt. Maar ga niet je zekerheid zoeken in je eigen gevoel, want zo’n 

muur is maar smal en je valt er zomaar af als je om kijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romeinen 6:23 

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige 

leven in Christus Jezus, onze Heer. 



Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

 

De volgende les gaat over ‘Uitverkiezing’. Goed om daar alvast het één en ander 

over te lezen. 

 

Deuteronomium 7: 1-11 

Tomeloze liefde voor zijn volk, en tegelijk woede en wraak over volken die 

Hem niet als God wilden, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. 

 

Amos 9: 7-15 

”Ik heb u uitverkoren” dat is een liefdesverklaring van God aan zijn volk: uit 

alle volken uitgekozen! (Deut 7:6). Maar zodra Israël denkt dat God hen uit 

Egypte gehaald heeft omdat ze beter zijn, boort God die gedachte de grond in. 

(Am.9:7) 

 

Romeinen 8: 28-39 

Let vooral op vers 29-30; echte zekerheid ligt uiteindelijk niet in onze keus voor 

God, maar in zijn keus voor ons. 

 

Romeinen 9:14-24 

Wij zijn niet de eersten die worstelen met de vragen rond de uitverkiezing. Maar 

ook Paulus’antwoord geeft nog steeds richting. 

 

Efeze 1: 1-7 

Pas wie weet heeft van genade, kan troost vinden in de uitverkiezing. Let eens 

op hoe vaak het woord genade klinkt in dit gedeelte over de uitverkiezing. 

 

Filippenzen 2: 12-18 

Let vooral op vers 12 en 13. Dat laat mooi het wonder van de uitverkiezing zien: 

wij moeten ons inspannen, maar God brengt alles teweeg. 

 

1 Petrus 2: 1-10 

”Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een 

volk Gode ten eigendom” het is oud testamentische liefdestaal, maar ze past nog 

steeds bij de nieuw- testamentische gemeente. 

 

 
 

 


